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GİRİŞ 


Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yaygın sosyal problemlerinden olan toplumsal cinsiyet temelli şiddet, bir insan hakları ihlali sorunudur. Kadınların ve erkeklerin toplumsal düzen içerisinde konumlandığı sosyal statülerinden beklenilen roller, cinsler arasındaki hiyerarşik yapılanmanın olumsuz sonucudur. 
Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, mevcut hiyerarşik yapılanma bağlamında örüntülenmiş toplumsal düzen içinde, onayı olmadan iradesi dışında bir insana karşı uygulanan her türlü zarar verici eylemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Zorla fuhuş yaptırmaktan ev içi şiddete, kadın sünnetinden zorla çalıştırılma- ya kadar fiziksel, cinsel, duygusal/ psikolojik, ekonomik şiddet ve geleneklere dayalı zararlı pratikler gibi ana başlıklar altında toplanabilecek ve birçok görünümü olan toplumsal cinsiyet temelli şiddet, sadece kadınları değil, erkekleri, oğlan ve kız çocuklarını içerebildiği gibi LGBTI+ar da içine alan çok boyutlu bir sorundur. 


Farklı şiddet biçimlerini, cinsiyet ve cinsel kimlikleri içinde barındıran toplumsal cinsiyet temelli şiddetin azaltılması son kertede de onu ortaya çıkaran toplumsal koşulların ortadan kaldırılabilmesi başta sivil toplum olmak üzere farklı alanlardan farklı kurum ve disiplinlerin işbirliği içerisinde geliştireceği ve pratiğe dökeceği uygulamalarla mümkün olacaktır. Bu işbirliğinin başarılı olabilmesi için toplumsal cinsiyet temelli şiddetin, yaşamın çeşitli alanlarındaki görünümlerinin ve farklı aktörlerin toplumsal cinsiyet temelli şiddeti nasıl deneyimlediklerinin ortaya konması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, spordan sanata, iktisattan sosyal hizmete, hukuktan sosyolojiye uzanan toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelenin farklı uğraklarında ortak hedefin, toplumsal cinsiyet temelli şiddet davranış örüntülerine neden olan, toplumsal cinsiyet temelli şiddeti normalleştiren ve süreğen hale getiren, hatta bu şiddetin üstünü örten toplumsal eşitsizliklerin görünür kılınması ve ortadan kaldırılması olduğu açıktır. 


Sosyal bir sorun olarak toplumsal cinsiyet temelli şiddetin kapsam ve boyutlarını, şiddetin yol açtığı farklı yaşam deneyimlerini, şiddetle mücadele olanaklarını ortaya koymayı amaçlayan bu kitap, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelenin, yaşamın her alanında örülmesi gerektiği fikri üzerine şekillenmiştir. Sözü edilen tüm bu konuları, daha önce tartışılmayan yönleriyle ele alma iddiasında olan bu çalışma, farklı disiplinlerden akademisyenleri ve alanda çalışan uzmanları bir araya getirerek, teori ile deneyimin sesini birleştirmeyi hedeflemektedir. 


Kitap, Akın Demiral'ın Baskı ve Ayrımcılığa Karşı Bir Direniş Formu: Feminist Sanat isimli çalışması ile başlamaktadır. 
Demiral, kurumlardan sosyal ilişkilere, düşüncelerden sanata kadar pek çok alanda insanın karşısına çıkan baskı ve ayrımcılıgin, insanın doğasında varmış gibi içselleştirilmesini eleştirerek çalışmasına başlamaktadır. Sanatın içinde baskı ve ayrımcılığın kendisini nasıl var ettiğini ve bu baskı ve ayrımcılığa tepki olarak sanatta neler ortaya çıktığını tartışmaya açan Demiral, sanatın camiasıyla, alanıyla, çevresiyle ve tarihiyle erkek egemen bir yapıya sahip olduğu iddiasında bulunur. Bu iddiadan hareketle erkek egemen düşünce ve yapının, sanat alanına yansımalarını sorgulayan Demiral çalışmasında, feminist sanatın doğuşu ile sanatçıların sanat camiasından ve tarihinden dışlanmasına, bastırılmasına, yok sayılmasına ve ayrımcılığa maruz bırakılmasına karşı direnişlerini görünür kılmaya çalışmaktadır. 


Aylin Görgün Baran, Yaşlanmanın Kadınlaşması ve Yaşlı Kadınlara Karşı Şiddet isimli çalışmasında, yaşlanmanın kadınlaşması olgusunu ve kadınların yaşlılık döneminde karşılaşabileceği sorunlardan biri olarak yaşlı kadınlara karşı şiddeti tüm boyutlarıyla ele almaktadır. Kadınların, ataerkil sistemde 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ikincilleştirilerek yetiştirilmesinin ve sahip olduğu haklardan yoksun bırakılmasının, ilerleyen yaşlarda çevresine bağımlı kılınmasını beraberinde getireceğini vurgulayan Görgün Baran, çalışmasında, uzun yaşamanın kadınlar açısından belirli bir ayrıcalığının olup olmayacağını taştırmaya açmaktadır. Görgün Baran tüm bu tartışmaların ardından yaşlı kadınların karşı karşıya kalabileceği şiddet sorununun önlenebilmesi için sosyal politikaların geliştirilmesine katkıda bulunabilecek öneriler getirmektedir. 


Ekonomi Politik Perspektifinden Kadına Karşı Şiddet: Dijital Tasma isimli çalışmalarında Bahar Araz ve Derya Güler Aydın, kapitalizmin teknoloji ile ilişkisinde ortaya çıkan ve geleneksel şiddet tanımlarının ötesinde bir tartışmayı gerektiren dijital şiddeti ele almaktadırlar. Dijital tasma olarak kavramlaştırdıkları, teknolojik değişime bağlı olarak gelişen bu şiddet türünü, kadınların deneyimleri üzerinden tartışmaya açtıkları çalışmalarında Araz ve Güler Aydın, bu kapsamda gerçekleştirdikleri nitel araştırma sonuçlarını paylaşmaktadırlar. Teknolojik değişimin, günümüz kapitalizmine armağanları olarak nitelendirdikleri cep telefonları ve e-mail gibi araçların, sürekli bireyin elinin altında olacak şekilde dizayn edilmesinin ve bireyin onunla bütünleşen yaşamının, çalışma saatleri olgusunu ortadan kaldırdığını iddia eden yazarlar, bu yolla tüm güne yayılan çalışmanın, kadınlar üzerindeki yıkıcı etkisini bir şiddet türü olarak derinlemesine incelemektedirler. 


Burcu Hatiboğlu Kısat, Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Kadınların Adalete Erişimi isimli çalışmasında kadınların yasal sorunlar karşısında uygun çözüm yolları bulma ve adalete erişme konusunda karşı karşıya kaldıkları sosyal ve kurumsal engelleri değerlendirmektedir. Kadınların adalete erişiminin dünyadaki durumunu incelediği çalışmasında Hatiboğlu Kısat, yasal sorunlarla karşılaşmış olan kadınların oranına karşın, hukuki süreç başlatma oranlarındaki düşüklüğe dikkat çekmekte ve bu tezatlığın nedenini, toplumsal eşitsizlikler nedeniyle kadınların ekonomik ve eğitim alanındaki dezavantajlı konumları, 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adli yardımın yetersizliği, hakları ve yasal süreçler konusundaki bilgi eksiklikleri, bilgiye ulaşma desteklerinin yetersizliği, sosyal damgalamanın ortaya çıkardığı korku, utanma duygusu ve ayrımcılıkla açıklamaktadır. Özellikle ev içi şiddetin, bir aile sorunu olarak değerlendirilmesi nedeniyle kadınların adalet arama sürecine girmeleri durumunda toplumun olumsuz değerleriyle de mücadele etmek durumunda kaldıklarını vurgulayan yazar, kadınların çoğunlukla adalet aramak için başvurduğu temel yasal sorunların, tüketim ya da konutla ilişkili uyuşmazlıklarla sınırlı kaldığının altını çizmektedir. Kadınların adalete erişim sürecinin, uluslararası ve ulusal yasal mevzuat çerçevesinde koruma altına alınmış olsa bile, mahkeme edilebilirlik, geçerlilik ve ulaşılabilirlik boyutlarında, toplumsal kaynak ve hizmetlere erişimin önündeki toplumsal ve kültürel eşitsizlikler nedeniyle tıkandığını belirten yazar, bu tıkanıklığın en yoğun ancak en görünmez olduğu noktanın ise toplumsal cinsiyete temelli şiddet ve kadına karşı şiddet olduğuna dikkat çekmektedir. Bu kapsamda Hatiboğlu Kısat çalışmasında, kadınların içinde yer aldıkları eşitsiz koşulları dikkate almayan adalete erişim anlayışının, kadınların gördükleri şiddetten kurtulma süreçlerini zora soktuğu noktaları, uluslararası insan hakları mevzuatı çerçevesinde ele alarak, Türkiye yargı sisteminin durumunu tartışmaya açmaktadır. 


Sporda Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet isimli çalışmasında Canan Koca, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin sporda sık rastlanılan bir türü olan cinsel taciz ve istismarın, farklı spor branşlarında ve farklı düzeylerde yer alan tüm sporcuları hedef alabilen önemli bir sorun olduğunu göstermeye çalışmaktadır. 
Koca bu sorunun, özellikle 200011 yıllarda hem akademik platformlarda hem de spor kurumlarında sıklıkla ifade edilmeye başlandığını, kadınların ve çocukların spor ortamında erkeklere kıyasla daha fazla toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakıldıklarını ve şiddet faillerinin genellikle sporcunun çevresindeki güç ve iktidar sahibi erkekler olduğunu vurgulamaktadır. 
Yazar bu kapsamda çalışmasında, spor alanındaki toplumsal 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cinsiyet temelli şiddet araştırmalarını, ilgili uluslararası spor politikalarını ve iyi uygulama örneklerini değerlendirmektedir. 


Gizem Pehlevan ve İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Kamusal Alanda Güvenliği Sağlamak İçin Meslek Gereği Silahlanmak: Peki Ya Özel Alanda Kadınların Can Güvenliği? sorusuyla tartışmaya açtıkları çalışmalarında kadına karşı şiddet ile mücadelede, önemli kazanımlar olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” uyarınca meslek gereği silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alma hakkı olan meslek mensuplarının, kadına şiddet uygulaması halinde silahlarına el konulmasına ilişkin uygulamasını değerlendirmektedirler. Bu uygulamanın meslek mensuplarının görevini yerine getirmesinde engel teşkil edeceği ve kendi can güvenliklerini tehlikeye atacağı argümanının doğruluğunu gerçekleştirdikleri nitel araştırma üzerinden sorgulamaktadırlar. Yazarlar bu bağlamda, alanda çalışan uzmanlarla yapılan derinlemesine görüşmelerde elde ettikleri verileri paylaşarak güncel tartışmalara katkı sunmaktadırlar. Araştırma sonuçlarından hareketle erkekler açısından silahlanmanın sosyal ve kültürel önemini gözler önüne sermekle birlikte, yasal düzenlemelerin ve devletin kadınların yaşam hakkı güvencesini korumasının yasal düzenlemeler ile her durumda sağlanabileceğinin altını çizmektedirler. 


Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadelede Grup Çalışmaları isimli çalışmasında Özge Sanem Özateş Gelmez, toplumsal cinsiyet temelli şiddeti, çok boyutlu sosyal ve politik bir sorun olarak en çok şiddet gören kadınları etkilemekle birlikte, normalleştirilen şiddet girdabının içine çekilmenin hiçbir kadın açısından kaçınılmaz olmaması nedeniyle tüm kadınları etkilediğini iddia etmektedir. Bu iddiasından hareketle şiddetten kurtulan kadınları desteklemek üzere olduğu kadar toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ortadan kaldırmak için de kapsamlı bir mücadele yürütmek gerektiğini vurgulayan yazar, bu mücadelede grup çalışmalarının, şiddete karşı farkındalık gelişimi ve bilinç yükseltme açısından önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Çalışmasında grup çalışmalarının, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede önemli bir strateji olarak kullanılabileceği iddiasında bulunan Özateş Gelmez, bu kapsamda 18001ü yılların sonunda sosyal hizmetin meslekleşmesinde oldukça önemli bir yeri olan yerleşimevi hareketinde örgütlenen grup çalışmalarından, 196011 yılların sonunda ikinci dalga feminist hareketin ataerkiye karşı yürüttüğü mücadelenin bir stratejisi olarak kullanılmaya başlanan bilinç yükseltme gruplarına, grup çalışmalarının politik bir strateji olarak ortaya çıktığı tarihsel bağlamı tartışmaya açmaktadır. Özateş Gelmez, söz konusu tartışmanın ardından grup çalışmalarının, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadeledeki yerini değerlendirmektedir. 


“Korku” Olgusunu Şiddet Gören Kadınların Deneyimleri Üzerinden Anlamak isimli çalışmasında Selda Taşdemir Afşar, şiddet ile kadın üzerinde yaratılan korkunun, patriarkal diizenin korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında ve kadınlar üzerinde iktidar kurulmasında önemli bir rol oynadığını iddia etmektedir. Nesnesi belli olan ve bir tehdide yönelik geliştirilen şiddetin yarattığı korkunun, kadınların sosyalizasyon sürecinde, öğrendiği ve içselleştirdiği normların nesilden nesile aktarılması ile kolektif korku haline gelebildiğine dikkat çeken yazar çalışmasında korku olgusunu, şiddet gören kadınların deneyimleri üzerinden anlamak üzere gerçekleştirdiği nitel araştırmanın sonuçlarını paylaşmaktadır. Böylece Taşdemir Afşar çalışmasında, şiddet gördüğü için sığınmaevinde yaşamakta olan kadınların özellikle özel alan içerisindeki gündelik yaşamlarında korkuyu nasıl deneyimlediklerini, şiddet ve/veya öldürülme korkusu ile nasıl başa çıktıklarını, ne tür direnişler gerçekleştirdiklerini ve korkuların toplumsal ve kültürel olanla ne tür bir ilişki kurduğunu tartışmaya açmaktadır. 


Son olarak Semahat Dicle Maybek, Sığınmaevi Deneyimi Olan Kadınların Gözünden Sığınmaevi Hizmetleri isimli çalışmasında, sığınmaevlerinde kalan kadınların deneyimleri ve bu bağlamda sığınmaevlerinin, kadınların yaşamlarında yarattığı değişiklikleri incelemektedir. Yazar çalışmasında, sığınmaevlerinde verilen hizmetleri ve bu hizmetlerin yeterliliğini, gerçekleştirdiği nitel araştırma ile sığınmaevi deneyimi olan kadınların aktarımları üzerinden tartışmaya açmaktadır. Sığınmaevi sürecinde kadınların ağırlıklı olarak psikolojik, hukuki ve sağlık hizmeti desteği aldıklarını belirleyen yazar, kadınların önemli bir bölümünün aldıkları bu hizmetlerden ve sığınmaevi personelinin davranış biçiminden memnun olduklarını ortaya çıkartmıştır. Maybek, çalışmasını sığınmaevi hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesi ve kadınların bağımsız hayata geçişlerinde ihtiyaç duydukları desteklere ilişkin kapsamlı önerilerle tamamlamıştır. 


Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin farklı disiplinler tarafından nasıl ele alındığını çeşitli açılardan ortaya koymaya çalışan kitap, alana yönelik yapılacak disiplinler arası çalışmalara örnek teşkil etmesi açısından önemli bir çabadır. Kolektif bir üretim sürecinin somutlaşmış hali olan bu kitaba yazılarıyla ve sabırlarıyla katkı sağlayan yazarların emeklerine teşekkür ediyoruz. 
Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin ancak mücadele ve dayanışma ile ortadan kalkabileceğine dair umudumuz baki. 
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BASKI VE AYRIMCILIĞA KARŞI BİR DİRENİŞ 
FORMU: FEMİNİST SANAT* 
Akın Demiral 


İnsanlığın ürettiği/kurduğu sistemlerde maalesef bir şeyler hep ters gitti. Bu ters giden şeylerin sonuçlarından birisi de baskı ve ayrımcılığın doğamızda varmış gibi içimize sindirilmesidir. Gündelik hayatlarımıza sinmiş olan baskı ve ayrımcılık kurumlarda, sosyal ilişkilerde, bireysel düşüncelerimiz vb. her yerde karşımıza çıkar. 
Bu çalışma, baskı ve ayrımcılığın sızdığı alanlardan birisi olan sanatın içerisinde, baskı ve ayrımcılığın kendisini nasıl var ettiği, karşı tepki olarak neler ortaya çıkardığının izlerini sürerken çokça sosyal bilimler, felsefe vb. alanların alet çantasından kavramlar kullanarak sanat alanında bu kavramların karşılığını nasıl bulduğunu göstermeye çalışmaktadır. 


Sanat, camiasıyla, alanıyla, çevresiyle ve tarihiyle maalesef günümüz sistemlerinin çoğunluğu gibi erkek egemen bir yapıya sahiptir. Yani bu erkek egemen yapı kendisini devlet, toplum, kurumlar, vb. yapılarda var ettiği gibi sanat alanında da var etmiştir. Bu çalışmada erkek egemen düşünce ve yapının sanat alanında kendisini nasıl kurguladığı, yer yer nasıl gizlendiği fakat yüksek oranda kendisini pek de gizlemek zorunda hissetmemesinin etkileri, tepkileri ile erkek egemen düşünce ve yapının günümüzdeki sanata ne gibi bir yansıması olduğunun genel bir resmi çizilecektir. Bu çalışmanın amacı, feminist sanatın doğuşu -daha sonra post-feminist sanatın da ortaya çıkışı- ile ortaya konulan tartışmalar ve eleştiriler ışığında, sanatçıların sanat camiasından ve tarihinden dışlanmasına, bastırılmasına, yok sayılmasına ve ayrımcılığa maruz bırakılmasına karşı direnişlerini anlamak, anlatmak ve bugüne nasıl bir etkisinin olduğunu tespit etmeye çalışmaktır. 


* Bu çalışma, 2017 yılında bitirmiş olduğum, Biyoiktidar Bağlamında; Toplumsal Cinsiyet, Queer Teori ve Sanata Yansımaları isimli Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu'ndan yola çıkılarak yazılmıştır. 
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GİRİŞ 

Bu çalışma oluşturulmaya başlandığında akademinin içerisinde olan bir insan olarak deneyimlediğim en büyük sıkıntı dilsel ve içerik olarak akademiden etkilenmemin önüne geçmeye çalışmamdı. Bu yazı aynı zamanda şimdiye dek yapmış olduğum ¢alışmalarımı ve yazılarımı gerçekleştirebilmeme olanak sağlayan zemini hazırlayan sanatçılara bir saygı duruşu içerirken diğer yandan bu özgürlük alanını biraz daha genişletme arzusu barındırır. Yazının genelinde adı geçen veya geçmeyen sanatçılar sayesinde bugün bu özgürlük alanına sahibiz. Özellikle feminist sanatçıların açtığı ve daha sonra LGBTİ: sanatçıların da sınırları altüst ettiği geçmiş, bugün bizlerin cinsiyet, kimlik, beden, hegemonya, iktidar gibi kavramları sanat ve sanat tarihi içerisinde tartışabilmemizin önünü açmıştır. 


Cis bir erkek sanatçı olarak benden sergilenmesi beklenen ve sergilediğim arasındaki uçurumu kapatmama, köprüler kurmama olanak sağlayan sanatçılar her ne şekilde olursa olsun güçlenmenin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğinin kanıtıdır. Bu güçlenme sadece bireysel bir güçlenme değil, kişiden kişiye geçen, ağlar oluşturan ve bir disiplini etkileyen türde bir güçlenmedir. 
19601arın sonu 701erin başında başlayan sanat alanındaki tartışmaları ortaya atan sanatçıların yarattığı güçlenme alanı, bugün birçok insanın özellikle kadın, LGBTİ ve farklı erkeklik/kadınlık hallerini deneyimleyen sanatçıların kurmaya çalıştığı alanın destekçisi ve güçlendiricisi olarak etki etmeye devam eder. Bu noktada, bu çalışma içerisinde adı geçen sanatçıların söylemleri hem kişisel hem de sanat alanının güçlendirilmesi için önem arz eder. 


Günümüzde, eskisine nazaran daha farklı şekilde kendisini var eden baskı ve ayrımcılık pratikleri hala devam etmektedir. 
Dışlama, yok sayma, bastırma ve ayrımcılık pratikleri özellikle bu coğrafyada -Türkiye'de- kendisini sanat alanında tekrar ve tekrar üretir. Bu pratikleri en belirgin şekilde LGBTİ+ların her alandan dışlanması gibi sanat alanında da dışlanmasında görebiliriz. Sanat piyasası sunduğu şeylere çokça dikkat eder. 
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Her sanat etkinliği yapılabilecek mekânda her istediğinizi yapamazsınız, her zaman bir sansür, otosansür sürecinden geçmek zorunda bırakılırsınız, elbette bu kadınlara karşı gerçekleştirilen dışlama, yok sayma, ayrımcılık pratikleri ile yakından da ilişkilidir; kadınlara karşı ortaya konulan tavır, tutum ve davranışlar LGBTi+1ar için de kendisini gösterir. Bu pratiklerin bu coğrafyada artarak etki etmeye devam etmesinin sebebi bu çalışmada bahsedilenlerle sınırlı değildir. Elbette, birçok etken de mevcuttur; inanç, kültür, eğitim, politika, devlet... Fakat bu çalışma özellikle sanat alanının içerisinde baskı, ayrımcılık, dışlama, yok sayma pratiklerinin genel bir tabloya yerleştiğinde ne şekilde yankı ve karşılık bulduğunun izlerini sürer. Bu pratiklerin nasıl işlediğini daha net görmek için biyopolitika, hegemonya, şiddet gibi kavramların anlamlarını ve yarattıkları ayrımcılık ve baskıyı anlamak gerekir. 


SANAT TARİHİ'NİN KADIN VE “FARKLI 
DİRENİŞÇİLERİ: BİYOPOLİTİKA, HEGEMONYAYI 
ANLAMAK, AYRIMCILIĞI VE BASKIYI FARK ETMEK 


“Sanat, insanın kendisini ifade etme, 


içinde yaşadığı dünyaya tepkilerini bırakma isteğidir.” 


Hayatlarımızı büyük ölçüde etkileyen sorunların başında, şüphesiz ayrımcılık ve baskı gelir. Baskı ve ayrımcılık, şiddetin bir formu olarak birçok şekilde kendisini var edip tekrar tekrar üretir ve insanın doğasında var olduğuna inanılmasına rağmen aslında iktidarlar tarafından beslenen, yayılan ve psiko-sosyal olarak inşa edilen bir olgu olarak ele alınabilir. Bastırma, yok sayma, korkutma ve kapatma gibi durumların yaratılabilmesi için şiddeti uygulama aracı olan ayrımcılık ve baskı yaşamın her alanında kendisini gösterir. 


1 Amy Lowell, from Brainy Quote; https://www.brainyguote.com/guotes/amy . 
lowell 104109 
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Bu doğrultuda hayatlarımızın her alanına sızmış olan şiddet kendisini dil, kültür gibi alanlar üzerinden meşrulaştırır. Kendisini birçok kılığa sokan şiddeti ve ayrımcılığı anlamak için baskı, ayrımcılık, yok sayma gibi pratiklerin genel sınırlarını çizmek gerekir. Bu sınırlar elbette iktidar ve ürettiği hegemonya ile iç içe geçmiş bir sınırlar bütünüdür. Bu doğrultuda şiddet ve ayrımcılık, iktidarların devamlılığını sürdürebilmek için bulunmaz bir araçtır ki sadece fiziksel olarak kullanılmaz. Fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, yapısal şiddet, sembolik şiddet gibi türlü şekillerde kendisini gösterebilir. Aynı şekilde kendisini aleni olarak göstermek zorunda da değildir; aynı yerde bütün şiddet şekillerini aynı anda görmek de mümkündür: 

Şiddet kılıktan kılığa giren bir oyuncu. Toplumsal durumlara bağlı olarak suretini değiştiriyor. Günümüzde aşikârlıktan 

mahremiyete, cephesel karşılaşmadan viral bulaşmaya, kaba 

güçten medyatiğe, fizikselden ruhsallığa, olumsuzdan olumluya kayıyor ve derinin altına, satır aralarına, kılcal damarlara ve sinir uçlarına doğru geri çekiliyor — öyle ki tamamen 


ortadan kaybolduğu yanılsamasına kapılabiliyoruz (Han, 2017, s. 9). 


Tamamen ortadan kaybolduğunu hissettiğimiz anda bile şiddet, ayrımcılık ve baskı kendisini görünür olmaktan çıkardığın- da aslında Michel Foucault'nun biyopolitika ve geleneksel açıklamaların dışında kalan iktidar kavramı ile kendisini var etmeye devam eder. Foucault'nun iktidar kurgusu, Louis Althusser ve Karl Marx'ın iktidar kurgusu olan, bir sınıfın başka bir sınıfa uyguladığı ya da devlet aygıtları aracılığıyla uygulanan şiddet ve ayrımcılıktan ziyade biraz daha Antonio Gramsci'ci bir ideoloji ve iktidar tanımına yakın bir kurgudur. Yani, toplumsal yapının ve kurumların en derinine işlemiş, hem makro düzeyde hem de mikro düzeyde ideoloji aracılığıyla kendini var eden bir baskı ve ayrımcılık pratikleri bütünüdür. Bu noktada biyopolitika kavramı, iktidar ve onun ürettiği mekanizmaları anlamamız için daha açıklayıcı bir yapıyı gözler önüne serer. Biyopolitika iktidarın kendisini yaşayan bir organizma olarak konumladığı ve hayatın 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her noktasına sızdığı bir yapıdır. Bu yapı ile iktidar kendi çıkarına olan araçları, aygıtları ve tüm baskı mekanizmalarını organik bir şekilde toplumun her bireyine işler. Bu organiklik kendisini besleyen ve her türlü duruma kendisini adapte edebilen bir yapPıyı işaret eder. Biyopolitika kendi varlığını devam ettirirken; Hayata ilişkin süreçleri nüfus düzeyinde çözümlemeyi ve cezalandırma, dışlama, normalleştirme, disiplin, sağaltım ile 


en uygun hale getirme pratikleri vasıtasıyla toplulukları ve bireyleri “yönetme'yi olanaklı hale getirir (Lemke, 2013, s. 20). 


Burada bahsi geçen ‘en uygun hale getirme ifadesi, hayatlarımız ve bedenlerimizin iktidar aygıtları ile iktidar için en uygun konuma getirilmesi imler. Bu aygıtlara örnek vermek gerekirse tıp, hapishaneler ve hatta eğitim kurumları, aile, ordu, polis ya da yerel yönetimler diye uzayan bir liste örnek verilebilir. Bu aygıtlar ile iktidar hayatlarımız ve bedenlerimiz üzerinde sürekli bir söz sahibidir. Ordu, ruhunuzu ve bedeninizi ıslah etmeye çalışır; tıp, yaşam ve ölüm hakkınız üzerine söz sahibidir; aile, toplumun devamlılığı için ve nüfus kontrolü için de bir kontrol mekanizmasına dönüşebilir; polis ise sürekli kontrol altında olmanız gerektiğini size hatırlatarak Foucault'nun panoptikon’unu yaşatmaya devam eder... 


Tüm bu sistem kendi etiketlerini de yaratarak yönetimsel yeteneklerini geliştirir ve pratiklerini kolaylaştırır. Bu etiketler, sistemin ürettiği ve sistemin kendisinden hem etkilenen hem de sistemi etkileyen paydaşı olan anlık ya da kalıcı hegemonyacı erkekliklerin karşısında (çünkü tek başına ve tek tip bir hegemonyacı erkeklikten söz edemeyiz) konumlanan tüm ötekileri kapsar. Erkek egemen düşüncenin karşısında yer alan herhangi bir düşünce ve varoluş ötekiyi gösteren bir etiket alır. LGBTİ* olmak, farklı kadınlık deneyimine sahip olmak, kadın olmak, farklı erkeklik deneyimine sahip olmak vb. durumlarda sistem, sizin için hazır da tuttuğu bu belli etiketler gündelik hayatımız- da iktidar tarafından belirtilmesi gerekmese bile bireyler arasında kendisini var eder. Bu öteki kimliği ise yine ideoloji ve 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hegemonya aracılığıyla kurulur ve bu ideoloji beraberinde bir şiddeti getirir. İktidarın ideolojisine ters olan her şey hegemonyanın alanında tehdit gibi algılanarak yok edilmeye, bastırılma- ya, dışlanmaya ve ayrımcılığa maruz bırakılıp kabuller sistemi kurmaya çalışır. Bu sistem kendisini korumak ve devamlılığını sağlamak için ise psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, dışlama, yok sayma, ayrımcılık gibi yollar ile sizi “uygun hale getirmeye” çalışır. Bu çalışmada ise temelinde toplumsal cinsiyet temelli şiddetin sanat alanında doğurduğu “uygun hale gelmeyenin’ ötekileştirilmesine, dışlanmasına, yok sayılmasına ve ayrımcılıga maruz bırakılmasına odaklanılacaktır. 


Şiddet biçimlerinin ortaya çıkardığı sonuçların birçoğu -dışlama, ayrımcılık, yok sayma, hakkını gasp etme gibi- temel olarak bir grubun başka bir grup üzerinde kendi düşünce yapısını dayatma ve üstünlük kurma, kabul ettirme, sindirme gibi amaçlarının gerçekleşmesi için kullanılabilir. Çünkü iktidarın kendi varlığını sürdürebilmesi için şiddet uygulanmasının elzem olduğu örtük olarak kabul edilir. Ne var ki şiddet hiçbir zaman sağ kalanı ve sağ kalanın kişisel deneyimini gündemine almaz, şiddete karşı direniş gerçekleştiren ve şiddete karşı çıkan herhangi birinin deneyiminin üzeri kapatılır. Aksi takdirde uygulanan şiddet biçimi her ne olursa olsun etkili olma durumunu yitirmeye başlayacağı için bu sağ kalma durumu da kapatılmaya ve unutturulmaya çalışılır. Hatta kadınların ve LGBTİHarın kişisel olan politik deneyimleri üzerinde de hegemonik söylemin etkisi, faili suçlu göstermek yerine faili koruyarak ve hatta sağ kalanın kendisini suçlu göstermek suretiyle belirir. Bu noktada içimize sinmiş olan biyopolitika devreye girmiştir. Bu doğrultuda şiddeti anlayabilmek için öncelikle biyopolitika ve iktidarın temel dayanaklarından biri olan hegemonyanın ve rızanın tanımını yapmak geniş tablonun içerisinde şiddetin ve ayrımcılığın yerini net olarak gösterebilir. 

Hegemonya, Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük'te en net ve anlaşılır haliyle; “bir kişinin başka bir kişi üzerindeki üstünlüğü ve baskısı” olarak tanımlanmıştır. Buradaki ‘bir kisi’, devleti yöneten kişiden yanınızdaki bireye kadar uzanır. Hegemonya özellikle sosyal teori bağlamında ilk olarak Antonio Gramsci'nin Hapishane Defterleri adlı çalışmasında tanımladığı ve çerçevesini çizdiği önemli bir kavramdır. 
Gramsci'ye göre hegemonya oldukça akışkan ve esnek bir terimdir ve hegemonyanın tek bir tanımının olmadığı açıktır. Bunun nedeninin Gramsci açısından hegemonyanın sınırlı bir kurumsal bir öğe olmaktansa, bir sorunun, onun keşfetmeyi hedeflediği çeşitli güç ilişkilerinin ve eşitsizliğin farklı biçimlerinin yaratılması ve yeniden üretilmesinde bu denli etkin oluşunun adı olmasında yattığını düşünülmektedir. Her düzlemde hegemonyayı neyin kurduğunu kesfetmek için yapılması gereken dikkatli bir ampirik incelemedir (Gramsci'den aktaran Aval, 2012, s.25). 


Ampirik inceleme burada önemlidir. Çünkü ampirik inceleme, şiddetin kendisini deneyimlerde değiştirmesi ve organik bir kültürel yapı olması nedeniyle bu deneyimlerin daha rahat irdelenmesine imkân tanır. Hegemonya elbette, kendisini kurguladığı güç ilişkileriyle de yakından ilintilidir. Güç ilişkileri ve bu ilişkiler düzeyinde oluşan hegemonya aynı zamanda şiddet ile de yakından bir ilişkiye sahiptir. Gramsci'ye göre güç ilişkileri, bir kutupta şiddet yoluyla doğrudan kurulmuş baskının, diğer kutupta da gönülden boyun eğmenin yer aldığı iki kutup arasındaki bir sürekliliği göstermektedir (Crehan'dan aktaran Aval, 2012, s. 24) ve bu boyun eğme, zorlama ve rızayı da üreten bir sürekliliktir. Bu sürekliliği sağlayan ve güç ilişkilerinin yönetimini de belirleyen ise yönetici sınıftır. 

Yönetici sınıf kendi ideolojisine uygun olan her türlü yapıyı önceler. Bu yapılar kendi ideolojisini devam ettirebilmekle birlikte kendi varlığını da sürdürmesi temelinde yaptırımlar, baskı, ayrımcılık, yok sayma gibi pratikler ile ötekiler yaratır. Bir grubun baskılanması ve diğer grubun boyun eğmesi ile iki kutuplu yapının bir tarafı hep öteki olarak kurulur. Hegemonyanın yapısı gereği içerisinde; 

21 


Belirli bir yaşam ve düşünce baskındır ve normları, değerleri ve zevkleri, siyasi uygulamaları ve sosyal ilişkileri etkilemek için toplumun her yerine yayılmıştır (Sassoon, 1982). Hegemonya ekonomik temelli ancak bununla sınırlı olmayan özel bir rıza organizasyonuna dayanır (Carroll, 1992). Sivil toplumdaki grupların hegemonik iş birliğiyle elde edilen, “baskıcı ortodoksluk’ ile sonuçlanan bir zorlama ve rıza kombinasyonu ortaya çıkarır (Persaud, 2001) (Sassoon; Carroll; Persaud’dan aktaran Katz, 2006, s. 335). 


Burada bahsi geçen belirli bir yaşam ve düşünce baskınlığı, elbette eril iktidarın ve toplumun genel kabullerinin oluşturduğu sosyal ve kültürel yargılar silsilesine dayanır. Burada eril iktidardan bahsetmemizin nedeni, günümüzde neredeyse yönetimde olan iktidarların eril yapılanmasından kaynaklıdır ve kurdukları hegemonik alan erildir. R. W. Connell Toplumsal Cinsiyet ve İktidar (2016) adlı çalışmasında, Foucault da Cinselliğin Tarihi (2007) çalışmasında cinselliğin eril tahakküm altına alındığı süreci temellendirdikleri viktoryen döneme gönderme yaparlar ve iktidarın eril olduğu tespitinde bulunurlar. “Viktoryen aile reisi Bay Barrett, kızının evlenmesini yasaklar; parlamento, eşcinsel ilişkiyi suç sayar; bir banka müdürü, bekar bir kadına kredi vermeyi reddeder; bir grup genç, tanıdıkları bir kıza tecavüz ederler” (Connell, 2006, s. 164). Elbet iktidar yapısı bu tespitle net şekilde görülmez. Bu verilen örneklerle sınırlı olmayan yapı kendisini çok net göstermemekle birlikte tasviri ve tahayyülü bu örneklerdeki kadar net olmayabilir. Toplumsal etkilerle açıklanan bu eril yapı kendisini her zaman net göstermese de oradadır. İktidarla ilgili bir başka güç alanı ise hegemonyanın ekonomik temelidir. Hegemonyanın ekonomik temeli ise, bu çalışma dahilinde kadın ve erkek cinsiyetleri arasındaki eşitsiz rol dağılımlannın ve toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünden, özellikle, kadınların sanat piyasasından dışlanması ile ilişkili olarak irdelenecektir. 


Her devlet (...) geniş halk yığınlarını belirli bir kültür ve ahlak düzeyine yükseltmiş olması ölçüsünde ahlakçıdır. Bu 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düzey, üretici güçlerin gelişme ihtiyacıyla ve giderek yönetici sınıhn çıkarlarıyla uyum içindedir. Olumlu eğitici işlev olarak okul, baskıcı ve olumsuz eğitici işlev olarak da mahkemeler bu anlamda devletin en önemli etki alanlarıdır: (...) bu amaçla işleyen başka birçok girişim ve etkinlik de vardır (...) 
bunlar yönetici sınıfın siyasal ve kültürel hegemonya aygıtını oluşturmaktadır (Gramsci'den aktaran Bank, 2015, s. 24). 


Bu noktada, yönetici sınıfın siyasal ve kültürel hegemonya aygıtlarını işleme şekillerini ise biyoiktidar yapısı ile rahatlıkla açıklayabilir ve yapıyı tanımlayabiliriz. Foucault'nun da çalışmalarının genelinde ortaya koyduğu gibi bu aygıtlar tepeden aşağı bir hiyerarşi ve hegemonya alanıyla oluşturulan bu yapı ise kendi içerisinde sindirme, yok etme, yok sayma, ayrımcılık gibi pratiklerle işler ve bir zorlama ve rıza ilişkisi ağı oluştururlar. Zorlama ve rızanın inşası kavramları ise yukarıda bahsettiğimiz üzere şiddeti ve ayrımcılığın normalleşmesine katkı yapan ve devamlılığını sağlayan kavramların başında gelir. Burada özellikle rıza kavramı önemlidir çünkü iktidar, kurduğu hegemonya içerisinde amacı olana ulaşmak için “rızası vardı” gibi şiddetin ve ayrımcılığın üstünü kapatan söylemleri kullanır. Oysa kimsenin, bahsi geçen durumlarda rızası yoktur sadece rızası varmış gibi hissettirilecek kadar bir baskı, korkutma ve dışlanmaya tabii tutulmuştur. Bu noktada, baskı ve ayrımcılık karşıtı bir uygulama ile karşılaşıldığında yani iktidarın belirlediği rıza ve özgürlük sınırları aşıldığında iktidar kendisini tehdit altında hisseder. 

Bireylerin de içine doğdukları yapıda kendilerini hazır bir 

şekilde bekleyen bu değer ve düşünce yapılarını sorgulanmaz bir şekilde onayladıkları kabul edilir (presumed consent). Örneğin, kadınların ve LGBTİHarın farklı toplumlarda farklı şekillerde ikincilleştirilmesi, baskı altına alınması 

derin kültürel ve toplumsal pratiklere dayanır. Bu pratikler, 

bireyin içine doğduğu yapıda doğuştan kabul edilmiş/ve- rili bir haldedir. Dolayısıyla ataerki olarak adlandırılan bu ideoloji karşısında herhangi bir direnişe geçmek, sistemin 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kendisine zarar verecek bir eylemlilik haline dönüşür (Odabaş, Hatiboğlu, Çetin, Özateş-Gelmez, Taşdemir ve Maybek, 2020, s. 9). 


Odabaş ve arkadaşlarının belirttiği üzere, ataerkinin kendisi istemsiz bir rıza ve bireyin onayına dayanan cinsel-politik bir sistemi teşkil eder. Öyle ki birçok kültürel kodun doğal, değiştirilemez olduğu kanısı da bu rıza aracılığıyla şekillendirilir. Unutulmamalıdır ki bu rıza erkek egemenliğinin kadınlar ve LGBTI+1ar üzerinde onayları alınmaksızın inşa edilmiş bir rızadır. Bu noktada rızanın kendisinin sorgulanması gerekir. Pierre Bourdieu'nun Eril Tahakküm adlı çalışmasında ise rızanın hangi kültürel kodlarla üretilip şiddet ve ayrımcılığın gerekçelendirildiği konusunda belirttiği önemli bir nokta vardır: 


Cinsel veya toplumsal üreme becerisinin ötesinde, savaşma veya şiddet uygulama (bilhassa intikam durumunda) becerisi gibi de algılanan erkeklik, öncelikle ve her şeyden çok bir görevdir. Kadın için şeref, negatif olarak tanımlanır ve yalnızca korunabilir ya da kaybedilebilir, zira kadının erdemi sırasıyla bekâret ve sadakatten ibarettir; oysa ‘gerçek’ bir erkek, zafer ve ayrıcalık elde etmek için kamusal alanda önüne çıkan firsatları değerlendirmeye alma ihtiyacını hissedendir. Eril degerlerin yüceltilmesi, dişillikle harekete geçirilen korku ve endişelerde kendi karanlık tarafını bulur (Bourdieu, 2015, s. 67). 


Bourdieu’nun bu tanımda ortaya koyduğu gibi kültürel bazı yaptırımlar, erkek ve kadının toplumdaki yerini belirler ve bu belirlenim ile rızanın kendisini kurgular ki bu rıza erkeğin iktidarı ve gücünü besleyen, yücelten bir değerler bütünüdür. Eğer bu beklentiler karşılanmaz ise ‘ceza sistemi’ devreye girerek kişileri tehdit eder. Çünkü bu tehdit aslında erkeğin iktidarına yönelik bir tehdittir. Buradaki “ceza sistemi” akla ilk gelen şekilde kanuni değildir. Öncelikle toplumsal baskı, ayrımcılık ve şiddet şekilleri olarak önünüze çıkar. Kişi, kendisinden beklenen şekilde “görevlerini” yerine getirmez ise şiddetin dogal olduğunu kabul etmiş gibi gösterilir ve erkek egemen düşüncenin o kişi için kestiği ‘ceza’nin meşruluğunun önü açılır. 
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Byung-Chul Han, Şiddetin Topolojisi adlı çalışmasında şiddetin makro düzeyde mantığını anlamak için ise şunları söyler: MAKROFIZIKSEL şiddet, Ego ve Alter/Benlik ve Öteki Benlik, dost ve düşman, iç ve dış arasındaki gerilim alanına serpilir. Ötekinin olumsuzluğu başlıca yapıtaşıdır. Sızma, işgal veya bulaşma gibi etkileri vardır. Şiddet burada üstüme ge- 


len, beni esir alan ve özgürlüğümü çalan bir dış güç olarak ifadesini bulur (Han, 2017, s. 71). 


Han, şiddetin iznimiz olmadan içimize girdiğini ekler. Fakat dış kaynaklı her yabancı etkinin de şiddet olmadığını vurgular. 
Şiddet, mutlaka içselleştirilmiş olmak zorunda değildir, içeriye alınmış da olabilir. Orada bulunması, üzerine konuşulmaması bir kapsülün içerisindeki travmaya dönüşmüş olandır şiddet (Han, 2017, s. 71). Şiddet kendini gerçekleştirebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için “öteki'ye ihtiyaç duyar. “Gerek şiddet gerekse iktidar “öteki'nin tedirgin edici başkalığını, inatla direnen özgürlüğünü nötr hale getirme stratejileridir” (Han, 2017, s. 
73). Özgürlüğü nötr hale indirgemeye çalışan zihniyeti Connell, Emma Goldman'ın düşünceleri üzerinden şöyle özetler: 

Kadınların eşit olmayan ilişkilere katılmalarının somut nedenleri vardır. Erkeklerin uçkuru gevşek cinselliğine izin 

veren ama bunu kadınlara yasaklayan 'çifte standarttin’, er- 


kekler açısından daha fazla arzuyla hiçbir ilgisi yoktur; ama daha fazla iktidarla her tür ilgisi vardır (Connell, 2016, s. 173). 


Daha fazla iktidar demek her zaman daha fazla problem ve hegemonyanın aktarımı demektir. Bu tanımlar ve düşünceler ile amaç geniş bir şiddet tanımı ve çerçevesi belirlemek değil, özellikle kadınların maruz kaldığı ayrımcılık, dışlama ve yok sayılmanın temelinde yatanların ufak bir derlemesidir. Bu görüşlerin ışığında sanat alanında ayrımcılığın, dışlamanın ve yok saymanın karşılık bulduğu ilk alan feminist sanattır diyebiliriz. Feminist sanat, temelinde kadın özgürleşme hareketi gibi görülse de zaman içerisinde dışlama, yok sayma, baskılama pratiklerine maruz kalan herkesi, LGBTİHarı, farklı erkeklik ve kadınlık deneyimi olanları, mevcut iktidarın onayladığı kimliklerin dışında 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kalan veyahut iktidarın kimliğinden olduğu halde kendisini o kimliğe ait değilmiş gibi hissettirilenleri vb. kapsamaya başlamıştır. Bu görüşler dahilinde feminist sanatçıların karşı çıktıkları meseleler daha açık hale gelir. 


Sanat camiasında da erkek egemen görüş, kadın sanatçıların ve öteki olarak görülen sanatçıların tarihte yer almasına izin vermemiştir. Özgürlükler diyarı gibi görünen sanat alanı, düşünüldüğü kadar temiz bir alan değildir. Kapatma, dışlama, yok sayma, içselleştirilmiş şiddet sanat alanında da kendisini var ederken gizlenme gereği bile duymamıştır. Gizlenme gereği duymamasının sebebi ise, dönemlerin geneline bakıldığında erkek egemen düşünce -her ne kadar Aydınlanma çağı ve Rönesans öncesindeki çağlara tepki olarak çıkmış ve Antik Yunan düşünce yapısına geri dönme arzusunda olsa da-, kadına ve LGBTİ*'a karşı tutumunu çok da değiştirmemiştir. Bunun sebebi olarak ise kabaca kilisenin etkisinin devamlılığı, sosyo-kültürel olarak ortamın bu meseleleri rahatlıkla çözebilecek olmaması gibi nedenler sıralanabilir. Bir değişim söz konusu ise üzeri kapatılmıştır. Daha sonra örnekleri verilecek olan Artemisia Genthileschi, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, Michelangelo Merisi da Caravaggio vb. sanatçıların maruz bırakıldıkları dışlama, yok sayma, bastırılma ve ayrımcılık pratiklerinde göreceğimiz gibi. 


Bu çalışma, bahsi geçen dışlama, yok sayma, bastırma ve ayrımcılık pratiklerinin sanat alanında ortaya çıkardığı sonuçların izlerini takip edip etkisini araştırır. Bu iz takibi sonucunda ‘bu pratiklere karşı bir direniş gerçekleşti mi”, gerçekleşti ise ‘nasil ve ne şekilde?” ve özellikle “çözüm yolu olarak ortaya konulan yollar nelerdi”, “ortaya çıkan direniş formları bugünün sanat camiasını ve sanat alarunı nasıl etkiledi” gibi soruların cevapları aranmıştır. 


Yukarıda tartışmaya açılan kavramlar, düşünceler ve sorular, bizlere hem sanatçıların söylemlerinin değerini hem de sanat alarının da ne kadar özgür görünürse görünsün erkek egemen olduğunu anlamamıza fırsat verir. Bu bağlamda bu çalışmanın ana meselesi; sanatta baskı ve ayrımcılık aracılığıyla 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oluşturulmuş bir sanat tarihinin ve camiasının var olmuş/var olmaya devam ediyor olmasıdır. Sanat, her ne kadar özgürlükçü ve yenilikçi bir alan olarak var olsa da sanat tarihi kanonu? ve sanat camiası aynı şekilde yapılanmamıştır. Sanat tarihi, tarihin bir kolu olarak erkek egemen düşüncenin etkin olduğu bir alan olarak var olmuştur. Her konuda olduğu gibi; erkek egemen yapılanma sanat tarihinde de gerçekleşmiş ve dışlanan, baskılanan, ayrımcılığa maruz bırakılan gruplar; kadınlar, LGBTİ+lar ve farklı erkeklik/kadınlık deneyimine sahip kişiler olmuştur. 


Sanat tarihinde yaşanan bu dışlanmayı, baskıyı ve ayrımcılığı hem ortaya çıkarmak hem de karşı durmak için ilk tartışmaların ve eleştirilerin, Linda Nochlin'in 1971'de yayınladığı Why Have There Been No Great Women Artists? adlı makalesinde sanat tarihi kanonuna karşı sorularıyla başladığı söylenebilir. 
Nochlin'in “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?’ sorusunu sormasının sebebi 19701ere kadar neredeyse sanat tarihi içerisinde adı geçen bir kadın sanatçı bulmanın zor olmasıdır. Bu tartışma aynı zamanda feminist sanat tartışmalarının da odak noktasını gösterir. Feminist sanat hareketleri ile sanatçılar bu sorunun cevabını aramışlardır ve var olan erkek egemen yapıyı dağıtmaya çalışmışlardır. 


Eski Usul Olarak Sanat Tarihi Kanonu ve Kadının Yeri 


Ayrımcılık, baskı, dışlama ve yok saymaya karşı direnen sanatçıların en önemlileri feminist sanatçılardır. Sanat tarihinin ve sanat camiasının mizojinist olmasına karşın cinsiyet, kimlik gibi kavramları kendi deneyimleri üzerinden tartışarak eleştiriye açıp kırılmalar yaratmışlardır.? Bu kırılmalar 1960 öncesi sanatta 


2 Sanat Tarihi kural ve yasaları gibi görülebilecek, daha çok kabul edilmiş, belirli, 
fakat değişkenlik gösterebilen kabullerdir. 


3 Bu çalışmada, örnekleri verilecek eserler ve sanatçılar, feminist sanat içerisinde 
bir genelleme ile ele alınsa da örneklerde feminist sanat, post-feminist sanat gibi birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga feminist sanatçılar yer almaktadır. 
Fakat bu çalışmada amaç detaya inmeden, bugüne kadar gelen feminist tartışmaları sanat üzerinden belirli bir çerçevede tartışmaktır. 
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ortaya çıkan tartışmalar ve kırılmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. 1960 öncesi sanatta bedenin kendisi bir malzeme değil konu olarak ele alınırken sanatçıların -Happening Art ile bedenin sanat nesnesine/öznesine dönüşümü baslamistir*- bedenin kendisini sanat nesnesi olarak kullanması ile bedene dair olan her şeyde (cinsellik, cinsiyet, kimlik vb.) sanatın meselesi haline gelmiştir. 
Cinsellik, cinsiyet, kimlik gibi meselelerin beden ile doğrudan sanatın içerisine dahil olması kaçınılmaz olarak toplum, iktidar, toplumsal cinsiyet gibi kavramların tartışılmasını da beraberinde getirmiştir. Feminist sanat ise bu kavramlarla iç içe geçmiş olan meselelerini tartışmak için geniş bir alan yaratmış ve fırsat bulmuştur. 


Burada başka bir noktayı belirtmemiz okuyucu açısından tarihsel akışın daha iyi anlaşılması için gereklidir. Kadın hareketinin genel eğilim içerisinde dalga ve/veya kuşak olarak adlandırılmasına karşın sanat alanında bu tarz bir dalga ve/veya kuşak adlandırması ve ayrımı yoktur. Genel eğilim içerisinde sanatta 1960ların sonu, 70erin başı feminist sanatın doğuşu, 1980erin sonu, 90Tarın başı ise post-feminist sanatın doğuşu olarak belirtilir. Bu çalışma, genel eğilimin söylemine uygun şekilde sanatçıları feminist sanat ve post-feminist sanat içerisinde ele alacaktır. Post-feminist sanat aynı zamanda kendi içerisinde siyahi feminist sanatı da feminist sanata karşı yapılan “beyaz kadın egemenliği” eleştirisi ile barındırır. Bu çalışmada, genel olarak feminist sanata karşı eleştirel yaklaşan ve 1990lardaki feminist hareketin içerisinde olan sanatçılar post-feminist sanatçı olarak adlandırılmıştır. 


19701erin başı feminist sanat için önemli bir dönüm noktası ve başlangıcı gibi görülse de temelleri daha eskiye dayanır. Bununla birlikte feminizm, 19701erin başında sanat alanında sesini duyurmuştur. 701ere kadar olan süreçte ise sadece sanatsal ifade içerisinde değil, “ABD'de sanatsal ifadenin yanı sıra inisiyatif, oluşum, demek, birlik” (Antmen, 2013, s. 241) gibi çatılar altın- 


4 Detaylı bilgi için bkz. Aliye G., G. (2015). Performans sanatı. Istanbul: Tekhne 
Yayınları. 
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da birleşen kadınların yaygın örgütlenmelerinin etkisi vardır. 
1970Ter öncesi Helen Frankenthaler (1928-), Louise Nevelson (1899-1988), Bridget Riley (1931-) gibi bazı kadın sanatçılar sistemin içerisinde yer almaya çalışırken kendi kadınlıklarını bastıran, kapatan, dışlayan işler yapmışlardır. Bu yaklaşımlar feminist sanatın doğuşu içinde ateşleyici olan sebeplerden olmuştur, feminist sanatçılar yukarıda ismi geçen sanatçıların yaklaşımının tam tersini ortaya koymuşlardır (Antmen, 2013, s. 241). 


Feminist sanatın -özellikle performans sanatı ile ilgilenen- ilk temsilcileri, kadın bedenini konu edinmişlerdir. Kadının cinsiyet kimliğinin ve kadınlığının ön plana çıkarılması, kapatılan, bastırılan bedenleri de ‘tablolardaki nesne olmaktan’ çıkartıp, özne/nesne ikilemini başlatmıştır. Çalışmanın devamında görebileceğiniz Judy Chicago'nun The Dinner Party (1974-1979) adlı çalışması, kadınların var olması ve minör sanat nesneleri üzerineyken, on dokuz yıl sonra Tracey Emin tarafından yapılan My Bed (1998) adlı çalışma, kadınların bedenini kuşatan kültürel kodlar üzerinedir. 


Bu kırılmalar sadece kavramsal düzeyde kalmamış, feminist sanata kadar süregelen sanatçıların malzeme seçimlerinin değişimine dek uzanmıştır. Bu malzeme değişikliğinin önemi, minör sanatlar olarak adlandırılan ve kadına atanmış toplumsal cinsiyet rollerini ifa etmek için kullanılan malzemelerin sanat malzemesi/nesnesine dönüşmüş olmasıdır. Kadınsılaştırılmış” malzemeleri ve eylemleri (dikiş, ev işleri, kumaş, tül vb.) sisteme karşı kullanmışlardır. 


Belirtilen kavramlar, örnekler çerçevesinde feminist sanatın en önemli temsilcileri arasında Gerilla Kızlar'a yer vermek gerekir. Bu grup, birkaç kadın sanatçı tarafından kurulan (1985) kolektif feminist aktivist sanatçılar! grubudur. Gerilla Kızlar sanat tarihi kanonundan dışlanan kadın sanatçıların “neden dışlandı- 


5 Vurgu bana ait olup Greta Gaard'a gönderme içerir. 


6 Gerilla Kızlar resmi internet sitelerinde kendilerinden bu şekilde bahsederler. 
Bkz. https://www .guerrillagiris.com/ 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ğını” sorgularken erkek egemen sisteme topyekün eleştirel yaklaşırlar. Gerilla Kızlar bu eleştiriyi, en önemli eseri olarak görülen çalışmalarında bir soruyla tartışmaya açarlar: “Kadınların, Metropolitan Müzesi'ne girebilmeleri için illa ki çıplak mı olmaları gerekir?” (Görsel 1). Gerilla Kızlar bu soruyu sorarak Nochlin'in de (1971) makalesinde belirttiği üzere, kadınlara yapılan ayrımcılığa, dışlamaya ve yok saymaya dikkat çekmişlerdir. Nochlin, sanat tarihinde yerinden edilmiş, adı bile bahsedilmeyen, kadınların izlerini sürerken Gerilla Kızlar, kadınların sadece sanat tarihinden değil, mekanlardan da dışlandığının izini sürer. Aynı zamanda bu iz sürme, kadın bedeninin sanat eserleri üzerinden metalaşmasının da bir göstergesidir; Kadın özne olarak değil, bir nesne olarak sanat tarihi içerisinde kendisine yer bulmak zorunda bırakılmıştır. 


Sorunun içerisinde geçen ‘çıplaklık’, nü tablolarda yer alan kadın imgelerinin, Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergi açan kadın sayısıyla neredeyse kıyaslanamayacak kadar az olmasıyla ilgilidir. Gerilla Kızlar kadınların sanat piyasası, mekânları, etkinlikleri, camiası vb. alanlarda ne şekilde konumlandırıldıklarını şu çarpıcı örnek ile daha da belirgin kılmışlardır; 

Bir başka işlerinde ise çağdaş bir ressam olan Jasper Johns’un 

bir resminin, sanat tarihinde adından çok bahsedilmeyen 

seksen yedi kadın sanatçının seksen yedi sanat eserleriyle eş değer olan 17,7 milyon dolar olduğu belirtilmiştir. İroni dolu işlerinden birinde kadın sanatçı olmanın avantajlarından 


bahseden Gerilla Kızlar; her zaman kadın sanatçıların ikinci planda olacağını bile bile çalışmaktan bahsederler (Demiral, 


2017, s. 57). 


Görsel 1. Gerilla Kızlar, 1989, Do Women Have to Be Nakedto Get into the Met. Museum?. Erişim: 18.01.2020 shorturl.at/druJN 


Kadın sanatçıların her zaman ikinci planda kalacağını bile bile çalışmak, içerisinde büyük bir güçlenme barındırır. Gerilla Kızlar bu güçlenme yapısıyla birlikte kadının karşısında yer alan erkek egemen sistemin ne denli güçlü kurulduğunu ve kolayca alt edilemeyecek bir yapıya sahip olduğunun da altını çizer. Her ne kadar erkek egemen sistemin güçlü kurulduğu ifadesi içerisinde pesimist bir düşünce barındırıyor gibi gözükse de bu sisteme karşı hiçbir zaman savaş vermekten geri durulmamış ve durulmaması gerektiği vurgulanmıştır. 


Birgit Jürgenssen gibi sanatçılar ise özellikle status guo tartışmalarına eğilmiştir. Kadına atfedilen görevleri eleştiren ve nesnelerin dahi cinsiyetlendirilmesi gibi konuları tartışmaya açan Jürgenssen işlerinde kadının erotikleştirildiğini de vurgular. Erken dönem çizimlerinden birisi olan Scrubbing the Floor (1975) adlı eserindeki gibi üç kadını farklı pozlarda ev işi yaparken resmeden sanatçının diğer eserlerinde de bu tutum ve bakış açısı devam etmiştir. Kadınların ev işleri ile özdeşleştirilmesi ve bununla birlikte özne olmaktan çıkıp bir fetiş nesnesine dönüşmesini konu alan eserleri ile sanatçı erkekegemen düşüncenin kadına bakışını özetler. 


7 İlgili görsel ve detaylı bilgi için bkz. http://moussemagazine.it/birgit-jurgenssen- 
kasia-redzisz-2019/ 
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Jürgenssen, bir dizi performansı fotoğrafladığı diğer işlerinde ise kadının toplum içerisindeki konumunu tespit ederek kadının toplum tarafından ne şekilde imgelerle birleştirildiğinin peşine düşer ve kadına dair toplumda oluşan/oluşturulan algıyı sorunsallaştırarak sunar. Kadınların giydikleri kıyafetlerin nasıl bir anda fetiş nesnesine dönüşebileceğinden, saç şekillerine kadar birçok şey üzerinden kadınların toplumsal cinsiyet içerisindeki konumlandırılışını ve eril olan tarafından algılanışını ortaya koymuştur (Redzisz, 2019, Fall). 


Grafik sanatının dilini kullanarak feminist sanat içerisinde etkili işler yapan sanatçı Barbara Kruger ise bedenin erkek egemen sistemi içerisindeki halini imler. Kruger, Your Body is a Battleground (Görsel 2) adlı eserini kürtaj hakkının yasallaşması için Washington'da düzenlenen kadın yürüyüşünde kullanmak üzere hazırlamıştır. Bu eser billboardlarda sergilenmeye başladığı gün, kürtaj karşıtı bir grup (prolifer) tarafından saldırıya uğrar ve yerine fetüs fotoğrafları asılır (ArtfulLiving, 2017). Bu eser hem üretilme hem de üretildikten sonra başına gelenlerden ötürü sadece iktidarın bedenlerimiz üzerinde kurduğu tahakkümü değil, bu tahakkümün topluma nasıl yayıldığını ve yansımasının ne denli büyük olduğunun da göstergesidir. Buna rağmen Kruger, genelde işlerini halka açık yerlerde sergilemeyi tercih etmiştir. 


Your body 


Görsel 2. Barbara Kruger, 1989, 
Your Body is a Battleground. 
Erişim: 12.03.2017 shorturl.at/ cjgU6 


Bir diğer önemli isim ise -feminist metodolojinin öznenin yapıbozumu ile yakından ilişkisi göz önüne alındığında- The Dinner Party (1974-79) (Görsel 3) adlı çalışmasıyla Judy Chicago'dur. 
Chicago, feminist sanatın eleştirisini yaparak postmodern feminist sanat içerisindeki tartışmalarda kendisini belirgin şekilde var eder. Bu çalışmanın en önemli özelliği, dört yüzden fazla kadın tarafından kolektif bir üretim anlayışı ile üretilmiş olmasıdır. Bu kolektivite aslında baskıya karşı kadınların sanat alanındaki güçlenme temelli örgütlenmelerinin eşsiz bir örneğini teşkil eder. 1979 yılında çalışma tamamlandığında, mitolojik ve tarihteki önemli kadınların anısına hazırlanmış otuz dokuz temsili içerisinde barındıran bir tören ziyafetine dönüşmüştür. El işçiliği ile üretilen örtülerdeki işlemeler, altın kadehler, mutfak eşyaları, içerisinde vajina ve kelebek imgelerinin olduğu kabartmalar ile porselen tabaklar otuz dokuz kadının temsili üzerinden tüm kadınları onurlandırmak için hazırdır. Masanın üçgen yapısı sembolik olarak kadını imler. Ortada 999 kadının imzası ile tarih boyunca önemli anların, toplumsal olayların ve aynı döneme denk düşen gerçek hayatlar ve mitolojik kadın figürlerinin temsilleri bulunur. 


The Dinner Party'nin yapıldığı güne kadar yaşamış olan veya yaşadığına inanılan kadınlara saygı duruşunda bulunurken onların bıraktıkları izleri görünür kılmış ve günümüze kadar da bu izlerin aktarılmasını sağlamıştır. Bu eser, sadece bir saygı duruşu değil, kadınların her zaman her yerde deneyimleri ve yaşam öyküleriyle var olduğunun bir ispatını ve tarihsel olarak nasıl algılandıklarının ve ne şekilde temsil edildiklerinin de bir dökümünü çıkarmıştır. Bunu da sistemin kendisini eleştirerek ve feminist bir tavırla gerçekleştirmiştir. Bu tavır, eleştirilerin odak noktası olmaktan kaçınamamış fakat bu eleştirel çalışmanın amacına ulaşmasında da etkili olmuştur. Bu eleştirilerden birisi de Ahu Antmen'in editörlüğünü yaptığı Sanat/Cinsiyet adlı kitabın içerisinde yer alan Thalia Gouma-Peterson ve Patricia Mathews'ın Birinci Kuşak Feminist Sanat Eleştirisi (2014) adlı 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yazıda ortaya attıkları görüştür. Bu görüş bir noktada haklı gibi görünse de işin özünü tam olarak yakalayamamıştır: Tickner da Yemek Daveti'ni benzer bir zeminden değerlendirir. İşin ‘büyüklüğü ve iddialı oluşu, (tartışmalı da olsa) iş birliği ürünü olması ve hitap ettiği izleyici bakımından önemli olduğuna dikkat çektikten sonra, postmodern feminizmin irdelediği “değişken kadınlığa” karşılık ‘sabit kadınlık göstergeleri'ni kullanmasının sorunlu olduğunu belirtir (Gouma-Peterson ve Mathews, 2014, s. 55). 


Burada sorunsal olarak görülen'sabit kadınlık göstergeleri'nin kullanılması temelde sorunlu gibi görünse de buradaki önemli nokta “sabit kadınlık göstergeleri'nin sanatta kullanılarak tepe taklak edilmesi ve sanat nesnesine dönüştürülmesidir. Feminist sanata kadar minör sanatlara ait nesneler ya da eylemler sanatta kendine yer edinememişken, özellikle Chicago'nun eseri bunu başarmıştır. Buradaki önemli nokta, Chicago’nun bu eser ile ‘sabit kadınlık göstergeleri” olarak görülen ve dışlanan nesneleri erkek egemen sanat tarihinin ortasına bir bomba gibi bırakmış olmasıdır. Chicago'nun eseri sanat camiasında ne kadar tartışmalı görünürse görünsün bugün hala ikon olarak kabul edilir ve erkek egemen sistemin reddedeceği göstergeleri kabul ettirmiş olması noktasında önemli bir eserdir. Bu eser belirtilenler doğrultusunda feminist sanat aktivizminin en önemli göstergesi olan sisteme karşı duruşun vücut bulmuş halidir. 


Görsel 3. Judy Chicago, 1974-1979, The Dinner Party. 
Erişim: 18.01.2020 shorturl.at/isGOV 


Tracey Emin ise sanatta feminist tavrı tepe noktasına çıkartan eseri ile tartışmaları başka noktalara taşıyan bir sanatçıdır. 
Emin'in kendi yatağını bütün doğallığı ile sergilediği eseri My Bed (1998) (Görsel 4), sistemin “bir kadından” beklemediği her şey ile oradadır. Sistemin, bir kadının yapmasını yasakladığı ‘mahremini herkese açmak' eylemini Emin bu eserinde gerçekleştirir. Bunu da dağınık yatağı, prezervatifler, içki şişeleri, kıyafetler, iç çamaşırları, sigara izmaritleri ile yapar. Özellikle seçilmiş gibi duran buradaki nesneler aslında gündelik hayatta sıradan nesnelerdir. Emin'in özellikle bu nesneleri seçmesinin sebebi ise bu nesnelerin hem bir kadına ait olması hem de sistemin bu nesneleri yasak, sakıncalı ve fetiş olarak görmesidir. 
Bu eser aynı zamanda sistemin korktuğu ifşa'yı gerçekleştirir: Kişisel olanın politik olduğu... 
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Görsel 4. Tracey Emin, 1998, My Bed. 
Erişim: 16.04.2017 shorturl.at/ksuKO 


Post-feminist sanatçılar, feminist sanatı eleştirenler içerisinde en etkili kesimdir. Post-feminist sanatçılar, feminist sanatın eril bir dil kullandığını ve sistemin aygıtları ile hareket ettiklerini söylemişlerdir. Bu eleştirilere göre, feminist sanatçıların direniş formları eril dilden dolayı çıkmaza girer. Bu çıkmaz feminist sanatçıların da ana akım feministler ile benzer bir dil kullanmasından kaynaklıdır. Bu dil, Özkazanç (2015, s. 201) tarafından ifade edildiği üzere; “18. yüzyıldan günümüze kadar her bir tarihsel ugrakta ‘biz kadınlar diye konuşan feminist öznelerin, tüm kadınlar için evrensel olan bir deneyimden değil, kendi özgül sınıfsal, ırksal, coğrafi, cinsel yönelim deneyimlerinden hareketle” kurulan bir dildir. 


Post-feminist sanatçıların feminist sanata yönelik negatif eleştirilerinde oldukça haklı noktalar bulunmakla birlikte bu eleştirilerden beslenen feminist sanat, feminizmin özüne uygun bir şekilde dönüşmüş ve daha kapsamlı bir direniş alanı yaratmış; siyahileri, LGBTİHarı ve öteki olarak görülen herkesi içine alarak kadın hareketleri yanında diğer özgürleşme hareketlerinden de beslenir hale gelmiştir. Siyahi sanatçıların, “beyazların tekelinde bir feminist sanat gerçeği var” eleştirisi de bu noktada vurucudur. Bu mesele post-feminist sanatın odak noktalarından birisidir. Baskın olarak kimlik söylemleri içeren eserleri ile Kara Walker, ‘beyaz’ üstünlüğü altında ezilmiş halkların yaşamlarına ve bu yaşamı deneyimleyen azınlık grupların içerisindeki kadın olmanın sonuçlarına dikkat çekmiştir. Kadın bu sefer üç aşamalı dışlanmaya ve baskılanmaya maruz bırakılmıştır. İlk baskılanmayı ve dışlanmayı sistem tarafından siyahi olduğu için yaşayan kadın, sonrasında hem sanat tarihi tarafından hem de feminist sanatın ‘beyaz’ hegemonyası tarafından unutulmuş ve dışlanmıştır: 


Doksanlarda yapılan çalışmalarda sanatçılar kimlik konusunda kaçınılmaz olan etnik köken stereotipleri uç noktalara taşımışlardır. Afro-Amerikalı sanatçı Kara Walker'ın işlerinde köle sistemi içerisinde insanlara nasıl davranıldığını gösteren, özellikle kadınlara işkence yapan ve onları sodomize eden 'beyaz' sahiplere dikkat çeker (Görsel 5) (Demiral, 2017, s. 72). 


Görsel 5. Kara Walker, 2004, Grub for Sharks: A Concession to the Negro Populace. 


Erişim: 27.04.2017 © Tate, Londra [2004] https://goo.gl/y6uco7 Genel olarak batı üzerinden ilerleyen tartışmalar ve hareketler evrensel etkileri ile yerelde de kendi yansımalarını yaratmıştır. Feminist hareketin Türkiye'deki yansımalarına bakıldığında, değerli isimleri ve hareketin etkisini görebiliriz. Bu noktada, Türkiye'de kadın hareketinin 1850erden beri olduğunu belirtmek gerekir. Fakat Batı'da yaşanan gelişmelerle paralelliğin Türkiye'de görülmediğini belirtmek gerekir. Feminist hareketin Türkiye'de güçlü bir eylemlilik ile görünür olması, 1983'te kürtaj serbestisi ve 1987'de dayağa karşı yürüyüş gerçekleştirilmesi ile sağlanmıştır. Feminist kadın hareketi 19701er ve 80ler öncesine tarihlendirilebilirse de sanat alanında bunu söylemek pek mümkün değildir. 68 hareketinin ortaya çıkardığı politik atmosfer Türkiye'de etkisini 19701erin ilk yıllarından sonra gösterdiği için Batı'da başlayan toplumsal cinsiyet sorgulamaları Türkiye coğrafyasında karşılığını -özellikle sanat alanında- çok bulmamıştır. Türkiye'nin o dönemki sosyo-politik durumu bu tartışmalar için alanları olabildiğince daraltmıştır. 


1970'li yıllar, Türkiye'de kadınların özgürlük talepleri açısından deyim yerindeyse, doğum sancılarının başladığı bir dönemdir (Antmen, 2012, s. 69). Türkiye'de feminizm, Avrupa'da olduğu gibi 1968 döneminin eşitlikçi ve özgürlükçü sol ve liberal hareketleriyle eşzamanlı olarak gelişmemiş ve bu hareketlerin kazanımlarından yararlanmıştır (Sancar'dan aktaran Antmen, 2012, s. 69). 


Her ne kadar 68 döneminin eşitlikçi ve özgürlükçü hareketlerinin sonuçlarından yararlanılsa da sanat alanındaki toplumsal cinsiyet tartışmaları Avrupa'dan daha farklı olarak içgüdüsel şekilde ele alınmıştır. Buradaki içgüdüden kasıt, feminist okumalar yapabileceğimiz işler ortaya koyan sanatçıların kendilerini feminist olarak adlandırmamasından kaynaklıdır. Fakat, bu sanatçıların işleri hakkında feminist okumalar yapıp örnek olarak ele alabiliriz. Nur Koçak, Türkiye'deki feminist sanat alanında işleri okunabilecek ve hatta öncü sayılabilecek bir sanatçıdır. Sanat alanında hiperrealist eserler üreten Nur Koçak eserlerinde genellikle kadına ait olduğu kabulüyle gelen nesnelerin (iç çamaşırları, rujlar vb.) fetiş nesnelerine dönüşmesini irdeler (Görsel 6). 
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Nur Koçak eğitim hayatına sanat alanında başladığında sistemin içerisinde sindirilmesi ve bastırılması gereken biri oldugunu kısa zamanda öğrenir. 1976 yılında Paris dönüşü (eğitim amaçlı gittikten sonra) akademide açtığı ilk sergisi Yaşamak ve Yabanıl büyük bir yankı uyandırır. Fakat 1980 öncesi Türkiye'de hem toplumsal hem de sanat alanında zorlu zamanlar yaşanmaktadır. Dönemin zorunlu kıldığı sınırlar içerisinde olmak ya da sınırları aşmak gibi bir karar almak zorunda kalan Koçak, yapısı gereği sınırları aşmaya çalışır. Bu direniş 1981'de akademiden atılmasına sebep olur. Artık tamamen kendini annesinin deyişiyle “’Pis iş'e, yani resim yapmaya verecektir” (Sönmez, 
2017). 


Görsel 6. Nur Koçak, 1989-2019, Vitrinler Serisinden.® 


Erişim: 16.01.2020 Sanatçının izniyle. 

Akademi, Koçak'ın işleri için uygun bir yer değildir. Akademinin kurduğu baskı, kadınların yanı sıra farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini de kapsayacak biçimde genişlemiştir. 
Koçak'ın akademiden ihraç edilmesinin üzerinden henüz otuz yıl geçmeden akademi bu sefer de eşcinsel olduğu ve sanatına sarsıcı bir şekilde homoerotizmi taşıdığı için Taner Ceylan'ı da hedef tahtasına yerleştirir. 1990Tarda büyük ses getiren homo- 


8 İlgili görsel Mine Sanat Galerisi'nin Nur Koçak'ın Vitrinler 3 adlı sergisi için 
hazırladığı afişten alınmış olup görsel kullanımı için sanatçının kendisinden izin alınmıştır. İlgili görselin kullanımı için izin veren Nur Koçak'a en içten teşekkürlerimi sunarım. 
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erotik çalışmaları ile sarsıcı bir dil kullanan Ceylan, eserlerindeki homoerotizmi Osmanlı motifleri üzerinden gerçekleştirir (Görsel 7). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan Ceylan'ın eserleri, kabul edilmez bulunur ve ders verdiği Yeditepe Üniversitesi'nden sergilediği bir resmi nedeniyle üniversiteden atılır. Fakat ne Koçak ne de Ceylan resim yapmaktan vazgeçmez. İki isim de mağduriyet hikâyelerinden sağ çıkmış ve bu hikâyeler Taner Ceylan ve Nur Koçak için bir güçlenme hikâyesine dönüşmüştür. Kendi direniş yollarını ‘pis iş'e devam ederek yaratan sanatçılar, Türkiye'nin en tanınmış hiperrealist ressamları olmuşlardır. 


Görsel 7. Taner Ceylan, 2013, Spring Time. Oil On Canvas, Özel Koleksiyon, Sanatçının izniyle?. 


Başka bir isim olarak Füsun Onur ise seksenli yıllarda ürettiği çalışmalarında tül ve kumaş gibi malzemeleri kullanarak çağdaşlannın kullandığı malzemeleri eleştirir. Erkek egemen yapının ortaya attığı anlayışın dışına çıkmayı başaran sanatçı, 80'li 


9 Görselin kullanımı için sanatçının kendisinden izin alınmıştır. İzin için Taner 
Ceylan ve süreçte ilgilenen Saliha Yavuz'a en içten teşekkürlerimi sunarım. 
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yıllarda kullandığı malzemeler ile eşyalara yüklenen eril/dişil cinsiyet kategorilerini yerle bir eder. Özellikle 90'lı yıllarda yaptığı çalışmaları bu eleştirileri üst noktalara taşımıştır. Onur'un, nesnelerin cinsiyetlendirilmesine ilişkin olarak Antmen (2012, s. 
74), “erkek/kadın olarak cinsiyetlendirilme biçimlerine yönelmiş; sandalyelerin, koltukların toplumsal algıda eril, tüllerin, kumaşların dişil” olarak yer edindiğini söylemiştir (Görsel 8). 


Görsel 8. Füsun Onur, Önde: (1991) 2014, Herhangi bir İskemle, (Yerleştirme görüntüsü: Arter, İstanbul.) Arkada: (1993) 2014, Pembe Bot, Video (renkli, sessiz), 8 saat, Arter Koleksiyonu. Arter'in izniyle”. Erişim: 27.04.2017 https://goo.gl/ EUyS4f 


Batı'da gerçekleşen minör sanatların nesnelerinin sanat nesnelerine dönüşmesinin izleri yerelde Onur'un işleri üzerinden rahatlıkla sürülebilir. Bu etki, Türkiye sanatının içerisinde de bu tartışmaların köklü değişiklikler yaratmasını sağlamış ve minör sanat nesnelerinin yerleşik olarak sanat nesnesine dönüşümü artık yadırganmayan bir duruma gelmiş, malzemenin değişmesi daha farklı noktalarda da tartışmalar açılmasına olanak 


10 İlgili görselin kullanımı için izin veren Arter'e teşekkür ederim. 
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sağlamıştır. Bir erkeğin de bu malzemeleri sanatında rahatlıkla kullanabilmesi, kadına/erkeğe dair olan durumların yerle bir edilmesini ve yeniden inşaya tabii tutulmasını sağlamıştır. Bugün hem LBGTİ* sanatı olsun, hem queer kuram ile ilgili bir sanat pratiği olsun sunulan malzeme zenginliği ve yarattığı söylem alanı dişil olarak atfedilen malzemeler ile cinsiyet, kimlik, toplumsal cinsiyet içerisindeki kabulleri rahatlıkla eleştirilebilir duruma getirmiştir. 

Bir erkek sanatçının kumaş, dikiş vb. malzeme ve teknikleri ‘bir erkekten beklenmeyecek’ şekilde kullanarak sunması ortada üzerine konuşulabilecek sabit bir cinsiyet kalıbı bırakmaz. İzleyici ve sanatçı, sanat eseri ve izleyici arasındaki ilişki bir kaosa dönüşürken alışılagelmiş “erkek sanatçı yaklaşımı'nın ortadan kalkması ile sanatçının cinsiyeti üzerinden kalıplar oluşturarak konuşmayı imkânsız kılar. Bu kaos, sanatçı için queer bir alan yaratırken izleyici için ise kaygan bir zeminde eleştiri yapma zorunluluğu getirir ve bu kaygan zemin, kabullerin her yerde her zaman işe yaramayacağı gerçeğini ortaya serer. Benzer biçimde bir kadın, eril olarak. kabul edilen malzemelerle öyle bir oynayabilir ki aynı etkiyi yaratabilir. Bu durum nesnelere yüklenen cinsiyetlendirmeyi yıkarken toplumsal cinsiyetin dinamiklerini de ortaya çıkarır. Bu anlamda feminist sanatın yarattığı alan bir direniş ve güçlenme alanına dönüşmüştür. Bu direniş alanı kimsenin sabit kabuller ile üzerinde durabileceği bir platform değildir. Özetle, feminist sanatçılar sadece kadınlar için bir özgürlük alanı değil, ötekileştirilen herkesin de var olabilme savaşı verebileceği bir alanı açmışlardır. Fakat bu alanın daha da güçlenmesi için feminist sanat ve LGBTI+ sanatı gibi ikinci plana itilmiş sanatların bir araya gelip güçlerini birleştirmeleri gerekir. Hem sanatçı hem cinsiyet kimliği hem de cinsel yönelim temelinde bir araya gelip kişisel bağlamda güçlenmelerinin önündeki engellerin ve bu engelleri aşma düşüncesi üzerinden nasıl bir güçlenme hikayesi kurulacağının irdelenmesi gerekir. 
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Sanat tarihinin yersiz yurtsuzlaştırması üzerine bir eleştiri: ‘Kadina yer bulma çabası” 


Sanattarihinde ve sanat tarihçilerinin çoğunun yaklaşımında değişmeyen yegâne şey, erkekliğin kaybının korkusudur. Bu korku kendisini bariz bir şekilde “büyük kadın sanatçı” tartışmasında gösterir. Bu tartışma, Nochlin'in sorusuna bir cevap ararken, erkek egemen yaklaşımından vazgeçemez/vazgeçmek istemez. Meselenin kenarından geçeyim, yok saymayayım ancak kabul de etmeyeyim zihniyeti ile çalışan sistemin mekanizması burada da işler. Bu yaklaşımların sonucu ise piyasada bir anda mantar gibi bitmeye başlayan “büyük kadın sanatçılar” söylemi altında toplanan kadın sanatçılar tarihidir. Fakat çoğu çalışmamda dile getirdiğim ve dile getirmekten vazgeçemediğim eleştiri burada da bir kez daha kendisinden bahsetmeyi zorunlu kılar: Neden büyük erkek sanatçılar adı altında kitaplar basılmıyorken kadınlar için belirteç ve ayraç halinde bu dile getirilir? Toplumsal gerçeklik ve ayrımcı pratikler aslında çalışmanın başında belirttiğimiz gibi ideolojinin ve hegemonyanın aktarımında etkili olan dilin erkek özneyi olduğu gibi kabul etmesi ve ayriyeten onu özne olarak belirtmemesi dilin erile göre kurulduğunu gösterir. 
Bu noktada zaten özne olarak belirtilen kadın dilde ötekidir. Bu durum aslında cins iminintamamen sanatta da ve sanat yazının- da/tarihinde de kendini göstermesi olarak okunabilir: 


Dilin kullanımı (ifade) özneyi özne olarak, söyleminin mutlak öznesi olarak kurar, diğer yandan cins diye adlandırılan bir dalavere, bir hile vardır ve bu, dil uygulaması ile je [ben] oluştuğu andan itibaren yine bu dil ile inkâr edilir zira cins bu yolla bizzat varlık içinde bir bölünmeye yol açma, damgaladığı öznenin hükümdarlığını tahliye etmek, onu mutlak özne olmak yerine izafi bir özne yapmak girişimindedir (Wittig, 2013, s. 109). 


Özellikle 1990'lara kadar olan sanat yazını içerisinde ortaya çıkan eserler ‘büyük sanatçılar”, “Rönesans dönemi sanat eserleri”, ‘Antik Yunan Sanatı”! vb. gibi isimlere benzer isimlerle çıkmıştır. 
Bu tarz eserlerin içeriği erkek sanatçıların eserlerinden ve hayat- 


11 İsimler, hedef göstermemek adına uydurulmuştur. 
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larından oluşur. Kadınlar bu eserlerden tamamen dışlanmıştır. 
Bunun sebebi ise kadınların sanat tarihinde kayıtlannın olmadığı gibi saçma bir inanç ya da düşünce de değildir, açık açık kendini sürekli yeniden üreten ayrımcılık ve baskı pratikleridir. 

Rönesans döneminde yaşayan ve sanat tarihi için önemli eserler üreten “kadın sanatçı” Artemisia Genthileschi, atanmış cinsiyeti kadın olduğu için sanat tarihinden yüz yıllar boyunca aforoz edilmiştir. Genthileschi, sadece sanat alanında önemli olmanın dışında bir kadının açtığı ilk tecavüz davasının sağ kalan öznesi olarak davanın kazananıdır da. Kadının adının dahi yeri olmadığı, bir kadının “bir erkeğe” dava açmasının bile başlı başına zor olduğu Ortaçağ mahkemelerinde Rönesans döneminin de etkisiyle değişen insan anlayışının sonucunda, Genthileschi davayı açmayı başarmış ve hatta kazanmıştır: 


Bu tecavüz olayını tartışmamak, onu göz ardı etmek demektir. Artemisia Gentileschi'nin cinsel geçmişi onun kişiliğinin en fazla tartışılan yanı olur; bu durum, büyük erkek sanatçıların biyografilerinin ayrılmaz parçası ve aynı ölçüde belgelenebilir olan cinsel geçmişlerinden duyulan rahatsızlıkla ve bu geçmişin yadsınmasıyla çarpıcı bir zıtlık oluşturur (bu durumun en bilinen örnekleri Michelangelo ve Caravaggio'nun eşcinsellikleridir) (Salomon, 2014, s. 174). 


Salomon'un bahsini ettiği üzere, sadece kadınlara karşı bir baskı ve dışlama söz konusu değildir, fakat yine ‘erkek’ ayrıcalığı devreye girmiştir; Aynı dönemlere denk gelen Michelangelo ve Caravaggio gibi sanatçılar, atanmış cinsiyetlerinin erkek olmasından dolayı sanat tarihinden tamamen dışlanmış olmasalar da eşcinsel olmaları bastırılmış ve üzeri kapatılmıştır. Ancak sanattaki başarıları, görünmez kılınmayacak güçtedir. Fakat, ‘erkek’in yasak olmasına karşın gerçekleştirdiği performativite cezasız kalma hakkına sahiptir. 

Sanat tarihi kanonu, ortalama otuz-kırk yıl öncesine kadar “farklı olan’ hiçbir şeyi kendi içerisine kabul etmemiştir. Feminist sanat bu kabullerin yıkılmasına ve sanat tarihinde gedikler açılmasına ön ayak olmuştur. Feminizm sanata sızmıştır. Bu sızma izinsiz ve devrimci şekilde olmuş, bu nedenle de önemli bir direniş formuna dönüşmüştür. Bu direniş formu ilk feminist sanatçıların açtığı yol ile günümüze kadar büyümüş ve açılan gedikler çoğalmıştır. Feminist sanat, post-feminist sanat, LGBTİ: sanatı direnişinin açtığı yol sayesinde günümüze yakın bir zamanda bu alanların hepsinden beslenerek ortaya çıkan gueer kuram ve sanat birlikteliği gerçekleşmiştir. 


SONUÇ 


“,.. kadınlar milyonlarca yıl boyunca evlerin içinde oturdu, 


şimdi ise bu duvarlar onların yaratıcı güçleri sayesinde 

delinmiştir "2 

Çalışma boyunca bahsedilen ve sanatçıların kimlik, cinsiyet gibi etiketlerden dolayı dışlanmaya, ayrımcılığa ve yok sayılmaya tabii tutulduğu bilgisi, artık geniş kitleler tarafından bilinir hale gelmiştir. 1970'lerden günümüze bu konularla ilgili ortaya atılan tartışmalar, sanat alanındaki dışlanma, yok sayma, ayrımcılık pratiklerinin üzerinin örtülmesini engellerken bu pratiklerin ortadan kaldırılmasında da etkilidir. Artık, sanat tarihi ile ilgili yeni kaynaklar oluşturulurken bu pratiklerin geçmiş ve günümüze etkisi de göz önüne alınmaktadır. Fakat sanat tarihi bir çırpıda düzeltilebilecek bir tarih değildir. Aynı zamanda, önceden yazılmış kaynakların toplatılması, düzeltilmesi gibi imkânsız bir çabaya girilemez fakat bundan sonra yazılacak kaynakların eski kaynakların da kabul ettiği dışlama, ayrımcılık, yok sayma gibi pratiklerden arınmış olmasına özen gösterilmelidir ve bazı kaynaklar bunları başarmaya çalışır. Bu yüzden, feminist, post-feminist, LGBTİ, queer hareketler sanat tarihçileri zora sokmuş ve karşılarında konumlanan kişileri, kurumları, yapıları mücadele alanına taşımıştır. Eklektik bir sanat tarihi oluşturmaya çalışan sanat tarihçileri gitgide artan 


12 Woolf, V. (2016). Kendine ait bir oda. (i. Özdemir, Çev.). s. 95. istanbul: Kırmızı 
Kedi Yayınevi. 
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tartışmaların odağında yer almaya başlamıştır. LGBTİ* kısaltmasını kullanmaktan kaçınan sanat tarihçileri bugünlerde biitün LGBTI+ sanatını, geçmişini queer sanat adı altında toplamaya çalışmaktadır (Demiral, 2018, s. 39-52).13 


Sanat tarihçilerin, sanat tarihinde kadına yer bulma çabası erkek egemen düşünceden nasibini almaya devam eder. Yerinden edilmiş kadın sanatçıları ‘nereye koysak” düşüncesi sistemin kendisini kurtarma çabasından başka bir şey değildir; içinde ‘tarih’ kelimesi geçen bir disiplinden de başka bir şey beklemek hata olur. Ardına tarih kelimesini alan her disiplin modernist bir yapı olarak baştan eril tahakküm altına girmiştir bile. Sanat tarihi kanonu da tarih yazının erkek egemen oluşundan etkilenmiştir. 


Garb'a göre, modernist paradigma ve onun dışlayıcı tarihi kadınların üretimini bünyesinde barındıramaz; feministler “kadınların zanaat ürünlerinin modernizm açısından anlam taşımasını sağlamak için” ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, bu durumun değişmesi mümkün değildir; çünkü “modernizmin dili zaten, kadınların geçmişte yarattıkları imgelerin/nesnelerin çoğunun bağlayıcı anlamını ve bunların üretimi, alımlanması ve yayılması için gereken koşulları dışlar (Gouma-Peterson ve Mathews, 2014, s. 54). 


Fatmagül Berktay ise Tarihin Cinsiyeti adlı çalışmasında, Gouma-Peterson ve Mathews'ın bahsettikleri modernist dile sahip tarih yazının kadınlara ait olan şeyleri dışlaması tespitine eklenebilecek ve bir çözüm sunabilecek şu sözleri söyler; 


“Kadın tarihi’ ya da daha genel (ve benim tercih ettiğim) deyimle, feminist tarihçilik konusuna girmek için uygun görünüyor. Çünkü birey olarak “insan tarihteki yerine iade edilirken, “hangi insan” sorusu da ister istemez gündeme geldi. Yani sözü 


13 Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir tartışma içiz bkz; Queer Teori Ve Sanat; 
Sanatın Queer Hali, Bildiri: https://www.academia.edu/37174737/OUEER TEOR%C4%B0_VE_SANAT_SANATIN_QUEER_HAL%C4%B0 


Biyoiktidar Bağlamında; Toplumsal Cinsiyet, Queer Teori Ve Sanata Yansımaları, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu: http://www.openaccess.hacettepe.edu. 
tr:8080/xmlui/handle/11655/3735?show=full 


edilen bu 'insan'ın somut kimliği -ırkı, milliyeti, sınıfı, cinsiyeti, vb.- sorgulanmaya başladı ve Aydınlanmanın soyut ve evrensel “insan” anlayışı, ardında beyaz, burjuva, erkek Avrupalı kimliğini gizlediği gerekçesiyle eleştiriye tabi tutuldu (Berktay, 2018, s. 18). 

Buradaki “beyaz”, ‘burjuva’, ‘erkek’ üçgeni aynı zamanda sanat tarihini de yöneten ve etkileyen özneyi tanımlamakta yeterli olabilir. Çalışma boyunca sanatçıların ayrımcılığa, dışlanmaya, yok sayılmaya karşı direniş oluşturmaları bahsedilen öznenin var oluşunun ve sanatı nasıl etkilediğinin de bir göstergesidir. 


Bu eleştiriler, postmodem feminist sanatın ve hareketin içerisinde barındırdığı eleştirel yaklaşımı destekler. Erkek egemen sistem yetmezmişçesine üzerine eklenen “beyaz üstünlüğü” post- feminist sanatın içerisinde ele aldığımız siyahi feminist sanatın eleştirilerini de destekler. Bu çalışmanın geneline bakıldığında sanat tarihçilerin kadın sanatçıları ‘nereye koysak” sorusuyla birlikte “hangi insan” sorusuyla da ilgili olarak değişmekte ve günden güne eleştirilerin odağı olmaya devam etmektedir. 
Siyahi feminist sanatçılar, halen genel eğilim içerisinde çok az bahsedilen, bahsi geçtiğinde ise post-feminist sanatın içerisinde küçük bir yere sıkıştırılan bir durumdadır. Sanat tarihçiler ve sanat camiası hala bu meseleler ile ilgili bir çıkmaz içerisindedir. 


Bir başka önemli nokta ise kadınlar artık sanat tarihi içerisine “göstermelik” alınırken LGBTİ* sanatçıların hala bir yeri yoktur. Aynı zamanda kadının yeri ise göstermeliktir. Kadın sanatçıların başarılarının alkışlandığı ya da gösterildiği değil, ‘varlardi’ mantığıyla sanat tarihine yerleştirilmesi de ayrı bir tartışma konusudur. Bir kısır döngüye sokulmuş olan bu mesele erkek egemen yapılanma ve etkileri devam ettikçe de çözülebilecek tartışmalar gibi gözükmemektedir. Fakat biz bu noktada Gerilla Kızlar'ı hatırlayıp şunu unutmamalıyız; her zaman kadın, LGBTİ* ve tüm öteki olarak görülen, baskıya, ayrımcılığa ve dışlamaya maruz bırakılan sanatçıların ikinci planda olması gerekmediğini ve bunu artık değiştirebileceğimiz gerçeğiyle çalışmaktan/direnmekten vazgeçmemeliyiz. Unutulmamalı ki 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feminist ve LGBTİ* sanatçılar vazgeçselerdi bugün bu meseleleri -belki de- hiç tartışamıyor olacaktık. Sanat tarihçilerin, sanat tarihini tekrar ele alıp ötekileştirilen tüm sanatçıları, ırk, cinsiyet, dil, din vb. konuları gözetmeksizin olmaları gereken yerlere koyarak, sanat tarihini erkek egemen oluştan çıkartarak, feminist ve queer bir bakış açısıyla yeniden ele alması gerektiğini düşünüyorum. 


Son olarak bütün bu tartışmaların içerisinde içkin olarak yer alan bir noktayı da açıkça belirtmek ve özellikle Türkiye'deki aktivizmin ayrıştırıcı ve dışlayıcı özelliğine de bir gönderme yapmak gerekir. Çalışma boyunca bahsi geçen isimler ve ortaya koydukları sanat pratikleri aktivizm için önemlidir. Bu pratikler hem akademik alanda hem de bağımsız gerçekleştirilen sanat etkinlikleri ve pratiklerinde aktivizmin içkin halde olabileceğinin göstergesidir. Sanat başlı başına bir aktivizm içerir düşüncesi de yanlıştır. Çünkü aktivizm üzerinden tartışmayacağımız geniş bir sanat tarihi anlatıları ve örnekleri de mevcuttur fakat feminist sanat, post-feminist sanat, LGBTI+ sanatı ve queer ile sanat birlikteliği akademide, sahada (sanat alanının sahası olarak etkinliklerin yapıldığı alanlarda) çalışmalarını yapan sanatçılar- da aktivizm içkin haldedir ve direniş formları ‘saha’dan daha farklı örgütlenmiştir. 
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YAŞLANMANIN KADINLAŞMASI VE YAŞLI 
KADINLARA KARŞI ŞIDDET 


Aylin Görgün Baran 


Bu çalışmada yaşlanmanın kadınlaşması ve kadınların yaşlılık döneminde karşılaşabileceği riskler açısından yaşlı kadınlara karşı şiddet üzerinde durulmaktadır. Kadınların çocukluktan itibaren ataerkil kültürel değerler kapsamında konumunun ikincilleştirilerek yetiştirilmesi ve sahip olduğu haklardan (eğitim, çalışma yaşama, siyasi kararlara katılım vb.) mahrum bırakılması onun güçsüzleşmesine yol açmakta ve ileriki yaşlarda çevresine bağımlı kalmasına neden olmaktadır. Bu varsayımdan yola çıkarak yaşlı kadınların ileride karşılaştıkları risklerden biri olan şiddet konusu ihmal ve istismar boyutuyla irdelenmektedir. Çalışmanın amacı, yaşlanmanın kadınlaşmasıyla birlikte ileri yaşlara kadar yaşamanın belirli bir ayrıcalığının olup olmayacağını tespit etmektir. Ayrıca yaşlı kadınlara karşı oluşabilecek şiddet olaylarının önünü kesmek için sosyal politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 


GİRİŞ 
Nüfusun yaşlanması, beklenen yaşam ömrünün uzamasından ve doğurganlığın azalmasından kaynaklanan küresel bir olgudur. 2015 ve 2030 yılları arasında, tüm dünyada 60 yaş ve üstü insan sayısının 056 oranında artacağı ve nüfusun 901 milyondan 1,4 milyara yükseleceği tahmin edilmektedir. 2050 yılına gelindiğinde, bu rakamın yaklaşık 2,1 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Diğer taraftan 2006 ve 2030 yılları arasında az gelişmiş ülkelerdeki yaşlı insan sayısının 90140 yükseleceği ve bu oranın daha gelişmiş ülkelerde %51 olacağı tahmin edilmektedir. Küresel düzeyde, 2005 ve 2030 yılları arasında seksen beş yaş ve üzeri nüfusun 0151, altmış beş yaş ve üstü nüfusun 90104 ve altmış beş yaş altı nüfusun %21 oranında artacağı tahmin edilmektedir 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(Görgün-Baran, 2018; Powell, 2014). Önümüzdeki yirmi yıl boyunca yetmiş beş yaş ve üstü yaşlıların sayısındaki bu tahmini artış, yaşlı nüfus için sağlık, barınma ve emeklilik maaşı talebini de beraberinde getirmektedir. Bu projeksiyonlar tüm ulus devletlerin hükümetleri, politika yapıcıları, planlayıcıları ve araştırmacıları için oldukça önem arz edecektir. Bununla birlikte, bazı ülkelerdeki mevcut kamu politikaları, genç ve yetişkin nüfusa kıyasla yaşlı yetişkinleri halen ikinci konumda görme eğilimi taşımaktadır (Rodrigues ve ark. 2019). Bu konuda en dezavantajlı konuma sahip bulunan kıtaların Afrika, Asya ve Latin Amerika olduğu ileri sürülmektedir. Bu ülkelerde nüfusun yaşlanması yoksullukla mücadele etmeyi iki kat artırmakta ve kişi başına düşen geliri azalttığı gibi yaşam standardının düşüşüne de yol açmaktadır (Görgün-Baran, 2018; Phillpson, 2003; Powell, Hafiz ve Khan, 2013). 


Küresel ölçekte yaşlı nüfusun özellikle yaşlı kadın nüfusunun giderek artması tüm ülkeler açısından üzerine dikkatle düşünülmesi ve yeni politikaların üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Yaşlı kadın nüfusunun erkeklere göre daha fazla olması, yaşlanmanın kadınlaşmasına (feminization of aging) işaret etmekte ve kadınların yaşlılık dönemine daha güçlü olarak girmeleri gerektiği düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. Bu varsayımdan yola çıkarak yaşlı kadınların önceki dönemlerinde eğitim al(a) maması ya da eğitim düzeyinin düşük olması, bir mesleğe sahip olamaması, belli bir gelirinin ol(a)maması ya da sınırlı olması ve yaşamını ataerkil öğrenmişlik çerçevesinde bir erkeğe bağımlı olarak sürdürmesi gibi faktörlerin yaşlılık döneminde hem bir risk hem de bir sorun oluşturacağı kaçınılmazdır. Yapılan çalışmalarda özellikle yoksulluk, güçsüzlük, otonom ve bağımsız bir biçimde yaşamını sürdürememe gibi faktörlerin eklenmesinin yaşlı kadınların şiddete/istismara maruz kalma olasılığını yükselteceği düşünülmektedir. Yaşlılarda ve yaşlı kadınlarda şiddetin varlığı, istismar ve ihmal olarak değerlendirilmekte ve türleri olarak başta eş şiddeti olmak üzere fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve yaşlı ihmali şeklinde kendini göstermektedir (Ouinn ve Thmita, 1986, s. 36-50). Bu şiddet türlerini sosyal öğrenme, rol değişim, sosyal alışveriş, durumsal stres, istismara uğrayan-istismar eden ilişkisi ve psiko-patalojik yaklaşımlarla incelemek mümkündür (Glendenning, 1997, s. 30-38). Bu yaklaşımlar sosyo-psikolojik açıdan önem taşımakla birlikte sosyo- kültürel ve yapısal faktörlerin de göz ardı edilmemesi gerekir. 
Bu çalışmanın yaklaşımı, yaşam seyri/süreci ve deneyimlerin örüntülenmesi kuramı üzerine kurgulanmıştır. 


Literatürde yaşlı kadına karşı şiddetin beş farklı risk boyutundan söz edilmektedir. Bunlar yaşlı kadının içinde bulunduğu psikolojik dinamikler, dış faktörlere bağlı olarak oluşan stres, yaşlıfail arasındaki bağımlılık ve alışveriş ilişkileri, kuşaklararası aktarım ve sosyal izolasyondur (Bhatia ve Soletti, 2019). Bu riskler yaşlılık öncesi yaşanan deneyimlerin etkili olduğunu göstermektedir. 
Bu bağlamda konunun, yalnızca fail ve mağdur ilişkileri açısından değil, aynı zamanda daha geniş çaplı olarak sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapılardaki dönüşümleri de dikkate alan bir yaklaşımla incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmada, yaşlı kadın nüfusun artmasıyla oluşan yaşlanmanın kadınlaşması meselesinden yola çıkarak, yaşlılık döneminde yaşlı kadının şiddet açısından karşılaşabileceği riskler ve sorunların neler olabileceği sorgulanmaktadır. 


Ülkelerin toplumsal cinsiyet politikalarının eşitsiz uygulamaları genelde yaşlı kadınların aleyhine işlemekte ve kadınların yaşlanma sürecine daha güçsüz ve savunmasız girmelerine ve istismara açık hale gelmelerine yol açmaktadır. Yaşlı kadınların, şiddeti çevresine duyurmayı ya ayıp sayması ya da şikâyet edecek mekanizmaları bilmemesi nedeniyle uğradığı şiddete karşı çoğunlukla suskun kalması, yaşlı kadınların karşı karşıya kaldığı şiddetin boyutlarını görünmez kılmakta ve bu durum literatürde aysbergin görünmeyen kısmı olarak nitelenmektedir (Glendenning, 1997, s. 13). Bu çerçevede bu çalışma, yaşlanmanın kadınlaşmasının ne olduğuna, yaşlı kadına karşı uygulanan “görünmez olan’ şiddet biçimlerinin neler olduğuna ve şiddetin doğurduğu sorunlara ilişkin bilgi, deneyim ve değerlendirmeleri ortaya koymayı amaçlamakta ve yaşlı kadınlara karşı şiddet konusunu yaşlı kadının istismar ve ihmali bağlamında ele almaktadır. Ayrıca çalışma, yaşam seyri ve deneyimlerin örüntülenmesi kuramları üzerinden kadınların yaşlılık dönemine kadar edindiği deneyimlerin ileriki yaşlarda oluşturabilecek olası istismar ve ihmali açığa çıkarmaya ve yaşlı kadına karşı şiddetin neden ve sonuçlarına ilişkin çözüm önerileri sunmaya çalışmaktadır. Şimdi yaşlanmanın kadınlaşması ve ortaya çıkabilecek sorunları, yaşam seyri ve deneyimlerin örüntülenmesi kuramları açısından görmeye çalışalım. 


YAŞAM SEYRİ VE DENEYİMLERİN 
ÖRÜNTÜLENMESİ KURAMLARININ KESİŞİMİ 


Yaşlanmanın kadınlaşması meselesi sosyolojik anlamda birçok kuramla irdelenebilir. Bu çalışmanın tercihi, yaşam seyri kuramı ile deneyimlerin örüntülenmesi kuramının kesişim noktalarını ortaya koyan bir açıklama sunmaktır. Aynı zamanda her iki kuramın birbiriyle olan ilişkiselliğini dikkate alarak yaşlanmanın kadınlaşması meselesine yönelik daha kapsayıcı ve kuşatıcı bir çerçeve oluşturmaktır. Bu nedenle çalışmada yaşam seyri ile deneyimlerin örüntülenmesi kuramları, birbirleriyle olan ilişkiselliği çerçevesinde değerlendirilerek sunulmaktadır. 


Yaşlanmanın kadınlaşması ve şiddet ilişkisi, makro açıdan ekonomi-politik ve sosyo-ekonomik, mikro açıdan ise sosyo- kültürel kuramlarla ilişkisi çerçevesinde de değerlendirilebilir. 
Örneğin, yaşlı ayrımcılığı, yaş tabakalaşması ve yaşlanmanın ekonomi politiği gibi kuramlarla çalışılabilir. Bu kuramlar, iktidar ve güç ilişkilerinin yaşlı kadınlar açısından araştırılmasına ve değerlendirilmesine imkân vermektedir. Öte yandan yaş tabakalaşması açısından toplumda her yaşın hiyerarşik bir sıralamaya tabitutulması ve buna ilişkin normlar, yine yapısal açıdan değerlendirilebilir. Özellikle yaşlı bireylerin toplumsal normlardan kaynaklanan ikincilleştirilmesi, görüş ve düşüncelerinin alınmaması ile aile içinde veya topluluk içinde kararlara katilmasının önünde engellerin bulunması güç, iktidar ve eşitsizlik yaratırken aynı zamanda yaşlı bireyin bilgi ve deneyiminden yararlanılması ve bilge kişi olarak nitelenmesi yaşlılara yönelik pozitif bir ayrımcılık sağlaması bakımından paradoksal bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Böylece yaşlanmanın kadınlaşmasının taşıdığı ayrımcılık ve ayrıcalığın ne olduğu tespit edilebilir. 
Aynı şekilde yaşlıların gelirlerinin azalması, sağlık ve bakım masraflarının artması, sosyal güvenlik uygulamalarının bireyselleştirilmesi gibi uygulamalardan ötürü yoksullaşmasının giderek derinleşmesi konuları ekonomi-politik ve sosyo-politik açıdan değerlendirilebilir.' Bu konuda ileri yaşlarda olan bireylerin sosyo-kültürel kalıp yargılar bakımından etiketlenmesi yaş ayrımcılığı meselesini gündeme getirdiği için konunun, sembolik etkileşim kuramları açısından incelemesi de mümkündür. 


Bu çalışmada hem feminist yaklaşım hem de mikro yaklaşım çerçevesinde, öznelerin yaşam boyunca deneyimledikleri sosyal pratiklerin önemli olduğu görüşünden yola çıkılarak, kadınların yaşlanma sürecine girmeden önceki yaşantılarının kazanım ve eksikliklerinin, yaşlanma döneminde etkili olacağı görüşü benimsenmiştir. Bu kapsamda çalışma, yaşam seyri ve deneyimlerin örüntülenmesi kuramını gerek feminist perspektifle gerekse sosyal öğrenme kuramlarıyla ilişkilendirerek Morgan ve Kunkel'in açıklamalarından daha farklı bir yaklaşım sunmayı hedeflemektedir. 


Yaşam seyri kuramı literatürde yaşam süreci olarak da kullanılmaktadır. Türkiye'de yaşam seyri kuramını Canatan (2008, s. 
62) “yaşam rotası yaklaşımı”, Şentürk (2018, s. 159) ise “yaşam boyu gelişim kuramı” olarak kullanmıştır. Morgan ve Kunkel (1998, s. 187-190), yaşam seyri (the life course) ve deneyimlerin 


1 Yaşlanma konusunda farklı disiplinlerin kuramları bulunmaktadır. Bu 
kuramlar sosyolojik açıdan genelde sosyolojide bildiğimiz ve kullandığımız kuramlara denk düşmektedir. Bu bölümde söz konusu kuramların üzerinde durmak, çalışmanın amacını aşacağı için ilgili kuramlara yer verilmemiştir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Görgün-Baran, A. (2012). Aile ve yaşlanma. 
Kasapoğlu, A. ve Karkıner, N. (Ed.) Aile Sosyolojisi (2. bs) içinde (s. 134-165). 
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları. 
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örüntülenmesi (patterningof experience) kuramlarını ayrı ayrı 

ele almakta ve aktarırken şunları ifade etmektedir; Yaşam seyri, bireyin doğumundan başlayarak yaşamının sonuna kadar geçirdiği süreyi kapsamaktadır. Yaşamın akış sürecinde bireyin çeşitli toplumsal rollere girmek ve çıkmak gibi bireysel ve toplumsal seçimleri söz konusudur. Bunlar, çocuk, evlat, öğrencilik, evlilik, ebeveynlik, mesleki pozisyon. 
gibi “yaşam güzergahı’ olarak adlandırılan ve evreleri içeren bir süreci oluşturur. Her ne kadar çizgisel ve evrimci bir yaklaşım özelliği taşısa bile bu kuram, süreç içindeki evrelerin birbiriyle ilişki ve etkileşimlerine odaklandığı için çatışma ve değişme koşullarını da taşır (aktaran Görgün-Baran, 2004). 


Yaşlılık yaşam seyri açısından yaşamın son evresi olarak nitelenmekle birlikte bu evreye gelinceye kadar bir deneyim birikimi söz konusudur. Bireyin içinde bulunduğu toplumsal sınıf, aldığı eğitim ve öğretim, meslek edinme gibi parametreler yaşlılıkta bireyin deneyimlerini belirleyebilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, yaşamın son evresi önceki evrelerinin tümünün bir bileşkesidir. Yaşam seyri aynı zamanda tarihsel bir yaklaşımı gerektirir, çünkü olaylar tarihsel zaman içerisinde cereyan etmektedir. Bu açıdan tarihsel zamanda kazanılan ya da edinilen deneyimler örüntüleşerek bir tortu oluşturur ve bu tortu bir birikim olarak yaşamın akışını sağlar. Bireyin habitusu biçimlenirken aynı zamanda toplumsal norm ve değerlere göre davranma pratikleri de gelişir. Böylelikle yaşam süreci aynı zamanda topluma uyum sağlamanın kurum ve kurallarını öğrenerek deneyimin oluşmasına ve birikimine hizmet eder ve birey ile yapı arasında bir bağ kurar. Dolayısıyla bireyler yaş almakla birlikte değişik evrelere girmekte ve bir evreden diğer evreye geçerken bu evrelerin her birinin kültürel kodlarını öğrenmekte ve içselleştirmektedir. Çünkü yaşadığı her olay tarihsel bir zaman diliminde geçer. Tarihsel zaman, kendine özgü değerler, tutumlar, kültürel imgelerle belirginleşen bir yol haritası özelliğini taşır. 
Bu yol haritası bireyin yaşam deneyimini açığa çıkarır ve her bireyinfarklıtutum ve davranışlar edinmesine ortam sağlar (Görgün-Baran, 2004, s. 36-37). 
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Sosyolojide sosyal öğrenme kapsamında kullandığımız sosyalleşme/toplumsallaşma kavramı hem yaşam seyri hem de deneyimlerin örüntülenmesini bir arada taşır. Bu kuram dahilinde bireyin sahip olduğu ve kazandığı statü ve roller de önemlidir. 
Çünkü sosyalleşme sürecinde bireyler, üretim ilişkileri içerisinde statü ve rollerine uygun davranmayı öğrenir. Birey, çocukluk döneminden ergenliğe, gençlik döneminden yetişkinliğe ve ileri yaşlara geçişi tarihsel zaman içerisinde o dönemlere özgü kültürel norm ve davranış kalıplarına göre sosyalleşir. Dolayısıyla bu sosyal pratikler, dil aracılığıyla paylaşılarak kuşaktan kuşağa aktarılmasını ve toplumun devam etmesini sağlar. Ancak her birey, aynı toplumda yaşasa bile yaş, cinsiyet, sosyal sınıf, etnik ve dini yapısı, yaşam tarzı, tüketim alışkanlığı ve dili kullanma biçimi birbirinden farklı olduğu için sosyalleşmesi de faklı biçimlerde olur. Tüm bunlara rağmen Durkheim'ın (1994, s. 25-40) da ifade ettiği üzere, toplumda ‘çoğunluğun’ benzer davranışlar göstermesiyle ortak yaşam sağlanır. Dolayısıyla toplumun göreli bir bütünlüğe sahip olduğu vurgulanır. 


Yaşam seyrinin temel kavramları olan tarihsel, biyolojik (yaşam) ve sosyal zaman, bireyin yaşam akışı içinde birbiriyle ilişkili olduğu için sürekli bir deneyim oluşturur ve deneyimin birikimi sağlanır. Çünkü biyolojik zaman yaşamla birlikte bebeklik, çocukluk, ergenlik ve olgunluk evrelerinin yaşanmasını ve organizmanın yaşlanmasını getirirken, sosyal zaman bu dönemlerdeki kültürel anlamlar, beklentiler ve tanımlamaları içerir. Biyolojik zaman ile sosyal zaman iç içedir. Bunlar, bireyin fizyolojik gelişmelerine ve yaş beklentilerine bağlı olarak toplum tarafından inşa edilen değerlendirmelerdir. Böylelikle biyolojik zaman, evreler ve rol değişimleri yoluyla oluşan bireysel gelişmelerdir. 
Toplum bu evre ve rolleri sosyal olarak tanımlar ve böylelikle biyolojik, sosyal ve tarihsel zaman birbiriyle ilişkilenmiş olur. 
Bu süreçte kültürel normlar yaş ve cinsiyete göre farklılaşmakta ve eşitsizlikleri de beraberinde getirmektedir (Görgün-Baran, 2004, s. 43-44; Morgan ve Kunkel, 1998, s. 187-190). 
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Deneyimlerin örüntülenmesinde tarihsel, biyolojik ve sosyal zaman açısından ırk, etnisite, sınıf ve cinsiyet önemli bir yer tutar. Bu özellikler kültürden kültüre farklılık gösterir. Kuram açısından farklılıkların kaynakları sorgulanır ve farkın örüntülerine bakılır. Yaşlıların genç ve yetişkin yaşlardaki bireylerle taşıdıkları farklar üzerinden bu farklılıklardaki eşitsizliklerin hangi türden sorunlar yarattığına bakılır. Örüntülerin farklılaşması deneyimlere göre biçim aldığından, yaşlanma döneminde daha heterojen bir durumla karşılaşılabilir. Her bireyin deneyim örüntüsünün altında farklı konumlarda farklı inşa edilmiş gerçeklikler yatar. Böylelikle yaşlı heterojenitesini anlamak için deneyimlerin yaşam seyri içinde nasıl örüntüleştiğine bakmak gerekir. 


Yaşam seyri ve deneyimin örüntülenmesi kuramı ile yaşlanmanın kadınlaşması meselesinde kadınların yaşadıkları toplumda sosyal pratiklerden oluşan deneyimlerinin yaş ve cinsiyet temelinde nasıl eşitsizlik doğurduğu sorusu önem taşımaktadır. 
Bireyler yaşlılık dönemine geldiklerinde önemli ölçüde deneyim biriktirmiş olur. Ancak bu deneyimleri hem bireysel hem de toplumsal olarak dikkate alındığında, yaşlılara avantajlı durumlar sağlayabildiği gibi dezavantajlar da getirebilir. Çünkü tarihsel, biyolojik ve sosyal zaman kadınların içinde yaşadığı kültürün kodlarını taşır ve farklı anlamlandırmalar içerir. Ataerkil kültüre yönelik sosyal öğrenmeler neticesinde kadının konumu erkeğe göre ikincil kaldığından bu durum kadını hem eşitsiz kılar hem de ötekileşmesine yol açar. Bu öğretilerle yetişen/büyüyen bir kız çocuğunun geçirdiği evrelerde karşılaştığı ayrımcılık ve sosyal dışlanma, onun yetişkin bir kadın olduğunda da olumsuz olarak edindiği alışkanlık ve deneyimlerini sürdürmesine neden olur. Bu deneyimler kadını ‘kirilganlastinp’, “güçsüzleştirirken” aynı zamanda güçsüzlüğünü yaşlılık dönemine taşınmasını da kaçınılmaz kılar. Yaşlılık dönemine gelmeden önce edindiği tüm kırılgan deneyimler yaşlılık döneminde kadına bir sorun olarak geri döner. Kendi yaşıtlarıyla benzer deneyimleri örüntüleyen kadınlar, yaşlılık dönemine dezavantajlı 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olarak girer. Yaşlılık öncesi edinilen dezavantajlar kadınların güçsüzleşmesi anlamına gelir (Görgün-Baran, 2004, s. 36; Morgan ve Kunkel, 1998, s. 187-190). Kısacası kadınlar, çocukluktan itibaren geçirdikleri deneyimleri yaş ve cinsiyet açısından eşitlik ve ayrımcılık temelinde hangi biçimde edinirlerse yaşlılık dönemine bu deneyimlerini taşırlar. Kemikleşen bu deneyimlerini değiştirmek istediklerinde ise düşünümsel açıdan güçlü bir çaba harcamaları gerekir. Bu nedenle yaşlılık evresine gelinceye kadar fiziksel (bedensel), ekonomik, sosyal, psikolojik ve sağlık açısından kadınların güçlenmesi önem taşımaktadır. Bunun için bireysel anlamda özne olarak bireyin kendine yatırım yapması, yapısal anlamda ise bürokrasinin sosyal politikaları üretmesi ve bunları uygulamaya koyması gerekmektedir. 


Hooyman, Browne, Ray ve Richardson'a (2002) göre, yaşam seyri ve deneyimlerin örüntülenmesi iki farklı ama birbiri ile örtüşen bir alan olarak feminist gerontoloji ile birleştirilmektedir: Yaşam seyri yaklaşımında, yaşlılık tüm yaşam sürecinin daha önceki etkilerden ortaya çıkan bir aşaması olarak görülmektedir. Bu yaşam seyri yaklaşımı yaşlanmanın zamanla, mekânla ve toplulukla nasıl şekillendiğini açıklamaya çalışır. Eleştirel gerontoloji sadece “politik, sosyo-ekonomik ve ilgili faktörlerin yaşlanma deneyimini şekillendirip belirlemek için nasıl etkileşime girdiğini ele almakla kalmaz’ aynı zamanda gerontoloji alanının kendisinin de bu faktörlerle nasıl şekillendirildiği ile ilgilenir. Eleştirel gerontologlar yaşlanma deneyimi ile ilgili tüm kuramların ve araştırma metotlarının altında yatan ve mevcut araştırmalardaki boşluklara ve önyargılara dikkati çeken varsayımlara karşı mücadele etmektedirler. Yaşam seyri kuramından ve eleştirel gerontolojiden oluşan literatürden yararlanan feminist gerontologlar, yaşlanma konusunun kadınların yaşam deneyimlerinin örüntülenmesinden yola çıkarak analiz edilmesinin ne kadar değerli olduğuna dikkati çekmektedirler. Feminist gerontologlar, bunu sadece kendileri de kadın olduğu için değil, aynı zamanda bu analizler yaşlanma deneyiminin karşısına düşen iktidar dinamiklerini de ortaya çıkardığı için yapmaktadırlar (Hooyman ve ark., 2002). Böylelikle kadın deneyimi, öznel olarak yaşanılanların anlamlandırılmasını getirdiği için farklı yaşantıların ortaya konulması anlamına gelir ve bu heterojenite- de kadının her bir deneyiminin önemi vurgulanır. 


Yaşlanmanın Kadınlaşması 


İnsan ömrünün 20. yüzyılda, çarpıcı biçimde artması ve ölüm oranlarındaki düşüş yaşam süresindeki toplumsal cinsiyet farklılığını kadınların lehine olacak biçimde dönüştürmüştür. Yaşam süresindeki toplumsal cinsiyet farklılığı değişkenlik gösterse bile, Rochelle ve arkadaşları kadınların artık tüm dünyada erkeklerden daha uzun yaşadığı ve yaşam sürelerinin erkeklerden ortalama beş yıl daha uzun olduğunu belirtmektedir (aktaran Paz, Doron ve Tur-Sinai, 2018). 


Nüfusun farklı kesimleri (çocuk, genç, yaşlı vd.) demografik değişkenlerden farklı biçimde etkilenmektedir. Hem kadınların hem de erkeklerin yaşamları toplumsal normlar, zorunluluklar, beklentiler ve zamanla değişen avantaj ve dezavantajlarla tanımlanıp şekillendirildiği için farklılaşmaktadır. Böylelikle yaşlılık, erkek ve kadın tarafından farklı biçimlerde yaşanmaktadır. 
Kadınların farklı biçimde yaşaması, doğum politikaları, çalışma yaşamı ve ataerkilliğin kamusal ve ailevi yaşama ne kadar egemen olduğu ile ilgilidir. Feminist gerontologlar ise yaşam süreci boyunca kadınlar üzerinde benzer dalgalanmaların görüldüğü iddiasında bulunmakta ve şunları ilave etmektedir: “Boşanma kanunları, kürtaj yasaları, yaş ayrımcılığı, yaşlı kadının sağlık sorunları ile ilgili sınırlı araştırmalar ve fiziksel görünüşün aşağılanması yaşlı kadınların onurlu yaşlanmasını hem bireysel hem de kolektif düzeyde zorlaştırmaktadır” (Hooyman ve ark., 2002). Öte yandan Calasanti ve King'in (2018) vurguladığı üzere, yaş alma süreci kadın ve erkekleri farklı şekillerde etkilediği için bu süreç sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki anlamda kadınlar ve erkekler tarafından farklı şekilde yaşanmakta ve deneyimlenmektedir. Erkekler ve kadınlar hakkındaki sosyal ve bağlamsal beklentiler yani ataerkil kültür ve bundan kaynaklanan yaşam süreci, kadınları evin diğer bireylerine bakmak veya ev işlerini yürütmek gibi maddi karşılığı olmayan işleri yapmaya yönlendirmektedir. Bu mevcut ataerkil kültür anlayışı kadınların, emeğinin karşılığını almakta ayrımcılıkla karşılaşmasına ve/veya ailevi sorumluluklarla başa çıkabilmek için çalışmaya daha az istekli olmasına neden olmaktadır. Eğitim fırsatlarının sınırlı olmasının, eşit istihdamın önünde engeller bulunmasının ve maaşların düşük olmasının neticesinde kadınlar bir kategori olarak, yaşa bakmaksızın, yaşamlarını erkeklerden daha yoksul geçirmektedir. Birçoğunun yaşamı boyunca düşük ücretlerle, ayrımcı eğitim olanakları ve işgücü piyasasıyla karşılaştığı; yalnız yaşayan annelerin, siyah kadınların, lezbiyen kadınların ve yaşlı kadınların yoksulluk düzeyleri incelendiğinde, kadınların finansal durumlarının çok ciddi biçimde çarpıcı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı kadınlar ortalama olarak erkeklerden daha az kazandıkları için toplumdaki cinsiyet rolleri de farklı ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Neticede, kadının ya maddi geliri bulunmamakta ya birçok kadın emekli olunca daha düşük emekli maaşı almakta ya da iş güvencesi olmadığı için ücret alamamakta dolayısıyla çok az finansal kaynağa sahip olmakta (Hooyman ve ark., 2002; Paz ve ark., 2018) ve tüm bunlardan dolayı çocuklarının ya da yakınlarının desteğine ihtiyaç duymaktadır. 


Serrao (2015), kadınların ve erkeklerin fiziksel, psikolojik, duygusal ve toplumsal açıdan farklı biçimde yaşlandıkları düşünüldüğü için yaşlanmanın kadınlar ve erkekler açısından farklı anlamlara geldiğinden söz etmekte ve bu durumu Ginn'in kullandığı kavramla ‘yaşlanmanın çifte standardı’ olarak tanımlamaktadır (aktaran Serrao, 2015). Örneğin yaşlanmayla birlikte, kadınların ve erkeklerin kendilerine olan güvenleri değişik sebeplerden dolayı değişime uğramakta ve açıkça bir farklılık görülmektedir. Ataerkil kültürel kodlara göre, erkekler eve ekmek getirme rollerini kaybettikleri için toplumsal açıdan değersizlik yaşarlarken, birçok kültürde sosyal statüsü düşük olan 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kadınların, bilhassa yaşlanan kadınların artık genç ve çekici görünmedikleri için kendilerine güvenlerinin azalmaya başladığı ileri sürülmektedir. Eşin kaybedilmesi ile birlikte kadınların ve erkeklerin yaşlılıktaki kırılganlıklarının artması beklendiği için yaşlanma ile ilgili çalışmalarda evlilik birliği önemli bir değişken olarak kabul edilmektedir. Birçok ülkede kültürel normlara göre kadınların ekonomik ve sosyal statüsü bir kocaya sahip olmakla bağlantılıdır ve kocaları olmadan yaşamlarını sürdürmekte zorlandıkları veya yeniden evlenemedikleri için yaşlı kadınların yoksulluk, ihmal ve bağımlılık karşısında daha kırılgan olmaları beklenmektedir. Kadınlar için ‘dulluk’ sadece ekonomik bir yük değil, aynı zamanda toplumda karşılaştıkları toplumsal damgalanma ve kısıtlamaları da beraberinde getirmektedir. Damgalanma ve kısıtlılık hali kadınların psikolojik ve fiziksel iyi oluşlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Örnegin, Asya-Pasifik bölgesinde yapılan bir çalışmada, benzer birçok kültürde olduğu gibi Hindistan'da eşi ölen kadınların aşırı sade, masrafsız, azla yetinen ve sürekli ağıtla ve yasla geçen bir yaşam sürmeleri beklenmektedir (Serrao, 2015). Yaşam seyri ve deneyimlerin örüntülenmesi perspektifinden bakıldığında, bu tür kalıp yargıların baskısına direnç gösteremeyen yaşlılar (ister kadın, isterse erkek olsun) moral ve motivasyon olarak kendilerini güçsüz hissetmekte ve onların psikolojik ve sembolik şiddet yaşamalarına neden olmaktadır. Bu durum özellikle yaşlı kadınları güçsüzleştirmekte, yakınlarına bağımlı kılmakta ve her türlü istismara açık hale gelme olasılığını artırmaktadır. 


Yaşlanmanın kadınlaşmasının ortaya çıkardığı sonuçlar 


Son otuz yıl boyunca yaşlanan nüfusa karşı aktif yaşlanma ve diğer üretken yaklaşımların temsil ettiği yaşlanmayı iyileştirmek veya yaşlanmayla mücadele etmek için başvurulan bilimsel gerekliliklerin merkezinde kadınların konumu ve uzun ömürlü olmaları yer almaktadır. Bununla birlikte Rodrigues ve arkadaşları (2019), bazı ülkelerdeki mevcut kamu politikalarının genç ve yetişkin nüfusa kıyasla yaşlı yetişkinleri ikinci pozisyona itmekte olduğunu ifade etmektedir. 20. yüzyılın başlarından itibaren yaşlılığın insan yaşam sürecinin değişmez bir boyutu olarak kabul edilmesinin, yaşam ve ölüm anlayışımız ve bunlar arasındaki değişimlerden etkilendiği belirtilmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli iki husus olduğuna değinen Carney (2018) şu tespitlerde bulunmuştur; 


1. Eurostat'ın 2015 verilerine göre, Avrupa'da kadınların beklenen yaşam süresi erkeklerinkinden 5 yıl daha uzundur ve bundan dolayı beklenen yaşam süresi uzunluğundan kadınlar daha çok yararlanmaktadır. 


2. Devletlerin yaşlanan nüfuslarına yönelik planlama yapmak için kullandıkları projeksiyonların birçoğu toplumsal cinsiyet analizine tabi tutulmamaktadır. 


Bu iki tespitin yetkililerin toplumsal cinsiyet körü (genderblind) olarak hareket ettiklerini gösterdiğini belirten Carney (2018), uzun vadeli veriler ortaya çıktıkça, nüfus projeksiyonlarının hedeften uzaklaştığını ileri sürmektedir. Dönemsel olarak nüfusun farklılaşmasına yol açan faktörlerin aslında bireylerin yaşam tarzında görülen değişmeler olduğu ve bilinçli vatandaşların daha sağlıklı beslenerek ve kötü alışkanlıklarından uzaklaşarak kendi yaşam kalitelerini artırdıkları vurgulanmaktadır. 
Örneğin, sigara kullanan erkeklerin sigarayı bıraktıktan sonra yaşam tarzlarında değişmenin olduğu ve yaşam sürelerinin uzadığı konusuna dikkat çekilmekte dolayısıyla nüfus projeksiyonlarında boğmaca ve akciğer hastalığı oranının düştüğünden söz edilmektedir. Bu nedenle, sosyo-kültürel ve sağlık koşullarının değişmesiyle bu projeksiyonlar her zaman gerçeği yansıtmaktan uzaklaşabilmektedir (Carney, 2018). Söz konusu açıklamalar göstermektedir ki, nüfus projeksiyonları toplumsal 
cinsiyet eşitliği bakışından yoksundur. Yaşlanma ile ilgili son 15 
yılda yapılan bilimsel ve özenli araştırmaların sonucuna göre, toplumsal olarak inşa edilen diğer insan deneyimleri gibi yaşlılık da toplumsal normlarla şekillenmektedir. 
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Toplumsal cinsiyet yaklaşımı, yaşlılığın kadınlaşmasını, yaş ayrımcılığının toplumsal cinsiyet ayrımcılığındaki köklerini ve demografik tartışmalarda politikanın rolünün önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Camey (2018), yaşlı ve kadın demografisine uygun karşılıklar üretilecekse politika ve toplumsal cinsiyet kesişiminin göz önüne alınması gerektiğinin altını çizmekte ve bu konuda politik demografi kavramını kullanmanın önemine değinmektedir. Gittikçe artan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve yaşlılığın kadınlaşması gerçeğine bir dizi politik cevap ve öneri üretmek için yaşlılık araştırmalarında politik bir yaklaşım gerektiğini söyleyen Camey'e (2018) göre, Sarah Harper gibi son zamanlardaki nüfus bilimciler, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin de demografik eğilimleri şekillendirebildiğini gösteren çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bu çalışmalara göre, nüfusun yaşlanmasının başlıca faktörleri olan kadınların doğum tercihlerinin yaşadıkları yerin (bulundukları mekân) ve toplam dogurganhk oranının düşmesini etkileyen temel unsurun eğitim olduğu ifade edilmektedir. Kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi ve kentsel alanda yaşama tercihleri doğurganlık oranının düşmesini belirleyen bir etken olduğu ileri sürülmektedir. 


Carey'e (2018) göre, medeni durum bakımından bir partnere sahip olma statüsü, eşitsizliğin bir boyutu olarak değerlendirmek yerine sosyo-demografik bir değişken veya kontrol değişkeni olarak görülmektedir. Ancak, bu durum sadece yaşlı kadınların sayısal çokluğunu değil, aynı zamanda önemli bir konu olan yaşlılıkta medeni durumdaki toplumsal cinsiyet farklılığını da ortaya koymaktadır. Carey (2018) yaşlılıkta kadınların sayısal çokluğunu, erkeklerin kendilerinden oldukça genç kadınlarla evlenmelerine, erkeklerin yüksek ölüm oranlarına ve erkeklere kıyasla kadınların yaşlılıkta dul kalarak, daha uzun süre yaşamalarına bağlamaktadır. Yaşlı erkeklerin sayıca az olmasına ek olarak kadınların cinsel açıdan çekiciliklerini ve doğurganlıklarını yitirmeleri, dul kalan yaşlı kadınların yeniden evlenme olasılığını düşürdüğüne işaret etmektedir. 
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Yaşlanma sürecinde görülen bu demografik değişimler, demograf olan Michael Teitelbaum'un dikkatini çekmiştir. Teitelbaum (2015), demografik değişimlerin faktörleri ve bunların politik sonuçları ile ilgili yapılan analizler çerçevesinde iki disiplin arasında bir ilişkiselliğin var olduğunu belirtir. Siyaset bilimciler demografik değişimleri, seçimler üzerine etkileri bakımından oldukça dolaylı yoldan ele alırken, nüfus bilimciler için demografik değişimler, “devletlerin eylemlerinin demografik eğilimleri çok fazla etkilediği için şüpheli” görünmektedirler (Teitelbaum, 2015). Sonuç olarak, politik demografi yani siyaset bilimi ile demografinin kesiştiği ve öneminin gitgide arttığı bir çalışma alanında, ciddi akademik araştırmalara çok az rastlanmaktadır veya hiç rastlanmamaktadır. Sonuçta bu alan “demografik ölüm’ hakkında absürd iddialarda bulunan üstatların” ve ‘siyasi danışmanların” eline kalmaktadır (Teitelbaum, 2015). Böylelikle konunun toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminist açıdan yaklaşacak bilim insanları tarafından araştırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca küresel yaşlanma tahminleri dikkate alındığında, 
21. yüzyılda daha etkin olarak kadınların kendi güçlenmelerini sağlamaları ve buna hükümetlerin zemin hazırlamaları ön plana çıkmaktadır. 


Yaşlı Kadına Karşı Şiddet (İstismar ve İhmal) 


Yaşlı şiddeti, yaşlıların yakınları veya tanımadıkları kişiler tarafından yapılan ve yaşlıyı inciten, psikolojik ve sosyal sorunlar doğuran önemli bir olgudur. Yaşlı şiddetinin günümüzde görünür hale gelmesine etki eden faktörler arasında küresel nüfusun hızlı bir biçimde yaşlanması olduğu ifade edilmektedir (Artan, 2013, s. 110; Görgün-Baran, 2018, s. 69; Powell, 2014). Genel olarak yaşlıya şiddet, ya aile yakınlarından ya da tanımadıklarından geldiği için yaşlının uğradığı bu davranışı saklama, başkalarına duyurmama eğiliminde olduğu görülür. Literatürde, yaşlı bireyin ‘el alem ne der’ ya da ‘ayip’ olarak değerlendirmesi veya yakınlarının başkalarıyla bu konuda bir tartışmaya girmemesi 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için yakınlarına söylemekten çekinip “onlara bir şey olmasın”, ‘bir problem yaşamasınlar' diye dillendirmediği veya bildirirse daha çok istismara uğrayacağı düşüncesiyle sessiz kaldığı ileri sürülmektedir. Ayrıca, yaşlı birey bunun küçültücü bir davranış olduğunu bildiği ve böyle bir davranışa uğramış olmasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle saygınlığını yitirmemek için de sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmektedir. Bu sonuçlar aynı zamanda kültürel değerler, inançlar, normlar ve önyargılar açısından da yaşlının şiddete uğradığında sessiz kalmasında etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Artan, 2013; Glendenning, 1997; Görgün-Baran, 2015; Kalaycıoğlu, Ulaş, Küçükkural ve Cengiz, 2003; Kalınkara, 2011; Lök, 2015). Bu nedenle literatürde, yaşlıya karşı şiddetin, bakım verenin yaşlıyı ‘yük’ olarak kabulü ile ilişkili olduğunu (Kalaycı, Özkul, Yazıcı ve Küpeli, 2017) veya yaşlının haklarını bilmemesi, bazı davranış biçimlerini istismar olarak tanımlayamaması ve gördüğü şiddeti kime, nasıl bildireceğini bilmemesiyle ilgili olduğunu (Bhatia ve Soletti, 2019) ortaya koymakta ve bu konunun yaşlı istismarı olarak kavramsallaştırıldığı görülmektedir. 


Türkiye'de ve yurtdışında yaşlılara karşı şiddeti/istismarı içeren bir çok çalışmanın var olduğu bilinmektedir. Ancak yaşlı kadınlarla ilgili yapılan çalışmaların sayısının çok az olduğu belirtilmektedir (Akdemir, Görgülü ve Çınar, 2008; Görgün-Baran, 2015; Özden, Kelleci ve Güler, 2010; Özyürek ve Kumaz, 2019). Öte yandan konuyu toplumsal cinsiyet perspektifinden araştıran çalışmaların ise bir-iki sayıyı geçmeyecek kadar sınırlı olduğu saptanmıştır. Bu çalışmalarda yaşlı kadınlara karşı şiddet olgusu istismar ve ihmal kapsamında değerlendirilmektedir. Aslında yaşlıya karşı istismar ve ihmal, şiddetin farklı bir görünümü olarak nitelenmektedir. 


İstismar çeşitli şekillerde tanımlanmakla birlikte bu tanımlar birçok tartışmalara ve sorunlara yol açmaktadır. Carmen-Lucia, Payan-Villamizar, Jiménez ve Gömez'e (2019) göre, en çok kabul edilen tanımlamalardan biri, güvene dayalı bir ilişkide yaşlı bir insana zarar ve hasar veren tek veya tekrar eden veya bunu önleyebilecek 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uygun tedbirlerin olmadığı, şeklindedir. Kasıtlı olsun veya olmasın fiziksel, psikolojik, duygusal, cinsel, ekonomik ve yaşlının kendini ihmal gibi türleri bulunmaktadır. Bu tanımlamaya göre, sorun istismarın (tek veya tekrar eden) veya ihmalin (uygun tedbirlerin alınmaması) kasıtlı olup olmaması değildir. Güvene dayalı bir ilişkinin varlığı ve ciddiyeti açıkça görülsün ya da görülmesin bu istismarın sonuçlarıdır. Bu tanımlamanın, ayrıca, yaşlı bireye yabancılar/tanımadığı kişiler tarafından uygulanan fiziksel, maddi ve maddi olmayan tüm istismar türlerini içermediğini de unutmamak gerekir. Öte yandan kadın olmak, yaş, mağdurun bağımlılık derecesi, saldırgan ile mağdur arasındaki ailevi ilişki istismar için bireysel risk faktörleri olarak değerlendirilmektedir. Bunlara ek olarak, günlük yaşamın bakım pratikleri ve ritüellerindeki bağımlılık çoklu istismar türlerinde yüksek bir risk ile ilişkilendirilmektedir (Buz, 2015; Erden ve Boz, 2018; Erkal, 2014; Carmen-Lucia ve ark., 2019; Görgün-Baran, 2015; Özyürek ve Kurnaz, 2019). Bu açıklamalara göre tek bir istismar türü ile karşılaşılmamakta daha çok birçok istismar türünün bir arada uygulandığını ortaya koymaktadır. 


Yaşlı istismarının ilk kez 1975 yılında Baker ve Burston tarafından “hırpalanmış yaşlı kadın “granny battering” kavramı ile literatüre girdiği belirtilmektedir (aktaran Artan, 2013; aktaran Erden ve Boz, 2018). Bu bakımdan yaşlı istismarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yaşlı kadınların yaşlı erkeklere oranla daha çok istismara uğradıkları, istismarcıların ise çoğunlukla erkek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Artan ve Irmak, 2018, s. 241; Şahin, Erkal ve Demiral, 2017, s. 637). Carmen-Lucia ve arkadaşlarının (2019) vurguladığı gibi, istismar konusunda yapılan çalışmalar aslında ulusal ve küresel anlamda hem bir yaşam memnuniyeti ve yaşam kalitesini geliştirme hem de bir kamu sağlığı önceliği olarak değerlendirilmektedir. Böylelikle yaşlı istismarı konusunun diğer şiddet türlerine kıyasla oldukça ihmal edildiği düşünülmektedir. Yaşlı istismarı toplumsal bir sorun ve insan hakkı ihlali olduğu için toplum üzerinde uzun vadeli genel sonuçlar doğurmaktadır. Bununla birlikte, bu etkilerin ne olduğu yeterince anlaşılmamakta, kanıtlanamamakta ve her zaman kolaylıkla tespit edilememektedir. Carmen-Lucia ve arkadaşları (2019), nüfusun hızla yaşlanmasına, ailenin yaşlılıkta toplumsal bir destek olarak güçlü etkisine ve sağlık üzerine olumsuz etkilerine bağlı olarak yaşlı istismarının toplumların refahı için bir tehdit oluşturduğuna işaret etmektedirler. 


Yaşlılık döneminde gerek bedenin yıpranması, hücrelerin kaybı, gerekse yaşlının bir yük olarak görülmesi anlayışı, yaşamın ekonomik ve sosyal sorunlarıyla birleşince yaşlı bireyin evde veya kurumda bakımını desteklemede yetersiz kalmaktadır. Bu durum yaşlının hem evde hem de kurumda hizmet verenlerin şiddetine maruz bırakmaktadır (Artan ve Irmak, 2018; Özden ve ark., 2010). Toplumsal olarak şiddetin kuşaktan kuşağa aktarımları, kültürel inanışlar ve yaşlının sosyal destek alamaması gibi faktörler yaşlıya karşı şiddeti artırmaktadır (Erden ve Boz, 2018, s. 202). Ne yazık ki, Türkiye gibi birçok ülkede, ilköğretimden itibaren insani değerlere yönelik eğitim ve uygulamaların ve sağlık alanındaki yaşlılara yönelik mesleki eğitimin yetersiz oluşu, öğrencilerin insana değer verme anlayışını geliştirmede etkili olamamaktadır. Her ne kadar çocuklarımız “büyüklere saygı” değeri ile yetiştirilmiş olsalar bile bu değerin içeriğinin boşaltılmasından ya da uygulamalarda bu değerin aksini gösteren örneklere tanık olduğundan, aileden, medyadan, siyasetten de bu durum desteklenmedikçe bireyler insana ve her canlıya değer vermeyi öğrenememekte ve yaşlılara karşı şiddet böylece körüklemektedir. 


Yaşlı kadınlara karşı şiddet, şiddete uğrayanın ve istismarcının yaşının, sosyo-ekonomik statüsünün, eğitim düzeyinin ve mesleğinin ötesine geçen bir durum olarak değerlendirilmektedir. Yaşlı kadınlara karşı şiddet ona zarar vermek amacıyla uygulanan fiziksel, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet eylemini ya da tehdidi içermektedir. Yaşlılara karşı olarak görülen istismar olaylarının eş/partner, yetişkin çocuklar, bakıcılar ve sağlık çalışanları tarafından geldiği ve bu nedenle aile içi şiddete karşı tarafların sesinin yeterince duyulamaması nedeniyle tüm şiddet türlerinin yaşlı istismarı şemsiyesi altında ele alındığı ileri sürülmektedirler (Akdemir ve ark., 2008; Artan ve Irmak, 2018; Aslan, 2015; Bhatia ve Soletti, 2019; Erkal, 2014; Görgün-Baran, 2015; Sahin ve ark., 2017; Ozden ve ark., 2010; Kalaycı ve ark,, 2017; Kalaycıoğlu ve ark., 2003; Keskinoğlu, Giray, Pıçakçıefe, Bilgiç ve Uçku, 2004). 

Literatürde yaşlı istismarının en çok duygusal/psikolo- jik istismar türünde görüldüğünden söz edilmektedir. Bhatia ve Solletti, (2019), birçok çalışmada duygusal istismarın farklı özelliklerinin bulunduğunu belirtmektedir. Bu özellikler aynı zamanda istismar eden tarafından uygulanan taktikler de olabilmektedir. Tecrit edilme (veya toplumsal iletişimin kısıtlanması), ekonomik istismar (veya finansal kaynakların kısıtlanması), tekelleştirme (istismarda bulunan eşinin tüm zamanını onunla geçirmesini veya tüm enerjisini onun ihtiyaçlarını karşılamaya harcamasını bekleme) bu taktikler arasında sayılmakta ve istismar eden tarafından kullanılan bazı psikolojik istismar stratejileri olarak sıralanmaktadır. İstismarla ilgili olarak sürekli eleştirmek, alçaltıcı davranışlarda bulunmak, tehdit, erkek ayrıcalıklarını kullanmak ve aşağılama da literatürde yer almaktadır. Sözle saldırı, taciz, küçük düşürme, aşırı sahiplenme, tecrit edilme ve fiziksel ve ekonomik kaynaklardan yoksun bırakma sonuç itibarıyla duygusal istismar kapsamına da girmektedir. 
Öte yandan istismar edilenin (mağdur) istismar etme şekillerinden bazıları ise şunlardır; Tecrit, tetiklenen bitkinlik (uyku ve gıdadan mahrum olma), algının tekelleştirilmesi (sözünü dinlettirme), sözle küçük düşürme (güç kaynaklarından mahrum bırakma, aşağılama), uyuşturucular (anti-depresan içerikli ilaç kullanma), öldürmeyle tehdit etme ve ara sıra şımartma (sözel veya maddi yapıcı davranışlar) duygusal istismara dâhil edilmektedir (Bhatia ve Solletti, 2019; Whittaker, 1997 ). 


İstismara uğrayan yaşlı kadınların karşı karşıya kaldığı eş istismarının genellikle, kadına karşı şiddet olarak değil, yaşlı istismarı kategorisinde değerlendirildiğini daha önce belirtmiştik. 
Yaşlı kadına karşı eş şiddeti genellikle ayrı bir kategori olarak 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telaffuz edilmemekte ve bu konuya gerekli ilgi gösterilmemektedir. Araştırmacılar yaşlı kadının istismarına yönelik partner şiddetinin ayrı bir kategori olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Konu bu noktada başka bir gerçeklik ile karşı karşıya olunduğumuzu ortaya koymaktadır. O da bazı akademisyenlerin yaşlılara karşı şiddet olgusunun toplumsal cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir konu olduğunu telaffuz etmeleriyle ilgilidir. Oysa ki bu görüş, Bhatia ve Soletti'ye (2019) göre, kadın ve erkek arasındaki güç farklılıklarını görünmez kılmaktadır. Aynı şekilde şiddete uğrayan kadınlar için mücadele veren kadın örgütleri bile şiddete maruz kalan yaşlı kadınları görünmeyen mağdurlar olarak kabul etme eğilimi taşımaktadır. Keza cinsiyet ayrımcılığı ve yaş ayrımcılığı bu kadınların uğradıkları şiddetin görmezden gelinmesine sürekli olarak neden olan iki toplumsal güçtür. Dolayısıyla bu durum, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve ataerkil kültürün kadınlara atfettiği toplumsal cinsiyet rollerine göre tanımlandığı mesajını da içermektedir (Bhatia ve Soletti, 2019; Calasanti, Slevin ve King, 2006). Bu durum, toplumsal cinsiyet körü (gender-blind) (Anderson ve Johnson, 2003) kavramıyla tanımlanmakta ve yaşlıların fiziksel ve mental kapasitelerinde görülen düşüşe ve azalan üretkenliklerine ilişkin inançların yaşlilan etkilediği düşünülmektedir. Sonuçta feminist gerontologlar, yaş ayrımcılığı ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına dayanan eşitsizliğin toplumsal kalıp yargılar ve beklentiler üzerinden işleyerek ataerkil kültürün yeniden üretilmesine ve yaşlı kadına karşı şiddetin görmezden gelinmesine neden olduğuna işaret etmektedirler. 


Bhatia ve Soletti'ye (2019) göre, yaşlılara karşı şiddet konusunda mevcut literatürden çıkartılabilecek bir sonuç varsa o da yaşlı istismarının arttığıdır. Yaşlı istismarının odak noktasını ve istismarın başlıca faillerinin yaşlı bireyin yetişkin çocukları oluşturduğu belirtilmektedir. Literatür incelemesi sonucunda, sözle saldırı, tehdit veya izolasyon korkusu bakımından psikolojik istismarın diğer istismar türlerinden daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Feministler, duygusal istismarın mağdurun 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üzerinde bir iktidar kurma ve bunu kontrol etme aracı olduğunu ve buna ek olarak bu aracın, istismar edene bu iktidarı ve kontrolü pekiştiren bir psikolojik istismar davranışları sistemini devam ettirme olanağı sağladığını ileri sürmektedirler. Öte yandan fiziksel istismar psikolojiyi etkilediği için ve psikolojik istismarın da fiziksel sonuçları olduğu için genellikle istismar türleri arasında bir eşdizimlilik söz konusudur. 


Yaşlı kadınlara karşı istismar; ailesel, hastane, huzurevi ve bakım veren merkezler ve kendi kendini ihmal olarak kategorilendirilmekte (Akdemir ve ark., 2008) ve ev içinde yakınları, kurum bakımında ise personelin uyguladığı şiddet, bir yönü ile istismarı kapsarken yaşlı bireyin kendi kendini ihmal etmesi (self-neglect) de şiddet kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak bazı çalışmalarda yaşlı bireyin kendi kendini ihmalinin yanında yakınlarının ve bakıcılarının da ihmaline dikkat çekmektedir. Kendi kendini ihmal, yaşlı bireyin yemeğini yememesi, ilaçlarını almaması, tuvaletini geciktirmesi gibi davranışlarken, yakınlarının arayıp sormaması, alışverişini aksatması, altını kirli bırakması gibi davranışlar ile bakıcıların bakım vermekteki sorumluluklarını isteksizce yerine getirmesi, yaşlının sorularına cevap vermemesi gibi davranışlar ise yaşlının yakınlarının ve bakıcılarının ihmalini ortaya çıkarmaktadır (Artan ve Irmak, 2018; Aslan, 2015; Görgün-Baran, 2015; Kalaycı ve ark., 2017; Wiehe, 1998). Her ne kadar istismar ve ihmal sorunu birbirinden ayrılmaya çalışılsa bile bu iki durumun birbirini besleyen bir özellik gösterdiğini belirtmek gerekir. Bu durumda yaşlı kadının kendisi ya da yakınları veya bakıcıları tarafından yapılan ihmali, şiddetin öteki yüzü olarak nitelemek mümkündür. 


Yaşlı kadınlara karşı şiddet konusunda kimlerin tam olarak yaşlı olduğuna dair görüş birliğinin olmaması ve yapılan araştırmalarda metodolojik farklılıkların bulunması nedeniyle bu alanda yapılan çalışmaların karşılaştırılması ve yaşlı istismarının tam kapsamı hakkında bir sonuca varılması zordur. Bunun dışında, hesap edilemeyen ya da dikkate alınmayan başka faktörler de söz konusudur. Bagshaw'a (aktaran Bhatia ve Soletti, 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2019) göre, yaşlıların istismar olaylarını eksik bildirmeleri, yaşlıların bazı davranış biçimlerini istismar olarak tanımlayamaması, toplum içinde istismardan bahsetmeye korkmaları ve kültürel yaptırımlardan dolayı bazı istismar türlerinin görünmez oluşu bu faktörlere dâhildir. Sonuçta bu faktörlerden kaynaklı birçok problem yaşanmaktadır. Ev ortamında nelerin istismar olduğunun fark edilmediği özel bir alan olması ve kişinin hakları ve kaynakları konusunda bilgisiz olması, dışlanma ve sosyal izolasyon korkusu, azalan bilişsel kapasite ve fiziksel ve zihinsel engellerden dolayı hareket kabiliyetinin kısıtlı olması yaşlıların kolayca istismar edilmelerine neden olan faktörler arasında bulunmaktadır. Kişi, seçeneklerden yoksun olabilir ve gerekli hizmetlere de erişemeyebilir. Özellikle kadınların toplum içindeki konumları ve pozisyonları bir şekilde istismara açık toplumsal cinsiyet rollerinden de kaynaklanabilir. Tüm bu faktörler bireylerin, meslek uzmanlarının ve toplumların yaşlı kadınlara karşı şiddeti tespit etmesini, ifşa etmesini ve gerekli cevabı vermesini engellemektedir. 


Yaşlı kadınları istismara karşı güçsüz kılan faktörler 


Bu konuda toplumsal cinsiyet ve yaşlanma ile ilgili çalışmalarda yaşamın erken ve geç dönemlerindeki toplumsal cinsiyet farklılıkları arasındaki bağların önemine vurgu yapılmaktadır. Bu perspektif çalışma hayatından emekliliğe veya evlilikten dul kalmaya doğru geçen süreçte yaşanan statü ve rol değişikliklerinin yaş aldıkça kadınlar ve erkekler üzerinde farklı etkiler yaptığına ışık tutmaktadır. Serrao (2015), yaşlı kadınların görece dezavantajlı durumda olmalarının farklı ekonomik ve bakıcılık rolleri ve bu roller nedeniyle yaşamları boyunca aldıkları farklı ücretler dahil kadınların ve erkeklerin, erken yaşlardan itibaren farklı yetiştirildiklerine ve yaşadıkları deneyimlere göre yorumlandığına işaret etmektedir. Kadınların yaşam boyunca sınırlı bir güce ve otonomiye sahip olmaları onların kapasitelerini, bağımsızlıklarını, tercihlerini ve davranışlarını etkilemekte ve bundan dolayı yaşamlarının geç dönemlerinde önemli yıpratıcı sorunlara neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı, Pratt'a (aktaran Serrao, 2015) göre, kadınların ömür boyunca karşılaştıkları ayrımcılık ve baskı, yaşlılıkta yoksul olmalarına ve sağlıklarının bozulmasına yol açabilmektedir. Yaşlı kadınların yaşadığı dezavantajlar doğası gereği sürekli ve kümülatiftir ve sadece yaşlanınca ansızın ortaya çıkmamaktadır. Tufan'ın (2015) da ifade ettiği gibi, yaşlı kadının yaşam sürecinde yaşamış olduğu, deneyimlediği sosyal pratikler bu sorunların bir birikimidir. Bu birikimin sonucunda kadınlar yaşlandıkça istismara açık hale gelmektedirler. 
Böylelikle istismar endişe ve depresyon, kronik ağrılar ve rahatsızlıklar, mide-bağırsak rahatsızlıkları, kronik stresle bağlantılı semptomlar, kireçlenme, jinekolojik semptomlar, göğüs ağrıları gibi çeşitli ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açmaktadır (Artan, 2013; Bhatia ve Solletti, 2019; Kalaycı ve ark. 2017). 


Gibson'a göre birçok yaşlı kadın dul kaldığında, erkeklere kıyasla hayatları boyunca ekonomik durumları daha kötü olduğundan ve bu yüzden çocuklarına bağımlı olduğundan veya uzun süreli bakım hizmetlerine ihtiyaç duyduğundan dolayı yaşlı kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklar hem daha yaygın hem de daha dengesiz hale gelmektedir (aktaran Calasanti ve King, 2018). Örneğin, yaşlanma zaten yoksul, dul, boşanmış, şiddet mağduru, vb. olan ve hayatları boyunca eğitim, istihdam, beslenme, sağlık hizmetleri gibi alanlarda ayrımcılıkla karşılaşmış olan kadınların kırılganlığını büyük ölçüde arttırmaktadır. 
Lewis ve Butler'in belirttiği gibi, yıllar boyunca ekonomik, toplumsal ve psikolojik olarak ikinci plana atılmalarından dolayı daha uzun yaşadıkları bir ömrün ‘tadını çıkarmaya’ hazırlıklı olmadıkları için kadınların, daha uzun yaşam sürmesi aslında şüpheli bir imtiyaz olarak görülebilir (aktaran Calasanti ve King, 2018). 

Carmen-Lucia ve arkadaşlarının (2018) Kolombiya'da yapmış oldukları yaşlılara karşı şiddet ve istismar araştırmasında; cinsiyet ile ilgili olarak, yaşlı kadınların yaşlı erkeklerden çok daha fazla istismara maruz kaldıkları saptanmıştır. Tüm dünyada, 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silahlı çatışma ve suç eylemleri bakımından erkekler kadınlardan çok daha fazla şiddete maruz kalırken kadınlar daha ziyade eş veya aile gibi kendilerine daha yakın insanların istismarına maruz kalmaktadır. Ev içi istismardaki bu toplumsal cinsiyet asimetrisi bir şiddet geçmişi hikâyesinden veya yaşam boyunca ilişkilerde var olan çatışmaya verilen tepkiden kaynaklanır gibi görünmektedir. Öte yandan yaşlı kadınlar destek aramak konusunda engellerle karşılaşmaktadır ve mevcut desteklerin de çok farkında değillerdir. Şu anki yaşlı kadınların toplumsal cinsiyet rollerinin ayrımcılığa dayandığı toplumlarda büyümüş oldugunu ve ikinci planda kalmayı öğrenmiş olduklarını unutmamak gerekir. Bu sebepten dolayı, yaşlı kadınlar istismara dayalı ilişkilere daha çok müsamaha etmektedirler ve bu tarz ilişkileri bitirmeye hazırlıklı değillerdir. Eşleri tarafından uygulanan kadına karşı şiddeti kabullenme durumu yaygındır ancak çevreye göre değişkenlik göstermektedir; dahası, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini güçlendiren normların kabul edilmesi kadınların yardım istemesini engellemekte veya bölgede yaygın olan istismar durumlarına müdahale edecek üçüncü tarafların önemini azaltmaktadır. 


Aynı araştırmada ulaşılan bir başka sonuç da, Kolombiya'da 
2018 yılı boyunca ev içi şiddetin tüm kategorilerinde en mağdur 
olanların kadınlar olduğudur. Buna ek olarak, en çok etkilenenler 60-64 yaş arası olan kadınlardır; kişinin eğitim seviyesi sadece ilkokul düzeyindeyse ve kişi evliyse risk daha yüksektir; bu kuramın terminolojisine göre ev içi şiddet terimi fiziksel, psikolojik veya cinsel olsun ya da olmasın aile bireyleri arasında görülen her türlü istismar biçimini ifade etmektedir; istismarın her türünde olduğu gibi bir güç dengesizliği söz konusudur. Güç dengesizliği ilişki üzerinde hâkimiyet sağlamak için en güçlü olandan en zayıf olana uygulanmaktadır. Geleneksel açıdan, mevcut egemen hiyerarşik aile yapısında başlıca iki dengesizlik ekseni olan toplumsal cinsiyet ve yaş, aile içindeki şiddetin başlıca kurbanları olan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ile birleştirilmiştir (Carmen-Lucia ve ark. 2018). Genel olarak tüm toplumlarda aile 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kavramı kutsanmasına rağmen ev içi şiddet konusunda yapılan çalışmalarda en çok şiddetin görüldüğü yer yine aile olmakta ve durum ailenin “güvenli ve huzur” dolu olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır (Görgün-Baran, 2015, s. 103-104). Öte yandan başka bir çalışmada ise istismara uğrayan yaş kategorisinin 70-74 ve üzeri yaştakileri kapsadığı belirtilmektedir (Rodrigues ve ark., 2019). Bu durumda Bhatia ve Solletti'nin (2019) de işaret ettiği gibi araştırmalardan çıkan en önemli sonuç, yaşlı kadın istismarının giderek arttığıdır. 


Serrao'nun (2015) Asya-Pasifik ülkelerinde yaptığı sistematik analizlerde, yaşam seyri ve deneyimlerin örüntüleşmesi kapsamında kadınların hayatın başından beri karşılaştıkları dezavantajları, yaşlılıklarında onları güçsüzleştiren unsurlar olarak degerlendirilmekte ve bunlardan bazıları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Dolayısıyla kadınların yaşlanmadan önce toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde yetiştirilmeleri ve haklarını öğrenmeleri önem taşımaktadır. Buna göre toplumsal cinsiyet körü olmamaları gerekmektedir. Bu dezavantajlar yalnız Asya-Pasifik ülkeleri için değil, aynı zamanda Türkiye'nin de dahil olduğu çoğu ülkenin sorunu olarak görülmektedir. 

1. Kadınların eğitime sınırlı erişimi: Gelişmekte olan birçok ülkede örgün eğitime erişim erkeklere kıyasla kadınların dezavantajlı olduğunu ortaya çıkmaktadır. Kadınlar ve kız çocuklarının eğitime tüm düzeylerde erişim sağlamakta kısıtlamalar yaşadıkları, sadece ortaokula ve daha üst seviyelere değil, ilkokula bile erişimde çok az desteklendikleri görülmektedir. Bu durum, yaşam boyu karşılaşılan bir sorundur. Eğitim alanında önemli kazanımlar sağlamak için çeşitli uluslararası girişimler olmasına rağmen eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet farkı halen devam etmektedir ve eğitime erişemeyen ya da iyi eğitim alamayan kadınların yaşadıkları olumsuzluklar ileri yaşlarda başka türden eşitsizliklerin sürmesine zemin hazırlamaktadır. Bu durumu Türkiye örneğinde somutlaştırdığımızda şunları görmekteyiz. Türkiye'de son on yıl içinde eğitime erişim ve okullaşma alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliği büyük oranda sağlanmış 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olmakla birlikte coğrafi ve bölgesel farklılıklar, kız öğrencilerin yoğunlaştığı eğitim alanları ve okul türleri, okuldan erken yaşta ayrılma ve yüksek öğretimde kadın öğrencilerin daha az paya sahip olmaları, hâlâ eğitim alanında kat edilecek önemli mesafeler olduğunu göstermektedir (KOÇ-KAM, 2019, s. 10). 


2. Kadınların gelir ve istihdam ile ilgili dezavantajları: Kadınların istihdam ve işgücü piyasasındaki durumları ev-içi rolleri ve eğitim değişkeniyle yakından ilgilidir. Kadınların işgücü piyasasına katılım oranlarının erkeklerinkinden daha düşük olduğu ve bundan dolayı kadınların çalışma hayatında daha az kazanıp daha az tasarruf yaptıkları bilinmektedir. Kadınlar istihdam edildiklerinde bile, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve basmakalıp davranışlar nedeniyle daha düşük ücret alan, sendikal haklar gibi güvenceleri olmayan ve hassas işlerde ve sektörlerde çalışmalarına yol açan mesleki toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile karşılaştıkları gibi eğitim, beceri ve niteliklerinin düşük olması nedeniyle tercih ve olanakları da kısıtlı kalmaktadır. Öte yandan bazı çalışma alanlarında ise hem mesleki gruplar hem de endüstriler açısından erkeklere kıyasla kadınlara daha düşük ücret verilmektedir. Yapılan iş belirli bir toplumsal cinsiyete özgü vasıf gerektirmese bile, bu konuda yazarların ortak görüşü, kadınların daha alt pozisyonlarda çalışmakta ve daha düşük maaş almakta olduklarıdır. Devam eden bu toplumsal cinsiyete dayalı maaş farkından dolayı kadınlar, erkeklerin kazandığının yarısı veya dörtte üçü kadar maaş almaktadır (Serrao, 2015). 


Türkiye'deki durum açısından Dünya Sağlık Örgütü'nün 
2007 yılı verileri (aktaran Serrao, 2015) ile Toksöz'ün (2011) açıklamaları örtüşmektedir. Bu açıklamalara göre, kadınların ve kız çocuklarının okuma yazma bilmemesi yaşam boyunca sürecek bir dezavantajdır ve özellikle kırsal kesimde yaşayan, yerli ve etnik azınlıklara mensup kadınları etkilemekte ve bu kadınların hayatları boyunca ve yaşlandıklarında iş ve saygınlık kazanmalarını, birikim yapmalarını ve hatta sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını bile engellemektedir. Aynı zamanda, kadınların ücretli olmayan evsel işlerde çalışmasının ve resmi olmayan bakım sorumluluklarını üstlenmelerinin işgücü piyasasına katılmalarına veya işgücü piyasasında tam zamanlı çalışmalarına olumsuz etkilerinin olduğu ifade edilmektedir. Kadınlar genellikle yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalmakta, çalışmaya ara vermekte veya çalışma yaşında işgücü piyasasını bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Kadınların yaşamları boyunca ev ve bakım görevlerine yaptıkları katkı yaşlandıklarında onlara gelir ve sosyal güvenlik kaybı olarak geri dönmektedir. 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2019) ve KOÇ-KAM'ın (2019) verilerine göre, 2018 yılında kadınların istihdama katıhm oranı %29,4, işgücüne katılım oranı ise 2018 yılında %34,2 düzeyinde olmuştur. Bu oranlara bakıldığında, genç ve yetişkin yaşlarda istihdam ve işgücüne katılımın kadınların aleyhine işlediği ve bu katılıma dahil olamayan kadınların çoğunun ise yaşlanma evrelerinde yoksul, sigortasız ve güçsüz kalacaklarına ilişkin alarm verdiği söylenebilir. 

3. Kadının mülkiyet ve diğer kaynaklara sınırlı erişimi: Birçok ülkede düşük eğitim seviyesi, istihdam ve maaşlarda görülen ayrımcılık gibi faktörlerin neden olduğu yaşam boyu süren dezavantajların yanı sıra, kanunlar ve sosyal uygulamalar karşısında kadınlar erkeklerle aynı miras ve mülkiyet haklarına sahip değildir. Bu durum yaşlandıkça ekonomik güvenlikleri bakımından kısıtlâmalar getirmektedir. Kırsal kesimde, kaynakların kullanılmasına karar vermek veya tarımsal değerleri yönetmek konusunda kadınların hakları sınırlıdır. Mülkiyete sahip olma ve kontrol etme konusunda eşitliğin olmaması demek, kadınların saygınlıklarının ve ekonomik açıdan güvenliklerinin de sınırlı olması demektir. Bu durumun kadınların ve ailelerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için çeşitli gelir getiren kaynaklara sahip olmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çıkarımların Türkiye için de geçerli olduğu görülmektedir. Milliyet Emlak Dergisi'nin (2020) açıklamalarına göre, erkek ve kadınların sahipliği bakımından en çok gayrimenkulün bulunduğu büyükşehirlere bakıldığında, kadınların payının en yüksek 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Antalya'da olduğu görülmektedir. Antalya'da sahil boylarına ilişkin mülkiyete kadınlar, tarım alanlarına ilişkin topraklara ise erkekler sahiptir. Aileler sahil kıyılarını ekonomik değeri olmadığını düşünerek kız çocuklarına miras bırakmış ancak turizmin gelişmesiyle kadınların zenginleşmesi söz konusu olmuştur. 
Bu kadınlar açısından önemli bir gelişme olarak nitelenmesine rağmen duruma halen hayıflanan erkekler ve ailelerin olduğu bilinmektedir. Öte yandan 7,3 milyonla en fazla gayrimenkulü bulunan il olan Ankara'da 4,4 milyon menkulün sahibi %61 ile erkekler, 2,8 milyon gayrimenkulün maliği ise 9039 ile kadınlardır. Aynı şekilde 6,3 milyon menkulün bulunduğu İstanbul'da 
ise erkeklerin sahipliği 9065, kadınların mülk sahipliği ise 9035 
olmuştur. Bu oranlar da göstermektedir ki, kadınların yaşlılık dönemlerinde mülk sahibi olma olasılığı çok düşük olduğu gibi yoksullaşmaları da kaçınılmazdır. 


4. Kadınların sağlık ve beslenme kaynaklarına sınırlı erişimi: Yaşlılıkta sağlık durumu genellikle tüm yaşam boyunca bireysel korunmanın ve yaşam koşullarının bir yansıması olarak kendini göstermektedir. Bireyin “yaşlanma sürecini doğrudan etkileyen ve genellikle bireyin yaşlandığında hasta olmasını önceden belirleyen ekonomik dezavantajlar ve çevresel riskler üzerinde hiç kontrolü olmayabilir ya da çok az bir kontrolü” olabilir (Serrao, 2015). Akın ve Türkçelik (2018, s. 31), yalnız Türkiye'de değil, diğer gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde de özellikle kadınların üretken oldukları dönemlerde sağlık hizmetine erişimde uçurumlar yaşadıklarını belirtmekte ve kadınların yalnızca kendi bedenleri üzerinde değil, aynı zamanda kendi yaşamları üzerinde de kontrol sahibi olamamalarının getirdiği dezavantajları vurgulamaktadır. Kadınların yaşadıkları coğrafi mekanlar, sosyo-ekonomik durum, kişi başına düşen gelir, bireylerin ırk, din, dil, etnisite, cinsel yönelim, engellilik, yaş ve cinsiyet temelinde uğradıkları ayrımcılıklar da kadınların sağlık hakkını kullanmalarında bir sorun alanı olarak etkisini devam ettirmektedir. Türkiye için de geçerli olan bu durum özellikle kadınları, yaşamları boyunca ayrımcılığa, kötü beslenmeye, şiddete, ağır 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fiziksel işlere ve sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliğe maruz bırakmakta ve yaşamlarının ilerleyen yıllarını ciddi bir biçimde etkilemektedir. Kadınların yaşam süresinin uzamasının kronik hastalıkları ve geriatrik sorunları da beraberinde getirdiği ve bu durumun kadın sağlığını olumsuz etkilediği göz ardı edilmemelidir (KOÇ-KAM, 2019, s. 9-10). Böylelikle bir yönden uzun yaşamak imtiyazlı sayılırken diğer taraftan artan sağlık sorunları uzun yaşamayı şüpheli, sorunlu hale getirmektedir. 


SONUÇ ve ÖNERİLER 


Küresel ölçekte kadınların uzun yaşamasından kaynaklanan yaşlanmanın kadınlaşması meselesinin yarattığı iki önemli soru ortaya çıkmaktadır. Birincisi kadın açısından uzun süre yaşamak bir imtiyaz mıdır? İkincisi ise kadın olarak geçmişten gelen sorunların birikiminden kaynaklanan bir güçsüzleşmeyi de beraberinde getirmekte midir? Her iki soruya birbiriyle bağlantılı olarak yanıt vermek mümkündür. Metin içerisinde de tartışıldığı gibi, kadının çocukluk çağından yaşlılık dönemine kadar geçirdiği yaşam süreci ve biriktirdiği deneyimleri, yaşlılık döneminde etkili olmakta ve geçirdiği olumsuz deneyimler yaşlının güçsüzleşmesine neden olmakta ve yakınlarına ve başkalarına bağımlı olmasına yol açmaktadır. O halde uzun yaşamayı imtiyazlı hale getirmenin önündeki engelleri aşmak gerekmektedir. 
Çalışmanın bu kısmında hem bir özet hem bir değerlendirme hem de belli araştırmacıların metinlerinde sundukları önerilerin genel bir analizi yapılmaya çalışılmıştır. Kısacası söz konusu öneriler yazarın yabancı literatürden derlediği ve bir değerlendirmeye tabi tuttuğu konulardan oluşmaktadır (Bhatia ve Solletti, 2019; Carney, 2018; Calasanti ve King, 2018; Görgün-Baran, 2015; Hooyman ve ark., 2002; Lök, 2015; Rodrigues ve ark. 2018; Sattar, 2011; Serrao, 2015). 


Yaşlı kadınların güçsüzlüğü üzerine odaklanmanın kadınların avantajını ortaya koyan bir gerçeği tamamen gözden kaçıracağımıza neden olabileceğini belirten Serrao'ya (2015) göre, 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annelerin hayatları boyunca üstlendikleri çocuk bakımı rolleri yaşlı kadınların çocukları ile babalarına kıyasla daha iyi duygusal bağlar kurmalarına yol açabilmektedir. Ayrıca Serrao, ekmek kazanma rolü hafifleyen veya sona eren ve bundan dolayı kendine güveni azalan, toplumsal açıdan değer kaybına ve sosyal destek ağlarında kayba uğrayan erkeklere kıyasla yaşlı kadınların, yaşlansalar bile kendi geleneksel rollerini devam ettirme gibi bir avantajlarının bulunduğunu ileri sürmektedir. 
Kadınların gençken özel alanda geliştirdikleri arkadaşlık ve dostluk ilişkileri yaşlanma döneminde de belli düzeyde devam ettiği için sosyal katılım ağları yalnız kalmalarını engellemektedir. Birçok çalışmada kadınların kendilerine biçilen geleneksel roller, bakım ve ev işlerine destek yoluyla katkı sağlamaya devam edebildikleri için farklı kuşaktan bireylerin yaşadığı ailelerde emekli yaşlı erkeklere kıyasla yaşlı kadınlara daha çok değer verildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca yaşlı kadının toplumsal normlar bakımından cinsiyetsizleştirilmesi de bu konuda etkili olmaktadır. Serrao'nun yaptığı bu açıklamalar, belli bir düzeyde haklılık payını ortaya koymakla birlikte ataerkil düzenin kadına biçilen rollerini olumlanması açısından problemli görülebilir. 
Kuşkusuz geliri ve sosyal güvencesi bulunan yaşlı kadınların çalışma hayatından sonra ev ile ilgili işlerdeki yatkınlıklarını devam ettirdikleri bilinmektedir. Hatta bu işlerin kadınların beden fonksiyonlarının yıpranmasını geciktirmede etkili olduğu da bilinmektedir. Çünkü hareket, beden fonksiyonlarının çalışmasını ve bedenin dinç kalmasını sağlamaktadır. Ancak bu olanaklara sahip olamayan yaşlı kadınların, yoksul ve bakıma muhtaç olmaları gerçeği değişmemektedir. Dolayısıyla sınıfsal farklılıkların yarattığı eşitsizlik, adil bir gelir dağılımı ile giderilemediği sürece kadınların ifade edilen iyilik halinin devam etmesini tüm yaşlı kadınlara genellememiz mümkün değildir. 

Akın ve Türkçelik (2018, s. 35-46), toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi ile ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) çeşitli organizasyonlarının geliştirdiği sözleşmelerin (ör. CE-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DAW 1979, vb.) genellikle daha genç üretken/doğurgan kadınların ve kız çocuklarının hakları ve gelişimi ile sınırlı kaldığını belirtmektedir. Oysa yaşlı kadınlara ilişkin bir politikanın belirlenmesinde BM Yaşlılık İlkeleri (1986) ve Madrid Yaşlanma Eylem Planı (2002) gibi diğer uluslararası girişim ve sözleşmeler yaşlı kadınların karşılaştığı ayrımcılığı ve/veya diğer sorunları ele alma ve ilgili politika oluşturmak bakımından uluslararası normları oluşturan önemli belgelerdir. Bu sözleşmeler, yaşlı kadınların yaşamlarını ve iyi oluşlarını iyileştirmeye yönelik bazı politikalar sunmakla birlikte söz konusu sözleşmeler ulusal hükümetler tarafından henüz yeterli düzeyde ciddiye alınmış değildir. Bu nedenle, yaşlıların özellikle yaşlı kadınların yaşamlarını kolaylaştırıcı, şiddetten, istismar ve ihmalden uzak yaşamalarını sağlayan ve yaşlıyı aktif kılan düzenlemelere ve uygulamalarına acilen ihtiyaç vardır. 


Yaşlılık ile ilgili politikaların düzenlenmesinde yoksulluk, sağlık hizmetleri, bakım hizmetleri başta olmak üzere yaşlıların onurlu yaşamalarına ve yaşam kalitelerine varıncaya kadar bir dizi başlığın dikkate alınması gerekmektedir. Kadınların yaşam süresinin uzaması olumlu olarak değerlendirilirken fiziksel ve ekonomik açıdan iyi oluşları ve güvenliklerinin bir politika olarak gündeme alınması kaçınılmazdır. Yaşlanmanın ekonomilere ve toplumlara olumsuz etkisi kadar yaşlı kadınlara da olumsuz etkisinin azaltılması için kadınların karşılaştığı yoksulluk, şiddet ve çeşitli istismar ve ayrımcılık türleri gibi kırılganlıklara ve özel ihtiyaçlara odaklanan ve genellikle sektörler arası tedbirler içeren yaşla ilgili politikalar gerekmektedir. 

Farklı sınıfsal kesimlerin içinde olan ve yaşlanan kadınların güçlerine, haklarına ve ihtiyaçlarına özel olarak odaklanarak, politika, program ve uygulamaların geliştirilmesinde toplumsal cinsiyet körü değil, toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım yerleştirilmelidir. 

Gelecekte çoğu kadın olmak üzere yaşlı insan sayısı daha fazla artacak ve bu insanlar ileri yaş yoksulluğuna karşı korunmasız kalacaktır. Sattar'ın (2011, s. 8), vurguladığı gibi özellik- 

81 


le toplumlarda sosyal güvence olarak görülen çocuk sayısının da azalması karşısında enformel sosyal güvenlik ağının zayıflaması ve bakım hizmetlerinin maliyetinin artmasıyla yaşlı kadınları daha zor bir hayatın beklediği olasıdır. Kuşaklar arası bağlar giderek kaybolmaya yüz tuttuğu için yaşlı kadınlara bakım hizmetlerini verecek kurumların sayısını ve donanımlarını artırmak gerekecektir. Zaten genç yaşlarından itibaren birçok dezavantajı deneyimleyen kadınlar, yaşlanma dönemine güçsüzleşmiş olarak girerken bu dönemde her türlü şiddete maruz kalma riskini de beraberinde taşımaktadırlar. 


Bu konuda yaşlı bireylere, özellikle yaşlı kadınlara karşı şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğu meselesini dikkate alan, sosyal sorumluluk projeleriyle yaygınlaştırıcı etkinlikler düzenleyen çalışmalar önem taşımaktadır. Literatürde psikolojik istismarın en çok tekrar eden istismar türü olduğu ve bunu ekonomik istismarın takip ettiği belirtilmekte ve istismar yaşlının evinde ve kısmi olarak da kurum bakımında gerçekleşmektedir. Bunun için ilköğretimden itibaren eğitim yaşamının her aşamasında şiddeti önleyici ve insana değer veren uygulamalı çalışmalara önem verilmesi, aile ortamında kadına karşı fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddetten uzak bir anlayışın geliştirilmesi, medya ve siyaset dilinin şiddetten arındırılması, diziler, çizgi filmler ve sinemalarda şiddet sahnelerinin ekrana yansıtılmaması konusu özellikle dikkate alınmalıdır. 


Yaşlı kadınların istismar edilmelerine neden olan risk faktörlerine bakıldığında kadın olma, eğitim düzeyinin düşüklügu, gelir düşüklüğü ya da çok yüksek olması nedeniyle yetişkin yaşlarda iken çalışmama veya bir mesleğe sahip olamama, sağlık sorunlarının kadını yetersiz, güçsüz ve bağımlı kılması, dul veya boşanmış olma, yalnız yaşama gibi etkenlerin olduğu görülmektedir. Literatüre yaşlı kadına karşı istismar ve ihmalin, başta yakın çevre olmak üzere bakım hizmeti veren bakıcılar, sağlık çalışanları ve toplumun geleneksel değer yargılarını sürdüren birey ve gruplar tarafından uygulandığını ortaya koymaktadır. İstismara uğrayan yaşlı kadınların en çok 70 yaş ve 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üzeri yaşlılar olduğu ifade edilmektedir. Bu durum yaşlanmanın kadınlaşması meselesinin önemini ortaya koyarken aynı zamanda şu andaki genç kuşak kadınlannın gelecekte/ileri yaşlardaki durumlarını yetkinleştirmek ve kendilerini güçlü kılmak adına şimdiden Giddens'ın (2010) ifade ettiği gibi bir “yaşam plan ve politikası” geliştirmeleri konusunda hazırlık yapmalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Kuşkusuz sorun yalnızca bireyin kaynaklarıyla çözülemez. Bunun yanında devletin yaşlı kadınlar için sosyal devlet anlayışıyla uluslararası sözleşmelerden kaynaklı politikaları oluşturup sosyal güvenlik sistemini tüm yaşlılar için yaygınlaştıracak bir uygulamayı harekete geçirmesi beklenilmektedir. Bu nedenle kadınların hem bireysel hem de bürokratik anlamda yaşlılık döneminde güçlü ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri için çocukluk, gençlik dönemlerinden itibaren fiziksel anlamda bedene ve yaşamın her alanına yatırım yapılmalarının önündeki engellerin giderilmesi önerilmektedir. 
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EKONOMİ POLİTİK PERSPEKTİFİNDEN 
KADINA KARŞI ŞİDDET: DİJİTAL TASMA 
Bahar Araz 
Derya Güler Aydın 


Geleneksel şiddet tanımları içinde tanımlayamayacağımız ancak kapitalizmin teknoloji ile ilişkili kendi gelişim süreci içerisinde, yeni bir şiddet türüne yol açması çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Dijital tasma olarak kavramlaştırdığımız bu şiddet türü, genel olarak çalışma hayatı içerisinde bulunan bütün bireyleri etkilemekle birlikte, bu çalışmanın kapsamı içerisinde sadece kadınların bu şiddete maruz bırakılma deneyimleri, kendi ifadeleri ile ortaya konulmuştur. Kapitalizmin bireye yönelik şiddeti, özellikle kapitalizmle ilişkili rekabettin iş yaşamında bireyi zorlayıcı etkileri, kapitalist gelişme süreci ile birlikte daha da zorlayıcı hale gelmektedir. Bu çalışmada ele aldığımız teknolojik değişimin günümüz kapitalizmine armağanları olarak nitelendirebileceğimiz cep telefonları ve e-mail gibi araçların sürekli bireyin elinin altında olacak şekilde dizayn edilmesi ve bireyin onunla bütünleşen yaşamı, çalışma saatleri olgusunu ortadan kaldırmaktadır. Dijital tasma olarak nitelendirdiğimiz ve teknolojik değişime bağlı olarak gelişen bu şiddet türü, doğal olarak kapitalizmin birey üzerindeki diğer yıkıcı etkilerinden bağımsız olarak ele alınamaz. Bu nedenle, çalışmada kadınların özellikle kapitalizmle ilgili düşünceleri bağlamında çalışma saatlerinin nasıl ortadan kalktığı ve bir bütün güne yayılan çalışmanın, kadınlar üzerindeki yıkıcı etkisi bir şiddet türü olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk bölümde, çalışmanın aynı zamanda kuramsal boyutu, Smith, Ricardo ve Marx'ın kapitalizmin gelişmeye dair görüşleri temelinde incelenmiş ve bu gelişme sürecinin teknoloji ile olan bağı ortaya konulmuştur. İkinci bölümde ise tüm güne yayılan çalışma saatlerinin, kadınlar için bir çeşit şiddet olduğu düşüncesinin, yapılan derinlemesine mülakatlarla kadınların kendi ifadeleri ile de desteklendiği gözlenmiştir. 
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GİRİŞ 

Fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve duygusal olmak üzere beş başlık altında toplanan şiddet türlerinin teknolojinin gelişimi ile birlikte daha karmaşık hale geldiğini ve genelde şiddeti, özelde kadına karşı şiddeti böylesi belli başlıklar altında kategorize etmenin güçleştiğini ileri sürmek mümkündür. Teknolojik gelişmenin sonucu olarak ortaya çıkan dijital şiddet, tüm bu şiddet türlerinin belli özelliklerini taşımakta ve bu nedenle yukarıda belirtilen şiddet türleri ile karşılaştırıldığında kontrol edilmesi daha güç hale gelmektedir. Kişinin istenmeyen mailler yoluyla taciz edilmesi, ısrarlı takip (stalking), sürekli telefonla aranma biçiminde karşımıza çıkan dijital şiddet, ev içi şiddet kategorisinde ele alınan kişiler arası şiddet (interpersonal violence) içine girmekle birlikte sosyal ağlar (social networks) üzerinden biçimlenen sosyal, politik ve ekonomik yönleri nedeniyle kolektif şiddete dönüşebilmektedir. Bu bağlamda, çalışmada incelenecek olan kadın grubunun içinde olduğu dijital şiddet, kapitalist gelişme sürecinin doğal bir sonucu olan teknolojik gelişmeye (technology-assisted abuse) bağlı ve ekonomi politik temelli şiddet olarak ele alınmaktadır. 


Çalışmada incelenen kadın grubunu yüksek gelir elde eden ve yüksek eğitim almış, çalıştığı firmada CEO düzeyindeki kadınlar oluşturmaktadır. Bu grubun içinde olduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin sorunlar, toplumun hangi katmanında olursa olsun, kadınla ilgili sorunların ne denli derin ve karmaşık olduğunu göstermektedir. Benzer karmaşıklık, şiddet konusunda da kendisini göstermektedir. Standart kategorilere dahil edilmese de görüşmeler esnasında, özellikle kadınların akşam ve gece saatlerinde kendilerine gelen mail ve mesajları cevaplamak zorunda olmaları, temelde bir baskı unsuru olarak ilkağızdan yaptığımız görüşmelerde karşımıza çıkmaktadır. Bir dijital taciz biçimi gibi görünmese de dijital takip ya da başka elektronik araçlarla gelen, çalışma hayatının gereği olan ve mesai saatlerinin doğal bir sonucu gibi kabul edilen geç saatlerde 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gelen mail ve mesajlar, daha dikkatli bakıldığında bir çeşit taciz halini almaktadır. Bu yönüyle örtük hale gelen ve aslında özel yaşamın her alanına ve her saatine yayılan bu çalışma biçimi, mülakat esnasında görüştüğümüz kadınlardan biri tarafından ifade edildiği biçimiyle -dijital tasma- olarak isimlendirilmiştir. 
Ancak yapılan görüşmelerde, mesai saatleri dışında gelen bu mail, mesaj vb. iş yükünün kadının toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak, üzerinde daha büyük baskı yarattığı gözlenmiştir. Mesai saatleri dışında çalışma, mesaj ve maillere cevap verme zorunluluğunun ekonomi politik boyutu önemlidir ve piyasanın işleyişiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, çalışmanın kuramsal bölümünde, Smith, Ricardo ve Marx'ın kapitalist gelişme sürecine dair görüşleri ele alınmış, çalışma saatleri ve yoğun mesailerin kapitalizmin tarihsel ve kurumsal yönü ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. İkinci bölümde ise Ankara ve İstanbul'da yapılan görüşmeler üzerinden, kadınların uzun süreli çalışma biçimi ve süresinde bir çeşit şiddete maruz kaldıkları gözler önüne serilmiştir. Çalışmada amaç, şiddetin ve özellikle kadına karşı şiddetin, teknolojik gelişme ile ne denli karmaşık ve kategorize edilmesinin güç hale geldiğini göstermek ve bu konuda verilecek mücadelede, şiddetin ekonomi politik boyutunun dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktır. 
Ekonomi politik perspektifinden bakıldığında, kadına yönelik olarak ortaya çıkan şiddet; teknolojik temelli, çalışma hayatıyla ilişkili, örtük olarak zorunlu ve baskı yaratan bir nitelikte olması dolayısıyla kadının bireysel ve toplumsal varoluşunu, kadının kendi iradesi dışında biçimlendirebilecek güçte olduğunu da belirtmek gerekir. 


TEKNOLOJİK GELİŞME İLE İLİŞKİLİ ŞİDDETİN 
EKONOMİ POLİTİK BOYUTU 


Tüm toplumlarda üretim, toplumsal bir süreçtir. Kapitalizm öncesi dönemlerde üreticilerin birbiri ile bağımlılığı esastır. Deri üreticisi kendisini ayakkabı üreticisi olarak görür. Çünkü amacı 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ayakkabı elde etmektir. Dolayısıyla her iki üretici arasındaki bu tür bir ilişkinin toplumsal bir yönü vardır. Kapitalist sistemde ise üretim, piyasa için yapılmaktadır. Piyasadan bu malı kimin talep edeceği ya da malın kimin için üretildiği önemsizdir. Piyasa sistemindeki toplumsal ilişki, emeğin yarattığı değişim degerine yani malın piyasada satılmasına bağlıdır (Hunt, 1992, s. 
277). Bu durumda değişim değerinin özü, hangi toplumsal üretim biçiminde olursa olsun emek tarafından yaratılır. Kapitalist sistemde işgücü, kullanım değeri yaratması için kiralanır ve mal üretmek için kiralanan bu emekten sermaye sahibi kâr elde eder (Hunt, 1992, s. 277-278). 


Sermaye birikiminin kaynağı olan kâr ve bu kârı artırma eğilimi, teknolojik gelişmeyi sistemin sürekliliği açısından kaçınılmaz hale getirmektedir. Teknolojik gelişme, verimlilik (Marx'ta göreli artık değer artışı- sömürü) ve bu yolla kâr (artığı) artışı sağlar. Bununla birlikte, teknolojik gelişmenin çalışma saatlerini azaltması beklenirken, bu yüzyıl da dahil olmak üzere teknolojik gelişme, çalışma saatlerinde kısalmaya imkan vermemiş hatta çalışan bireyin ve bu çalışma özelinde kadınların neredeyse mesailerinin kesintisiz sürmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, aslında çalışmada incelenen şiddetin teknolojik gelişme ile ilişkili olması, kapitalist gelişme sürecinin devamlılığı için gerekli kâr elde etme güdüsü ile ilişkili olması anlamına gelir ki, bu meselenin ekonomi politik boyutudur. Teknolojik gelişmeyle beslenen şiddeti bu boyutu dikkate almadan incelemek meselenin indirgemeci bir bağlamda değerlendirilmesi tehlikesine yol açabilir. 


Örneğin politik iktisatçıların öncülerinden Smith (1993)e göre kapitalist gelişme süreci, rekabet, sermaye birikimi, iş bölümü ve teknolojideki gelişmeler ile ilişkilidir. Piyasa fiyatların! 
düşük ya da yüksek olması, kârın düşük ya da yüksek olmasına neden olur. Teknolojik gelişme ve işbölümünde iyileşmelerin olması yani malların daha ucuza üretilmesi maliyetleri azalta- 


1 Smith'de fiyatlar, piyasa fiyatı ve uzun dönem normal fiyatlar olmak üzere ikiye 
ayrılır. Uzun dönem fiyatları, piyasa fiyatı için bir çekim merkezi olup, üretim maliyetleri ile ilişkilidir (ayrıntılı bilgi için bkz. Güler Aydın, 2005). 
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cağından kârı artıran bir başka sebep olabilmektedir. Smith'e göre, işbölümünün gelişmesi emeğin verimliliğini artırır. Emeğin verimliliğinin artmasının sebebi, emeğin becerisinin artması, bir işten başka bir işe geçerken kaybedilen zamanın tasarruf edilmesi ve üretimde makineleşmenin artmasıdır (Smith, 1993, s. 15-17). Böylece hem teknolojik gelişme ve işbölümünde iyileşmeler sağlanır hem de kâr oranının, ortalama kâr oranının altına düşmesi engellenir. 


Bu süreç, esasında kapitalist gelişmenin ve sistemin devamlılığı için gerekli olan yüksek kâr elde etme isteğinin bir sonucudur. Kapitalist firmalar arasındaki rekabet ve beraberinde gelen teknolojik yenilik ve ekonomideki dengesizlikler aynı zamanda iktisadi değişimler yaratır. Bir başka ifade ile kapitalist sistemde sermaye sahiplerinin amacı, daha yüksek kâr elde etmektir. 
Yüksek kâr daha ucuza mal üreterek sağlanır, sermaye sahipleri arasındaki rekabet ve ucuza mal üretme yarışı, teknik koşulları iyileştirirken, işbölümünde de gelişmeler sağlar. Rekabet, piyasaların sağladığı olanakları, teknolojik gelişmeler ve sınai yapıda değişmelere imkân sağlayacak şekilde etkiler (Richardson, 1976, s. 351). Bununla birlikte, örneğin Smith'e göre, işbölümü kişi başına üretimi artırmaktadır. Bir toplumda herhangi bir anda uygulanacak işbölümünün derecesi piyasanın genişliğiyle sınırlanmıştır. Piyasanın büyük ya da küçük olması, işgücünün çalışma motivasyonu açısından önemlidir. Çünkü piyasanın küçük olması halinde, tüketimden artakalan ürünün diğer kişiler arasında mübadele edilmesinin anlamı yoktur (Smith, 1993, s. 
16-20). İşbölümünden önce biriken sermaye her işçiye daha fazla makine verilmesini sağlar ve zaten işbölümünde gelişim bu şekilde sağlanır. Piyasa genişledikçe işbölümü artacak, işbölümü artışı da verimliliği artıracaktır. 


Ricardo ve Marx’ta da kapitalist bir toplumun gelişimi yüksek kâr ve teknolojik gelişmeye bağlıdır. Ricardo, kârlar üzerine yaptığı açıklamalarda, kâr oranlarının ve bunun uzantısı olan faiz oranındaki kalıcı değişikliklerin nedenlerini araştırmaktadır. Ricardo, üretimin, sermayenin rant ödenmeyen parçası kullanılarak gerçekleştirildiğinde malın değerinin tamamının, sermayenin kârına ve emeğin ücretine ayrılacağını söyler. Üretilen malların fiyatı değişmediği zaman kârın yüksek ya da düşük olması, ücretlerin yüksek ya da düşük olmasına bağlıdır (Ricardo, 1955, s. 64). Bu açıklamalarla birlikte, Ricardo, kârların genel olarak düşme eğilimi göstereceğini belirtir. Çünkü toplumlar ilerledikçe ve servet arttıkça ihtiyaç duyulan gıda maddeleri daha fazla emekle karşılanır. Temel gereksinim maddelerinde daha fazla emeğin kullanılması ücretleri artıracağından kârlar düşer. 
Kârlardaki düşme, makineleşme ve teknik buluşların artmasıyla yani teknolojik gelişme ile önlenebilir. Çünkü bu durumda üretimde daha az emeğe ihtiyaç olacaktır. Kâr oranlarındaki düşme, sermaye birikiminin azalması açısından önemli olmaktadır. 
Sermaye birikimi, kapitalist üretimin temel dürtüsüdür. Şayet kârlar çiftçi ve imalatçının sermayelerini yatırdıkları alandaki riski telafi etmiyorsa üretme dürtüsü ortadan kalkar (Ricardo, 1955, s. 71). Marx'a göre de (1993), sermaye sahiplerinin kâr elde etme yarışı, verimliliği artırırken üretim maliyetini azaltmaktadır. Marx’ta, daha iyi teknikle üretim yapan firmalar, kârın sahibi olmaktadır. Bununla birlikte, Marx’a göre, endüstri içinde firmalar arası teknikler farklı olabildiği gibi firma büyükleri de farklı olabilmektedir. Firma büyüklüğündeki farklar, büyük firmaların maliyet avantajı elde etmelerine neden olur. 


Marx, değerin emek tarafından yaratıldığını ve yaratılan bu değerin, emeğin yaşamı için gerekli olan değerden daha fazla olduğunu belirtir. Emeğin kendi yaşam değeri için gerekenden daha fazlasını üretmesi, Marx'ı “artık değer teorisi”ne götürmektedir. Marx'a göre, emeğin yarattığı artık, sermaye sahipleri tarafından alınır. Marx, bölüşüm teorisini artık değer teorisi üzerine kurar ve değeri yaratan emek olduğu için bölüşümde, emeğin ücretinin ürettiği ürünün değerine eşit olması gerektiğini açıklar. Marx için sermaye, birikmiş emeği ve onun ürünlerini yönetme gücüne sahiptir. Sermaye sahibi kendi kişisel niteliklerinden dolayı değil, sermayeye sahip olduğu ölçüde bu güce sahip olmaktadır (Marx, 1993, s. 105-106). 
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Artık değer oranı, çalışma saati ve çalışma sürelerinden türetilir. Artık değer oranını artırmanın üç yolu bulunmaktadır. Artık değer, emeğin çalışma zamanının artırılmasıyla artırılabilir. 
Buna mutlak artı değer oranı denilmektedir. Emek verimliliğin- de de bir artış, artık değeri artıracaktır. Üretimde teknolojik bir gelişmenin sağlanması, emeğin aynı sürede daha verimli olmasını sağlar. Emeğin yarattığı değer daha fazla üründe maddeleşir bu da göreli artık değer oranı olarak ifade edilir. Artık değer oranını artırmanın bir başka yolu ise emeğin çalışma saatlerini degistirmeden reel ücretlerin azaltılmasıdır (Akyüz, 1977, s. 28-29). 


Bu bağlamda teknolojik gelişme, Marx'ın deyimiyle artık değerin ya da kârın artırılması ve sürekliliği için gereklidir. 
Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmaya katılan kadınların, gelişmiş teknolojik koşullarda oldukça yoğun çalışarak, artık değer üretimine önemli oranda katkı sundukları göze çarpmakta, günlük mesailerinin dışında da artık değer yaratmayı sürdürdükleri gözlenmektedir. Hatta bu teknolojik gelişme sürecinin günümüzde almış olduğu boyut, daha önce de belirtildiği gibi teknolojiyle beslenen bir şiddet biçimi olan dijital şiddete neden olmaktadır. Yani kadın çalışanlar teknolojik gelişme ile birlikte sadece artık değer üretim sürecine daha yoğun bir biçimde katkı sunmakla kalmamakta, aynı zamanda da toplumsal cinsiyet rolleri ile daha da güçlü hale gelen bir baskı altına girmektedirler. Bir başka deyişle, çalışmada görüşülen kadınların mesaj ve mailler yoluyla neredeyse tüm zamanlarını alan çalışma ve bu mail ve mesajları cevaplama zorunluğu, dijital teknolojiyle gelen örtük bir şiddet halini almaktadır. Bu durumun, görüşülen kadınların birinci ağızdan ifadelerinde somutlaştığı gözlenmektedir. 


YÖNTEM 


Bu çalışma, İstanbul ve Ankara'da özel sektörde yönetici pozisyonunda çalışan kadınlara odaklanarak iş hayatının neden olduğu ve teknoloji ile bağlantılı şiddetin kadınlar üzerindeki 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etkisinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Çalışmada, özellikle kadınların çalışma hayatındaki hikâyelerinin ortaya çıkmasına yol açan etkenlere (eğitim düzeyleri, kişilik, sosyal kimliklerini nasıl tanımladıkları, çalışma motivasyonları, rekabetçi ortamda kadın olmanın zorlukları, kapitalizmi nasıl değerlendirdikleri, teknolojik gelişme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan akıllı telefon gibi araçların yaşamlarını nasıl etkilediği) dair sorular sorulmuş olup, bunlar aynı zamanda çalışmanın temalarını oluşturmaktadır. Böylelikle, teknolojik gelişme ile bağlantılı kadına karşı bir şiddetin var olup olmadığı, kadınların kendi ifadeleri ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bir başka ifade ile bu çalışmada, kadınların teknoloji ile bağlantılı olarak farkında olmadıkları bir şiddete maruz kalma durumları, nitel araştırma yöntemiyle ortaya çıkartılmaya çalışılmış ve elde edilen bulgular bütüncül bir çerçevede tartışılmıştır. Kadınların düşüncelerinin, duygularının ve inançlarının içinde bulunduğu bu çalışmada, araştırmacı sadece yüz yüze etkileşim ile elde edilebilecek derin bakış açılarını anlamak zorunda olduğu (Marshall ve Rossman, 2006) ve kişilerin içinde bulunduğu belli şartları ve bunların insan davranışları üzerindeki etkisini anlamaya çalışacağı için (Maxwell, 1996) bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 


Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinde araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları içeren mülakat sorularını hazırlar. Buna karşın araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını ve detaylandırılmasını sağlayabilir. Eğer kişi, görüşme esnasında belli soruların yanıtlarını başka soruların içerisinde yanıtlamış ise araştırmacı bu soruları sormayabilir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği belirli düzeyde standartlık ve aynı zamanda esneklik sağlaması nedeniyle tercih edilen bir mülakat tekniğidir. Araştırmada toplam on iki adet önceden hazırlanmış soru yöneltilmiş ve verilen yanıtlar kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. 


2 Temalarlailgili ayrıntılı bilgi için bkz. Güler Aydın ve Araz, 2017. 
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Daha sonra kayıtlar deşifre edilerek, kodlar ve temalar ortaya konulmuştur. Tüm görüşmelerde, kişilerin adları gizli kalmak kaydıyla yapılan görüşmelerin kayıt altına alınacağı bilgisi kendilerine verilmiştir.’ 

Araştırma için seçilen örneklem amagsal olup, araştırmanın öznelerinin seçiminde belirlenen tek kriter, üst düzey yönetici olmalarıdır. Böylece, İstanbul ve Ankara'da özel sektörde istihdam edilen, yüksek eğitimli ve yüksek gelir elde eden on bir üst düzey yönetici kadınla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda görüşülen kadınların genel görünümü yer almaktadır. 


Tablo: Araştırmanın öznelerini tanıtıcı bilgiler 


Tabloda da görülebileceği gibi araştırmaya katılan kadınlarla hâlihazırda çalışmakta oldukları şehirlerde görüşülmüştür. Böylece toplam 11 kadından 7'si ile İstanbul'da, 4'ü ile 


J3 Buçalışma, 2012-2014 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nde yapılan “Yabancılaşmış Kadınlar” isimli projeye dayanmaktadır. 
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Ankara'da görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu kadınların 3'ü, 33- 
40 ve 9’u 40-48 yaş grubundadır. Kadınların medeni durumlarına baktığımızda, 7'si evli, 2'si boşanmış, 1'i nişanlı, Vi ise ayrı yaşamaktadır. Nişanlı olan kadın hariç, görüşme yaptığımız diğer tüm kadınlar çocuk sahibidir. Seçilen kadınların tamamı, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden mezun olmuş hatta önemli bir kısmı lisansüstü eğitim almıştır. Görüşülen kadınlar, ağırlıklı olarak finans, banka, sağlık ve inşaat sektörlerinde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmaktadırlar. 


BULGULAR 
Teknolojik Şiddet: Dijital Tasma 


Çalışmada görüşülen kadınların neredeyse tamamının sisteme ve çalışma hayatında bireyin konumuna ilişkin düşünceleri olumsuzluk içermektedir. Bu olumsuzluk, kadınların toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak daha da derinleşmekte, hatta sosyal kimlik olarak kendilerini nasıl tanımladıkları sorusuna verdikleri yanıtlarda daha belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. 


İş kadını yani hani böyle hakketen iş kadını basıyor herhalde hayatınızda çünkü devamlı daha şimdi yaşım ilerledikçe daha çok fark eder oldum. ...siz yönetiyim istiyorsunuz bu sefer de artık farkında olmadan inanılmaz bir sorumluluk yükleniyorsunuz evin sorumluluğu işte, çocuğun sorumluluğu işte zaten büyük sorumluluk parasal sorumluluk öte tarafta da iyi bir anne olmak durumumdasınız iyi bir sevgili ya da eş olmak durumdasınız. Bir şey olmak zorundasınız durumundasınız. Feminen olmak durumdasınız. Feminenlik de neymiş unutmuşuz. (1. Görüşme, İstanbul) 


Burada da görüldüğü gibi, görüşülen kadınlardan çoğunun kendini öncelikle iş kadını olarak tanımladıkları, bununla birlikte aslında kendilerinin bulundukları toplumsal rollerin özellikle annelik rolünün içinde sıkışıp kaldıklarını, sorulara verdikleri yanıtlarda net bir biçimde görmek mümkündür. / 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Valla bazen bu sıralamaları aynı anda yapabiliyorum. Kendi kendime hem iş kadını ol hem ev kadını ol hem işte kendine bak ayakta dur filan böyle şekilde kadın olmanın çok yönlü tarafları var. Anneliği çok önemsiyorum. (5. Görüşme, İstanbul) 


Öncelik olarak galiba annelik, daha doğrusu evde anne olarak tanımlıyorum. İşte iş kadını olarak tanımlıyorum iş insanı olarak tanımlıyorum. Çok erkeklerle çalıştığımız için kadınlık kimliğini tamamen baskıladığımız ortamlar bunlar özellikle olarak ortaya çıkarmama gerek yok iş kadını olarak değil iş yerinde çalışan yatırım bankacısı olarak hissediyorum. (7. Görüşme, İstanbul) 


Rekabetin iş dünyasında kadınlar üzerinde yarattığı baskı ve erkek dünyasında var olabilme mücadelesi kendi sosyal kimlik tanımlamalarında da çok açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 


Özellikle kadınlar arasındaki rekabette çok ağır şimdi Türk iş yaşamına baktığınız zaman burda böyle yurtdışını bilmiyorum ama kadın yöneticilerin ağırlığı çok daha az genelde ya holdinglerde aile şirketlerinden kadın yönetici vasfıyla bulunuyor. Ama normal şartlar altında baktığınız da tabandan başlayıp yukarı o kadar hangi sektör olursa olsun bir kadının çıkması gerçekten çok güç şunu kabul etmek gerekir ki iş hayatın erkek hegemonyası gerçek Türkiye'de bu bir gerçek dolayısıyla rekabet bizim için çok önemli oluyor aile geri planda kalıyor evlilik geri planda kalıyor. (6. Görüşme, İstanbul) 


Yukarıdaki ifadede de görüldüğü gibi, aslında araştırmaya katılan kadınlar bir taraftan ev içerisinde var olma mücadelesi verirken, diğer taraftan iş hayatının rekabetçi ortamında var olmaya çalışıyorlar. Bu anlamda, sadece kadın olmalarından kaynaklanan ve çalışma hayatına yerleşmiş olan cinsiyetçi bakış açısının gerek işte yükselme gerekse de yükseldiği yerde var olma konusunda zorlandıkları gözlemlenmektedir. 


Ben şey aslında iş hayatını seviyorum biraz iş odaklı bir insanım. Tabii ki biraz da aslında mükemmeliyetçilik tarafım var. Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Hem ev hem çocuk hem aile anne baba herkese yetişmeye çalışıyorum. İşin aslını söylemek gerekirse. Bazen çok yorucu bir şey benim için. (11. 
Görüşme, Ankara) 


Kadınların kapitalizmin kendileri için ne ifade ettiğine dair sorulan soruya verdikleri cevaplar da dikkat çekicidir. Her şeyden önce görüşülen kadınlar, kapitalizmi, bir ‘savas’ olarak tanımlamaktadırlar. Seçilen metaforun savaş olması, sistemin birey üzerinde nasıl zorlu ve yıkıcı bir etkisi olduğunu göstermesi açısından oldukça anlamlıdır. 


Bence rekabet demek ilk evvel çok köklü bir savaş demek. 
Her şeyden önce. Bir mücadele olarak algılıyorum. Çünkü bir pasta var bundan pay almak gerekiyor ve bir sürü el var oraya uzanan. Senin de bunu elde edebilmek için canla başla bir mücadele vermen lazım bir kere hiç yenilmemen lazım. 
(2. Görüşme, İstanbul) 


Kapitalist sistemin karı artırmaya yönelik doğası, yoğun rekabet ortamında çalışmayı ve bireyin insan olma halinden çıkarak bir metaya dönüşmesine yol açmaktadır. Kapitalist gelişme süreci, kârın sürekliliğine bağlı olduğu için sistem kendini sürekli üretecek dinamikleri yaramaktadır. Kadınların ifadelerinde ortaya çıkan savaş metaforu da, kapitalizmin bu dinamik doğasıyla birebir ilişkilidir. 

Savaş rekabet yoğunluk kapitalizm aslında zor yani bence 

zaten hani çok da doğruda yapıldığı söylenemez tartışılır 

birçok yerde ama hayat şartlarına baktığımız zaman o şe- 


kilde izah etmem gerekirse mücadele etmek ayakta kalmak sağlam durmak zor bu şartlarda. (5. Görüşme, İstanbul) 


Kapitalizm insanlara hakkaten zengin olma ihtimalini ayaklanna seriyor gibi görünse de aslında işin gerçeği bu değil tabi ki... vahşi rekabet evet dibe doğru vahşi bir rekabet var. 
(6.Görüşme, İstanbul) 


....Miicadele. Kesinlikle mücadele. (8. Görüşme, Ankara) 


Kapitalist işleyiş burada tam....Sınırları zorluyoruz. (10. Görüşme, Ankara) 


Sistemin, kadınlar ve erkekler üzerinde farklı olumsuz etkiye sahip olması, görüştüğümüz kadınlardan bazıları tarafndan 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açıkça dile getirilmiştir. Bu da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sistem tarafından beslendiğini göstermektedir. 


Bir rekabet ortamı var. Hatta çok da güzel bir şey değil belki. 
Ama sonuçlarının öyle olması gerektiğine inanıyorum. Kadınlar hep eksi zaten. Bir sıfır mağlup başlıyorlar iş hayatında. Çünkü kadınlar çocuk doğuracak çocuklarını büyütecekler. (2. Görüşme, İstanbul) 


Kapitalizmin işleyiş yasalarının her iki cinsiyet üzerinde fiziksel ve ruhsal anlamda zorlayıcı etkilere sahip olduğu, kadınların sorulara verdikleri yanıtlarla daha da görünür hale gelmektedir. Bu zorlayıcı etki, yine kapitalist sistemde kârlılığın sürekliliğinin zorunluluğuna dayanır ve kâr, sermaye birikimin kaynağıdır. 

Kapitalizm zaten aslında insanların üstünde çok etkisi var...... 

(Blence her iki cinsi de çok olumsuz etkiliyor kadınların etkisi fiziksel anlamda ve ruhsal anlamda daha fazla çünkü az 

önce annelikten çocuktan bahsettiniz benim eşim de çalışıyor biz aynı paralel işler yapıyoruz aşağı yukarı aynı mesailerde çalışıyoruz ben bi de eve geliyorum şu an mesela eve geliyorum gece kalkıyorum süt veriyorum gece defalarca Ben kapitalizmin insanları olumsuz etkilediğini düşünüyorum her türlü ama hani kadınları daha fazla etkiliyor diye düşü- 


nüyorum. (3. Görüşme, İstanbul) 


Kapitalizmin kadınlar üzerinde erkeklere kıyasla daha olumsuz etkilerinin olması, görüşmelerde de ifade edildiği gibi, kadınların toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkilidir. Her ne kadar aynı rekabetçi ve yıkıcı ortamda çalışıyor olsalar da kadınlar, toplumca kendilerine yüklenen cinsiyetçi roller sonucunda hem işte hem de evde çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Bu da bir yandan rolleri diğer yandan varoluşları açısından bir parçalanmışlığa yol açmaktadır. 

Çalışmanın konusunu oluşturan, teknoloji ile bağlantılı şiddet, aslında görüşme yaptığımız kadınların mesai saatleri dışında zihinlerini işten uzaklaştırabiliyorlar mı? sorusuna verdikleri yanıtlarla şekillenmiştir. Teknolojik gelişmenin göstergesi olan 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dijitalleşme ve cep telefonu gibi araçların kadınları hem somut olarak hem de bir baskı unsuru olarak işten uzaklaşmalarına fırsat vermeyecek bir biçimde esir alması, sistemin yarattığı bir başka şiddeti ortaya koymaktadır. Dijital tasma olarak isimlendirdiğimiz bu tür şiddet, mesai saati gibi bir kavramın bile ortadan kalkmasına neden olmaktadır. 


Herhalde mümkün mü yani mümkün mü hani bu biletsiz gezmek bir arkadaşım şey diye tanımlamış o kadar güzel ki dijital tasma diye kesinlikle katılıyorum dijital tasma mümkün değil yani o bir kültür bizim burada da çok baskın bir kültür çünkü tepeden geliyor çünkü en yukarıdan geliyor en yukarıdan itibaren de bir güç şeyi var önde olmak iyi olmak başarılı olmak güçlü olmak sürekli büyümek sürekli koşmak yaygın olan enerji bu şirkette dolayısıyla zaten diyorum ya başka türlüsü de olamaz ancak zaman zaman böyle bazen işten çıktığımda çok yoğun hissediyorum ne yapsam da böyle bir kafam bir vidi vıdı...(1. Görüşme, İstanbul) 


Her ne kadar çalışmaya konu olan kadın grubu, iş yaşamındaki pozisyonu ve geliri açısından belli bir güce sahip olsa da, kapitalizmin işleyişi nedeniyle her birey ve grubun karşı karşıya kalabileceği metalaşma ve şeyleşme sürecinin dışında kalamamaktadır. Marx'taki yabancılaşmanın bir yansıması olarak görülebilecek bu sonuç, bireyin özünün varoluşu ile çelişmesine yol açmakta ve toplumsal cinsiyetle birlikte kadınlar açısından da daha olumsuz etkilere sahip olmaktadır (Güler Aydın ve Araz, 2017). Sosyo-ekonomik açıdan daha avantajlı gibi görünen bu kadın grubu için sonucun değişmiyor olması, sistemin işleyişi ve toplumsal cinsiyetle gelen baskının etkisinin ne denli güçlü olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Sürekli çünkü biraz da işin doğasıyla ilgili olarak yurtdışıyla çalışıyoruz. Yurtdışında orta doğu ülkeleriyle çalışıyoruz 

dolayısıyla onlar Cumartesi Pazar günleri çalıyorlar. Bizim 

de o tempoya uymamız gerekiyor yani bizim iş mesaisi de 

7 gün her ne kadar ofise 5 gün gelmiş olsak bile 7 gün çalışıyoruz. Şu anki teknolojiden kaynaklı olarak da elimizde 

sürekli cep telefonlarımız var ve sürekli maillerimizi kontrol 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ediyoruz... evet yani bir yandan çocuğunuza laf yetiştirirken bir yandan mail okuyorsunuz ve yazıyorsunuz. (2. Görüşme, Istanbul) 


İşin yoğunluğuna göre bazı dönemlerde sürekli elimde telefonla bakan bir insan durumuna gelebiliyorum ama şu an için ben o moddan biraz uzaklaşmış vaziyetteyim. Çünkü çok küçük bebeğim var doğum iznindeydim uzunca bir zaman şu an eve gittiğim zaman telefonu yan tarafa koyuyorum ve mümkün mertebe bakmıyorum. (3. Görüşme, Istanbul) 


Yukarıdaki ifadelerde de görüldüğü gibi, kadınlar işten sonra evde özellikle annelik rolünü üstlenmektedir. İşin evde de devamı, teknolojik gelişmenin sisteme armağanları cep telefonlarının her an kişiye ulaşılabilir şekilde dizayn edilmiş olması çalışmanın hiç sona ermemesine neden olmaktadır. Ancak, evde kadınları bekleyen toplumsal cinsiyet rolleri ile bu iş yapma zorunluluğu birleşince, kadınların üzerindeki baskının ne denli arttığı görülmektedir. 


Ama eskiden yapıyordum. Bazı zamanlar da bu talep ve bu sistemin içinden bir şey geliyor bunu yap mesajı geliyor o zaman yapıyorum. Senin içine almak için zorlayan dönemler oluyor ya da öyle bir proje çıkıyor adam gece mesaj atıyorsa olabildiğince çabuk cevap vermeye çalışıyorum. Ama gece 3'te de hiçbir zaman cevap vermiyorum. Artık orda zihin sağlığımı koruyabileyim. (4. Görüşme, İstanbul) 


Yapıyoruz sürekli elimizde telefonumuz var maalesef ulaşılabilirlik erişebilirlik her zaman mümkün bu gerekli bir şey mi yoksa siz kendiniz mi yapıyorsunuz gerekli bir şey bizim piyasayı takibimiz açısında her gün rutin şeyler de bir şey olmaz ama mutlaka bir eliniz bir gözünüz bir bakıyorsunuz o bile sizi bakıyor olarak bakıyor moduna sokuyor zaten. 
Önemli bir şey olur olmaz gece gördüğümüz şeyleri yazarız birbirimize cevap veririz ordan hani piyasada bir şey oluyor mu olmuyor mu sürekli bir e-mail takibi var bunu kurumda zorunlu tutuyor zaten kurumun verdiği telefonlar var ordan takip etmek zorundayız ofis dışında olduğumuz zamanlar akşam çıktıktan sonra müşterilerin arayacağı saat belli olmaz sabah 7'de arıya bilir akşam 8'de arıyabilir aslında bu biraz 


103 


104 


sakıncalı iş çıkışı ben çıkıp kafayı çekebilirim canım onu istiyor olabilir saat 8 buçuk da müşteri arayıp portföyüm nasıl dediğinde cevap vermek zorundayım benim her zaman da böyle formda olmamı gerektiriyor dolayısıyla hani kendi alanınızı yakalıyor hani atıyorum tartışırsınız o sırada kendi özel alanınız saatleriniz orda aslında limitler olması gerekir ama tabi biz her zaman serviste müşteri her zaman haklıdır sonsuz bir servisiniz vardır. Rekabette olduğumuz için böyle bir şey kendimize hak tanıyamıyoruz. (5. Görüşme, İstanbul) 


Piyasa kontrolü de yapıyoruz e mail kontrolünde yapıyoruz. Bu hayatımızın bir parçası yani tabi biraz işler olgunlaştırdıkça daha fazla vakit geçirmeye başladık sektörde... 
gece uykularınız kaçıyor biz artık kuvvetle muhtemel uyku düzeni olmayan insanlarız. Çok az uyuyan insanlarız. Ben de günde 3-4 saat uyuyabiliyorum. Dolayısıyla başınızın üstünde hep bir sorumluluk hissediyorsunuz. O yüzden evet kontrol vesaire her şeye gece de devam edebiliyorsunuz. Ben gece 3'de kalkıp baktığımı bilirim yani piyasaya. (6. Görüşme, İstanbul) 


Yapıyorum ama yani sonuç da gmaili mi özel mailimi de kontrol ediyorum onun kadar. Çok beni alıp götürmüyor. 
Ama belli bir projenin bir noktasındaysak o zaman zaten iş dışında da kalamıyorum otomatik olarak içinde oluyorum. 
Bu biraz benim çalıştığım kurumla ilgili. Benim işimi yapan pek çok kurumda bu söylediğiniz pek gerçekleşmez. (7. Görüşme, İstanbul) 


Bakmıyorum. Amma velakin pozisyon gereği çözmem gereken bir sürü kompleks şey var. Artı kurmam gereken organizasyonlar vesaire hani bunlar ben şirkette tam oturuyum ben saat 1'den 2'ye kadar çözüm diye çıkmıyor mesai saatlerinde de dışına da düşünüyorum belki en verimli olduğum saatler de onlar, mesai saatleri içindeki karmaşadan uzaklaşınca birtakım şeyleri daha kolay çözebiliyorsun onun için oldukça. 
(8. Görüşme, Ankara) 


Devam ediyor. Hiç öyle ara yok bizde. Gece 12 olabilir 1 olabilir. Uyandığım an sabahleyin başlar. Giyinirken bile birkaç mesaja hazırlanırken maillere cevap verebilirim. Böyle bir sı- 


nırlama hiç yok. Bu da dediğim gibi işe hiç ara vermeyince bir yorgunluk birikimi ister istemez oluyor. Bir tepki oluşuyor yani iş hayatına karşı. (10. Görüşme, Ankara) 


Yapılan görüşmeleri teknolojik gelişmenin etkileri bakımından değerlendirdiğimizde, teknolojik gelişmeden beklenen olumlu etkilerin yanında, farkında olmadan yaşamın her anını esir alan bir kurumsal yapının ortaya çıktığı söylenebilir. 
Bu kurumsal yapı, kapitalizmin işleyişini ve kârın sürekliliğini olanaklı kılan piyasanın kendisidir. Bu anlamda dijital tasma, farkındasız bir biçimde bireyin, bu çalışma özelinde de kadının bütün yaşamının piyasalaşmasına yol açarak yeni bir şiddet türünün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 


SONUÇ 


Modem toplumda şiddetin kendini ortaya koyma biçimi, kapitalist gelişme süreciyle birlikte ele alındığında, daha karmaşık hale gelmekte ve kategorize edilmesi güçleşmektedir. Bu durum, şiddetin nerede başlayıp nerede bittiğini anlamayı da zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, şiddetin nasıl tanımlandığı ve nereden beslendiğinin ortaya konulması, şiddet ile mücadelenin ilk adımı olarak görülebilir. Bir başka ifade ile, şiddetin kaynağının doğru tanımlanması, onunla mücadelenin önceliği olmaktadır. Bu çalışmayla, teknolojik gelişme ile beslenen ve dijital tasma biçiminde ifade edilen bir şiddet biçiminin varlığı ortaya konulmuştur. Bu tip bir şiddetin, standart şiddet tanımlarının pek çok özelliğini taşısa da onların sınırlarını zorladığı gözlenmektedir. 


Çalışmada incelenen kadın grubunun sosyal ve ekonomik statüsüne rağmen, maruz kaldığı şiddet, mesai saatleri ile birlikte kadının yaşamının her anına sirayet etmekte ve annelik, eş olma gibi toplumsal cinsiyet rolleri ile birlikte daha da derinleşmektedir. Bir sorun, kadının iş hayatında erkeklerden daha dezavantajlı olmasına ve bir varoluş sorununu yaşamasına neden olmaktadır. Kuşkusuz, teknolojik gelişme ve bununla gelişen 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mail ve mesajlara cevap verme zorunluluğu sonucu yaşanan sürekli mesai, her iki cinsiyeti olumsuz bir biçimde etkilemektedir. 
Ancak, yapılan görüşmelerde bu olumsuzluğun kadınlar üzerindeki etkisi daha zorlayıcı olmaktadır. İş ortamının rekabetçi yapısı ve kâr elde etme hırsı, mesai saatlerinin günün tamamına yayılmasına yol açmaktadır. Çalışma hayatının bu dinamiği, kadınları, ev içi sorumlulukları ile birleştiğinde erkeklerden daha çok etkilemektedir. 

Çalışmada, tanımlanan şiddet biçimi, teknoloji ile ilişkilendirilmiş, mesaj ve mail yoluyla sürekli hale gelen mesai, dijital tasma olarak tanımlanmıştır. Sürecin “doğal” bir sonucu gibi görünen bu gerçeklik, aslında şiddetin sistemin gelişme sürecinin, yani ekonomi politik boyutunun bir parçası olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, kadına karşı şiddetin, günümüz kapitalizminin gelişen enstrümanlarıyla neredeyse yaşamın tümünü baskıladığı söylenebilir. Bu baskı, örtük bir biçimde değil, açık bir şiddet biçimi olarak görülmeli, tanımı, sistemin kendi dinamiklerinden bağımsız düşünülmemelidir. Çalışma hayatındaki rekabet ortamı, dijital şiddeti farkında olmadan doğallaştırmakta ve bireyin bunu içselleştirmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, teknolojik gelişme ile gelişen enstrümanların neden olduğu, bu tip bir şiddetin farkına varmak, kadına karşı şiddet ile mücadelenin önemli basamağıdır. Bir başka deyişle, kadına karşı şiddet konusu, ekonomi politik boyutuyla birlikte ele alınmalıdır. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET VE 
KADINLARIN ADALETE ERİŞİMİ 
Burcu Hatiboğlu Kısat 


Gündelik yaşamda insan hakları alanında karşılaşılan sorunlar karmaşık süreçleri içerir. Bu durum özellikle, yasal sorunlar karşısında uygun çözüm yolları bulma ve adalete erişme konusunda sosyal ve kurumsal engellerle karşılaşan kadınlar için farklı bir gerçeklikte deneyimlenir. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi Komitesi'nin 33 sayılı Genel Tavsiye Kararı (CEDAW, 2015) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (2015)’nin önergesi (PACE Res. 2054/2015), Kadınlar İçin Adalete Eşit Erişimin Sağlanması noktasında altı boyuta dikkat çekmiştir. Bu boyutlar; 1) mahkeme edilebilirlik, 2) geçerlilik, 3) ulaşılabilirlik, 4) nitelik, 5) adalet sisteminin hesapverilebilirliği ve 6) mağdurlar için etkili çözüm yollarının sunulmasıdır. Kadınların adalete erişiminin dünyadaki durumuna bakıldığında dikkat çeken en önemli nokta, yasal sorunlarla karşılaşmış olan kadınların oranına (%53) karşın, hukuki süreç başlatma oranlarındaki (9013) düşüklük olmaktadır. Bu gerçekliğin nedeni, toplumsal eşitsizlikler nedeniyle kadınların ekonomik ve eğitim alanındaki dezavantajlı konumları, adli yardımın yetersizliği, hakları ve yasal süreçler konusundaki bilgi eksiklikleri, bilgiye ulaşma desteklerinin yetersizliği, sosyal damgalamanın ortaya çıkardığı korku ve utanma duygusu ile ayrımcılık olmaktadır. 
Özellikle ev içi şiddet, bir aile sorunu olarak değerlendirildiğinden kadınlar adalet arama sürecine girmeleri durumunda toplumun olumsuz değerleriyle de mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Bu nedenle olacak ki, kadınların çoğunlukla adalet aramak için başvurduğu temel yasal sorunlar, tüketim (yanlış ya da hatalı ürün gibi) ya da konutla (ev sahibi, kiracılar ve komşularla yaşanan anlaşmazlıklar) ilişkili uyuşmazlıklar olmaktadır. Dolayısıyla kadınların adalete erişim süreci, uluslararası ve ulusal yasal mevzuat çerçevesinde koruma altına alınmış olsa bile, daha en başında yani mahkeme ed(il)ebilirlik, geçerlilik ve ulaşılabilirlik boyutlarında, 


109 


toplumsal kaynak ve hizmetlere erişimin önündeki toplumsal ve kültürel eşitsizlikler nedeniyle tıkanmaktadır. Bu tıkanıklığın en yoğun ancak en görünmez olduğu nokta ise toplumsal cinsiyete temelli şiddet ve kadına karşı şiddet konusu olmaktadır. Bu çalışmada kadınların içerisinde yer aldıkları toplumsal eşitsizlik koşullarını dikkate almayan bir adalete erişim anlayışının, kadınların karşılaştıkları şiddetten kurtulma süreçlerini zora soktuğu noktalar uluslararası insan hakları mevzuatı çerçevesinde ele alınarak, Türkiye yargı sisteminin durumu tartışmaya açılmıştır. 


GİRİŞ 

Adalete erişim, çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelecek şekilde tanımlanabilir. Hak temelli bir yaklaşımla tanımlandığın- da adalete erişim, evrensel insan haklarının ulusal kanunlarca tanınmasından, hakların ihlali ya da kötüye kullanımı söz konusu olduğunda ihlalin yarattığı zararın giderilmesine, etkili ve erişilebilir bir hukuk yoluna başvurma hakkının korunmasından hukuk yoluna yönelme bilgi, beceri ve yetkisine sahip olmaya kadar kapsamlı bir çerçeveyi içerir. Dolayısıyla adalet sistemine duyulan güven de dâhil olmak üzere adli yardıma, hukuki bilgiye ve danışmanlığa ulaşmak, avukatla temsil edilmek, davaların makul sürede sonuçlanması, harçların, kişileri dava açmaktan caydırmayacak meblağlarda olması, kararların uygulanabilmesi, alternatif uyuşmazlık çözümlerinin kabulü gibi pek çok unsur bu kapsamda yer almaktadır (Ayata, 2009, s. 49-50). Bu çalışmanın amacı, toplumsal cinsiyet temelli şiddet karşısında kadınların adalete erişimi önündeki engelleri ortaya koymak ve bu engellerin aşılması yönünde yapılabilecekleri tartışmaya açmaktır. Bu amaç doğrultusunda, adalete erişimin toplumsal cinsiyet temelli şiddet bağlamında ele alınması gerekir. 


Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, tüm toplumlarda deneyimlenen ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile biçimlenen en yaygın insan hakkı ihlallerinden birisi olarak çoğunlukla kadınları ve kız çocuklarını etkilemektedir. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 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Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi, 2011'nin çerçevesini çizdiği şekliyle toplumsal cinsiyet temelli şiddet şöyle tanımlanır: “İster kamu ister özel yaşamda meydana gelsin”, “zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da dâhil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak eylemler” Dolayısıyla bedensel bütünlük, işkence, insanlık dışı veya onur kırıcı muameleden korunma, eşitlik ve ayrımcılık yapmama ve yaşam hakkı gibi konularda gündeme gelen birçok insan hakkı ihlali bu kapsamda ele alınabilir. Bu durumda hem kadınların hem de erkeklerin, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle karşılaşabileceğini ancak şiddetin yöneldiği büyük çoğunluğun kadın ve kız çocukları olduğunu vurgulamak gerekir. Nitekim kadınlar ve kız çocukları, toplumun yarısını oluşturan ve toplumsal cinsiyet temelli yapısal-sosyal eşitsizlikler ya da ayrımcı pratikler nedeniyle adalete erişim konusunda engellerle karşılaşan en geniş toplumsal kesimdir. Kaldı ki, kadınlar ve kız çocukları sadece cinsiyetlerinden ötürü değil etnisitesi, vatandaşlık statüsü, dini, dili, evlilik durumu, sosyal ve ekonomik statüsü, yaşı, yaşadığı bölge, göçmen olup olmadığı, engellilik durumu, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği gibi daha birçok farklı özelliklerinden ötürü de ayrımcılıkla karşılaşırlar (CEDAW, 2017). Bu tür çoklu ayrımcılık biçimleri, erkeklerin de karşılaşabilecekleri ayrımcı pratikleri içermekle birlikte kadınlar tarafından da farklı biçimlerde deneyimlenmektedirler. Bu çerçevede özellikle toplumda marjinalize edilen gruplar içerisinde yer alan kadınların toplumsal cinsiyet temelli şiddet karşısında yasal olarak korunması için özel önlemler alınabilmesi, ayrımcılığın bir insan hakları ihlali olarak farklı gruplarda ne tür görünümlerle ortaya çıktığının ortaya konulması önemlidir. 


Bu çerçevede kadınların toplumsal cinsiyet temelli şiddet karşısında haklarını talep etme ve yasal korumadan yararlanma kapasite ve motivasyonlarını sınırlandıran birçok faktör tanımlanabilir. Bu faktörler, ayrımcı yasalar veya hak ihlalini önlemede ya da telafi etmede yetersiz kalan yasal mevzuat gibi 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normatif tutarsızlıklardan, adalet yönetiminin uygulamadaki başarısızlığına, ayrımcı kültürel kod ve pratiklere dayanan sosyal damgalamaya ya da kaynak ve bilgi eksikliği gibi toplumsal gerçekliğe kadar uzanmaktadır (CEDAW, 2017). 

Sonuç olarak, uluslararası insan hakları hukuku yasa ve uygulamaları, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi konusunda gerek devletlere gerekse sivil toplum örgütlerine yönelik birçok öneriyi içerse de, uygulamada toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin giderilememesi adalete erişimi belirlemektedir. Bu açıdan adalete erişimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik yasal dayanaklar çerçevesinde yapılacak yasal reformlar kadar adaletin yönetimindeki politika ve uygulamalar açısından da reform gerektiren alanlar, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ortaya konulmalıdır. Bu bağlamda, öncelikle kadınların adalete erişiminde gerekli yasal düzenlemelere ilişkin uluslararası insan hakları çerçevesi ele alınmıştır. Daha sonra Türkiye'deki adalet sistemi, kadınlar ve kadın hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri tarafından ulusal yasal sistemlere ve uluslararası insan hakları hakem mekanizmalarına taşınan toplumsal cinsiyet temelli şiddet vakaları da dikkate alınarak, kadınların adalete erişimde karşılaştıkları engeller çerçevesinde degerlendirilmistir. 


Adalete Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Yasal Dayanaklar ve Güncel Durum 


Adalete erişim meselesinin temelleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AHİS) (1950) ve Avrupa Sosyal Şartı (1961/2006)'nda cinsiyet farklılıkları da dâhil olmak üzere hiçbir farklılık üzerinden ayrımcılık yapılamayacağının yasal olarak koruma altına alınmasına kadar uzanır. Ancak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW/)'nin ilan edilmesi (1979) ve sonrasında yayınlanan Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu Sonuç Bildirgesi (1995) ile birlikte kadınların günlük hayatında önemli gelişmeler sağlayacak nitelikte kararlar alınmıştır. Bu yasal çerçeve içerisinde geliştirilen uluslararası politika belgeleri kadınların adalete erişimini sağlamanın önemini ve bu çerçevede dikkat edilmesi gereken boyutları vurgulamaktadır. 


Kadınların adalete erişimi, son yıllarda yargının bağımsızlığı ve güvenirliği açısından önemli bir konu olarak gündeme oturmuştur. Konunun önemine dikkat çekmek üzere Dünya Adalet Projesi (2019) tarafından 45 ülkenin verileri üzerinden ortaya koyulan tablo (Tablo 1), dünyada kadınların adalete erişimde- ki durumlarını ve bunun yaşamları üzerindeki etkilerini açıkça göstermektedir. 


Tablo 1: Kadınların adalete erişiminde dünyadaki durum 


| Sea iki yılda yasal sorun | | Hukuki süreç | Çözümlenen Ne kadar sürede | | Yasal soran 
| | pi i 4 3 
yaşadığını belirten hukuki süreç çözümlendiği İSTİmedeniyle zorlanma kadınların oranı Pr aşina ye ii i 1,77 ay deneyimi/durumu | 
| -—-— ] | 
yeli hips | Nasıl Yasal sorunun çözümünde < w Yaşanan sorunun ||| çözümlendiği q Maddi zorlakla Zorlanmaı irlerin. deneyimlerinin aele: 
"i e göre dağılım Hukukdışı/ten iri re Sremu şi T Kazaya bağlı di kendme Pal sakatiznma ve %67 Stress nedenli yaralanma: %7 lr ani bastahklar: %29 
Hukukı > 
Yurttaşlık ve kimlik Nişkilerin haklan: %6 bayaa Hoekabt/yasal yapabilirlik bozulması: %12 %5 daramu 
Toplumsal ve doğal i kaynaklar. %11 Davadan Nereye damşacağını el | zı 
E bilmek: %67 
Tüketici haklan: %25 | “15 Alkol ve madde 
Adil bir sonuç olacağından kaflana ile ilgili Barçiama: %10 Diğer emin olmak: %69 | = %4 
Eğitim: %6 %14 İstediği uzman deseğini —— — İstihdam: %8 ETE ve 
Aile: %9 Sa e, 
Koaut: %20 Sonuçtan memnuniyet 


durumu 
Nereye danışarağını bilmek: %52 


Adil samıçlamacağından emin olmak: %49 


İstediği uzman desteğini almak: 
%40 


Tablo 1 incelendiğinde dikkat çeken en önemli nokta, kadınların yasal sorunlarla karşılaşmış (%53) olsalar da hukuki süreç başlatma oranlarındaki (%13) düşüklük olmaktadır. Bu gerçekliğin nedeni, toplumsal eşitsizlikler nedeniyle kadınların ekonomik ve eğitim alanındaki dezavantajlı konumları, adli yardımın 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yetersizliği, hakları ve yasal süreçler konusundaki bilgi eksiklikleri ve bilgiye ulaşma desteklerinin yetersizliği, sosyal damgalamanın ortaya çıkardığı korku, utanma duygusu ve ayrımcılık olarak ele alınabilir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet temelli şiddet karşısında adalet aramak, kadınları ve kız çocuklarını farklılaşan insan hakları ihlallerinin gündeme gelmesi riskiyle karşı karşıya bırakabilmektedir. Örneğin Uluslararası Hukukçular Komisyonu (2016), polis memurları ya da kolluk kuvvetlerinin genellikle kadınların insan hakları ihlallerine ilişkin süreçlerden, yönergelerden ve bilgilerden yoksun olması nedeniyle farklı özellikteki kadınların ikiyüzlü bir kriminalizasyona maruz bırakılabildiğini vurgulamaktadır. Bu ikiyüzlü kriminalizasyon sürecinde polis birimlerinde kürtaj ve seks işçiliği gibi kadın davranışları cezalandırılırken, evlilik tecavüzleri, zorla evlilikler ve namus cinayetleri gibi daha çok erkeklerin eylemde bulundukları davranışlar her zaman ihlal olarak görülmemekte ve bu nedenle cezasız kalabilmektedir. Benzer şekilde kadınların ve kız çocuklarının, içerisinde yaşadıkları topluluk tarafından damgalanma korkusu ya da utanç duygusu nedeniyle adalet aramaktan çekindikleri belirtilmektedir. Hatta kadınların bu çekincesi, yasaların herkes için eşit uygulanması sürecinde ön yargıların aşılamaması nedeniyle zaman zaman araştırmacılar, avukatlar ya da hâkimler tarafından maruz kaldıkları şiddet nedeniyle suçlanabildikleri ikincil mağduriyetlerle pekişebilmektedir. Karşılaştığı şiddet karşısında kadının nasıl davranması gerektiğine ya da “ideal-heteroseksüel kadın” kimliğine dair klişeler, çoğu zaman kadınların karşılaştıkları ayrımcı pratikleri ve dolayısıyla adalet arama davranışının ayrımcı sonuçlarını şekillendirebilmektedir. Dolayısıyla kadınlar, adalete erişim sürecinde etnisitesi, vatandaşlık statüsü, dini, dili, evlilik durumu, sosyal ve ekonomik statüsü, yaşı, yaşadığı bölge, göçmen olup olmadığı, engellilik durumu, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği gibi daha birçok farklı özelliklerinden ötürü karşılaşabilecekleri ikincil mağduriyetleri düşünerek hareketsiz kalabilmektedir. 
Örneğin Uluslararası Hukukçular Komisyonu (2013a) tarafından Botswana'da kadınların adalete erişimi üzerine hazırlanan rapor, bir lezbiyen kadının lezbiyen olması dolayısıyla karşılaşabileceği şiddet karşısında hukuk yoluna başvurarak adalet aramasının, cinsel yönelimine ilişkin bilgilerin ortaya çıkması durumunda iş bulamayacağı vs. gibi diğer sorunlarla karşılaşabileceğini düşünmesi nedeniyle zorlaşabildiğini göstermektedir. Bu bağlamda kalıp yargılar, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin bir nedeni olabileceği gibi, kadınların adalete erişimi önünde engel yaratan bir sonuç olarak da işlev görebilmektedir. Dolayısıyla özellikle toplumsal cinsiyet temelli şiddet karyisinda kadınların adalete erişim süreci, daha en başında CE-DAW (2015) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (2015'nin önergesi (PACE Res. 2054/2015) çerçevesinde tanınan mahkeme ved(il)ebilirlik, geçerlilik ve ulaşılabilirlik boyutları açısından, toplumsal kaynak ve hizmetlere erişimin önündeki toplumsal ve kültürel eşitsizlikler nedeniyle tıkanmaktadır. Bu nedenle olacak ki, kadınların çoğunlukla adalet aramak için başvurdupu temel yasal sorunlar, tüketim (yanlış ya da hatalı ürün gibi) ya da konutla (ev sahibi, kiracılar ve komşularla yaşanan anlaşmazlıklar) ilişkili uyuşmazlıklar olmaktadır (Tablo 1). 


Bu gerçeklikten yola çıkarak CEDAW Komitesi'nin ve Avrupa Konseyi'nin belge ve tavsiye kararlarında kadınların adalete erişimini sağlamak açısından üç temel noktanın vurgulandığı pörülmektedir: 1) yargı mensuplarındaki çeşitliliğin toplumsal çeşitliliği (cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka bir görüş, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa mensubiyet, servet, maluliyet, doğum, cinsel yönelim vb.) yansıtmasını sağlamak, 2) yargısal karar süreçlerinde önyargıların negatif etkileriyle mücadele etmek ve 3) eşit fırsatların eşit sonuçlar yaratmasını sağlamak için pozitif ayrımcılığa ilişkin geçici önlemler (kotalar, sosyal yardım ve danışmanlık hizmetleri veya eğitim programları gibi) geliştirmek. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (2010'nin Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Sorumlulukları hakkındaki Tavsiyesi ile CEDAW (2015), yargı mensuplarının çeşitliliğinin sağlanması 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konusunun, kadınların adalete erişiminde temel önemde olduğunu gündeme getirmiştir. Bu kapsamda Adaletin Etkinliği için Avrupa Komisyonu (CEPEJ-STAT, 2017)’nun birçok ülkedeki yargı kurumlarında çalışan personelin cinsiyete göre dağılımını ortaya koyduğu çalışması, üst düzey karar verici pozisyonlarda kadın temsilinin daha dengeli hale getirilmesi konusunda özel önlemlere ihtiyaç duyulduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu ihtiyacın ortaya koyulmasıyla Avrupa Konseyi (2018) 2018-2023 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde, yargıda kadın temsilini sağlayacak pozitif ayrımcılık politikalarının yanı sıra hâkim ve yargıçların toplumsal cinsiyet temelli önyargılar konusunda farkındalık kazanabilecekleri eğitimlere ihtiyaç duyulduğu yer almıştır. Böylelikle toplumsal cinsiyet bağlamında adalete erişimin sadece hakların kullanılmasında önemli bir faktör değil, aynı zamanda kendi başına bir hak olduğuna ilişkin anlayışın giderek geliştiği ve kadınların adalete erişimde karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması gerektiği konusundaki farkındalığın arttığı söylenebilir (IDLO, 2017). 


Bu çerçevede gerek CEDAW (2015) gerekse Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (2015)’nin önergesi (PACE Res. 2054/2015), yasal bilgilendirme süreçlerindeki yetersizlik, yargı otoritelerine güvensizlik ve ekonomik krizin adli yardım sistemine olumsuz etkisi gibi nedenlerle kadınların adalete erişiminin önündeki engellerin giderilmesinde kimi önlemleri gerekli görmektedir. Bu çerçevede tanımlanan önlemler, toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarına cevap verebilir bir adalet sistemi için altı boyutta dikkat edilmesi gereken noktalara işaret etmektedir: 


1 Mahkeme edilebilirlik: Kadınların adalete erişimindeki engellerin kapsamlı olarak tanımlanması ve ortadan kaldırılması için; aşağıda sıralanan boyutlar çerçevesinde kadınların haklarını yasal olarak talep etme gücünü destekleyecek bir stratejinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır: 

a. Yargı istatistik raporlarının düzenli olarak sunulması, b. Yasal haklar ve hak arama süreçleri konusunda farkındalık sağlanması, 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c. Toplumun yargısal süreçlerle ilgili doğru bilgiye erişimini ve güvenini sağlamak için farklı dillerde bilgilendirme mekanizmalarının geliştirilmesi ve 

d. Sivil toplumu da içeren etkili bir iletişim stratejisinin oluşturulması. 


Kullanılabilirlik ve geçerlilik: Bu çerçevede kentsel ve kırsal alanın merkeze uzak bölgelerinde yaşayan kadınlar ve kız çocukları için mahkeme ya da mahkemeye erişimi sağlayacak yerel yargı birimlerinin kurularak işlerliğini sürdürmesini sağlamak gerekmektedir. Bu noktada altyapı ve mekânsal olanakların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 


Erişilebilirlik/ulaşılabilirlik: Bu boyutta tüm adalet sistemlerinin kadınlar için güvenli, hesaplı ve fiziksel olarak erişilebilir olmasının önemi vurgulanmıştır. Bu çerçevede tüm sistemlerin çoklu ayrımcılığa maruz kalanları da içerecek şekilde kadınların ve kız çocuklarının farklılaşan ihtiyaçlarına göre uyarlanması gerektiği belirtilir. Bu açıdan kadınların adalete erişiminin önündeki yasal, sosyal ve kültürel engellerin kaldırılması için toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler üzerinden toplumsal cinsiyet etki analizlerinin gerçekleştirilmesi ve eşitsizlikleri önleyici toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların geliştirilmesi önerilmektedir. Özellikle de düşük gelirli kadınların mahkemelere ulaşabilmesi için mahkeme masraflarının düşürülmesi ya da adli yardım sunulması gibi pratik önlemlerin alınması gerektiği belirtilmektedir. 


Yargının niteliği/kalitesi: Bu boyutta, uluslararası düzeyde tanımlanan yeterlilik, verimlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık standartlannın karşılanması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu açıdan adalet sistemlerinin kadınların ve kız çocuklarının yaşam koşullarını bağlamsal olarak dikkate alacak şekilde dinamik, katılımcı, yeniliğe açık ve toplumsal cinsiyete duyarlı olması gerekir. İstanbul Sözleşmesi (2011)’nin kabul edilerek uygulamaya konulması, 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temel standartların toplumsal cinsiyet boyutunun dikkate alınmasını sağlaması açısından önemlidir. Bu noktada özellikle ayrımcı pratiklerle karşılaşan grupların eşit bir şekilde adalete erişimlerini sağlamak amacıyla, bu grupların yaşadıkları sorunları görünür kılan ve bu sorunları önlemeyi hedefleyen ulusal araştırma ve uygulamaların geliştirilmesi; polis ve yargı personelinin ayrımcılık konuları ile ilgili farkındalığını geliştirmeyi hedefleyen eğitim çalışmalarının yapılması önerilmektedir. Ayrıca ayrımcılıkla karşılaşmış grupların haklarını gerçekleştirmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerin, yargıya taşınan vakalardan alınan dersler çerçevesinde ve ulusal düzeyde eşitlik alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde iyi örnekler üzerinden geliştirilmesi ve yenilenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. 

Etkili çözüm yollarına ulaşma: Bu boyutta, yaşanan hak ihlalinin yol açtığı zarara karşı korumanın ve zararın giderilmesi için uygun hukuk yollarının zamanında ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamanın gerekliliği ele alınmıştır. Bu kapsamda 1) adli yardımın herkesin erişebileceği bir sistem olarak kullanılabilmesi, 2) farklı dillerde bilgi edinme hakkını garanti altına alan önlemlerin alınması, 
3) alternatif uyuşmazlık mekanizmalarının geliştirilmesi ve 4) dezavantajlı kılınmış bireylerin ayrımcılığa uğramadan bu mekanizmalardan yararlanmasını sağlayacak teknolojik sistemlerin kurulması gerektiği vurgulanmaktadır. Bununla beraber özellikle toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede etkili olacak kurumsal hizmetlerin (kriz merkezleri, sığınmaevleri ve hukuki danışmanlık hizmetleri) geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. 


Adalet sisteminin hesap verebilirliği: Bu boyutta, özellikle adalet sisteminin tüm bu süreçlerde etkinliği açısından izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekliliği ele alınmaktadır. Böylece gerekli önlemlerin alınmasının ve herhangi bir adalet sistemi görevlisinin yasa ihlalinde bulunması 


durumunda gündeme alınacak yasal sorumlulukların netleştirilmesinin sağlanabileceği belirtilmektedir. 


Kadınların adalete erişimi önündeki toplumsal cinsiyet temelli engellerin giderilmesine yönelik olarak geliştirilen uluslararası yasal çerçeve, Türkiye'de toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı kadınların adalete erişimi meselesini değerlendirirken önemlidir. Bu nedenle bir sonraki bölümde Türkiye'deki adalet sisteminin, toplumsal cinsiyet temelli şiddet karşısında kadınların ihtiyaçlarına cevap verebilirliği meselesi, kadınların adalete erişimi bağlamında geliştirilmiş olan ve burada kısaca özetlenen boyutlarıyla uluslararası yasal çerçeve üzerinden ele alınmaktadır. 


Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Karşısında Adalete Erişim Açısından Toplumsal Cinsiyet Perspektifi 


Bu bölümde toplumsal cinsiyet temelli şiddet karşısında kadınların adalete erişimi açısından ortaya çıkabilecek engeller ve bu engellerle başa çıkma konusundaki fırsatlar; “sosyo-mekânsal altyapı ve olanaklar, bilgiye erişimde toplumsal cinsiyet temelli engeller ve çözüm yolları, yargıda kadınların temsili ve geçici özel önlemler, toplumsal cinsiyete duyarlı insan kaynakları ve bütçe yönetimi ve yargı kararlarının niteliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin önemi” başlıkları altında ele alınmıştır. 


Sosyo-mekânsal altyapı ve olanaklar 


Adalete erişim, yargı binasına erişimde dezavantajlı konumları ya da bakım sorumlulukları nedeniyle sorun yaşayan bireylerin (engelliler, yaşlılar, çocuklu bireyler) uygun fiziksel düzenlemeler, farklı ihtiyaçlara cevap verebilir yönlendirme sistemleri ve bilgilendirme hizmetleri, işlevsel ve modem ekipmanlar aracılı- 
Kıyla etkin bir şekilde desteklenmesini gerektirir (CEDAW, 2015 
ve PACE Res. 2054/2015). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun 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en güncel verilerine göre, yaşlı nüfusun % 44,1’ini erkekler, % 55,9’unu kadınlar oluşturmaktadır (TÜİK, 2018). Benzer şekilde Türkiye nüfusunun % 6,6'sını oluşturan engelli nüfusun % 42,8'inin erkek, % 57,2'sinin kadın olduğu görülmektedir (TÜİK, 2011). Bununla birlikte kadınlar, genellikle bakım rolleri nedeniyle, engelli, yaşlı bireylere eşlik eden ya da çocuklarıyla birlikte hareket etmek durumunda kalan bireylerdir. Yaşlı ve engelli nüfus içerisinde daha düşük olmakla birlikte, okuryazarlık ve istihdama katılım oranı da genel olarak kadın nüfusu içerisinde daha düşüktür (TÜİK, 2019). Bu toplumsal, mekânsal ve altyapı olanaklarındaki eşitsizlikler nedeniyle farklılaşan toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi açısından önemlidir. Bu açıdan alternatif bilgilendirme ve çeviri hizmetleri, kolay anlaşılır teknolojik alt yapı, güvenliği sağlanan “bakim/hiz- met merkezi” ve dinlenme odaları gibi olanakların sunulması, kadınların adalete erişiminde toplumsal cinsiyete duyarlı mekânsal düzenlemeler olarak ele alınmaktadır (PACE Res. 2054/2015). 


Bununla beraber kadınlar genel olarak içerisinde bulundukları bakım ilişkileri ve ataerkil ilişkiler nedeniyle adli kurumlara ulaşmakta zorluk çekerler. Adli kurumlar genellikle kent merkezlerindedir. Yoksullar içerisinde istihdama katılmayıp genellikle erkek aile üyeleri üzerinden sosyal güvence sisteminde yer alanların ve eğitimde yer almayanların çoğunun kadın olduğu düşünüldüğünde (TÜİK, 2019), kadınların sınırlı bir mekânsal hareketlilik içerisinde bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla özellikle yoksulluk koşullarının yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kadınlar için kent merkezine gidecek paranın bulunması, çoğu durumda adalet aramak için karar verme sürecinde hesaplanması gereken bir ekonomik koşul olmaktadır. 


Bu açıdan belediyeler, yerel karakol/güvenlik birimleri, sosyal hizmetler ve sosyal yardım kurumları, hastaneler ya da okullar, kadınların adalete erişimlerinde harekete geçebilme beceri ve motivasyonlarını geliştirmek açsısından oluşturulabilecek etkili bir yerel hukuki bilgilendirme sistemi için önemli kurumsal yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha çok kadına 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ulaşılabilecek olan bu tür kurumlar aracılığıyla gerek kız çocuklarına gerekse kadınlara hakları ve hak arama süreçleri konusunda temel bilgilerin aktarılması oldukça önemlidir. Bununla beraber tam da bu ihtiyaca karşılık olarak topluluk düzeyinde yerel olarak örgütlenmiş adalet mekanizmaları olarak hizmet sunan hukuk kliniklerinin, mülteci ve göçmen kadınların karşılaştıkları toplumsal cinsiyet temelli şiddet durumları karşısında hızlı ve etkili çözüm bulabildikleri işlevsel kurumlar olduğu belirtilmektedir’. Bu tür yerel adalet kurumlarının daha geniş bir nüfus grubuna yönelik olarak işler hale getirilmesi, kadınların adalete erişimi açısından da etkili olabilir. Kuzey ve Güney Amerika'da örnekleri bulunan Topluluk Adalet Merkezleri (Community Justice Centres’), dezavantajlı kılınmış grupların adalete erişimini sağlamak açısından oldukça etkili kurumsal araçlar olarak değerlendirilebilir. Bu türden yerel ulaşılabilirliği olan, güvenilir ve bağımsız adalet kurumları, özellikle toplumsal cinsiyet temelli şiddetle karşılaşma durumlarında kadınların rahatlıkla yaşadıkları şiddeti anlatmalarını sağlayacak mekânlar olabilmektedir. Ancak bu noktada sadece mekânsal kurumsallaşma yeterli olmayacaktır. Sunulacak hizmetlerin kadınların duygusal, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde kurgulanması da oldukça önemlidir. Örneğin kadınların adalete erişimlerinde harekete geçebilme beceri ve motivasyonlarını destekleyecek bu türden yerel birimlerde kadınların yer alması, yaşanan şiddet hakkında konuşulmasını kolaylaştırmak açısından önemli olabilecek bir ilk adımdır. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir hizmet sunma konusunda uzmanlık bilgisi ve farkındalığı, bu tür birimler açısından kilit önemdedir. Bu konu, daha kapsamlı olarak bir sonraki alt başlıkta ele alınmaktadır. 


1 Hukuk klinikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. http://hukukklinikleri. 
hukukfelsefesi.org/hukuk-klinikleri/multeciler-hukuk-klinigi/). 


2 Topluluk Adalet Merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Faundez J. (2005). 
Community Justice Institutions and Judicialization: Lessons from Rural Peru. 
Sieder R., Schjolden L., Angell A. (Eds.), In The Judicialization of Politics in Latin America. Studies of the Americas. New York: Palgrave Macmillan. 
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Bilgiye erişimde toplumsal cinsiyet temelli engeller ve çözüm yolları 


Kadınların adalete erişimlerinin önündeki en ciddi engellerden bir diğeri, doğru bilgiye ulaşabilme aşamasında yaşanmaktadır. Kadınların bilgiye erişim süreci, toplumsal ve ekonomik konumları sebebiyle erkeklerden farklılaşan ihtiyaçlarının karşılanabilme/karşılanamama durumu ile belirlenir (Çelik, 2015). 
Özellikle dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınlar olarak yaşlılar, göçmen veya mülteciler, HIV/AIDS'e yaşayanlar, engelliler, etnik ya da dini azınlıklara mensup kadınlar için bilgiye erişim çok daha zorlu olabilmektedir (Hatipoğlu Aydın, 2015). 
Bu açıdan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 2015 yılında çıkarttığı önergede, yasal haklar ve prosedürler konusunda farkındalık sağlayacak farklı dillerde bilgilendirme mekanizmalarının sivil toplumu da içerecek etkili bir iletişim stratejisi çerçevesinde geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu tür bir iletişim stratejisinde iki temel boyut öne çıkmaktadır: 


e Dil veiletişimleilgili engelleri aşabilecek tercüme hizmeti ve engelli duyarlı olarak geliştirilecek sanal ve fiziksel bilgilendirme hizmetlerinin varlığı, 


Kadınların yargı ile ilişkilendikleri kimi alanlarda bilgilendirme hizmetini sunacak bireylerin cinsiyet dengesinin sağlanması ve hassas konularda nasıl iletişim kurulacağına ilişkin eğitim almış ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığa sahip olması. 

Bu iki boyut, özellikle ev içi şiddet ve tecavüz gibi toplumsal cinsiyet temelli şiddetle ilişkili hassas konularda kadınların bilgiye erişimlerinin utanç veya damgalanma gibi korkularla zorlaştığı koşulları rahatlatmak açısından önemlidir. Bu noktada şeffaf bir şekilde bilgi alınabilecek sanal sistemlerin davanın durumu ve yargılamaya ilişkin bilginin kolay erişilebilir olmasını sağlamak açısından önemli olduğu da vurgulanmaktadır (CEDAW, 2015). Bu açıdan E-adalet projesi kapsamında işletilen UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) vatandaş portalı önemli 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bir hizmettir. Ancak TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2019)'nın verileri, Türkiye'de yaşayan 16-74 yaş grubundaki bireylerin yaklaşık %75’inin internet kullandığını göstermektedir. İnternet kullanım oranları erkeklerde %81,8 iken, kadınlarda %68,9’dur. Bu durum, sanal sistemlerin hukuki ve yargı sürecine ilişkin bilgiye erişim açısından tek başına yeterli olamayabileceğini göstermekle birlikte, kadınların bu sistemde bilgiye erişim açısından dezavantajlı konumunu da ortaya koymaktadır. 


Ek olarak hukuk dilinin anlaşılmazlığı, zaten bilgiye erişimde birçok zorlukla karşılaşan kadınlar için süreci daha da zorlaştırmaktadır. Hatipoğlu Aydın'a (2015) göre haklarla ilgili sınırlı bilgi ve hukuk dilinin anlaşılmazlığı, çoğu durumda davanın avukatla yürütülmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bu da daha çok yoksulluk koşulları içerisinde bulunan kadınlar için ciddi bir maliyet olarak görülmekte ve adli yardım sisteminin yetersiz olduğu hukuk alanlarında (idari yargı gibi) kadınların adalete erişimini engellemektedir. Bununla beraber hukuk dili sadece anlaşılmaz değildir, aynı zamanda yasaların cinsiyet bakımından tarafsız dili çoğu durumda var olan eşitsizlik durumlarını derinlestirebilmektedir. Hukuk dilinin anlaşılır olması, toplumun adalet sistemine olan güvenini de arttıracak önemli bir müdahale olacaktır. 


TÜİK Memnuniyet Araştırması (2018) sonuçlarına göre, kadınların 9028,94'ü adli hizmetler konusunda hiçbir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Erkeklerde bu oran 9015,47'dir. Bu durum kadınların dava/mahkeme süreçleriyle ilişkilerinin sınırlılığından kaynaklanır. Dolayısıyla adli bilgiye erişim sürecindeki engellerin kadınlar açısından farklı bir biçimde yaşandığını söylemek mümkündür. Bu noktada toplumun yarısını (90 49,8-TÜİK, 2018) oluşturan kadınların yargısal süreçlere ve haklarına ilişkin bilgiye erişimine ilişkin önlemlerin alınması önemli olmaktadır. 
Bu önlemlere ilişkin olarak, UYAP'ın hukuk dilinin anlaşılmazlığından kaynaklanan sorunları giderecek şekilde yeniden düzenlenmesi, dil bariyerini aşabilecek, kadınların okuryazarlığının düşük olduğunu dikkate alan alternatif bilgilendirme 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hizmetleriyle birlikte teknolojik alt yapının güçlendirilmesi, bilgilendirme hizmetini sunacak bireylerin cinsiyete göre dengeli dağılımının sağlanması, hassas konularda nasıl iletişim kurulacağına ve toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarına ve ayrımcı kalıp yargılara ilişkin farkındalığın arttırılmasına ilişkin hizmet içi eğitimlerin geliştirilmesi önemli noktalar olarak ele alınabilir. 


Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlenmesinde yargıda kadınların temsili ve geçici özel önlemler 


CEPEJ (2012a, 2014, 2016, 2018) Avrupa Yargı Sistemleri Raporları yargının niteliğini yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilişkilendirerek değerlendirmektedir. Bu çerçevede hâkimlerin alınması ve atanması, görev süreleri, maaşları gibi konular ve yine hâkimlerin mahkemedeki kararını etki altında kalmadan özgürce verebilmesi, yargıda bağımsızlığın ve tarafsızlığın temeli olarak ele alınmaktadır. Aynı raporda kadın hâkimlerin yargı sistemi içerisindeki sayısının ve dolayısıyla görünürlüğünün, toplumsal cinsiyet kalıplarının dönüşümünü ve kadınların adalet arayışına dâhil olma isteklerinin artmasını sağlaması açısından yargıda bağımsızlığın ve tarafsızlığın bir göstergesi olduğu belirtilmektedir. Çünkü kadınların hukuk birimlerinde eşit temsili, hukukun toplumun nezdinde de dengeli, bağımsız, tarafsız, bütüncül olması anlamına gelir. Hâkim sayıları genel olarak vatandaşların adalete erişimi açısından önemliyken, kadınların adalete erişiminde hâkimlerin cinsiyeti önemli olabilmektedir (Hatipoğlu Aydın, 2015). CEPEJ (2012a; 2014; 2016; 2018) tarafından oluşturulan Avrupa Yargı Sistemleri Raporları yargı sistemi içerisinde cam tavanın kadın ve erkeğin eşit temsilinin önündeki önemli bir engel olarak var olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu durum CEDAW (2015) çerçevesinde, “kadınların mahkemede yetersiz temsilleri, toplumsal cinsiyet dengesindeki bozukluklar” olarak adalete erişimde yargının bağımsızlık ve tarafsızlığı önündeki kurumsal ve usuli engeller 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arasında sayılmakta, hukukun üstünlüğünü zedeleyen bir mesele olarak ele alınmaktadır. 


Türkiye'deki duruma ilişkin sayısal veriler de benzer bir gerçekliğe dikkat çekmektedir. Adalet Bakanlığı (2018) yıllık raporu verilerine göre Türkiye yargı sisteminin genelinde uzman personelin kadın-erkek dağılımına bakıldığında, 2010 yılında %22,8 olan görevli kadın hâkim ve savcıların oranının 2018'de “035,23'e yükseldiği görülür. Dolayısıyla 2010-2018 arasında kadın hâkim ve savcı temsili açısından bir iyileşmeden bahsetmek mümkündür. Oder (2019) Tablo 2’de sunulan veriler çerçevesinde bu iyileşmenin, hâkim ve savcı alımının yoğun biçimde yapıldığı iki yıl olan 2016 ve 2018'de yaşandığını, dolayısıyla düzenli ve hedefli bir ilerleme göstermediğini akılda tutmak gerektiğine dikkat çekmiştir. 


Tablo 2: Türkiye genelinde yargı sistemindeki personelin cinsiyete göre dağılımı 


Yıl Erkek Kadın 
N *. N % 

| 2010 | 9.027 %77,2 2.664 %22,8 
| 2011 | 9.092 %77,1 2.694 %22,9 | 
| 2012 | 9.389 %75,2 3.094 %24,8 | 

2013 10.056 %73,9 3.547 %26,1 

2014 10.895 %73,6 3.915 %26,4 

2015 10.791 %73,2 3.938 %26,7 

2016 10.876 %68,2 5.069 %31,8 

2017 11.081 %68,81 5.022 %31,19 

2018 12.585 %64,77 6.844 %35,23 


Kaynak: Adalet Bakanlığı, 2018, s. 19. 


Bununla beraber Türkiye'deki duruma ilişkin sayısal veriler, kadınların yargı sistemindeki temsili açısından “cam tavan” sorununa dair kapsamlı bir analiz için yeterli ayrıntılara sahip değildir. Oder (2019) bu noktada verilerin farklı raporlarda farklı farklı sunulması nedeniyle veri güvenirliği açısından da sorun olduğunu vurgulamaktadır. Türkiye'deki yargı personelinin pozisyonlar düzeyinde kadın-erkek dağılımına ilişkin istatistiklere ancak iki yıl geriden gelen verilerle hazırlanan CEPEJ (2012a; 2014; 2016; 2018) raporları aracılığıyla ulaşabilmek mümkündür. CEPEJ (2012a; 2014; 2016; 2018) raporları üzerinden hazırlanan Tablo 3 incelendiğinde, Türkiye'deki kadın hâkim oranlarında dengeye yakın bir orana ulaşılmışken, bu iyileşmenin mahkeme başkanları ve gözetim-denetim yetkisine sahip olan “başsavcı” pozisyonları düzeylerinde gerçekleşmediği görülmektedir. Mevcut durum, kadın hâkimlerin yargı sistemi içerisinde yer alsalar bile, üst düzey pozisyonlara aday gösterilmeleri ya da atanmaları konusunda tercih edilmediklerini ortaya koymaktadır. Böyle bir yapı, kadın profesyonellerin patriarkal pazarlık gibi cinsiyetçi iktidar ilişkileriyle atanmaları ya da yükselmeleri sonucunu da doğurması açısından liyakate dayalı, etkili ve hesap verebilen bir hukuk sistemi anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Bu durumda, adalet sisteminde çalışan yargı personelinin cinsiyete göre dengeli temsilini sağlayacak önlemler alınması önemli olmaktadır. 
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Tablo 3: Mahkeme türlerine göre hakimlerin ve hakim dışındaki personelin cinsiyete göre oranları 


İlk derece İkinci derece Yüksek Tüm mahkemeler | mahkemeler Mahkeme mahkeme düzeylerinde 


Kadın Erkek 
Kadın Erkek | Kadın Erkek Kadın Erkek 


SS et SS 


Mahkeme %93,8 %100 
2010 başkanları 


verileriyle 
2012 
raporu Başsavcı 


2012 | Hakimler | | %80,4 | 4 | %19,6 | 6 | %72 | %28 | | %38,2 | 2 | %61,8 | 8 | %34,5 | 


verileriyle | Mahkeme | %7,4 | %92,6 %100 
2014 başkanları 
raporu p = i a a 9 o 1| %7,3 | %92,7 


| Başsavcı | | %99,5 | s| o | | %100 | | %6,9 | %93,1 | 
Seapets NE ee ag il i e 
2016 başkanları 
mpom | sav | xe saf o | 100 | x20] el 6 | sss) 


EE o [aoo | of aoo] wa wss 
T 


verileriyle 
2018 
raporu 


Bu çerçevede ülkelerin büyük çoğunluğunun hâkim atamaları ile ilgili olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine dair genel kanunlardan yararlandıkları bilinmekle birlikte, özellikle yargıçların işe alım ve atamasında cinsiyet eşitliğini gözeten özel önlemler/uygulamalar ve eylem planları geliştirmiş ülkelere de rastlanmaktadır. Örneğin Ermenistan'da hâkim adayları listesi oluşturulurken cinsiyetler arasında denge, belirli bir cinsiyette- ki hâkim sayısının 9025'in altına düşmesini önlemek üzerinden kurgulanmıştır. Bosna Hersek'te Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi Kanunu hâkimlerin görevlendirilmesine ve terfiine yönelik prosedürlerde bir yükümlülük olarak eşitlik hedefini koymuştur. Karadağ, İngiltere ve Galler'de de atama prosedürünün bir parçası olarak Yargı Konseyi, Lordlar Kamarası Başkanı ve Yüksek Mahkeme Başkanı gibi yetkili birim ve kişiler, cinsiyetler arasındaki bu dengenin gözetilmesinde yasal sorumluluğu olanlar olarak tanımlanmıştır? (CEPEJ, 2016; 2018). Yargıya özgü olarak geliştirilen özel önlemler/uygulamalar ya da toplumsal cinsiyet eylem planları, yetkin kadın yargı profesyonellerinin etkin, lider ya da yüksek konumlara atanmaları önündeki engelleri ortadan kaldıran stratejilerdir. Bu kapsamda Oder (2019), kadınların az temsil edildiği savcılık, başsavcılık, mahkeme başkanlığı, yüksek yargıda daire başkanlığı ya da icra müdürlüğü gibi alanlarda sayısal eşitlik sağlamaya dönük kotalar oluşturmanın ve bunu toplumsal cinsiyet eylem planları geliştirerek izlemenin Türkiye için etkili bir strateji olabileceğini belirtmektedir. 


Bunlara ek olarak, cinsiyetin karar alma örüntüleri açısından ciddi bir fark yarattığını söylememizi sağlayacak veriler yeterli değildir. Ancak alanında yetkin kadın yargı profesyonellerinin, özellikle cinsel sakatlanmaya* uğramış kadınlara iltica hakkının tanınması, iş ve sigorta hukuku davaları ile ceza hukuku alanında cinsel taciz ve cinsel saldırı gibi toplumsal cinsiyet temelli şiddetle ilişkili davalarda cinsiyet eşitsizliklerinin dikkate alınması yönündeki güçlü tutumları ile yargısal içtihatları geliştirdikleri ve erkek yargiclarla ilerlemeci ittifaklar oluşturdukları görülmektedir (Güney Afrika, ABD ve Almanya örnekleri, CEPE), 2016; 2018). Bu durum, hem yargıda kadın temsili ile 


3 Ermenistan, Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, Gürcistan, Almanya, 
İzlanda, Karadağ, Norveç, Sırbistan, İspanya, İngiltere, Galler, İskoçya ve İsrail gibi daha birçok ülkede uygulanan özel önlem ve uygulamalara ilişkin daha kapsamlı bilgiler için CEPEJ (2016, 2018) tarafından oluşturulan Avrupa Yargı Sistemleri Raporları incelenebilir. 


4 Halk arasında kadın sünneti (Female Genital Mutilasyon / FGM) olarak da 
bilinen ve kadın hakları ihlali olarak tanımlanan bu uygulama, klitorisin ya da vajinanın iç ve dış dudaklarının çıkarılmasını ve vulvaya ait iki tarafın birlikte dikilmesi veya zımbalanmasını içeren bir uygulamadır. Bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık uygulaması olarak tanımlanmasının en önemli nedeni, “sünnet'in erkeklerin cinsellikten zevk almasını arttırmak için uygulanırken kadınların cinsel ilişkiden zevk almasını azaltmak için uygulanmasından kaynaklanmaktadır. 
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adaletin niteliğinin artması arasındaki ilişkiyi hem de yargısal karar sürecinde toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri dikkate almayı temin edecek bilgi ve bilinçlendirmeyi içeren bir yargı stratejisinin önemini ortaya koymaktadır. Bu açıdan yargı personelinin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ilişkin farkındalığı ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcı pratikleri fark etme konusundaki yeterliliğine ilişkin etkin bir insan kaynakları yönetimine yönelik ihtiyaç, bir sonraki bölümde daha kapsamlı olarak ele alınmıştır. 


Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlenmesinde toplumsal cinsiyete duyarlı insan kaynakları ve bütçe yönetimi 


Yargı personelinin kadın-erkek temsili açısından sayısal dengesinin yanı sıra personelin niteliği ve yeterliliği de, yargılama sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önemlidir. Bu açıdan etkin bir insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi gerekir. 

Bu çerçevede öncelikle işe alım, atama, ilerleme, yükselme ve görevin sona ermesi süreçlerinde ayrımcı pratiklerin önlenmesinin sağlanması gerektiği belirtilmektedir (CEPEJ, 2018). Bunun için “liyakat” ilkesine uygun şekilde pozisyonun kamuya açık olarak ilan edilmesinden, sürecin şeffaf, adaletli ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlayacak tüm ayrıntıların (seçim kurulunda yer alanların yaş ve cinsiyete göre çeşitliliği, pozisyon için gerekli yetenek ve eğitimin açıkça belirtilmesi, yükselme kriterlerinin eşitlik ilkesine uygun olarak belirlenmiş olması vb.) 
mevzuatta tanımlanmış olması beklenir (Kutlu Gürsel, 2002). 
Bununla beraber yöneticilerin kadınlara yönelik bilinçsiz ön yargıları (9044), iş ve aile hayatı arasındaki uyumsuzluk (4044), kadın rol modellerin azlığı (%39), kadınların yeni yeteneklerinin olmaması (036) ve özgüven eksiklikleri (%31) kadınların işe alınmasında ve yükselmesindeki başlıca engeller olarak dikkate alınmalıdır (Dünya Ekonomik Forumu raporu, 2017). 2016 
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yılı AB İlerleme Raporunda, ilk kez kamu hizmetine girişin ilk aşaması liyakate dayanan merkezi sınavlar aracılığıyla yapılıyor olsa da, mülâkat aşamasının işleyişinin yeterince objektif olmadığı; siyasi ve kişisel iltimasa açık olabildiği vurgulanmıştır. Bu çerçevede yargı mevzuatı incelendiğinde, personel alımı, atanması, görevlendirilmesi gibi alanlarda önemli kararların verilmesinde etkili olan seçici kurullarda yer alacaklara ilişkin kriterler, kıdem, yaş ve kura olarak belirlenmiş olduğu görülür (Örn: Yargıtay Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği). Bu durum var olan eşitsiz toplumsal koşullar içerisinde kadın-erkek temsilinde dengeli bir süreç işletilmesini engelleyebilmektedir. Bu kapsamda özellikle seçici kurullarda kadın erkek çeşitliliğinin temsilini sağlayacak geçici önlemlerin, mevzuat çerçevesinde ele alınmasına ihtiyaç olduğu söylenebilir. 


Etkin bir insan kaynakları yönetimi açısından dikkate alınması gereken bir diğer nokta, yargı personelinin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından farkındalık geliştirmesini sağlayacak eğitimlerin sunulmasıdır. Uluslararası Hukukçular Komisyonu (2013b) raporu kapsamında, hakim ve savcıların cinsiyetçi bakış açısı ve ayrımcı kalıp yargıları ya da cinsiyet eşitsizlikleri konusundaki farkındalık düzeyinin gerek uluslararası kadın hakları mevzuatının uygulanmasında gerekse kararların niteliğinde belirleyici olduğu belirtilmiştir. Özellikle bu konularda farkındalık sahibi kadınların hakim olarak karar verici konumda bulunmaları ile kadına karşı şiddet, boşanma ve iş hukuku alanlarında kadının insan haklarının korunması açısından olumlu yargısal içtihatların geliştiği görülmektedir. Bu kapsamda İnsan Hakları Derneği'nin kadına karşı şiddette yargının rolünü 10.000'den fazla dosya taraması yaparak incelediği çalışma (aktaran Hatipoğlu Aydın, 2015), 18 yaş altı taciz ve şiddet olaylarında mahkeme kararlarına “kendi rızalarıyla” ibaresinin yansıdığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda Hatipoğlu Aydın (2015), temsil eksikliğinin kökeninde toplumsal cinsiyet eğitiminin ve farkındalığının olmamasının yer aldığını vurgulamaktadır. Bu 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noktada Avrupa Konseyi (2017), Eşitlik, Adalet ve Kadın Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde yargının eşitsizliği ortadan kaldırma konusunda güçlendirilmesi açısından, cinsiyetçi kararların önüne geçilmesini sağlayacak bir izleme mekanizmasının geliştirilmesine, hizmet içi eğitim metodolojisi ve tekniklerinin planlanması ve uygulanmasını sağlayacak bir insan kaynakları ve bütçe yönetimine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerde kadın haklarına yönelik programların ve yargı personelinin farklılık ve ayrımcılık konuları (önyargılar) ile ilgili farkındalığını geliştirmeyi hedefleyen eğitim çalışmalarının önemli olduğu belirtilmelidir. Bu kapsamda toplumsal cinsiyete, ayrımcı önyargılara ve bunların karar verme süreçlerindeki eşitsiz sonuçlarına, kadınların adalete erişimindeki bariyerlere ve bu bariyerlerin ortadan kalkmasını sağlayacak önlemlere, toplumsal cinsiyetlendirme konusundaki ulusal ve uluslararası mevzuata, cinsiyete göre ayrıştırılmış veri toplama ve raporlama ya da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme vs. gibi konularda eğitim alt yapısının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. 

Buna ek olarak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının, temel göstergelerinden birisi de etik ilkelerin tanımlanmış olmasıdır. 
Bu açıdan özellikle etik ilkelerde eşitlik ve ayrımcılık yasağının belirtilmesi ve birbiriyle ilişkili olarak ele alınması önemlidir. Bu noktada etik ilkelerin geliştirilmesi aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla ilgili meselvlerin de ilkeler bütününe dâhil edilmesi ve etik ilkelerin içselleştirilmesine yönelik eğitimlerin bu konuları da vurgulayacak ekilde geliştirilmesi önemli olacaktır. Bu noktada üniversiteler ve barolar -özellikle baroların kadın birimleri-, yargı birimlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki kapasitesinin gelişilrilmesinde işbirliği yapabileceği önemli kurumlardır. 

Yargı kararlannın niteliği açısından toplumsal cinsiyet perspektifine ilişkin farkındalığın önemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları çerçevesinde bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 
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AİHM kararları çerçevesinde yargı kararlarının niteliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin önemi 


Toplumsal cinsiyet perspektifinden bakıldığında, yargı kararlarının niteliğine ilişkin temel sorun, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle ilişkili hukuki sorunlar karşısında alınan kararlarda iç mevzuatın bir parçası olan uluslararası sözleşmelere yeterli düzeyde atıfta bulunulmamasıdır Bu sorun AİHM içtihatları açısından da önemli bir sorun olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede AİHM'e giden kadına karşı şiddet davaları incelendiğinde, kadına karşı şiddet davalarının yalnızca 15’inde kadınlar ayrımcılık yasağının ihlalini öne sürmüşlerse de, bu davaların sadece altısında 14. maddeden ihlal bulunmuştur. Burada da karara doğrudan etki edecek istatistiklerin bulunmaması gibi durumlarda kararların olumsuz sonuçlandığı görülmektedir (Kuyucu, 2015). İstanbul Sözleşmesi Açıklayıcı Raporu (2011), Avrupa ülkeleri arasında yetişkin kadınların 1/5'i ila 1/4’inin hayatları boyunca en az bir kere fiziksel şiddetle; 1/10’inden fazlasının ise cinsel şiddetle karşılaştıklarını göstermektedir. Bu oranlar, kadına karşı şiddetin dünyadaki yaygınlığını açıkça ortaya koymaktadır. Bununla birlikte şiddetin korku (ölüm tehdidi gibi) ya da diğer kültürel engeller (duygusal şiddetin Gnemsizlestirilmesi gibi) nedeniyle açıklanamayacağı da dikkate alındığında durumun ciddiyeti artacaktır. Bu yaygınlığa rağmen gerek AİHM'in gerekse ulusal mahkemelerin önüne çok az sayıda kadına karşı şiddet davası gelmesi, incelenmesi gereken bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır5. Kuyucu (2015) bu konuya ilişkin olarak, kadına karşı şiddet davalarında meselenin bir toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık olarak nitelendirilmemesinin kadınların hak arama süreçlerinden çekinmelerine yol açtığını vurgulamaktadır. Örneğin AİHM, Şerife Yiğit davası dışında hiçbir kadına karşı şiddet davasında ayrımcılık karşıtlığıyla ilgili olan 
5 Nitekim Kasım 1998 - Mart 2006 arasında AİHM tarafından kabul edilebilir 


bulunmuş ve esastan karara bağlanmış davaların sadece %16’s1 kadın başvurucular tarafından açılmıştır (Kuyucu, 2015). 
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14. maddeden inceleme başlatmamıştır. AİHM'in AİHS'in 2, 3., maddeleri ile 14. maddesinin de ihlal edildiğine karar verdiği 
2009 tarihli Opuz kararında bile kadına karşı şiddetin kadına 
karşı ayrımcılığın türlerinden birisi olduğunu ifade eden uluslararası kaynaklara atıfta bulunmamış olunması, bu tür önemli kararların kadına karşı şiddet davalarında bir içtihat olarak devam etmesini engellemiştir (Bakım, 2015). Benzer şekilde Özpınar davasında da açıkça toplumsal cinsiyet ayrımcılığına dayanan bir durum söz konusu olmasına rağmen AİHM, kabul edilebilirlik kriterlerini karşılamadığı için ayrımcılık yasağı bağlamında inceleme yapmamıştır (Kuyucu, 2015). 


Bu eksikliklere rağmen, AİHM'in toplumsal cinsiyet temelli şiddet konusundaki karar ve içtihatları, CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi (2011) kapsamında geliştirilen önerilerle gelişmektedir ve bu açıdan Türkiye'deki kararların değerlendirilmesi noktasında önemli bir referans olmaktadır. Bununla birlikte hâkim ve savcıların dil engelleri nedeniyle AİHM kararlarının takibin- de ciddi sorunlar yaşadıkları dile getirilmektedir (Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, 2019). Bu noktada ulusal yargı karar ve içtihatlarının AİHM içtihadıyla uyumlaşması açısından kararların Türkçeye çevrilmesi önemli olmaktadır. Bu durum sadece yargı personeli için değil sürekli olarak kalıp yargıları pekiştiren medya haberleri aracılığıyla adalet arama sürecinde daha da güçsüz hisseden kadınların olumlu sonuçlanan davalara ilişkin bilgi edinmesini sağlamak açısından da önemlidir. Bu amaca yönelik olarak geliştirilen “kadınlar için hukuk” web sitesi (http:// kadinlaricinhukuk.org), özellikle kadına karşı şiddet ve ayrımılık yasağı alanındaki AİHS maddelerinin ve AİHM içtihadının yaygınlaştırılması açısından önemli bir adımdır. Yine bu çerçevede HSYK (2020) tarafından çıkarılan Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararı'nın 6. maddesi- ne yükselmede “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri”nin dikkate alınacağı maddesinin eklenmesi, bu konuda atılmış önemli bir adımdır. Bu nedenle Türkiye'de 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toplumsal cinsiyet temelli şiddet karşısında kadınların adalete erişimi açısından yargı kararlarının niteliğini AİHM'in, Türkiye ile ilgili davalarda verdiği ihlal kararları çerçevesinde ele almak, Türkiye'deki yargı sisteminde toplumsal cinsiyet perspektifinin geliştirilmesi ihtiyacına dikkat çekmek açısından önemlidir. Bu kapsamda AİHM tarafından verilen üç ihlal kararı, Türkiye'de yargının niteliği açısından dikkate alınması gereken önemli noktalara dikkat çekmektedir. 


İlk olarak AİHM'in X/Türkiye davasında verdiği ihlal kararı‘, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde cinsel yönelim nedeniyle ortaya çıkabilecek ayrımcı uygulamalara dikkat çekmektedir. 
Kısaca X/Türkiye davasında belli bir süre boyunca sıradan bir koğuşta kalan ve cinsel yönelimi nedeniyle diğer tutukluların rahatsız etmeleri üzerine şikâyetini belirten başvurucunun, şikâyeti sonrasında tecrit hücresine alınması ve her türlü sosyal aktiviteden mahrum bırakılması konusu AİHS'in 3. ve 14. 
maddesinin ihlali olarak değerlendirilmiştir. AİHM ihlal kararı gerekçesinde kadına karşı şiddetin, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın bir biçimi olarak ifade edilmiş olması ve taraf olunan uluslararası kaynaklara atıfta bulunarak değerlendirilmesi oldukça önemlidir. AİHS, devletlerin ayrımcılığı önlemeye yönelik hukuki ve idari düzenlemeler yapmasını, AİHS ile korunan hakların ihlalinde sorumluluğu bulunan kamu görevlileri ve sivil kişileri hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütmesini pozitif yükümlülük olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla devletlerin hukuki düzenlemelerdeki eksiklikler sebebiyle bireye etkin koruma sağlayamaması, AİHS'in ihlali niteliğinde olup, taraf devlet için tazminat sorumluluğu getirmektedir (Kuyucu, 2015; Bakım, 2015). 

İkinci olarak, AİHM'in 2009 tarihli Opuz ihlal kararı”, kadına karşı şiddetle mücadeleye önemli katkılar sağlayan bir karardır. 
Dava başvurucu kadın ve annesinin, defalarca karakola gidip 


6 AİHM X/Türkiye ihlal kararı, Başvuru no. 24626/09 
7 AİHM Opuz ihlal kararı, Başvuru No. 646/10 
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şikayetçi olmalarına ve koruma tedbiri talep etmelerine rağmen, başvurucunun kocasının ve babasının şiddetine maruz kalmaları ile ilgilidir. Bu süreçte yetkililerin hareketsiz kalması ve başvurucunun eşinin tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesi ile başvurucunun şikâyetini geri alması gibi nedenlerle, başvurucunun annesi başvurucunun eşi tarafından öldürülmüştür. 
Hatta şiddet, erkek eşin bu öldürme eylemi nedeniyle aldığı hapis cezasının sona ermesiyle birlikte devam etmiştir. AİHM bu davada ilk kez ev içi şiddetin yaygınlığını ve genellikle gizli kaldığını ortaya koymuş, AİHS'in yaşam hakkı ve işkence yasağı ile ilgili olan 2. ve 3. madde ile birlikte ayrımcılık yasağıyla ilgili olan 14. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Bu çerçevede ise polis memurlarının sorunu, “müdahale edemeyecekleri bir aile meselesi” olarak görmeleri nedeniyle aile içi şiddet şikâyetlerini soruşturmamaları ancak mağdurların eve dönmeleri ve şikâyetlerini geri almaları için arabuluculuk görevi üstlenmeleri ciddi bir sorun olarak tanımlanmıştır. AİHM tarafından daha sonraki süreçte verilen Eremia, Mudric ve T.M. 
ve C.M. kararları, Opuz içtihadını bir adım ileri götürerek, yargı mensuplarının da kadına karşı şiddetin önemini, boyutunu ve kadınlar üzerindeki ayrımcı etkilerini anlayamadıklarını açıkça ifade etmiştir. Dolayısıyla Opuz kararı, hâkim ve savcıların toplumsal cinsiyet temelli önyargıları konusunda farkındalık kazanması gerektiğini vurgulaması açısından da oldukça önemli bir karar olarak karşımıza çıkmaktadır (Kuyucu, 2015; Bakım, 
2015). 


Üçüncü dava olarak AİHM'in 2010 tarihli Özpınar kararı, özel hayata ilişkin açıklamalarla kadınların yaşamları üzerindeki ataerkil baskının ahlaki değerlendirmeler üzerinden gerçekleştiğini göstermesi açısından önemlidir. Mahkemeye göre, Özpınar HSYK tarafından mesleki nedenlerden dolayı değil mini etek giydiği, adliye binasındaki odasında bir erkek misafir ağırladığı ve bu kişilerle mesai dışı saatlerde görüştüğü ya da adliye binasında annesiyle tartıştığı gibi, özel hayatına ilişkin itham- 


8 AİHM Ozpinar/Tirkiye ihlal kararı, Başvuru No. 20999/04 
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lar doğrultusunda görevinden ihraç etmiştir. Bu karar üzerine Arzu Özpınar kararı veren kişilerin anlayışına göre “ahlaklı” olduğunu kanıtlama çabasına girmek zorunda kalarak bir bekaret raporu almış ve kararın gözden geçirilmesini talep etmiştir. 
Ancak bu hareketi de meslekten ihraç edilmesini engellememiştir. Bu gerçeklik, muhafazakarlığın en temelde kadınları hedef aldığını ve onları “genel ahlak*” kurallarına uymaya zorladığını gösterir niteliktedir. Nitekim yalnız yaşayan bir erkek yargıç için ne giydiği, kiminle nasıl ilişki kurduğu pek önemsenmeyen bir konu olduğu için benzer bir durumla karşılaşma olasılığı düşük olmaktadır. Benzer suçlamalar söz konusu olması durumunda ise erkek yargıcın aklına cinsel geçmişini gösteren raporlar almak gibi önlemler gelmemektedir. Gerçekten de benzer bir durumda, erkek bir savcının boşanmış bir kadınla ilişki yaşadığına ilişkin gizli kamera kayıtları üzerinden başlatılan bir başka soruşturmada, savcıya kınama cezası verilmiştir. Bu durum kadınlara yönelen her türlü şiddette olduğu gibi, sosyal baskı şeklinde gerçekleşen ayrımcı pratiklerin psikolojik şiddeti de içeren farklı biçimlerde başta kadınlar olmak üzere farklı yaşam tarzları ve yönelimleri olan birçok bireyin kamusal alanda özgürce var olabilmesini engellemektedir. Ayrımcı uygulamalara da örnek olabilecek bir çerçeve olsa da AİHM, savunma hakkıyla ilgili olan 8. madde ve etkili bir ighukuk yolunun sunulması kapsamındaki 13. madde üzerinden bir değerlendirme yaparak ihlal kararı vermiştir. Karar HSYK'nın bağımsız ve tarafsız bir kurul olmadığına yönelik tespitlerini içermektedir. Özpınar 2003'te ihraç edildiği mesleğine ancak 2010 yılında AİHS'nin 
8. ve 13. maddesinin ihlal edildiğini belirten AİHM kararı ile 
Anayasa'nın 159. maddesinde yapılan değişiklikten sonra 2011 
yılında görevine dönebilmiştir (Kuyucu, 2015; Bakım, 2015). 


9 Kuyucu (2015)'nun Özpınar davasına ilişkin gerçekleştirdiği değerlendirmede 
bu “genel ahlak” anlayışının tecavüz davalarında kadınlara “O saatte dışarıda yalnız başına ne işin vardı?”, “Ne giymiştin?” gibi sorular sorulması ya da trans kadınların kamusal alanlarda var olmalarının Kabahatler Kanunu uyarınca kesilen cezalarla engellenmeye çalışılması gibi durumlar arasındaki ilişkisi açıkça konulmuştur. 
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Bu üç dava ile gündeme gelen kadına karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, tahmin edildiğinden daha yüksek oranda yaşanan gündelik insan hakları ihlalleri olarak deneyimlenmektedir. Bu dava örnekleri yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını sarsan sonuçlar doğurmakla beraber ihlallerin ortaya çıkmasındaki temel sorunun, farkındalık eksikliğinin de ötesine geçen bir muhafazakâr anlayışa ve cinsiyetçi kodlarla beslenen kültürel kalıp yargılara dayandığını göstermektedir. Burada sunulan vakalar çerçevesinde dikkat çeken bir diğer nokta, “dosya işlem (yargılama) süresi”nin uzunluğu ve ya da adalete erişimde etkili çözüm yollarının sunulamaması meselesidir. Davaların uzun sürmesi sonucu oluşacak zararın tazmini meselesi, kadınların adalete erişiminde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. TÜİK Memnuniyet Araştırması (2018) sonuçlarına göre, davaların karara bağlanma süresi konusunda kadınların neredeyse yarısı (9045,5) hiçbir fikri olmadığını belirtmiştir. Bu konuda hiçbir fikri olmadığını belirten erkeklerin oranı da 4026,66'dır. 
Fikir sahibi olduğunu belirten kadınların %67,2’si ve erkeklerin 9070'i davaların karar bağlanma süresi açısından az ya da çok sorun olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla yasal sorunların çözüme ulaşmasında yaşanan gecikmelerin, tüm tarafları mağdur ederken bu mağduriyetten kadınların farklı biçimlerde etkilendiğini söylemek mümkündür. Bununla beraber adli-hukuki yardımın ve adalet personelinin nicelik/nitelik açısından yetersizliği (adalet sistemi içerisindeki kadın personel sayısının azlığı ve toplumsal cinsiyet farkındalığının yetersizliği ile birleştiğinde) ve önyargılı tutumları, kadınlar açısından adalete erişimde etkili çözüm yollarının sunulamamasına yol açmaktadır. Bu noktada hukuki hizmetlerin alt yapısında toplumsal cinsiyet farkındalığının olmaması, özellikle toplumsal cinsiyet temelli şiddet durumlarında, korunma, hukuki temsil ve danışmanlık, adli yardım sağlamadaki yetersizlikler ve zararı tazmin edecek uygun tazminat biçimlerinin yasalarca öngörülmemesi gibi sorunlara yol açmaktadır (Hatipoğlu Aydın, 2015). Adalete erişimde belirleyici olan “dosya işlem süresi”nin uygunluğu 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noktasında “GOJUST Rehberi” (CEPEJ, 2008) ve “Adli Zaman Yönetimi İçin Satürn Rehber İlkeleri” (CEPEJ, 2012a) adalet sisteminin bu açıdan hesapverebilirliğini arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu ilkelerin uygulanması konusu, toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yargılama sürecinin inşasını gerektirir. Bu noktada hızlı yargılamanın her zaman iyi bir adalet sonucu doğurmayacağı ise akılda tutulmalıdır. AİHM'in kararlarında ifade edildiği üzere, bazı hızlandırılmış süreçler adaletin niteliği üzerinde zarara yol açabilir. Özellikle kadınların adalete erişimini engelleyen yapısal sorunların farkında olmak ve bu engellerin ortadan kaldırılması yönünde önlemler almak, kadınlar açısından adaletin niteliği noktasında ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirebilmek açısından önemlidir. Bu noktada toplumsal cinsiyet temelli şiddet vakaları oldukça karmaşık olabilmektedir. Dolayısıyla kadınların yaşadıkları olayın travması ile şiddeti tarif etmekte ve tanımlamakta zamana ihtiyaç duyabilecekleri akılda tutulmalıdır. 


SONUÇ YERİNE 


Yukarıda sunulan gerçeklik, toplumsal cinsiyet temelli şiddet karşısında kadınların adalete erişimini sağlamak açısından başta toplumsal düzeyde ve yargı sisteminde toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına ilişkin bir farkındalığın geliştirilmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Bu noktada özellikle kadın hakları ve LGBTİ* hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin ve akademinin adalete erişim perspektifini toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ile bütünleştirecek ve farkındalıkla birlikte eyleme geçmeyi sağlayacak çalışmalara odaklanması gerekmektedir. 
Bu bağlamda etkin çalışmaların geliştirilebilmesi ise en başta eşitsizlikleri görünür kılacak niceliksel ve niteliksel veri ve istatistiklerin ortaya konulmasını gerektirir. Toplumsal cinsiyete duyarlı niceliksel veriler ile eşitsizliklerin nasıl deneyimlenebildiğini ortaya koyan niteliksel verilerin toplanması, analizi ve raporlanması farkındalık gelişimi açısından temel nokta olarak 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ele alınmalıdır. Çünkü adalete erişime ilişkin verilerin cinsiyete/ toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış ve deneyimleri ortaya koyacak şekilde toplanması, kurumların gerçekçi stratejik planlar oluşturmasında ve bu çerçevede belirlenen hedeflere ulaşılabilirliği sağlama ve değerlendirme noktasında etkili önlemler alabilmesinde önemli bilgiler sunar. 


Buna ek olarak bu tür verilerin düzenli olarak raporlanması ve yayınlanması, eşitsizliklerle mücadelenin sürdürülebilirliği açısından da önemlidir. Yargı raporlarına bakıldığında cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin, kadınların adalete erişimlerinde engel yaratan boyutlara ilişkin kapsamlı bir toplumsal cinsiyet analizi yapabilmek açısından yeterli olmadığı düşünüldüğünde, Marchiori (2015) tarafından adalet kurumlarında toplanabilecek toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış niceliksel veriler için bazı temel göstergeler önemli olacaktır: 

e Dava türlerine ve davaci-davali, suçlu-mağdurların cinsiyetine göre ayrıştırılmış dava sayısı 


Alternatif çatışma çözümü mekanizmalarına başvuruların şikâyet türü ve başvurucuların cinsiyete göre ayrıştırılmış sayısı 

Cinsiyete, yaşa ve engellilik durumuna göre adli yardım alanların sayısı 

Temyiz başvurusu yapanların dava türlerine ve cinsiyete göre sayısı 


Tecavüz, cinsel şiddet, ev içi şiddet vakalarının; 

e Hangi süreçte oldukları, ne kadar zamanda ve nasıl sonuçlandıkları (onama-bozma-gönderme- geri çevirme- red) 

Pişmanlık/yıpranma/temyiz süreleri ve nedenleri 


Yaşhaddine bağlı olan vakaların cinsiyete göre ayrıştırılmış sayısı 


Mahkeme düzeylerine (1. Derece-yerel, bölge, iş ve sosyal uyuşmazlık mahkemeleri, 2. Derece üst mahkemeler ve sosyal 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uyuşmazlık mahkemeleri ile 3. Derece yüksek mahkemeler) ve derecelerine göre adalet personelinin (hakim, savcı, diğer mahkeme personeli vb.) cinsiyete göre ayrıştırılmış sayısı. 


Buna ek olarak ortaya koyulacak niceliksel verilerin, farklı cinsiyet kimliklerini görünür kılacak şekilde toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık deneyimlerini içeren niteliksel verilerle desteklenmesi, savunuculuk ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde kullanılmasının sağlanması önemli olacaktır. Çünkü yalnızca yargı alanında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları kültürel değişim hedeflenmeksizin yeterli olamayacaktır. Bu nedenle haklar düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının ve savunuculuğunun toplumun tüm düzeylerinde geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
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SPORDA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ 
ŞİDDET 


Canan Koca 


Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin sporda sık rastlanılan bir türü olan cinsel taciz ve istismar, farklı spor branşlarında ve farklı düzeylerde yer alan tüm sporcuları hedef alabilen önemli bir sorundur. Bu sorun, özellikle 20001i yıllarda hem akademik platformlar- da hem de spor kurumlarında sıklıkla ifade edilmeye başlanmıştır. 
Bilimsel araştırmalar, kadınların ve çocukların spor ortamında erkeklere kıyasla daha fazla toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakıldıklarını ve şiddet faillerinin genellikle sporcunun çevresindeki güç ve iktidar sahibi erkekler olduğunu göstermektedir. Bu araştırmalar tarafından beslenen toplumsal cinsiyet temelli şiddeti içeren uluslararası spor politikaları, spor kurumlarının önleyici ve koruyucu önlemler almalarında önemli araçlardır. Bu çalışmada, spor alanındaki toplumsal cinsiyet temelli şiddet araştırmalarına, ilgili uluslararası spor politikalarına ve iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir. 


GİRİŞ 
2018 yılında dünya spor tarihinin en çok yankı uyandıran cinsel taciz vakalarından birisi aydınlığa kavuşur. Yüzlerce kadın sporcu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olimpik cimnastik takımının ve Michigan State Üniversitesi spor takımlarının eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına uğradıklarını söyleyerek dava açtılar. Larry Nassar, yüzlerce kadın sporcuya cinsel taciz ve istismardan hüküm giydi ve 175 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Larry Nassar'ın cinsel taciz ve istismarda bulundugu kadın sporcular arasında Olimpiyatlarda altın madalya kazanmış sporcular da vardı. Bu olay sonrasında ABD Olimpiyat Komitesi, Cimnastik Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeleri- 
145 


nin istifa etmesini istedi. Günlerce süren duruşmada, sporcular yaşadıklarını anlattılar. Davayı ilk açanlardan birisi olan Kyle Stephens sporcu olmamakla birlikte çocukluğunda Nassar'ın hastalarından biri olmuştur. Kyle, BBC'ye verdiği röportajda, “Çıkıp tüm hikâyemi başından sonuna anlatmamın bana güç verdiğine inanıyorum” dedi. 6 yaşındayken başlayan tacizleri duruşmada anlatan Kyle: “Her şeyi inkâr etmiştin. Eğer gerçekten istismara uğradığımı düşündüğüm bir an olursa bunu polise ihbar etmem gerektiğini söylemiştin. Evet Larry. Buradayım. 
Sadece birilerine değil, herkese anlatmak için buradayım. Belki farkına varmışsındır. Küçük kızlar her zaman küçük kalmıyor. 
Büyüyor, güçlü kadınlara dönüşüyorlar ve dünyanı başına yıkmak için geri dönüyorlar” (“156 Kadın”, 2018). 


Olimpiyat şampiyonu judocu Kayla Harrison, mahkemede konuşan cimnastikçi kadınları takdir ettiğini açıkladı. Kendisi de antrenörünün cinsel istismarına uğramış olan Kayla şunları söyledi: “Cinsel istismar çok korkunç. Keşke en büyük düşmanım olmasaydı. Bu tür bir istismar sizi hayatınızın geri kalanın- da etkiliyor. Bu kızlar sonsuza dek yara izleriyle yaşayacaklar. 
Hiçbir hapis cezası bu sorunu çözemez.” Kayla, 2007 yılında antrenörünün cinsel istismarına uğradığında 13 yaşındaydı. 
Kayla, çok sevdiği judoya devam ederek, Olimpiyat şampiyonluğu hedefine tutunarak hayatına devam edebildi. Kayla, 2012 
yılında ABD judo tarihindeki ilk olimpiyat şampiyonu unvanını elde etti. 


Sporda cinsel taciz ve istismar yaş, sportif yetenek, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik durumu, milliyet, ırk, etnisite, sosyal sınıf ve eğitim düzeyi fark etmeksizin tüm sporcuları hedef alabilmektedir. Bütün sporcuların, herhangi bir ayrımcılığa ve kötü muameleye maruz bırakılmaksızın güvenli spor ortamına katılım hakkı vardır. Güvenli spor, her türlü şiddetten uzak, saygı ve eşitliğin hakim olduğu bir spor ortamı olarak tanımlanmaktadır (Mountjoy ve ark., 2015). Bu çalışmada performans sporunu, özellikle kadın sporcular için güvenli olmayan bir ortam haline getiren cinsel taciz ve istismar risk faktörlerini, cinsel 


taciz ve istismar sıklığını ve ilgili politikaları tartışıyorum. Bu tartışmalardan önce, çalışma kapsamında benimsediğim ilgili kavramların tanımlarını ve kapsamlarını sunuyorum. 


Spor, farklı fiziksel kültür pratiklerini kapsayan, bireysel, yerel, ulusal ve uluslararası alanları ve anlamları içeren muazzam derecede büyük bir uzamsal mekânı tarifliyor (Koca, 2016). Spor ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanının ilk uluslararası politika belgesi olan 1994 tarihli Brighton Bildirgesi ve onun güncellenmişi olan 2014 Brighton plus Helsinki Kadın ve Spor Bildirgesi'nde belirtildiği gibi spor, bireye kendini tanıma, kendini ifade etme ve geliştirme, kişisel başarı, beceri kazanma ve yeteneğini gösterme, sosyal etkileşim, eğlence, sağlık ve zindelik fırsatı tanıyan bir etkinliktir (Brighton Plus Helsinki Kadın ve Spor Bildirgesi, 2014). Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin (Council of Europe) 1992 yılında kabul ettiği ve 
2001 yılında güncellediği Avrupa Spor Şartı'nda yapılan tanımda spor; “fiziksel olarak formda olmayı ve ruhsal sağlığı ifade etmek veya iyileştirmek, sosyal ilişkiler oluşturmak veya her düzeydeki rekabette sonuç elde etmek amaçlarıyla, rastlantısal veya organize katılım yoluyla gerçekleşen her türlü fiziksel faaliyet” olarak tanımlanmaktadır (Avrupa Konseyi, 2001). Bu çalışmada sporun kapsamına sadece performans sporu dahil edilmiştir. Performans sporu yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsallaşmış, uluslararası kurumlar tarafından belirlenen standart kurallar çerçevesinde sporcuların yarıştığı bir alandır. 


Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu larafından hazırlanan Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejik Eylemleri Önerisi 2014-2020'de, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, “bir kişiye toplumsal cinsiyeti (toplumsal cinsiyet kimliği/beya- nı) sebebiyle uygulanan şiddet ya da belirli bir cinsiyeti orantısız ularak etkileyen şiddet olarak” tanımlanmıştır (Avrupa Komisyonu, 2014, s. 47). Sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddet, spor kurumlarında farklı kavramlarla birlikte ya da o kavramların altında ele alınmaktadır. Etik kodlar/Spor etiği, güvenli spor ve çovuk koruma bu kavramlardan en sık kullanılanlarıdır. Spor alanında (akademi-uygulama-politika) ortak bir tanım söz konusu olmamakla birlikte alanda kullanılan toplumsal cinsiyet temelli şiddet türleri arasında cinsel taciz, cinsel saldırı, tecavüz, cinsel sömürü, fiziksel şiddet, duygusal-psikolojik şiddet yer almaktadır. Bu türler, birbirini dışlayan değil örtüşen kategorilerdir. 


SPORDA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ 
ŞİDDET SIKLIĞI 


Sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddet politikalarının geliştirilmesine ve bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesine öncülük eden iki önemli isim, Celia Brackenridge ve Kari Fasting’dir. 
Celia özellikle kuramsal model ve politika gelişiminde aktif rol almışken, Kari'nin özellikle farklı ülkelerde bilimsel arastirmaların gerçekleştirilmesinde öncü rol oynadığı söylenebilir. Celia ve Kari'nin çabalarının etkisiyle 20001i yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde (6m., Norveç, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Portekiz, Yunanistan) sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddetin yaygınlığını araştıran nicel araştırmalarda önemli bir artış olmuştur. Araştırmalara göre; Norveçli kadın sporcuların 9o51'inin (Fasting, Brackenridge ve Sundgot-Borgen, 2000), Çek Cumhuriyeti'ndeki kadın sporcuların %79’u ve 4054'ü (Fasting, Brackenridge ve Knorre, 2010), Kanadalı kadın sporcuların 908.6'sı (Kirby, Greaves ve Hankivsky, 2000), Avustralyalı kadın sporcuların 9031'i ve erkek sporcuların %21’i (Leahy, Pretty ve Tenenbaum, 2008) ve İsveçli erkek sporcuların %3.6’s1 ve kadın sporcuların %7’si (Johansson ve Lundqvist, 2017) toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılmaktadır. 


Türkiye'de toplumsal cinsiyet temelli şiddet konulu araştırma sayısı çok azdır. Bu konuda bilinen ilk çalışma Gündüz, Sunay ve Koz'un 2002 tarihli araştırmasıdır. Bu araştırmaya ka: tılan 356 kadın sporcunun 200 (9056,2Y'ü seyirciler, erkek takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından cinsel tacize uğradıklarını belirtmişlerdir. Yıldız'ın (2009) yaptığı araştırmada ise 91 erkek sporcudan 10'u cinsel taciz ve istismarla karşılaştığını belirtirken, araştırmaya katılan 96 kadın sporcudan 64'ü spor yaşamlarında en az bir kez cinsel taciz ve istismara maruz bırakıldıklarını belirtmiştir. Türkiye'de farklı spor dallarından sporcuların katıldıkları bir başka araştırmanın sonucunda, erkek sporcuların %27’si soyunma odalarında cinsel tacize maruz bırakıldıklarını belirtirken, kadın sporcuların %26,3’ti spor alanlarında cinsel tacize maruz bırakıldıklarını belirtmişlerdir. Kadın ve erkek sporcuların cinsel tacize maruz bırakıldıkları kişiler arasında; seyirci, spor alanında tanımadıkları bir kişi, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, idari personel ve masör yer almaktadır (Özen, mir ve Koca, 2018). 


2016 yılında Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen 
büyük ölçekli bir araştırmada Avrupa Birliği üyesi ülkelerde sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddetin doğası ve yaygınlı-Kı araştırılmıştır. 28 ülkenin katıldığı araştırmanın sonucunda, kadınların ve kız çocuklarının spor ortamında erkeklere kıyasla daha fazla toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakıldıkları bulunmuştur (Mergaert, Arnaut, Vertommen ve Lan, 2016). 
Benzer sonuçlara ulaşan çok sayıda araştırma mevcuttur. Örnegin, Brackenridge, Bishopp, Moussalli ve Tapp (2008), medya- da yer almış 159 cinsel taciz vakasını incelemiş ve bu vakaların 108'inde kadın sporcuların ve 45'inde erkek sporcuların cinsel lacize uğradığı sonucuna ulaşmışlardır. Taciz failleri genellikle sporcunun çevresindeki güç ve iktidar sahibi erkeklerdir (Brackenridge, 2001; Fasting, Brackenridge ve Sundgot-Borgen, 2004; l‘itzgerald, Drasgow, Hulin, Gelfand ve Magley, 1997; Rodriquez ve Gill, 2011; Sand, Fasting, Chroni ve Knorre, 2011). Fasting ve arkadaşlarının 2002 yılında gerçekleştirdikleri nitel araştırmanın sonuçları kadın sporcuların, erkek antrenörleri tarafından cinsel tacize maruz bırakıldıklarını göstermektedir (Fasting, Brackenridge ve Walseth, 2002). Bir diğer çalışmada Norveçli elit kadın! sporcuların cinsel taciz deneyimlerini bireysel görüşme- 
| Elit spor, profesyonel spor alanındaki en üst düzeyde aşamadır. Elit sporcu, 


sporu bir meslek olarak seçmiş, üst düzeyde başarılar elde etmiş profesyonel sporcudur. 
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ler yaparak araştıran Fasting ve arkadaşları (2007), cinsel tacizlerin %57’sinin erkek otorite figürleri (antrenör, spor yöneticisi ve masör) tarafından gerçekleştirildiğini bulmuşlardır (Fasting, Brackenridge ve Walseth, 2007). 


Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin bazı türlerinin (özellikle cinsel taciz), diğer türlerden (cinsel saldırı ve fiziksel şiddet) daha yaygın olduğu ortaya çıkmıştır (Mergaert ve ark., 2016). 
Norveçli ve Çek kadın sporcuların en fazla deneyimledikleri cinsel taciz davranışları şunlardır: cinsiyeti sebebiyle sportif performansla dalga geçilmesi, istenmeyen fiziksel temas, tekrarlanan istenmeyen cinsel içerikli bakışlar, beden, kıyafet ve özel yaşam hakkında yorumlar ve şakalar (Fasting ve ark., 2000; Fasting ve Knorre, 2005). Türkiye'de gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadın sporcuların en sık maruz bırakıldığı ilk üç cinsel taciz davranışı rahatsız edici hitaplar, kadının sevgilisiyle/partneriyle ilgili ısrarlı sorular sorulması ve cinsiyetçi sözler söylenmesidir (Özen ve ark., 2018). Türkiye'de gerçekleştirilen bu araştırmanın sonucunda kadın sporcular arasında cinsel saldırıya maruz bırakılanların olduğu da ortaya çıkmıştır. Cinsel saldırı, rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Araştırmaya katılan 43 kadın, rızası olmadan bedenlerinin herhangi bir yerine dokunulduğunu, 25 kadın rızası olmadan öpülmeye/ sarılmaya ve 12 kadın cinsel ilişkiye zorlanmaya maruz bırakıldıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan erkek sporcuların da birçok cinsel taciz ve saldırı davranışına maruz bırakıldıkları ortaya çıkmıştır. Erkek sporcuların en sık maruz bırakıldığı ilk üç cinsel taciz davranışı ise rahatsız edici hitaplar, bedeniyle ilgili cinsel içerikli sözler ve cinsel yaşamıyla ilgili sorulardır. 60 
erkek sporcu rızası olmadan bedenlerinin herhangi bir yerine dokunulduğunu, 61 erkek rızası olmadan öpülmeye/sarılmaya maruz bırakıldığını ve 42 erkek cinsel ilişkiye zorlandığını belirtmiştir. 
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SPORDA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ 
ŞİDDET RİSK FAKTÖRLERİ 


Sporda toplumsal cinsiyet temelli risk faktörlerini anlayabilmek için bu alanın özünü oluşturan pratikleri ayırt edebilmek önemlidir. Spor alanını diğer alanlardan ayıran en önemli iki özelliği; içerdiği fiziksellik (physicality) ve bedenselleşmiş pratiklerdir (embodied practices). Fiziksellik kavramı, spor alanındaki fiziksel aktiviteler yoluyla bedenin deneyimlenmesini ya da benliğin fiziksel deneyimlerini ifade etmektedir (Koca, 2016). Bedenselleşme, doğal/fiziksel benliğin kültürel pratikler tarafından kurgulanmasıdır ve spor alanında antrenmanlar ve yarışmalar gibi pratikler aracılığıyla bedenselleşmiş benlikler yeniden üretilir. 
Spor bilimleri alanında beden, çeşitli antrenman yöntemleri ve ilaç kullanımı gibi yardımcı programlarla düzenlenebilen, fiziksel yeterliliğin ya da fiziksel mükemmelliğin üst düzeyde belirleyici olduğu bir yapı olarak ele alınır (Koca, 2006). Sporcu bedenin yaratılmasına hizmet eden bu pratikler başka bir ifadeyle sporcu bedene yapılan bu müdahaleler, bedeni kültürel ve sosyal inşasından koparıp fizikselliğin sınırlarına hapseden çarpıtılmış bir parçalanmış algı oluşumuna neden olurken, alanın birincil eyleyicileri olan sporcuların bedenlerinin nesneleştirilmesini de beraberinde getirir (Koca, 2016). Foucault'nun (1975) tariflediği itaatkâr beden (docile body) olan sporcu bedenleri, spor pratikleri aracılığıyla düzenlenerek kontrol altına alınır. Sporcu bedenin bu özellikleri ve spor pratiklerinin bu işlevi, toplumsal cinsiyet temelli şiddet risk faktörlerinin anlaşılmasında dikkate alınması gereken arka plandır. 


13 yaşındayken antrenörünün cinsel istismarına maruz bırakılan judocu Kayla Harrison, 2012 yılındaki röportajında yaşadığı cinsel istismarı şu sözlerle ifade etmiştir, “Yanlış bir şey yaptığımı hissettim ve eğer o hapse girerse benim de başım derde girecekti. Gerçek bir ilişki olduğunu düşünmüştüm - beni sevdi ve onu sevdim. Onunla evleneceğimi sanıyordum.” Kayla'nın sözleri, sporda cinsel taciz ve istismar risklerinin en başında 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gelen antrenör-sporcu ilişkisinin içeriğine işaret etmektedir. 
Sporcular, üst düzey rekabet içeren yarışma sporlarının duygu yoğun ortamlarında önemli oranda zaman geçirmektedirler. 
Özellikle elit sporcular, yılın büyük bir çoğunluğunu yurtiçinde ve dışında müsabakalarda ve kamplarda geçirmektedirler. Müsabakalarda, antrenmanlarda ve kamplarda sporcunun yanında bulunan antrenör, onun performansını inşa eden en önemli aktördür. Sporcunun atletik performansının bir numaralı sorumlusu olması sebebiyle önemli bir statü, güç ve otorite sahibi olarak antrenör, sporcuyla fiziksel ve duygusal yakınlığı içeren bir ilişki içerisindedir (Stirling ve Kerr, 2008). Spor, yalnızca aile içinde veya bakım evleri ortamlarında görülebilecek derecede kişiler arası yakınlığı, antrenör ve sporcu ilişkisinde teşvik eder (Brackenridge, 2001). Bu yakınlık, sporcu için kendi gücünün ve karar verme hakkının elinden alınabildiği izole bir kontrol ilişkisinin içinde bırakılma riskini taşıyabilmektedir. Sporcunun antrenöre bağımlılığı, yakınlığı ve güveni cinsel taciz ve istismar risk faktörüdür (Cense ve Brackenridge, 2001). Antrenör-sporcu yakınlığının en fazla olduğu spor ortamı, performans sporudur ve cinsel taciz ve saldırı, elit sporda daha yaygındır (Fasting ve ark., 2010; Vertommen, Schipper van Veldhofen, Hartill ve Van Den Eede, 2015). 


İstismar içeren ilişkilerin merkezinde yer alan grooming, sporcuyu cinsel davranışta bulunmak için ikna etmek ya da zorlamak için kullanılan stratejidir. Grooming, kişiler arası engellerin sistemli olarak yıkılmasından önce yavaş yavaş güvenin kazanılmasını içerir. İstismar eyleminin karşılıklı rızaya dayalı olduğu ve sporcunun işbirliğinin olduğu izlenimini sağlar. 
Elit sporcular, istismarcıları şikayet etmekte zorlanırlar çünkü onlara güvenirler ve hatta onları severler (Brackenridge ve Fasting, 2005). Judocu Kayla Harison da antrenörüne olan sevgisi ve onunla evleneceğini düşünmesi sebebiyle yaşadığı istismarı uzun süre kimseye açıklayamadı. 


Sporda, grooming sporcunun antrenörüne (veya başka bir otorite figürüne) olan güveninin kademeli olarak artmasıyla 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kolaylaştırılır. Antrenör, sporcuya başarıya ulaşma ve madalya kazanma gibi somut sonuçlara ulaşma fırsatı sunar. Bu süreç, aynı zamanda özel olma, yüksek özgüven, güven, üstünlük ve güvenlik hissi gibi maddi olmayan ödülleri içerir. Antrenör, bir ebeveyn gibi sporcunun bakımını sağlar ve sporcunun giderek kendisine bağımlı hale geldiği disiplin ve duygusallık karışımı bir ortam sağlar. Neticede sporcu, takımdan uzaklaştırılması, ödüllerin elinden alınması gibi tehditlerle istismar eylemini şikâyet edemeyecek bir pozisyonda bırakılır (Brackenridge ve Fasting, 2005). Diğer taraftan araştırmalar, psikolojik istismar içeren antrenör uygulamalarının normalleştirilmesinin ve seyirci kalma etkisinin taciz ve istismarın ifşa edilmesini ve yardım arayışını engellediğini göstermektedir (Brackenridge, 2001; Kirby ve ark., 2000). 


Bella'nın öyküsü, 13 yaşındaki bir kız sporcunun antrenörü tarafından nasıl cinsel istismara hazırlandığını ve nasıl istismar edildiğini anlatıyor. Bella'nın öyküsü, yarışmacı? spor ortamında yapısal koşulların ve güç ilişkilerinin gömülü olduğunu, özellikle antrenörün sahip olduğu gücün, cinsel istismarın yaşanmasına olanak veren benzersiz bir sosyo-kültürel bağlam sunduğunu gösteriyor (Owton ve Sparkes, 2017). Bella, antrenörünü gücü temsil eden bir baba figürü olarak tanımlıyor ve antrenörünün sporcular tarafından saygı duyulan bir otorite olduğunu söylüyor. Bella'nın antrenörünün uyguladığı cinsel istismara hazırlama stratejileri ve cinsel taciz davranışları şunlardır: zayıf sporcu bedeniyle dalga geçme, gücünü kullanarak yakın ilişki kurma, evine davet etme, *18 film izletme, masaj yaptırma ve masaj yapma, erkek arkadaşı olmasına izin vermeme, özel hayatını kontrol etme vb. 


Cinsel taciz ve istismar öykülerinin bazılarında ortak olan noktalardan birisi antrenörün yüksek sosyal statüsüdür. Mic- 


2 Yarışmacı spor ortamı, spor yarışmalarının yapıldığı spor ortamlarını tanımlıyor. 
Serbest zamanlarda eğlenme ya da sağlık amacıyla yapılan spor ortamlarından ziyade çeşitli spor kurumları tarafından düzenlenen, belirli kurallara bağlı gerçekleştirilen yarışmaların olduğu spor ortamıdır. 
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higan State Üniversitesi beyzbol takımında oynayan Carrie Hogan'ın sözleri de istismar faili Nassar'ın cimnastik dünyasında ne kadar önemli bir isim olduğunu gösteriyor: “Tedavi ettiği Olimpik cimnastikçilerin imzalı fotoğraflarını hatırlıyorum. 
En iyinin en iyisiydi. Cimnastik dünyasında tanrı diyorlardı.” 
Nassar'ın bu pozisyonu önemli bir risk faktörü. Nassar'ın kendilerine yaptıklarını anlatan kadınların büyük kısmı, eski doktorun elde ettiği üst düzey statü nedeniyle yaşadıklarını anlatamadıklarını söylediler. Sporcunun çevresindeki kişilerle (antrenör, yönetici vb.) ilişkisinde her zaman bir güç farklılığı vardır. Fakat bu güç farklılığı, antrenör-sporcu ilişkisinin yakınlığı ve sporun fizikselliği birlikte ele alındığında en önemli cinsel taciz ve istismar risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. 


2016 tarihli IOC Sporda Taciz ve İstismar Görüş Bildirgesi’nde, 
antrenör ve spor ilişkisinin dışındaki sporda cinsel taciz ve istismar risk faktörleri olarak yoğun spor pratiği ve rekabetin talepleri, çocuk sporculara medyanın ilgisi, sporcu işe alım uygulamaları, çocuk sporcuların uzaktaki bir eğitim tesisine taşınması, fiziksel ölçüm ve biyolojik pasaport gerektiren uygulamalar, değişiklik içeren eğitim yerleri ve zamanları, spora katılım nedeniyle aile veya okul topluluklarından ayrılma ve bezdirme pratikleri belirtilmiştir (Mountjoy ve ark., 2016). Bu bildirgede, engelli sporculara özel olabilecek risk faktörlerine de yer verilmektedir. Örneğin, engelli sporcuların kişisel bakımlarına olan bağımlılıklarının (iletişim gereksinimleri, seyahat gereksinimleri ve rekabet lojistiği) kötüye kullanılması ve antrenör-sporcu ilişkisindeki rollerin ve sorumlulukların ve varsa bakıcı-sporcu ilişkisinin bulanıklaştırılması risk faktörlerinden bazılarıdır. 
Engelli sporcularla gerçekleştirilen araştırma sayısı çok sınırlı olmakla birlikte, bu araştırmalar engelli sporcuların psikolojik, fiziksel ve cinsel tacize maruz bırakılma riskinin diğer sporculara kıyasla iki ya da üç kez fazla olduğunu göstermektedir (Vertommen ve ark., 2015). 

Cinsel taciz ve istismar, tüm spor dallarında görülebilmektedir. Spor dalının gerektirdiği kıyafet, dokunma ve spor türü 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cinsel taciz ve istismar için risk faktörü değildir (Fasting, Brackenridge ve Sundgot-Borgen, 2004; Fletcher, 2013). Sporcunun performansında ve kariyerinde ilerleme oldukça psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet deneyimleme riskinde bir artış olmaktadır (Fasting ve ark., 2010; Vertommen ve ark., 2015). Cinsel taciz ve istismar riski güvenlik önlemlerinin (etik kodlar, güvenli spor politikası vb.) olmadığı ortamlarda ve sporcu yaralanabilirliğinin yüksek olduğu gruplarda (küçük yaş gruplarında) daha yüksektir (Brackenridge, 2001; Brackenridge ve Kirby, 1997). 
Ayrıca araştırmalar, cinsel taciz ve istismarın soyunma odalarında, spor sahasında, uzak seyahatlerde, antrenörün evinde ya da arabasında ve özellikle alkolün yer aldığı sosyal ortamlarda olabildiğini göstermektedir (Cense ve Brackenridge, 2001; Crosset, 1999). 


LGBTİ* sporcuların cinsel taciz ve saldırıya uğrama riski daha fazladır (Kirby, Demers ve Parent, 2008). Denison ve Kitchen tarafından 2015 yılında yayınlanan “Out on the Fields” isimli araştırma, homofobi ve spor konulu ilk uluslararası çalışmadır. 
Farklı ülkelerden (UK, ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada ve İrlanda) kendisini LGBTI+ olarak tanımlayan 9500 sporcunun katıldığı araştırmanın sonucunda, en yüksek sözel şiddeti İrlandalı sporcuların (%89 lezbiyen, 4083 gey, 9071 heteroseksüel) yaşadığı sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, %20 gey, %18 lezbiyen ve “ol heteroseksüel sporcu fiziksel şiddete maruz bırakıldıklarını belirtmiştir. 


ULUSLARARASI SPORDA TOPLUMSAL 
CINSIYET TEMELLİ ŞİDDET POLİTİKALARI 


Uluslararası spor politikaları ve özelde sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddet politikaları dört farklı eksende gerçekleştirilmektedir: Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Kurumları (Konsey/ Parlamento/Komisyon), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve kadın ve spor sivil toplum örgütleri. Sporcu ve bilim insanı sıfatlarını taşıyan spor feministlerinin kuruculuğunu ve aktif 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üyeliğini yürüttükleri IWG (Intemational Working Group on Women and Sport — Uluslararası Kadın ve Spor Çalışma Grubu) ve IAPESGW (International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women - Uluslararası Kadınlar ve Kız Çocukları için Spor ve Beden Eğitimi Derneği) gibi sivil toplum örgütleri, uluslararası politikaların gerçekleştirilmesinde büyük rol oynamaktadırlar. Bu bölümde sunulan uluslararası toplumsal cinsiyet temelli şiddet politikaları, onların ürettikleri bilimsel bilgi ve politikalar tarafından şekillendirilmiştir. 


2016 yılında Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen 
araştırmanın sonucunda, son 20 yılda sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddete özgü yapılan politika önerilerinin önleyici ve koruyucu eylemlere odaklandığı belirtilmektedir. Önleyici politikalar, kadınların ve erkeklerin davranışları bakımından sosyal ve kültürel yapıdaki değişiklikleri teşvik etmeye yönelik eylemleri ifade eder. Bu eylemler arasında farkındalık arttırıcı girişimler, eğitim materyallerinin geliştirilmesi, profesyonellerin eğitimi yer alır. Uluslararası politikaların büyük bir çoğunluğunun ekseni önleyici politikalar etrafında kuruludur. İkinci kavram olan koruyucu faaliyetlerin temel amacı ise potansiyel taciz mağdurlarının güvenliğini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu politikalarda çocuk, genç ve kadınlara özel bir dikkat verilmektedir. Homofobik şiddet ise çok yakın tarihli Avrupa Komisyonu ve IOC politikalarında yer almaya başlamıştır (Mergaert ve ark., 2016; Mountjoy ve ark., 2016). 


BM Politikaları 


1978 yılında yayınlanıp 2015 yılında yeniden düzenlenen BM 
Beden Eğitimi, Fiziksel Aktivite ve Spor Şartı, beden eğitimi ve spora katılımın temel bir insan hakkı olduğunun belirtildiği ilk belgedir (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 1978). Yeni versiyonunda, sporun toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önlemede önemli bir rol oynadığı vurgulanmıştır. 2013 yılında düzenlenen V. Uluslararası UNES-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CO Konferansı sonrasında yayınlanan Berlin Deklarasyonu'nda ise kapsayıcı spor ortamı, cinsel taciz ve şiddettin olmadığı bir ortam olarak tanımlanmıştır (UNESCO, 2013). 2018 tarihli Kazan Eylem Planı'nda farklı başlıklar altında (örn., sporcuların, izleyicilerin, çalışanların ve diğer grupların güvenliği; çocukların, gençlerin ve diğer yaralanabilir grupların korunması) kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ve cinsel sömürünün önlenmesine yer verilmiştir (UNESCO, 2018). IV. Eylem olan Kadın, Spor, Beden Eğitimi ve Fiziksel Aktivite alanında Küresel İzleme Aracının Geliştirilmesi kapsamında toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi amaçlanmıştır. 


Avrupa Politikaları 


Avrupa kurumları bünyesinde geliştirilen spor politika belgelerinin yanı sıra kadın ve spor konusuna özelleşmiş politika belgelerinde (şart, karar vb.) toplumsal cinsiyet eşitliği bir norm olarak benimsenmekte ve kadınların eşit ve güvenilir bir ortamda spor yapabilmesinin sağlanmasına yönelik politikalar önerilmektedir. İlk olarak 1992 tarihinde yayınlanan ve 2001 yılında yeninden düzenlenen Avrupa Spor Şartı'nın bir maddesinde sporcuların güvenliği ve bütünlüklerinin korunması bağlamında çocukların, gençlerin ve kadınların cinsel taciz ve istismardan korunması gerekliliği belirtilmektedir (Avrupa Konseyi, 
1992/2001). Avrupa Spor Şartı'nın bir tamamlayıcısı olan 2001 
tarihli Avrupa Spor Etiği Kuralları'nda çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik cinsel taciz ve istismar konusunda spor kurumlarının sorumlulukları vurgulanmaktadır (Avrupa Konseyi, 2001). 2002 Kadın ve Spor Konulu 2280 Sayılı Avrupa Parlamentosu Kararları'nda ise liderlik ve medya gibi alanlarda kadınların temsiliyetinin arttırılmasıyla birlikte sporda kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelede Bakanlar Komitesi'ne çağrıda bulunulur (Avrupa Parlamentosu, 2002). 
Avrupa Konseyi, 2000 tarihli Sporda Kadınlara, Gençlere ve Çocuklarla Yönelik Cinsel Taciz ve İstismarın Önlenmesi (Resolution No.3/2000) belgesiyle üye devletlere ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak kendi ülkelerinde ulusal düzeyde araştırma yapmak ve veri toplamak çağrısında bulunmuştur (Avrupa Konseyi, 2000). Sporda Lezbiyenler ve Gayler Hakkında Parlamento Meclisi 1635 nolu Öneride ise sporda homofobi- nin, ırkçılık ve diğer ayrımcılık türleriyle aynı muameleye tabii tutulması gerektiği vurgulanmıştır (Avrupa Konseyi, 2003). 


2003 yılında Avrupa Parlamentosu Kâdın ve Spor Konulu 
Çözüm Belgesi'nde, üye devletler ve spor federasyonları çalışma hayatında cinsel tacizle ilgili mevzuatı yürürlüğe koyarak, istismar riski ve ilgili yasal eylemler konusunda sporcuları ve ailelerini bilgilendirerek, spor kurumlarındaki personele eğitim vererek, cezai işlemleri uygulayarak sporda cinsel taciz ve istismarın önlenmesi ve yok edilmesi için önlemler uygulayabilecekleri ifade edilmiştir (Koca, 2018). 2005 yılında Avrupa Konseyi Sporda Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaşma Hakkında Önerilerde (CM/Rec (2015)2), üye ülkelerin sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önleyici politikaların izlenmesi, konuya dair farkındalığın arttırılması, prosedürleri içeren etik kodların uygulanması konusunda üye devletlere görevler verilmiştir (Avrupa Konseyi, 2015). Bu iki belge, sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede önleyici ve koruyucu politikalara vurgu yapan önemli belgelerdir. 


Avrupa Komisyonu Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2014- 
2020 Stratejik Eylem Planı'nda spor ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları kapsamında geliştirilmesi gereken dört öncelikli alandan birisi, “sporda cinsel şiddetle mücadele ve cinsel şiddetin önlenmesinde sporun rolü” olarak belirlenmiştir (Avrupa Komisyonu, 2014). Sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddet konusu Avrupa bünyesinde önemli bir ilerleme kaydetmişken Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yarısından daha azı toplumsal cinsiyet temelli şiddet ulusal politikası geliştirmiştir (Mergaert ve ark., 2016). Sayıca az olan bu politikalar arasında en yaygın olanı spor kurumlarının ve antrenörlerin hedeflendiği farkındalık arttırıcı ve kapasite geliştirici uygulamalardır. Promosyon 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materyalleri, istatistikler, etkileşimli senaryolar, araç kitleri ve rehberler, konferanslar, kampanyalar ve eğitimler en sık kullanılan araçlardır. Bu politikalarda, spor kurumlarının cinsel taciz ve saldırının önlenmesinde lider rolüne sahip oldukları vurgulanmaktadır (Mergaert ve ark., 2016). 


IOC Politikaları 


IOC, dünyada sporu yönlendiren merkezi bir lider rolü oynamaktadır. BM, Avrupa kurumları ve kadın ve spor sivil toplum örgütleri tarafından yayınlanan uluslararası spor politika belgelerinde IOC yaklaşımına ve belgelerine atıf yapılarak ilkeler, normlar, standartlar ve göstergeler belirlenmiştir (Koca, 2018). 
IOC'nin önemli görevleri arasında; “kadınları sporun tüm düzeylerinde ve tüm durumlarında kadın-erkek eşitliği ilkesinin uygulamaları dikkate alınarak cesaretlendirmek ve spordaki yerlerinin yayılmasını sağlamak” yer almaktadır (International Olympic Committee [IOC], 2007). Sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele, ICO tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının önemli bir bileşeni olarak düşünülmektedir. Bu doğrultuda IOC, 200011 yılların başından günümüze sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesindeki sorumluluğuna dair kurumsal taahhüdünü önemli girişimlerle sürdürmektedir. 


IOC'un cinsel taciz ve istismar politikalarının geliştirilmesine spor sosyoloğu ve eski sporcu/ antrenör olan Celia Brackenridge ve Kari Fasting danışmanlık yapmışlardır. 2006 yılında düzenlenen IOC Sağlık Komisyonu Sporda Cinsel Taciz ve İstismar konulu bir konferansın ardından yayınlanan 2007 tarihli IOC Sporda Cinsel Taciz ve İstismar Görüş Bildirgesi’nin amacı, etkili önleyici politikaların teşvik edilmesi yoluyla sporcuların sağlığının geliştirilmesi ve korunmasıyla birlikte sporcuların çevresindeki insanlarda bu problemlere dair farkındalığın arttırılmasıdır. Bildirgede, cinsel taciz ve istismar türlerini ve risk faktörlerini ortaya koyan bilimsel araştırmalarla birlikte önleyici politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik öneriler ve iyi uygulama 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örnekleri sunulmaktadır. Öneriler arasında, spor kurumlarının cinsel taciz ve istismarı önleyici politika ve prosedürleri geliştirmesi ve uygulaması, uygulamaların izlenmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi ve konuyla ilgili bilimsel araştırmaların desteklenmesi yer almaktadır. 2008 yılında Uluslararası Paralimpik Komite de, IOC görüş bildirgelerindekine benzer bir içerikte Sporda Cinsel Taciz ve Saldırı Görüş Bildirgesi'ni yayınlamıştır (International Paralympic Committee [IPC], 2008). Bildirgede güvenli spor ortamının oluşturulmasında cinsel taciz ve saldırının yok edilmesine yönelik önlemlerin alınması gerekliliği vurgulanmaktadır. IOC, 2007 Görüş Bildirgesine yeni kanıtlar (psikolojik, fiziksel ve ihmal) ekleyerek 2016 yılında Sporda Taciz ve İstismar Görüş Bildirgesi isimli bir bildirge daha yayımlamıştır (Mountjoy ve ark., 2016). Bildirgede, bilimsel araştırmaların bütün sporcuların taciz ve istismara maruz bırakıldıklarını fakat ELİT, engelli, çocuk ve LGBTİ*arın daha yüksek risk altında oldukları, psikolojik istismarın en sık rastlanan istismar türü olduğu ve sporcuların da failler arasında yer aldıkları belirtilmiştir. 


2017 yılında geliştirilen IOC Spor Alanındaki Taciz ve İstismardan Sporcuların Korunması Araç Kiti (IOC, 2017), uluslararası spor federasyonları ve milli olimpiyat komitelerinin kendi spor dallarında ve politika alanlarında sporcuların taciz ve istismardan korunmasına yönelik politika ve prosedürleri sunmaktadır. 
Spor kurumlarında sporcuların taciz ve istismardan korunması üç alanda ele alınmaktadır: Politika ve prosedürlerin gelistirilmesi, önleme mekanizmaları ve taciz ve istismar bildirimlerinin yönetimi. Taciz ve istismarı önleyici politikalar, milli olimpiyat komitelerinin çeşitli komisyonlarında (sağlık, sporcu, kadın ve spor, etik ve hukuk) uygulanabilecek düzeyde hazırlanmıştır. 


IOC'nin bu politikalarının milli olimpiyat komiteleri tarafından ne derece uygulandığını değerlendirebilecek bağımsız bir izleme mekanizması bulunmamaktadır. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından cinsel şiddetin önlenmesine yönelik bir politikanın geliştirilip uygulandığına dair herhangi bir bilgi internet sayfasında ve ilgili dokümanlarında bulunmamaktadır. 
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İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 


Aşağıda sunulan iyi uygulama örnekleri, yukarıda sözü edilen uluslararası politikaların benimsendiği kurumlar tarafından gerçekleştirilen örneklerdir. Ayrıca bu örneklerden bazıları uluslararası alanda mücadele eden kurumlar tarafından iyi örnek olarak kabul edilmektedir. Bunların dışında iyi örnekler bulunmakla birlikte bu ömeklerin dahil edilmesinin bir diğer sebebi, farklı kurumsal düzeyde (ulusal-uluslararası) ve farklı nitelikte (kurumsal politika, eğitim) olmalarıdır. 


Norveç Sporda Cinsel Taciz ve İstismarı Önleme Rehberi 


Norveç Milli Olimpiyat Komitesi, Paralimpik Komitesi ve Spor Konfederasyonları tarafından benimsenen Norveç Sporda Cinsel Taciz ve İstismarı Önleme Rehberi, ulusal spor kurumları tarafından geliştirilen iyi politika örneklerinden birisidir. Norveç spor politikasında “açık ve kapsayıcı spor” olarak tanımlanan Norveç sporunda, toplumsal cinsiyet, etnik köken, dini inanç, cinsel yönelim ve engellilik durumuna bakılmaksızın ayrımcılık ve tacize karşı sıfır tolerans olduğu vurgulanmıştır. Rehberde, sporda cinsel taciz ve istismar davranışları, riskleri ve olumsuz sonuçlarıyla birlikte cinsel tacizi önleme politikası kapsamında spor kurumlarında uygulanması gereken kurallar ve şikayet prosedürüne yer verilmiştir (Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederations of Sports [NOPCCS], 2010). 


IOC SHA (Sexual Harrassment and Abuse) 


IOC SHA (sexual harrassment and abuse), sporda cinsel taciz ve istismar konulu IOC internet sayfasidir.? Altı dilde yayimlanan site spor kurumlarını, antrenörleri ve sporcuları hedef almaktadır. Sitenin amacı, cinsel taciz ve istismar, homofobi ve 


3 Söz konusu internet sitesinin adresi: http://www.olympic.org/sha 
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bezdirme/hazing konularında farkındalık yaratmaktır. İnteraktif eğitim videoları, önleyici mekanizmalarla ilgili dokümanlar bulunmaktadır. Sitenin çok dilli olması ve eğitim içeriklerinde farklı kimliklere (çocuk, genç, kadın ve erkek, LGBTİ sporcular, amatör ve profesyonel sporcular) yer vermesi güçlü yanlarıdır. 


Kurallarıyla Oyna (Play by The Rules) 


2001 yılında Güney Avustralya Spor ve Rekreasyon Birimi tarafından geliştirilen sporda ayrımcılık, cinsel taciz ve çocuk koruma konulu eğitim ve bilgi içerikli internet sitesidir.* Spor kurumlarının ayrımcılık ve tacizle mücadelede kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkede çok sayıda kurum, bu siteyi çevrimiçi eğitim ortamı olarak kullanmaktadır. 


TÜRKİYE'DE DURUM 


Türkiye'de spor kurumlarında (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları) sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önleme politikası bulunmamaktadır. Son yıllarda bir kaç spor federasyonunun antrenör eğitim programında cinsel taciz ve istismar konuları yer almaya başlamıştır. 
Spor alanındaki ilk eğitimlerden birisi sayılabilecek eğitim, 2014 
yılında Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım kampında antrenörlere ve sporculara verilen cinsel taciz eğitimidir. Son iki yıldır Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Antrenör Gelişim Seminerleri kapsamında sporcu koruma ve güvenli spor genel başlığı altında yer alabilecek cinsel taciz ve istismar eğitimleri verilmektedir. 

Ülkemizde, sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddet alanında gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin, Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KAS- 
4 Söz konusu internet sitesinin adresi: http://sport-respects-your-rights.eu/ 

sportunion-osterreich 
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FAD) ve Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi işbirligiyle 2017 yılında düzenlediği Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı Sempozyumudur. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, özellikle futbol maçlarında ve tribünlerde gerçekleşen cinsel şiddete yönelik önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu sempozyumda futbol alanında ortaya çıkan cinsel şiddetin çözümüne yönelik çok boyutlu tartışmalar yürütülmüştür (Çiftçi, Özz ve Buse, 2018). 

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi isimli proje kapsamında, Türkiye'deki spor politikalarının izlenmesinde kullanılabilecek sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddet göstergeleri geliştirilmiştir (Koca, 2018). Bu çalışmada, BM, Avrupa Konseyi, kadın ve spor alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ve konuyla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar dikkate alınarak Türkiye için göstergeler geliştirilmiştir. Bu göstergelerden bazıları şunlardır: Sporda cinsel taciz ve istismar sıklığının cinsiyete ve spor dallarına göre oranı, cinsel taciz ve istismarı önlemeye yönelik politikası olan kurum sayısı, cinsel taciz ve istismarı önleme eğitimi alan sporcu sayısı, spor alanında cinsel taciz ve istismar verilerinin toplandığı spor kurumu sayısı. 


SONSÖZ 


Bu çalışma kapsamında sporda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet içeriğinde ele alınan cinsel taciz ve istismar, sporun en önemli sorunlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Sporcu geçmişi- ne sahip spor bilimciler tarafından çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarla açığa çıkarılan ve görünür kılınan cinsel taciz ve istismar, bugün uluslararası spor kurumlannın en önemli politikalarından birini oluşturmaktadır. Spor bilimleri ve spor kurumları alanındaki birbirini besleyen gelişmelerin, cinsel taciz ve istismar yaşayan sporculara destek ve güven verdiğini hem politikaların içeriğinden hem de medyaya yansıyan olaylardan anlayabiliyoruz. Aralarında dünya spor tarihine adını yazdıranların da bulunduğu kadın sporcular yaşadıkları deneyimleri hem mahkemeye hem de medyaya taşımaya devam ediyorlar. 


Dünya spor tarihine Lary Nassar vakası olarak geçen olay, aslında aynı deneyimi yaşamış kadın sporcuların dünyaya örnek olmuş bir dayanışma örneğidir. 12-13 yaşındayken Nassar tarafından cinsel istismar edilen cimnastikçi Gwen Anderson, bugün aynı yaştaki kız çocuklarının öğretmeni olarak kendisini onların koruyucusu olarak görüyor: “12, 13, 14 yaşlarındaki kız çocuklarıyla her gün çalışıyorum. Onları her görüşümde o yaşlarda bizlerin ne kadar genç ve savunmasız olduğumuzu bir kez daha anlıyorum. Onlara bakıyorum ve “Ben onların koruyucusuyum’ diyorum.” Mahkeme sürecinde Nassar hakkında herhangi bir şikayette bulunmayan, dört Olimpiyat madalyası bulunan cimnastikçi Simone Biles, #BenDe (#MeToo) kampanyası kapsamında bir paylaşımda bulunmuştur. Twitter paylaşımında Larry, Nassar tarafından tacize uğradığını dile getirebilmesinin çok zor oldugunu ancak bunu anlatan diğer sporcular sayesinde bugün konuşabildiğini yazmıştır. Bu paylaşımında Nassar'ın “hayat sevgisi ve neşesini çalmasına izin vermeyeceğini” söylemiştir: “Öykümü paylaşmamda çekimser olmama yol açan çok fazla neden vardı, ancak artık benim suçlu olmadığını biliyorum. Çok uzun bir süre boyunca, “Çok mu naifim? Acaba benim suçum mu?” dedim. Artik bu soruların cevaplarını biliyorum. Hayır. Hayır, benim suçum değildi. Larry Nassar, ABD cimnastik Takımı ve diğerlerine ait olan bu suçu taşımamalıyım, taşımayacağım.” (“Hayır”, 2018). 

Sporun tüm dünyayı kapsayan popülerliği ve medyanın giicüyle birlikte performans sporunun uluslararası kurumsal boyutunun olması, cinsel taciz ve istismar vakalarının tüm dünyada ve kaçınılmaz olarak Türkiye'de bilinirliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'deki spor yöneticileri, antrenörler ve sporcular cinsel taciz ve istismarın bir sorun olarak alanlarındaki varlığını kısmen bilmekle birlikte ne yazık ki spor kurumları tarafından bu soruna gerekli önem verilmiyor. 
Türkiye'de sporda toplumsal cinsiyet temelli şiddet verisinin yok denecek kadar az olması sorunun ciddiyetinin anlaşılmasının önündeki temel engellerden birisidir. Araştırma verileri, sorunun görünürleşmesini sağlayacak ve ilgili spor politikalarının geliştirilmesine zemin hazırlayacak önemli kanıtlardır. Bu sebeple, özellikle spor kurumları tarafından desteklenen araştırmalara öncelik verilerek kurumsal veriler tutulmalıdır. 


Türkiye'deki spor federasyonları uluslararası spor federasyonlarına bağlıdırlar ve onların politika belgelerine uyma sorumlulukları vardır. Bu belgelerin Türkçeye çevirilerinin yapılarak kurumsal web sayfalarında paylaşılması kurumsal taahhüdün bir göstergesidir. Bununla birlikte antrenör eğitimlerine toplumsal cinsiyet temelli şiddetin dahil edilerek bu belgelere referans gösterilmesi belgelerin bilinirliğiyle birlikte işlerliğini arttıracaktır. 


Türkiye'deki spor alanındaki toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önleyici faaliyetler çok sınırlı olmakla birlikte uygulanmaya başlanmıştır. Bu faaliyetlerin içeriğinin zenginleştirilerek sayısının arttırılmasıyla birlikte bir süre sonra izleme ve değerlendirmesinin yapılması da gerekmektedir. Ayrıca, koruyucu faaliyetlerin kurumsal bir sorumluluk kapsamına alınıp alınmadığına dair şeffaf bir politika bulunmamaktadır. 


Yukarıda sunulan önerilerle birlikte en önemli engel, Türkiye'deki spor kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir norm olarak benimsenmemesidir. Bu çalışmada sunulan tüm uluslararası spor politikalarında ve uluslararası spor kurumlarında (spor federasyonları ve IOC) toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir norm olarak benimsenmiştir. Türkiye'de spor kurumlarında kadınların ve tüm bireylerin her türlü şiddetten uzak, eşit ve güvenilir bir ortamda spor yapabilmesinin koşullarından birisi toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesidir. 
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KAMUSAL ALANDA GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK 
İÇİN MESLEK GEREĞİ SİLAHLANMAK: 

PEKİ YA ÖZEL ALANDA KADINLARIN CAN 
GÜVENLİĞİ?* 
Gizem Pehlevan 
İlknur Yüksel-Kaptanoğlu 


Kadınlara karşı şiddet ile mücadele konusunda, Türkiye'nin önemli yasal kazanımlarından olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” çeşitli argümanlar öne sürülerek eleştirilmesi son dönemin önemli gündem konularından biri. Meslek gereği silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alma hakkı olan meslek mensuplarının kadınlara şiddet uygulaması halinde 6284 sayılı Kanun uyarınca silahlarına el konulmasına ilişkin uygulamalar, meslek mensuplarının görevini yerine getirmesinde engel teşkil edeceği ve kendi can güvenliğini tehlikeye atacağı konusu da bu argümanlardan biri. Biz de bu çalışma ile kadınlara karşı şiddet durumunda meslek mensuplarının silahlarına el konulmasına ilişkin eleştirilere nitel bir araştırmanın bulgularına dayanarak bazı cevaplar sunmak istedik. Bu bağlamda, “Bireysel Silahlanmanın Kadın Cinayetleri Üzerindeki Etkisinin Alandaki Uzmanların Görüşleri ile Değerlendirilmesi” başlıklı tez çalışması kapsamında uzmanlarla yapılan derinlemesine görüşmelerde dile getirilen meslek mensuplarının silahlanmasına yönelik görüşleri paylaşarak güncel tartışmalara bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Özel alanın politik olmasının altını çizerek şu soruları tartışıyoruz: Kamusal alanda asayiş ve güvenliği sağlamak ve halkın can güvenliğini garanti altına almakla görevli olan kolluk kuvvetleriile kendi can ve mal güvenliğini korumak adına silahlanan mes- 


* Bu çalışma, 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlanmış olan “Bireysel Silahlanmanın Kadın Cinayetleri Üzerindeki Rolünün Alandaki Uzmanların Görüşleri ile Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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lek mensuplarına, özel alanda kendi eşleri/partnerleri olan kadınların can güvenliği söz konusu olunca aynı şekilde güvenebilecek miyiz? Yoksa özel alanda olanlar “özel” kalmaya devam edecek ve meslek mensubu olduğu için silah bulundurma veya taşıma hakkı verilen bu kişiler en yakınlarındaki kadınları kendi özel alanlarında öldürmeye devam mı edecek? Araştırma sonuçları bu sorulara cevaben, kadınların can güvenliğinin ilk sıralarda yer almadığını, erkekler açısından silahlanmanın sosyal ve kültürel önemini gözler önüne sermekle birlikte, yasal düzenlemelerin ve devletin kadınların yaşam hakkı güvencesini korumasının yasal düzenlemeler ile her durumda sağlanabileceğini vurguluyor. 


GİRİŞ 
Kadınlar, dünyanın her yerinde toplumun kendilerine biçtiği roller ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden çok çeşitli şiddet biçimlerine maruz kalıyor. Sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de kadınlar evlilik içinde cinsel istismara uğruyor, ilişki kurmayı reddettiği erkek tarafından ısrarla takip ediliyor ve yıllarca sistematik şiddete maruz bırakılıyor. Kadınlar; erkekler tarafından maruz birakildıkları bu cinsel, psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddet eylemleri yüzünden toplumdan soyutlanıyor, yalnız kalıyor ve her açıdan güçsüzleşmeye itiliyor. Dahası, geleneksel toplumsal normlara göre yaşamayı reddeden ve kendi hayatıyla ilgili karar almak isteyen, her yerde eşitlik talebinde bulunan milyonlarca kadının en temel hakkı olan yaşama hakkı, kontrolü ve hegemonyayı elinden bırakmak istemeyen erkekler tarafından gasp ediliyor. Kadınlar her gün erkekler tarafından öldürülüyor. 
Yirmi birinci yüzyılda yaşanan toplumsal gelişmeler ışığında; ideal olarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve hayatın her alanında sadece kadın-erkek gibi ikili cinsel kimlikler ile sınırlı olmamakla beraber bütün cinsel kimliklere eşitlik ve özgürlük sağlayacak politikalara odaklanılması gerekirken, devlet politikalarına baktığımızda var olan düzenin geriye gitmesi ve kazanımların geri alınması yönünde tersine bir 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çaba olduğunu görüyoruz. Son dönemde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un aile bütünlüğünü bozduğu ve kadınlar tarafından suiistimal edildiği haberleri ülke gündeminin önemli tartışmalarından biri haline geldi. Yıllarca ekonomik şiddet görüp, çalışma hayatından uzaklaştırılan kadınlara boşanma ardından verilen nafaka eleştiri konusu oldu. Kadına şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı verilen erkekler, bu Kanun yüzündenevden uzaklaştırıldıkları ve dolayısıyla aile bütünlüğünün bozulduğu gerekçesiyle şikâyet etmeye başladılar. Benzer şekilde, kadına karşı şiddet uygulayan failin varsa silahına el konulmasına yönelik uygulamalar da bu eleştirilerden nasibini aldı ve özellikle mesleği gereği silah taşıyan şiddet faili erkeklerin silahına el konulup konulamayacağı tartışma konusu haline getirildi. 


Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin (İstanbul Sözleşmesi) 46. maddesinde, suçun silahla veya silah tehdidiyle işlenmesinin ağırlaştırıcı sebep olarak kabul edilmesini düzenleniyor. Sözleşme'nin 51. maddesi ise risk değerlendirmesi kapsamında şiddet eylemini gerçekleştirenlerin silaha sahip olması durumunda gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni referans alarak hazırlanan 6284 sayılı Kanun'un 5. maddesinde de bu bilgiler ışığında, şiddet uygulayan failin silahının olması durumunda silahına derhal el konulması prosedürü düzenlenmiş durumdadır. 
Meslek gereği silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alma hakkı olan meslek mensuplarının kadınlara şiddet uygulaması halinde, bu Sözleşme ve Kanun maddeleri uyarınca silahına el konulmasına ilişkin uygulamanın, meslek mensubunun görevini yerine getirmesinde engel teşkil edeceği ve kendi can güvenliğini tehlikeye atacağı öne sürülüyor. Bu argüman da, İstanbul Sözleşmesi ve 
6284 sayılı Kanun'u olumsuzlamaya yönelik çabalar arasında yer 
alıyor ve basının da desteğiyle gündeme getiriliyor. 

Biz de bu çalışmada “kadın cinayeti” olgusunun nasıl kavramsallaştırıldığından yola çıkarak, özellikle meslek gereği silah alan ve kadına karşı şiddet faili olan veya şiddet uygulama riski taşıyan kişilere yönelik nasıl bir uygulama olması gerektiğini tartışıyoruz. Özellikle ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için devlete düşen sorumlulukların altını çizmeye ve bu alandaki çalışmalara katkı sunmayı amaçlıyoruz. Araştırma kapsamında uzmanlarla yapılan derinlemesine görüşmelerde, uzmanların neredeyse hepsinin araştırmanın ana konusu olmamasına rağmen, meslek nedeniyle silahlanma konusuna dikkat çekmeleri de konunun önemini gözler önüne serdi. Görüşmelerde, silah edinme hakkı olan meslek mensuplarının kapsamının her geçen gün genişletilmesi, bu silahların kadın cinayetlerinde de kullanılması hayati bir sorun olarak dile getirildi ve devletin bu konudaki sorumluluğunun altı çizildi. 
Böyle bir bağlam içerisinde, görüşmelerde dile getirilen meslek mensuplarının silahlanmasına yönelik görüşlerini paylaşmanın, kadın cinayeti kavramı üzerinden devletin sorumlu olduğu noktaları vurgulamanın tartışmalara önemli bir katkı sunacağını umut ediyoruz. 


Hayati Bir Gereklilik Olarak “Kadın Cinayeti” Kavramının Tanımını Yapmak 


Kadın cinayeti kavramı (İngilizce femicide olarak kullanılıyor), küresel olarak 1972 yılından itibaren “ismi konmamış bir şeye karşı savaşılmaz” fikriyle beraber tartışılmaya başlanan bir kavramdır. Kadınların, mizojini üzerinden öldürülmesi tartışmaları ile başlayan ve ataerkil düzen içinde kadının “ikinci cins” olması nedeniyle ona karşı duyulan nefret ve dışlama pratiği olarak gelişen bir olguyu temsil eden bu kavram; 1976 yılında Brüksel'de gerçekleştirilen I. Uluslararası Kadına Yönelik Mahkeme'de Diana Russel tarafından gündeme taşınmış ve bu sayede politik bir zemin de kazanmıştır (Corradi, Marcuello-Servos, Boira ve Weil, 2016; Widyono, 2008). Caputi ve Russel, kadın cinayeti kavramını “kadınlardan nefret etme, tiksinme, kadını küçümseme ya da kadına sahip olma duygusu” gibi nedenlerle erkekler tarafından işlenen cinayetler olarak tanımlamakta ve namus cinayeti, tutku cinayeti, homofobik cinayetler, kadınların öldürüldüğü ırkçı cinayetler, ensest ilişki içinde veya tecavüz sonucu kadınların öldürüldüğü cinayetler gibi birçok cinayet vakasının kadın cinayetleri kavramı altında degerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir (Caputi ve Russel, 1990). Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü (İnternational Day for the Elimination of Violence against Women) olan 25 Kasım kapsamında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi bir sempozyumda kadın cinayetleri konusunu ele almıştır. 2012 yılında gerçekleşen sempozyum sonrasında yayınlanan Kadın Cinayetlerine İlişkin Viyana Bildirgesi!, dünya genelinde kadın cinayetlerinin arttığına ve bunun genellikle cezasız kaldığına dikkat çekerek, bu durumun kadınlar ve kız çocuklarını güçsüzleştirme ve ikincilleştirmeyi pekiştirmesinin yanı sıra topluma, kadınlara karşı şiddetin kabul edilebilir ve kaçınılmaz olduğu gibi olumsuz bir mesaj vermesini de eleştirmişlerdir. Bildirge, kadın cinayetlerini; kadınların veya kız çocuklarının toplumsal cinsiyetleri nedeniyle öldürüldüğünü belirterek kadın cinayetleri kavramına ilişkin kapsamlı bir tanım sunmaktadır. Bu tanıma göre; kadın cinayetleri kadınların (1) eş/partnerleri tarafından öldürülmesi, 
(2) işkence ve mizojinist eylemler sonucu öldürülmesi, (3) kadınların ve kız çocuklarının namus gerekçesiyle öldürülmesi, 
(4) silahlı çatışma dönemlerinde kadınların ve kız çocuklarının hedef alınarak kasıtlı biçimde öldürülmesi, (5) kadınların çeyiz cinayeti adı altında öldürülmesi, (6) kadınların ve kız çocuklarının cinsel yönelimleri ve toplumsal cinsiyetleri yüzünden öldürülmesi, (7) yeni doğan kız bebeklerin cinsiyetleri yüzünden öldürülmesi veya kız olduğu anlaşılan fetüsün kürtajla alınmasından kaynaklanan cinayetler, (8) yerli ve aborijin kadınların ve kız çocuklarının kökenleri yüzünden öldürülmesi, (9) klitoris 


1 Vienna Decleration on Femicide https//www.unodc.org/documents/ 
commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf 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kesimi sonucu gelişen kadın cinayeti, (10) cadılık suçlamasıyla işlenen cinayetler ve (11) çetelerin, organize suç örgütlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının ve silah kullanan kişilerin işlediği cinayetlerdir. Bildirge ile kadınların maruz kaldıkları şiddetin ve cinayetlerin namus, kıskançlık gibi bahaneler yüzünden değil, patriyarkal toplumlarda içselleştirilen toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden yaşandığına dikkat çekilmektedir (United Nations Economic and Social Council, 2013). 


Asıl sebebi toplumsal cinsiyet eşitsizliği olan kadın cinayetleri; ülke, kültür ve zaman fark etmeksizin dünyanın her yerinde işlenen ve benzer örüntü ve motivasyonlara sahip olan cinayetlerdir. Bu cinayetler kültürlere göre değişerek töre ve namus cinayeti, eş/partner cinayeti, tutku cinayeti gibi farklı kavramlarla anılıyor. Buna rağmen, bu cinayetlerin nasıl ve kim tarafından işlendiği, cinayet vakalarında fail-mağdur ilişkisi gibi parametreler kadın cinayetlerinin benzer motivasyonlarla işlendiğine işaret ediyor. 


Yakın ilişki kurulan eşler/partnerler, kadınların öldürüldüğü cinayetlerin çoğunda fail konumunda olmasından dolayı, bu şiddet türü kimileri tarafından genel cinayetlerin bir alt kategorisi olarak ele alıp “eş/partner cinayeti” olarak tanımlarken, kimi araştırmacılar bu tarz cinayetlerin ekolojik bir çerçevede ele alınması gerektiğini ve feminist dünya görüşü ile cinayete ilişkin geleneksel motiflerin beraber değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor (Walby ve ark., 2017, s.62-63). Kadın cinayetlerini bütüncül bir açıdan ele alan ve bu olguyu belirli sınırlara, coğrafyalara veya ilişkilere hapsetmeden veya bunlar üzerinden tanımlamadan, cinayetlerin ardındaki asıl sebep olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görünür kılan yaklaşımlar önem kazanıyor. Tam da bu sebepten dolayı, kadın cinayetlerinin politik olduğunu vurgulayan ve ardındaki patriarkal, hegemonik sosyal yapıları ortaya koyan daha kapsayıcı kavramlara ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamda, sebebi ne olursa olsun, önceden planlansın veya o an gelişsin, kadınların sadece kadın oldukları için öldürüldüğü cinayetlerin hepsi “kadın cinayeti” olarak adlandırılabilir (Güngör, 2012, s. 29). 
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Kadın cinayetlerinin özelliklerini ortaya koymaya çalışırken ilk odaklandığımız soru “peki kadınları kim öldürüyor?” 
oldu. Alanda yapılan uluslararası çalışmalar, kadın cinayeti failleri içinde en yüksek oranın kadınların eşleri/partnerleri veya eski eşleri/partnerleri olduğunu ortaya koyuyor (Campbell, |. 
C. ve ark., 2003; Abrahams, Jewkes, Martin, Mathews, Vetten ve Lombard, 2009; United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2019; Corradi ve Stöckl, 2014; Caman, Howner, Kristiansson ve Sturup, 2016). Alanda yapılan bir sistematik gözden geçirme çalışması da kadın cinayetlerinin 043'ünün kadınların duygusal ilişki içinde olduğu erkekler tarafından işlendiğini gösteriyor (Stöckl ve ark., 2013, s. 859-865). Kadınların fail konumunda olduğu vakaların ise genellikle meşru müdafaa kapsamına girdiği ve eşleri/partnerleri tarafından sistematik şiddete maruz kalan, özgürlükleri kısıtlanan ve insanlık onuruna aykırı davranışlara maruz bırakılan kadınların ölmemek için öldürdügu anlaşılıyor (Browne, Williams ve Dutton'dan aktaran Campbell, Sharps ve Glass, 2000; World Health Organization [WHO], 2012, s. 2). Bu verilere göre, kadın cinayeti faillerinin çok büyük bir çoğunluğunun ilişki yaşanan erkekler olması ve erkeklerin aynı şekilde ilişki içinde oldukları kadınlar tarafından öldürülmemesi, yaşanan olayın ardındaki asıl sorun olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini işaret ediyor. 

Öte yandan, kendi hayatlarıyla ilgili kararları almak isterken öldürülen kadınların öyle bir anlık sinirle öldürülmediğini de anlamak zor değil. Kadın cinayeti vakalarını geriye dönük olarak inceleyen çalışmalar, bu vakaların çok büyük bir kısmında kadınların öldürülmeden önce mükerrer şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor (Campbell, 1992; Moracco, Runyan ve Butts, 1998; Campbell ve ark., 2000; Cambell ve ark., 2003; Stöckl ve ark., 2013). Walby, kadın cinayetlerinin cinayet öncesinde yaşanan dayak atma veya hakaret etme gibi ölümcül olmayan şiddet biçimleriyle de ilişkili olduğunu belirtir. Avrupa'da yapılan ampirik çalışmalar, kadın cinayetlerinin genellikle yakın ilişki içinde olunan eşler/partnerler tarafından işlendiğini ve bu cinayetlerin 4065-70'inde cinayet öncesinde eş/partner şiddeti yaşandığını ortaya koyduğunun altını çiziyor (Walby ve ark., 2017, s. 
63-64). 

Peki, bu cinayetler nasıl işleniyor? Bir insanı öldürmek, duyulan öfke ne kadar büyük olursa olsun, kolay bir karar olmasa gerek. Örneğin, bir kişiyi bıçaklayarak veya boğarak öldürebilmek için belirli bir psikolojik eşiğin geçilmesi gerekir. Oysa ateşli silahları düşünürsek, en beceriksiz insanın elinde bile bir ölüm makinesine dönüşme ihtimali var. Kadın cinayetlerinin hangi araçlarla işlendiğine bakarsak ateşli silahların önemli olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın farklı bölgelerinde yapılan iki ayrı çalışmaya göre, kadın cinayeti vakalarında sırasıyla 4073 ve %79'unda ateşli silahlar kullanılmıştır (Moreschi, Da Broi, Zamai ve Palese, 2013; Pereira, Vieira ve Magalhâes, 2013). 


Türkiye'de son yıllarda kadın hareketinin yoğun çabaları sayesinde “kadın cinayetleri” kavramı sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Neredeyse her gün en az bir kadının öldürülmesi, kadınların koruma altındayken dahi erkek şiddetinden kaçamaması gibi durumlar, kadın hareketinin bu konuya daha fazla yoğunlaşmasına, resmi verilerin daha özenli toplanması, kamuoyu ile paylaşılması ve mevcut yasaların eksiksiz uygulanması açısından devlet kurumlarına ciddi bir baskı oluşturulmasına neden oldu. Bu sayede, kadın cinayeti vakalarına doğrudan müdahale eden kolluk kuvvetleri, kadın cinayeti özelinde veri toplamaya ve bunları rapor halinde yayınlamaya başladı. Her ne kadar “kadın cinayeti” kavramının tanımlanması ve yorumlanması devlet kurumları ve kadın örgütleri açısından birbirinden farklı olsa da bu kavramın bir sorun olarak gündeme taşınmış olması önemli. Resmi verinin kamuoyu ile tam olarak paylaşılmaması ve güvenilirliğinin sorgulanması, kadın örgütlerini ve medya kuruluşlarını medyaya yansıyan haberleri temel alarak, kadın cinayetlerine ilişkin veriyi derleyip, kamuoyu ile paylaşmaya yöneltti. Bu verilerde, sadece medyaya yansıyan kadarının dahil edildiği ve vaka sayısının belirtilenden daha fazla olduğu vurgulanıyor. Kadın örgütlerinin ve medya kuruluşlarının 
180 


medyaya yansıyan haberlerden derledikleri kadın cinayeti çetelesinde yer alan resmi olmayan rakamlara göre ise 2016 yılında en az 261, 2017 yılında en az 290 ve 2018 yılında en az 255 kadın öldürüldü. 2019 yılında ise en az 302 kadın cinayeti yaşandı (Erkek Şiddeti Çetelesi, 2016; 2017; 2018; 2019). 


Kadın cinayetleri özelinde “veri” ve “resmi veri” konusundaki tartışmalar, 2019 yılı içinde bu konuda iki resmi raporun yayınlanmasında etkili görünüyor. Türkiye Polis Akademisi tarafından yayınlanan resmi rakamlar, 2016-2018 yılları arasında toplam 932 kadın cinayeti işlendiğini belirtti (Taştan ve Küçüker Yıldız, 2019, s. 2). Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin raporu ise 2008-2017 yılları arasında sadece jandarma bölgesinde toplam 642 kadın cinayeti vakası olduğunu ortaya koydu (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 2019, s. 8). Verilerin kavramsal olarak nasıl ele alındığı ve vaka sayısı konusunda her ne kadar tartışmalar söz konusu olsa da, bu raporların yayınlanmasının önemli bir adım ve kadın hareketinin başarısı oldugunu düşünüyoruz. 


“Peki, kadınları en çok kim öldürüyor?” sorusunun Türkiye'deki cevabına bakarsak, Türkiye Polis Akademisi'nin resmi rakamlarına göre kadın cinayetlerinin 9064'ü eşler/partnerler tarafından işleniyor (Taştan ve Küçüker Yıldız, 2019, s. 20). 
2008-2017 yılları arasında sadece jandarma bölgesinde yapılan çalışma, işlenen kadın cinayetlerinin %57’sinin yine kadınların eşi/sevgilisi tarafından işlendiğini gösteriyor (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 2019, s. 47). Sivil toplum ve medya kuruluşlarının açıkladığı resmi olmayan rakamlar da eş/partnerlerin, kadın cinayeti vakalarının %78’sinde fail konumunda olduğunu gözler önüne seriyor (Çilingiroğlu ve Erbaydar, 2016). Kadınları öldüren faillerin, vakaların büyük kısmında eşleri/partnerler gibi özel bir grup olması, kadın cinayetlerinin anlık öfkelerle işlenen sıradan cinayetlerden farklı olduğunun göstergesidir. Fail grubuyla oldukça yakından ilişkili bir şekilde, kadınların öldürülmeden önce mükerrer şiddete maruz kaldığı, ölümle tehdit edildiği ve sistematik şiddetin ardından en nihayetinde öldürüldüklerini ortaya koyan çalışmalar mevcut. Örneğin; 1 Ocak 
2000 ve 31 Aralık 2010 tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleşen 
162 kadın cinayeti vakasını inceleyen bir çalışmaya göre, kadın 
cinayeti vakalarının neredeyse %25’inde kadınların öldürülmeden önce şiddete maruz bırakıldığı ve ölümle tehdit edildiği gözlenmiştir. Özellikle silahla yapılan ölüm tehditlerinin, kadın cinayeti açısından son derece önemli bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir (Toprak ve Ersoy, 2017, s. 7-11). 


Kadın cinayetlerinin bir diğer önemli özelliği ise bu cinayetlerin çok büyük kısmının ateşli silahlarla işlenmiş olmasıdır. Küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de durum pek farklı değil. 
Türkiye'de kadın cinayetlerine ilişkin resmi rakamlara baktığımızda; 2016-2018 yılları arasında işlenen cinayetlerin %53’iinde ateşli silahların kullanıldığını görüyoruz (Taştan ve Küçüker Yıldız, 2019, s. 2). Medyaya yansıyan rakamlar da bu oranın 
9060 olduğunu gösteriyor ve oldukça benzer bir örüntüyü gözler önüne seriyor (Erkek Şiddeti Çetelesi, 2018). Ateşli silahların kadın cinayetlerinde bu denli fazla kullanılıyor olması akla ruhsat durumunu getiriyor elbette. Türkiye'de kadın cinayetlerine ilişkin resmi rakamlara göre, bu silahların 084'ü ruhsatsız iken sadece %16’s1 ruhsatlıdır (Taştan ve Küçüker Yıldız, 2019, s. 2). 


Bütün bu bilgiler ışığında, kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için atılması gereken adımlardan birinin bu cinayetlerin arkasındaki asıl motivasyonların anlaşılması yatıyor. Dolayısıyla, kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için bu cinayetlerin diğer cinayet vakalarından ayrıştırılması ve fail-mağdur arasındaki ilişki dikkate alınarak tanımlanması hayati bir önem taşımaktadır. 


Kadın Cinayetlerinin Öznesi: Erkek Failler ve Devlet 


Yukarıda tartışılan “kadın cinayeti (femicide)” kavramı daha çok kadın cinayetlerini diğer cinayetlerden ayıran özelliklere atıfta bulunan bir kavramsallaştırmadır. Ancak kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için bu cinayetlerin ortak özelliklerine odaklanmak yeterli olmayacaktır. Etkin bir önleme politikası yürütebilmek için sorunun kaynağını ve bu anlamda sorumluluğu olan tarafları görünür kılmak bir zorunluluktur. En temelde bir insan hakkı olan yaşama hakkı bütün herkes için geçerlidir ve bütün devletler kendi vatandaşlarının eşit bir şekilde can güvenliğini korumakla yükümlüdür. Söz konusu kadın cinayetleri olunca, devletlerin atması gereken son derece hayati adımlar vardır. 
Uluslararası literatürde “femicide” olarak kullanılan “kadın cinayeti” kavramı, kadın cinayetlerinin özelliklerinden yola çıkarak tanımlanan önemli bir şemsiye kavramdır. Ancak kadınların polis koruması altındayken dahi öldürülmesi, devletin verdiği imkanlar dahilinde silah alan meslek mensuplarının işlediği cinayetler, kadın cinayeti faillerinin yeterli cezayı almaması ve faillerin hakim karşısına çıktığında ceza indirimi ile ödüllendirilmesi gibi durumlar “kadın cinayeti” kavramının dinamiklerini tartışmaya açıyor. Kadın cinayetlerinin toplumsal bir sorun olarak kabul edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin görünür kılınması ve bununla mücadele edilmesi için devletlerin sorumluluklarını hatırlatan yeni kavramlar gündeme geliyor. Bu noktada özellikle Latin Amerika ülkelerinde tartışılan İngilizce literatürde “feminicide” olarak geçen ve Türkçe literatüre “kadın katliamı” olarak aktarılabilecek bu kavram üzerinde durmak istiyoruz. 


“Kadın katliamı” kavramı, “kadın cinayetleri” kavramıyla ifade edilenlere ek olarak daha politik bir anlama atıfta bulunuyor. Latin Amerikalı araştırmacı Marcela Lagarde bu kavramı, “kadınların kadın olmalarından dolayı öldürülmesinden ve devletin bu cinayetlerin araştırılması ve faillerin cezalandırılmasıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olmasından ve yaşanan ihmallerden doğan cinayetler” olarak tanımlıyor (Lagarde, 2010). Feminisid sadece kadınların cinsiyetinden dolayı öldürülmesi anlamıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda devletin doğrudan veya dolaylı olarak, özel veya kamusal alanda işlenen bu cinayetler karşısında görevlerini yerine getirmede başarısız olmasından dolayı bu cinayetlerin sistematik ve yaygın bir şekilde işlenmeye devam etmesini ve faillerin 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cezasız kalmasını da imleyen bir kavramdır. Özellikle yerel düzeyde kadın cinayetlerinin reddedilmesi, ihmal edilmesi, gerekli soruşturmanın yapılmaması, cinayet faillerinin yakalanması ve mahkeme önüne çıkarılması konusunda isteksiz olunması, faillere iyi hal indirimlerinin uygulanması, öldürülen kadınların ailelerine ve yakınlarına karşı ayrımcılık ve saygısızlık yapılması ve hatta katledilen kadınların olaydan sorumlu tutulması ve mağdur suçlayıcı bir yaklaşımın benimsenmesi gibi durumlara atıfta bulunuyor (European Parliament, 2006). Feminisid; sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel eşitsizliklerin içinde yer eden sistematik bir şiddet biçimidir ve sadece patriarkal kontrol aracı olarak kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda ırkçı, ekonomik, sömürgeci, cinsel ve hatta ideolojik hiyerarşilerin sürdürülmesi için de kullanılan bir araçtır (Sanchez, 2014, s. 266-267). 


Peki, özellikle Meksika, Kosta Rika ve Arjantin gibi Latin Amerika ülkelerinde yaşanan olayların ardından gündeme gelen bu kavram, Türkiye'de yaşanan kadın cinayeti vakalarıyla ilişkilendirilebilir mi? Devlet, imzacı olduğu İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun kapsamında kadın cinayetlerinin önlenmesi için etkili koruma ve kovuşturma yapmakla yükümlüdür. 
Türkiye'deki kadın hareketinin uzun yıllardır verdiği mücadelenin sonucunda kazanılan birçok hak ve olumlu gelişme vardır. Ancak son zamanlarda yaşanan kadın cinayeti vakalarından bazılarının intihar denilerek irdelenmemesi, kadınların devlet koruması altındayken öldürülmesi, devletin güvenlik açığından faydalanıp hapisten kaçanların eşlerini/partnerlerini sokak ortasında katletmesi, meslek gereği güvenliği sağlamak veya kendi can ve mal güvenliğini garanti altına almak için silah edinen erkeklerin eşlerini/partnerlerini öldürmesi, silah sahibi olan kişilerle ilgili olarak kadına karşı şiddet ve kadın cinayeti dikkate alınarak yeterli denetim ve gözetimin yapılmaması gibi durumlar, eleştirilmesi gereken hayati noktalardır. Üstelik bütün bunlar yaşanırken 6284 sayılı Kanun'un ve İstanbul Sözleşmesi'nin hala tam anlamıyla uygulanmaması, aksine bu kanunu ortadan kaldırmak için yapılan eleştiriler ve saldırılar nedeniyle 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Türkiye'de de feminisid kavramını tartışmak gerekiyor. 


Kadın cinayetlerinde devletin ihmalini tartışırken, devlet eliyle yasal olarak silah bulundurma ve taşıma ruhsatı verilen kişilerin kadına karşı şiddet açısından durumunun değerlendirilmesi son derece hayati bir önem kazanmaktadır. 1953 yılından beri yürürlükte olan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun uyarınca belirli mesleklere mensup kişilerin silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alma hakkı vardır. Kamusal güvenliği sağlamak üzere mesleki açıdan silah taşımak zorunda olan polis, jandarma ve güvenlik görevlileri ile can ve mal güvenliğini korumak adına silah alma hakkı olan kuyumcu, arıcı, noter, milletvekili, belediye başkanı gibi birçok meslek mensubu ruhsatlı silah sahibi olabilmektedir. Üstelik son yıllarda bu mesleklerin kapsamı da devlet eliyle genişletiliyor. Son dönemde, 7 Kasım 2019 tarih ve 30941 sayılı Resmi Gazetede belirtildiği üzere, muhtarlara silah bulundurma ve taşıma ruhsatı hakkı verildi. Bizler “Muhtarın silaha neden ihtiyacı olur?” sorusu tartışaduralım, Şubat 2020 itibariyle çarşı ve mahalle bekçilerine kolluk kuvvetinin sahip olduğu yetkileri getiren kanun teklifi de TBMM İçişleri Komisyonu'ndan geçti. Bu uygulama uyarınca, bekçiler silah taşıma ve gerektiğinde güç kullanma gibi yetkilerle donatılan ancak “güvenlik” açısından hayli tartışmalı bir grup haline geldi (Bekçilere Sınırsız Yetki, 2020). Silah ruhsatı alma hakkı tanınan mesleklerin kapsamının her geçen gün artırılması, bu kişilerin silah kullanma amacının devlet tarafından ne kadar gözetim altında olduğu sorusunu da beraberinde getirmektedir. Yakın zamanda; Özbek vatandaşı olan Nadira Kadirova, evinde bakıcı olarak çalıştığı Adalet ve 
Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde 23 
Eylül 2019 akşamı milletvekilinin silahı ile öl(dürül)dü. AnkaraEmniyet Genel Müdürlüğü olayın intihar olduğunu açıkladı. 
Ancak ölümün ardından ortaya çıkan taciz durumu olayın intihardan ibaret olmadığına dair kamuoyunda ciddi bir şüphe uyandırdı (Nadira Kadirova'nın Ölümü, 2019). Buna rağmen yetkililer soruşturma sürecinde tatmin edici bilgi paylaşılmamıştır ve milletvekili ile ilgili herhangi bir işlemin yapılıp yapılmadığı kamuoyunun bilgisi dahilinde değildir. 

Devletin özellikle ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetlerinin önlenmesinde silaha erişimi olan herkesi dikkate alması bir zorunluluktur. Özellikle Nadira Kadirova vakasına benzer vakalarda, devletin meslek mensuplarına resmi bir hak olarak sunduğu silahın kadına karşı şiddet veya kadın cinayeti vakasına karışması riskine yönelik nasıl bir mekanizma uyguladığının irdelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Devlet tarafından ruhsat verilen ve kim tarafından kullanıldığı belli olan silahların takibinin yapılmaması ve olay sonrasında yürütülen soruşturmanın her türlü şüpheden uzak yürütülememesi bu konuda devletin ihmalini gündeme getirmektedir. Kadın cinayetlerinin önlenmesinde hem cinayet öncesinde hem de cinayet işlendikten sonraki aşamada devletin sorumluluğu vardır. Cinayetlerin önlenmesi için cinayet öncesindeki dönemde kadın cinayetine ilişkin risklerin tespit edilmesi ve özellikle ateşli silah sahiplerine odaklanılması gerekmektedir. Kadın cinayetinin yaşanmasının ardından ise faillerin cezasız kalmaması ve 6284 sayılı Kanun hükümlerinin eksiksiz uygulanması devletlerin bu konuda ortaya koyduğu taahhüdün bir göstergesidir. Kadın cinayeti vakalarını kavramsallaştırırken, sadece cinayet özelliklerine odaklanmanın yeterli olmadığını görüyoruz. Mevcut yasaların ve önlemlerin uygulanmasında yaşanan sorunları aşabilmek için devletin bu noktada sorumlu olduğunu vurgulamak gerekiyor. 


YÖNTEM 


Bu çalışma ile meslek mensuplarının silahlanması ve kadına karşı şiddet durumunda silaha el konulmasına yönelik eleştirilere yürüttüğümüz nitel araştırma kapsamında cevap sunmaya çalıştık. Araştırma kapsamında, bireysel silahlanma konusunda görev yapan farklı kurumlardan uzmanlar ile yaptığımız derinlemesine görüşmelerde paylaşılan görüşler ve argümanları dikkate aldık. Türkiye'de kolluk birimleri, görevleri gereği hem 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silah ruhsatı işlemlerini hem de ruhsatlı ve ruhsatsız silahların suça karışması durumunda ilgili işlemleri yürütmektedir. Bu nedenle kolluk kuvvetleri ile görüşmeler yapıldı ve polis ve jandarma teşkilatının meslek mensuplarının silahlanması sürecini nasıl yürüttüğü, silahın özellikle kadına karşı şiddet açısından tehdit olduğu durumlarda nasıl bir uygulama yapıldığı ve bireysel silahlanmaya yönelik düşünceleri anlaşılmaya çalışıldı. 
Ayrıca, Hâkim ve Savcılık makamının 6284 sayılı Kanun uygulamasında soruşturma ve kararlardan sorumlu olan birim olması nedeniyle, bu makamdan temsilciler ile görüşülerek kadına karşı şiddet ve cinayet davalarında, kadınların veya öldürülen kadınların yakınlarının hukuki haklarının savunulmasında nasıl bir uygulama yapıldığı ortaya konmaya çalışıldı. 6284 sayılı Kanun'un uygulanmasının sağlanmasında avukatların da önemli bir meslek grubu olduğundan yola çıkarak, özellikle ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetlerinin önlenmesinde avukatların nasıl bir rol oynadığını anlamak amacıyla bu grup da görüşme listesine dahil edildi. Kadın cinayeti kavramını daha bütüncül bir açıdan yorumlamak adına kadın örgütleri, medya ve akademi temsilcilerinin görüşlerine de yer verildi. Saha çalışması kadın cinayeti kavramını ve Türkiye'deki güncel durumu farklı bakış açılarından anlamaya olanak sağlayacak bir çerçeve ile yürütülmüş ve görüşmelere toplam on (10) uzman dahil olmuştur. Görüşülecek kişiler ve kurumlar, silah ruhsat prosedürlerini uygulayan birimler ile silahlanma karşıtı çalışmalar yürüten birimler/örgütler olmak üzere araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Görüşme talebi esnasında izin alınması gereken durumlarda, ilgili kuruma hitaben dilekçe yazılmış ve kurumlardan gelen cevaba göre görüşme süreci sekillendirilmiştir. Resmi prosedürlerin uygulanması devlet kurumu açısından farklılık göstermediği için, bu kurumlardan bir (1) uzman ile görüşülmesi yeterli olmuştur. Görüşmeler Ankara ve İstanbul olmak üzere iki metropol ilde 2019 yılının Haziran-Ağustos ayları arasında tamamlanmıştır. 


Araştırma kapsamında görüşülen kişilerin görüşme öncesinde onayı alınmış ve ses kaydı almak için izin istenmiştir. Ses kaydı alınmasına izin verilmeyen görüşmelerde not tutulmuştur. Görüşülen kişilere, görüşmeyi diledikleri zaman sonlandırabilecekleri ve kayıtların silineceği belirtilmiş, ancak görüşmeyi iptal etmek isteyen katılımcı olmamıştır. Görüşme süreleri kırk beş dakika ile bir buçuk saat arasında değişmektedir. Ses kayıtları ve görüşme notları, görüşmelerin hemen ardından bilgisayar ortamına aktarılarak, görüşme metinleri kodlanmış ve kodlamalara dayalı temalar oluşturulmuştur. Üretilen temalar kadın cinayetleri kavramsallaştırmasına uygun olarak yorumlanmıştır. Saha süreci ile birlikte yürütülen analiz süreci, araştırma kapsamının genişlemesine ve hangi sorun alanlarının öne çıktığının görünmesine katkı sağlamıştır. Görüşmelere katılan kişilerin kimlik bilgileri gizli tutulmuş, sadece katılımcıların hangi kurumdan olduklarına ilişkin bilgi kolluk, adalet, akademi, medya ve sivil toplum temsilcisi olarak anılmıştır. 


BULGULAR 


Bu yazıda, meslek mensupları ile yapılan görüşmelerde öne çıkan temalardan biri olan güvenlik riski ile kadın cinayetleri arasındaki ilişkiyi birbirinin içine geçen kamusal/özel alan ile birlikte ele almaya çalıştık. İlk bölümde, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı alma hakkı olan meslek grupları açısından silahın anlamı, silahlanmanın kültürel boyutu ve silahlanma ile erkeklik arasındaki ilişki konusunda uzmanların görüşlerine yer verdik. İkinci bölümde ise, güvenlik hiyerarşisinde daha ikincil bir yerde düşünülen kadınların güvenliği açısından konuyu irdeledik. Özel alanın politik olmasından yola çıktığımız ve kadın cinayetlerini toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin bir sonucu olarak gördüğümüz bu çalışmada, devletin kadınların yaşam haklarının güvence altına alması sorumluluğuna vurgu yaparak, uzman görüşleri çerçevesinde kanun uygulamalarının güncel durumu ve çözüm önerilerine değindik. Kadın cinayetlerinin arka planındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dair 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Kamusal Alandaki Güvenlik Risklerine 
Odaklanırken Özel Alandaki Güvenlik Risklerini 
Göz Ardı Etmek: Peki ya Kadınların Can Güvenliği? 


Kadın cinayetlerinin ortak özelliklerini ve benzer örüntülerini ortaya koyan çalışmaların yapılmasıyla beraber, kadın cinayetlerinin aslında önlenebilir cinayetler olduğunu da görüyoruz. 
Peki, kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için atılacak adımlara nereden başlanabilir? Yapılan çalışmalar, kadın cinayetlerinin önlenmesinde risk faktörlerinin belirlenmesi ve buna bağlı stratejilerin geliştirilmesinin gerekli olduğunu gösteriyor (Campbell ve ark., 2003). Dolayısıyla bu noktada, “meslek gereği silahlanan kişilerin kadın cinayeti açısından risk teşkil edip etmedikleri nasıl belirlenebilir?” sorusuna yanıt aramanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yapılan çalışmalarda öne çıkan bazı risk parametreleri var: Kadına karşı mükerrer şiddetin olması, silaha erişimin olması ve kadının boşanmak istemesi (Moracco ve ark., 1998; Campbell, 1992; Campbell ve ark., 2000; Campbell ve ark., 2003; Campbell, 2005; Stöckl ve ark., 2013). Türkiye'de yürütülen bir çalışma ise kadın cinayetlerinin %26,2’ sinde failin, kadını öldürmeden önce silahla tehdit ettiğini ortaya koyuyor (Toprak ve Ersoy, 2017). 


Tam da bu noktada, meslek gereği silahlanan kişilerin kadın cinayeti vakaları açısından özel olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu durum 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 7. maddesi kapsamında ele alınmış ve ateşli silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alma hakkı olan meslek mensupları ve kişiler belirtilmiştir. Buna göre; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, yasama organı üyeleri, Bakan yardımcıları, subay, astsubay, uzman jandarma, vali, vali yardımcısı, kaymakam, hâkim, Cumhuriyet savcısı, emniyet hizmetlerindeki kadrolu personel, MİT mensupları, Ceza İnfaz Kurumunun belirli kademedeki memurları, orman muhafaza memurları, orman bölge şefleri, güvenlik korucuları, belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları gibi birçok meslek grubunun silah bulundurma ve taşıma hakkı var. Ruhsatlı silahlar içinde meslek mensuplarının sayısı açıkça bir yerde yayınlanmamış olsa da bir polis memuru, meslek mensuplarında bulunan silahların sayısına ilişkin şu bilgileri paylaşıyor: 


Mesela; polis bölgesinde verilmiş 753.000 toplam silah ruhsatı var. Jandarmada bu sayı yaklaşık 180.000. Bakın 750.000 
silah var, Türkiye'de verilmiş ruhsatlı silah sayısı. Bunlardan 170.000'i kamu görevlisinin, kamu görevlisinden kastım polis, asker, müsteşar, genel müdür, vali gibi makamlarda görev yapanlar. 137.000'i emekli kamu görevlisinde. Yani yaklaşık 300.000 adet silah zaten kamu görevlisinde. 305.000 
silah ise bulundurma ruhsatlı silahtır, bunlar taşınamaz. 
(Kolluk Kuvveti 03, Ankara) 


Bu bağlamda, mesleki açıdan silah alan kişiler üç grup olarak değerlendirilebilir. Öyle ki, kamusal alanda güvenliği sağlamakla görevli olan polis, jandarma veya güvenlik görevlisi gibi kişilere; kuyumcu, arıcı gibi ticaretle uğraşan ve değerli mal ticareti yapanlara ve milletvekili, belediye başkanı gibi siyasi görevleri olan kişilere kanunen silah taşıma ve bulundurma ruhsatı hakkı tanınmıştır. Dolayısıyla bu kişiler de kendilerinin ve ailelerinin can ve mal güvenliğini sağlamak için silah ediniyor. 


Peki, bu “can ve mal güvenliği” konusu silahlanmayı gerektirecek kadar ağır bir kişisel tehdit mi? Yoksa sunulan bu gerekçelerin ardında silahlanmak için başka gerekçeler mi aramak gerekli? Kellerman ve arkadaşlarının (1993, s. 224-234), “Gerçekten güvenliği sağlamak için mi silah bulunduruyoruz yoksa evde silah bulundurarak cinayet riskini daha da mı arttırıyoruz?” sorusundan yola çıkarak yaptığı çalışma, cinayetlerin 9024'ünün mağdurun evinde gerçekleştiğini, evde silah bulundurmanın ise cinayet riskini oldukça güçlü bir şekilde artırdığını gösteriyor. Her ne kadar erkekler, ailelerini ve kendilerini korumak için silah edindiklerini söyleme eğiliminde olsalar da erkeğin kendi kafasında yarattığı tehlikeli bir durum fantezisi üzerinden kendine erkeklik rolü biçerek aile yapısı içinde kendi konumunu güçlü kılmaya çalışmaktan ibaret olduğunu gösteren araştırmalar mevcut (Stroud, 2012, s. 224-234). Buradan, silah edinmenin salt güvenlik gerekçesiyle olmadığı, ardında daha derin kültürel ve sosyal bir boyutun olduğunu söylemek yanlış olmaz. 


Kişilerin ruhsatlı silah edinmedeki tek motivasyonunun, salt kadın cinayeti olduğunu bu veriler üzerinden elbette söyleyemeyiz. Özellikle meslek gereği silah edinen kişiler düşünülürse, bu kişiler ya kamu güvenliğini sağlamak ya da kendi can ve mal güvenliklerini sağlamak için silah edindiğini savunan kişilerdir. 
Dolayısıyla, kadın cinayetleri, meslek gereği silahlanan kişiler özelinde silahlanmanın nedeni değil, sonucu olarak görülebilir. 
Bu noktada silahlanmaya atfedilen sosyo-kültürel anlamlar ve devlet tarafından verilen silahlara ilişkin nasıl bir takip mekanizmasının işletildiği görünür kılınmalıdır. Meslek gereği bile olsa silah sahibi olmanın kültürel bağlamda hegemonik erkeklik ve güç ile ilişkisi olduğu açık. Connell (1998, s. 247), “fiziksel veya ekonomik şiddetin egemen konumdaki bir kültürel örüntüyü desteklediğini ve ideolojilerin fiziksel güce sahip olanları desteklediğini” söyler. Yani hegemonik erkeklik ve ataerkil şiddet arasında yakın bir bağlantı vardır (Connell, 1998, s. 247). 
Şiddet içeren eylemin bir parçası olmak erkeklik kavramının merkezindedir çünkü “gerçek erkek” diğerlerine korkmadığını göstermek zorundadır (Messerschmidt’ten ve Kimmel'den aktaran Stroud, 2012, s. 218). Ayrıca Connell, silah lobisinin eril politikalarla birlikte hareket ettiğini ve silah lobisinin erkeklik kavramının altının doldurulmasında aktif bir rol oynadığını belirtir. Silahlanmanın tehlikelerine karşı kamuoyunda ortaya çıkan tepkilere rağmen, silah lobisi silahlanmanin yayginlastirilması için çalışmaya devam edecektir. Connell'a göre silah lobisi, ürettiği “erkeklik” argümanıyla silahlanma karşıtı politikalar yürütenlerden kamusal açıdan daha güçlüdür. Üstelik silah lobisi güvenlik, aile değerleri, bireysel özgürlük gibi kavramları kullanarak erkeklik olgusunu en temelde dikkate alınması gereken bir ilke olarak sunuyor (Connell'dan aktaran Stroud, 2012, s. 219). Hegemonya ve tahakkümcü sistem dinamikleri içinde şiddeti ve silah gücünü elinde tutmak bir avantaj haline geliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin olmadığı her yerde şiddet bu güç araçları üzerinden varlığını sürdürmeye devam ediyor. 
Şiddet, iktidarın sürdürülmesi, gücün korunması ve cinsiyetçi rollerin pekiştirilmesinde kullanılıyor. Connell da “hegemonik erkeklik” kavramında şiddetin birçok açıdan işlevsel olduğunu vurguluyor (Connell'dan aktaran Kardam ve Yüksel-Kaptanoğlu, 2000). 


Görüşülen bir jandarma temsilcisi, güvenlik gerekçesiyle silahlanma konusunda özellikle erkekler arasında yaşanan hegemonik erkeklik hiyerarşisini gözler önüne seren çok çarpıcı bir yorumda bulundu: 


Gerçekten ihtiyacı olup da silah alanların yüzdesi toplamda 9020'yi geçmez. Biz statüden dolayı silah alıyoruz. Belediye başkanı oldun, koskoca belediye başkanının silahı olmaz olur mu? Bir de astsubay olacaksın, hala bu küçücük silahla mı dolaşıyorsun? Bu tavır var mesela. Büyük kısmı özenti, makam mevki gösterişi. Bütün silahlar içinde can güvenliği gerekçesiyle silah edinenlerin oranı 9050 desek, bunun da 9020'si ancak “gerçekten” ihtiyaç duyuyordur. Kişisel tatmin de var işin içinde, statü egosu var. Muhtarlar mesela, bunlara hak verilince hepsi silah aldı. Ama hepsi neredeyse. Yani böyle bir hakkım var, neden almayayım, tabii silah da alırım diyor erkek muhtarlar. Ama kadın muhtarlardan ben silahlanan duymadım. Alıp ne yapacağım diyordur büyük ihtimalle. (Kolluk Kuvveti 04, Ankara) 


Bu yorum, kadınlar ve erkekler arasında silahlanmaya ilişkin tutum farklılıklarını anlamak açısından son derece önemlidir. 
Görüşmelerde de kadınların silahlanma konusunda çok daha barışçıl davrandıklarına değinilmektedir. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için çalışan bir kadın örgütü temsilcisi, meslek mensuplarının silahlanmasına ilişkin kadınların tutumunu aktaran çok çarpıcı bir örnek verdi: 

Sırf silah almak için muhtar adayı olanlar var, düşünebiliyor musunuz? Kadın Meclisleri olarak son yerel seçimlerde 


Manisa'dan 10 kadın muhtar adayı çıkardık. İki adayımız seçildi ve muhtar oldu. Bizim oradaki manifestomuzun bir 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maddesinde şunu yazdık: “Biz bireysel silah edinmeyeceğiz ve buna karşı mücadele edeceğiz”. Zaten muhtar olan arkadaşımız silah almadı. (Sivil Toplum 05, İstanbul) 


Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kadın meslek mensuplarının erkeklere göre silahlanma konusundaki tutumları farklıdır. Meslek mensupları içinden kaç kişinin silah edindiği- ne ve bu kişilerinin cinsiyet dağılımlarına dair istatistiksel veri maalesef mevcut değildir. Yönetici statüsünde sınırlı sayıda yer alan kadınlar arasında, son yerel seçimlerde kadın muhtar adaylarının silahlanma karşıtı seçim kampanyası yapmış olması kadınlar arasında silahlanmaya karşı bir tepkisellik olduğunu göstermektedir. Aynı kişi, silahlanmanın politik olduğuna da değindi ve silahlanmanın ve şiddet politikalarının çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkisine dikkat çekti: 


Bunu devlet politikası olarak şöyle düşünebilirsiniz: Savaşı körüklemek, toplumsal şiddeti artırmak, linç kültürünü yaymak. Bakın çocuk istismarıyla ilgili mevcut yasaları uygulamayıp idamı gündeme getiriyor olmaları. Bunların hepsi hukuk devleti niteliğini rafa kaldırmak ve bunun yerine linçi, şiddet kültürünü ve herkesin kendi adaletini sağladığı bir toplum yaratma arzusunun bir parçası. Böyle olursa bunun bir parçası ve en çok zarar göreni de kadınlar oluyor. Savaş boyutuyla, toplumsal şiddet boyutuyla veya başka bağlantılarıyla da kadınlar etkileniyor. Sadece bundan ötürü kadınlar şiddete uğruyor demiyorum ama en fazla zarar göreni kadınlar ve çocuklar oluyor. Neden? Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği var. Toplumun içine baktığınızda ikincil görülen, şiddetin kolay uygulanabilir olduğu iktidarı uygulama biçimi olarak yöneldikleri grup kadınlar ve çocuklar oluyor. 
O yüzden en çok zararı kadınlar görüyor. (Sivil Toplum 05, İstanbul) 


Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak, devletin silah taşıma ve bulundurma ruhsatı alma hakkı tanıdığı meslek gruplarının kadın cinayeti riski dikkate alınarak gözden geçirilmesi ve sınırlandırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Güvenlik gerekçesiyle silah edinme eğiliminin altının gerçek nedenlerle doldurulması 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gerekir. Aksi durumda, “can ve mal güvenliğim yok” diyerek silah edinmeye çalışan kişilerin ve mesleklerin sınırlandırılması mümkün olmayacaktır. Üstelik devletler cinsiyet, ırk, etnik köken, eğitim düzeyi gibi konularda ayırım yapmaksızın bütün vatandaşların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Özellikle erkek olan meslek mensuplarının “can güvenliğim yok” diyerek silah alma girişimi, irdelenmesi gereken bir durumdur. 
Devlet neden vatandaşına bu güvenceyi sağlayamıyor? Vatandaş neden kendini güvende hissetmiyor? Gerçekten ortada silah almayı gerektirecek bir durum mu var? Varsa vatandaşı silahlandırmadan önce devlet imkânlarıyla bu sorun nasıl çözülür? 
sorularına odaklanmak ve bu anlamda devletin sorumluluğunu hatırlamak gerekmektedir. Her “can güvenliğim yok” diyen kişiye silah alma hakkı tanımak yerine, devletin güvenliği sağlamak konusunda üzerine düşeni yapması ve silah edinen kişileri de kontrol altında tutması kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için elzemdir. 


Güvenlik Hakkı Hiyerarşisi 


Peki, zaten “geliyorum” diyen ve özellikle ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetlerinin önlenmesi için meslek mensupları açısından neler yapılabilir? Meslek mensubunun silahına kadına şiddet uyguladığı için el koymak son dönemlerde ülke gündeminde tartışma konusu haline geldi. Böyle bir durumda, görevi kamusal güvenliği sağlamak olan kişilerin savunmasız kalacağı ve görevini icra edemeyeceği öne sürülmekte ve 6284 sayılı Kanun'da yer alan silaha el koyma maddeleri eleştirilmektedir. 
Son derece eril ve cinsiyetçi bir bakış açısının ürünü olan bu eleştiri, güvenlik hakkına getirilmiş bir eril hiyerarşiden ibaret. 
Sorunu “kimin canı daha kıymetli?” boyutuna indirgeme riski taşıyan, kamu güvenliği ve kamusal faydayı kadınların özel alandaki can güvenliğinden üstün tutan bu sorunlu yaklaşımın iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada, silaha el konulması durumunda kamusal güvenlik açığının ortaya 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çıkması söz konusu olmamalı. Bu sorun, elindeki silah gücünü suiistimal eden kişilerin yerine görevini doğru yapan kişilerin görevlendirilmesi ile çözülebilecek bir durumdur. Öte yandan, uğradığı sistematik şiddet sonucu sosyal yaşamdan izole edilen ve yalnızlaştırılan kadınların özel alanda savunmasız olduğunu ve tehdit edildiğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla, iyi eğitim almış insan kaynağının etkin kullanımı ile çözülebilecek olan bir durum, kadın cinayeti gibi geri dönüşü olmayan bir durum ile karşılaştırılamaz. Bu noktada kanunen belirlenen ve atılması gereken adımlara odaklanmak faydalı olacaktır. 


Kadın cinayetlerinin çoğunun eşler/partnerler tarafından işlenmesinden ve bu cinayetlerin çoğunlukla evde/özel alanda meydana gelmesinden yola çıkarak (Stöckl ve ark., 2013; Çilingiroğlu ve Erbaydar, 2016; Toprak ve Ersoy, 2017; Taştan ve Küçüker Yıldız, 2019), kadın cinayetlerinin ve özel alanın politik olduğunu vurgulamak gerekir. Kadınların güvende olmaları gereken kendi özel alanlarında, özellikle de güvenlik gerekçesiyle meslek gereği silah taşıyan yakınları tarafından öldürüyor olması, kadın cinayetlerinin önlenmesinde, şiddet faillerinin silaherişiminin kısıtlanması ve kontrol edilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Böyle bir durumda atılması gereken koruyucu ve önleyici adımlar 6284 sayılı Kanun kapsamında madde 5 altında açıklanmıştır. Bu maddenin kapsamına göre şiddet faillerinin; “(g) bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi”, “(%) silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi” gerekiyor. Kanun'da şiddet failinin varsa silahını kolluğa veya kendi kurumuna teslim etmesi gerektiği yazılmıştır ancak bu durum, failin kendi inisiyatifine bırakılmıştır. Uygulamada kolluğun risk değerlendirmesi aşamasında failin silahının olup olmadığını tespit etmek için nasıl bir mekanizma işlettiği, kişinin silahı tespit edildikten sonra teslim etmesini garanti altına almak için ne gibi özel önlemlerin alındığı ve failin silahını teslim etmediği durumda bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı kısımları Kanun'da netlik 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kazanmamıştır. Dolayısıyla uygulama aşamasında da etkili bir mekanizma işletilememesi kuvvetle muhtemeldir. 


Öte yandan, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna bağlı çıkarılan 91/1779 sayılı Yönetmeliğin 16. maddesinde, silah almaya engel oluşturan haller tanımlanmıştır. Bu madde uyarınca; fiziki ve psikolojik yönden engel hali bulunanlar, ateşli silahlarla işlenen suçlardan mahküm olanlar, ruhsatlı silahı ile suç işleyen veya silahın muhafazasında ihmali ya da kusuru olması neticesinde başkaları tarafından suç işlenmesine neden olanlar, taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası olanlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık, uyuşturucu, fuhuş, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahküm olan kişiler silah taşıma ve bulundurma ruhsatı alamaz. 


Bu kanunlar dikkate alındığında, kadın cinayetleri açısından altının çizilmesi gereken önemli bir husus vardır. İlgili kanun maddeleri silah suça karıştıktan sonra kullanımını kısıtlamakta ancak suç ortaya çıkmadan önce önleyici herhangi bir uygulama veya tedbir öngörmemektedir. Bu durumu kadın cinayetleri açısından değerlendirdiğimizde; kadına karşı şiddet uygulayan, silahla tehdit eden, kadına karşı şiddetten hakkında şikâyette bulunan faillerin silah almasını kısıtlayacak herhangi bir uygulama yoktur. Üstelik 6136 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik genel suçlara odaklanmış ve kadına karşı şiddet suç kategorisinde değerlendirilmemiştir. 


Kolluk kuvvetlerine bağlı birimden görüşülen bir temsilci, 
6284 sayılı Kanun kapsamında silahın risk teşkil ettiği noktalarda silaha el konulması kararı verilebildiğinden ancak bunun mahkeme kararı ile mümkün olduğundan bahsetmiştir: 

6284 sayılı Kanunda g ve h bendi silaha el konulmasıyla ilgili 

maddeler. Herhangi bir şekilde yaptığı işten dolayı, ticaret 

erbapları silah taşıma ya da bulundurma ruhsatı alabiliyor. 


Şayet bu silahların şiddet olayına karışması durumunda silahlarının teslim alınması konusu var. Bir de bir kamu görevi 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ifa edenlerin silahının teslim alınması konusu var. Eğer bu konuda mahkemenin bir kararı varsa, zaten silahlar teslim alınıyor. (Kolluk Kuvveti 01, Ankara) 


Görüşülen savcılık makamı temsilcisi de bahsedilen bu duruma örnek teşkil eden bir vaka aktarmıştır: 


Mesela bir vakada, Doğu'da bir ilde asker eşi şikâyette bulundu. Adam silahla eşini tehdit etmiş. Hakim silahına el 
konulmasına karar verdi. Üstelik bu süre uzun da sürdü, 9 
ay filan silah verilmedi. Adam asker olmasına ve o silaha ihtiyacı olmasına rağmen hakim durumu riskli bulduğu için bu kararı verdi. Adam diyor ki ‘ben Hakkari'deyim, riskli bölgedeyim ve benim hayatımı riske atıp silahıma el koyuyorsunuz. Üstelik eşim burada bile değil, İzmir'de yaşıyor’ Ama yine de el konuldu. (Adalet 06, Ankara) 


Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan bir hâkim, silahı olan meslek mensuplarının kadına karşı şiddet ve kadın cinayeti vakalarında fail olduklarından bahsetmiş ve bu durumla ilgili mutlaka eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çizmiştir: 


Bazen emniyet veya jandarma gibi görev icabı silah taşıyan kişilerin dosyası da geliyor. Üstelik bunlar sayıca hiç de az değil maalesef! O zaman daha hassas davranıyorum. Bütün hâkimler yapıyor mu bilemem ama ben şahsen bunu çok önemsiyorum. Devlet sana şiddeti önle, suçu engelle diye silah vermiş, sen o silahla eşini tehdit ediyorsun, vurup öldürüyorsun, suç işliyorsun! Bu kabul edilebilir bir şey değil. 
Şayet böyle bir ifade varsa, mesela kadın “kocam polis, evde silah var, çok sinirli bir adam, çok tedirgin oluyorum, beni de tehdit ediyor” diyorsa, hemen o kişinin amirine haber veriyorum. Amiri bilsin durumu, onlar da kurum içinde kendi önlemlerini alsınlar. Bunlar suçu önleyecek kişiler, merciler! 
Bu durum hayret verici gerçekten. (Adalet 07, Ankara) 


Kadına karşı şiddet durumunda ilk 24 saat önemli olduğundan, silaha erişimin olduğu durumlarda kadın cinayeti riski ciddi oranda artıyor ve silaha el konulması hayati bir önem taşıyor. 
Bu durum dikkate alındığında, hem sivil toplum örgütleri hem de hak savunuculuğu yapan avukatlar kadınların bir an önce 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güvende olabilmesi için silaha el koyma süreçlerini hızlandırmaya çalıştıklarından bahsetmişlerdir. Sivil toplum temsilcisi, şiddet gören kadınların kendilerine doğrudan ulaşabildiğini ve bu durumda uygulamalarını şu şekilde özetliyor: 


Kadın bize doğrudan gelip başvurduğunda silahtan bahsederse, o zaman kararına mutlaka silahına el konulmasını ve nereden temin edildiğinin araştırılmasını ekletiyoruz. Ama bu süreç çok yavaş işliyor. Çok sorun yaşıyoruz. Şiddet olduğunda silah erişimi varsa ilk 24 saat çok kritik ama polis katilleri düşünün! Eşini, sevgilisini öldüren erkek polisler var. 
(Sivil Toplum 05, İstanbul) 


Görüşülen avukat da kanunun uygulamasında benzer sorunlar yaşadıklarından bahsetmiş ve kadınlara bu süreçte avukat tarafından destek verilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır: 


Silah varsa silaha el koyma kararı çıkar. Hakim bu kararı hemen veriyor zaten ve karar tebliğ edildikten sonra da adamın kolluğa silahı teslim etmesi gerekiyor ama polisin bunun takibini yapması lazım. Hakimden çıkan karar mahalle karakoluna gider, mahalle karakolu adama tebliğ eder. Burada avukat nerede devreye girer söyleyeyim. Görevini yerine getirmekte çekimser davranan memura baskı kurabilir. 
“Nerede silah, aldınız mı, el konuldu mu?’ diye sıkıştırabilir. 
Ben mesela avukat olarak savcılığı sıkıştırabilirim, polise talimat versin ve bu adam derhal yakalansın diye. Bir de ayrıca karara uymadığı için suç duyurusunda bulunabiliriz. Orada da adam şöyle bir şey yapıyor: Tedbir kararını uygulamıyor. 
Mahkeme sana silahını teslim et diyor, sen teslim etmezsen mahkeme kararına aykırı davranmış oluyorsun. O zaman 
6284 kapsamında çıkarılan kararın yerine getirilmediği anlaşıldığında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi var. Bunun için tekrar şikayette bulunabilirsin. Ama bunlar anlatıldığı gibi güzel işlemiyor. (Adalet 08, Ankara) 


Bütün bu yorumlardan da anlaşıldığı üzere, kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için devletin üzerine düşen sorumluluğu alması ve polis, jandarma, hâkim, savcı gibi ilgili bütün çalışanların bu konuya duyarlı olması gerekiyor. 
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SONUÇ 


Bu çalışmada, kadınlara karşı şiddet ile mücadele açısından meslek mensuplarının silahlanmasının kadın cinayetleri ile ilişkisi ve devletin rolüne odaklandık. “Kadın cinayeti” olgusunun nasıl kavramsallaştırıldığı üzerinden devletin sorumlu olduğu noktaları vurgulamayı ve bu sayede kadın cinayetlerinin önlenmesine bir katkı sağlamayı amaçladık. Görüşülen uzman sayısının fazla olmamasına ve görüşülen kurumlardan gerekli izinlerin alınmasında sorun yaşanmasından dolayı araştırmanın sınırlı kalmasına rağmen, görüşmeye katılan uzmanların neredeyse hepsinin ortak bir şekilde meslek mensuplarının silah edinmesini bir sorun olarak görmesi önemli bir çıkış noktası olmuştur. Silah bulundurma ve taşıma ruhsatı tanınan meslek mensuplarına ilişkin resmi verilerin bilgimiz dahilinde olmaması ise bu çalışma açısından en önemli sınırlılığı oluşturmuştur. 
Devlet tarafından verilen silah ruhsatlarının mesleklere hangi gerekçe ile verildiği, bu silahların “gerçek” bir ihtiyaç nedeniyle mi alındığı, hangi amaçlarla kullanıldığı, meslek mensuplarına ait olan silahların suça karışma oranı, bu suçlardan kaç tanesinin kadına karşı şiddet ve kadın cinayeti vakası olduğu gibi detaylı veriler maalesef mevcut değildir. 


Ruhsatlı silahların kontrol ve takibinin yapılması suretiyle ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetlerinin önlenmesinin mümkün olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada devlete düşen sorumlulukları görünür kılmak gerekmektedir. Kadın cinayetlerini ortadan kaldırmak için devletin sorumluluğu kapsamında odaklanılması gereken temelde iki boyut var: Kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için devlet tarafından atılması gereken adımlar ve cinayet işlendikten sonra devletin olaya ve suçlulara yaklaşımı. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir yaklaşım üzerinden bütüncül önleme ve koruma politikalarının hayata geçirilmesi, 
6284 sayılı Kanun başta olmak üzere mevcut yasaların eksiksiz uygulanması, mağdur suçlayıcı yaklaşımdan uzaklaşılarak toplumsal cinsiyet eşitliği temelli yaklaşımın benimsenmesi için 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devletin birçok alanda etkin olması gerekmektedir. Örneğin; meslek mensuplarının silahına el konulması, göreve yapılan bir müdahale olarak görülüyor ve 6284 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri eleştiriliyor. Oysa devlet, elindeki imkânları kullanarak mesleki açıdan güvenliğin aksamamasını sağlayabilir. Meslek gereği silah alma hakkı olan personelin, silah edinmeden önce ciddi bir risk degerlendirmesine tabi tutulması, psikolojik muayeneden geçirilmesi ve silah kullanımının gözetim altında tutulması gerekmektedir. Bu sayede kadın cinayeti açısından risk teşkil edebilecek kişiler önceden tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir. Göreve geldikten sonra kadına şiddet uygulayan personelin silahına 6284 sayılı Kanun uyarınca el konulması gereken durumlarda, yine devletin planlaması önem kazanıyor. 
Hem kişinin hem de kamunun güvenliği açısından bir sorun yaşanmaması için personel değişikliği yapılmasına imkân verecek şekilde bir planlama ile sorun çözülebilir. Silahına el konulan kişiler, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, danışmanlık, terapi gibi psiko-sosyal eğitimler ile desteklenebilir. Bu sayede bu kişilerin topluma kazandırılması ve kadınlar açısından risk teşkil etmemesi sağlanabilir. 


Kadın cinayetlerinin önlenmesinde atılması gereken bir diger adım da kanun kapsamında düzenlemelerin yapılmasıdır. 
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere, kadınlara karşı şiddet silah almaya engel bir durum olarak kabul edilmemektedir. Oysa kadına şiddet uygulayan kişilerin cinayet işleme ihtimali yüksektir. Dolayısıyla hem bireysel silahlanmayı hem de meslek gereği silahlanma sürecini kadın cinayetlerini önlemeyi hedefleyerek yönetmek daha fazla ertelenmemesi gereken bir öncelik olmalıdır. 6284 sayılı Kanun'da yer alan silahın teslim edilmesine ilişkin maddenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için 6136 sayılı Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili kanunlar birbiri ile uyumlu hale getirilmelidir. Bu bağlamda, kadınlara karşı şiddet tanımı bu kanunlarda açıkça belirtilmeli, suç olarak kabul edilmeli ve silah alınmasına engel haller kategorisine dahil edilmelidir. 
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Bütün bu kazanımların hayata geçirilebilmesi için de kadınların öldürüldüğü cinayetlerin kavramsallaştırılmasının, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan “kadın cinayeti” vakalarının gerçek motivasyonlarının ortaya konmasının ve bu cinayetlerin önlen(e)memesinde sorumlu olan bütün tarafların alması gereken sorumlulukları açıkça belirtmenin son derece hayati bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Unutulmamalıdır ki, kadın cinayetleri politiktir ve bu cinayetler önlenebilir. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETLE 
MÜCADELEDE GRUP ÇALIŞMALARI 


Özge Sanem Özateş Gelmez 


Çok boyutlu sosyal ve politik bir sorun olan toplumsal cinsiyet temelli şiddet hiç şüphesiz, en çok şiddet gören kadınları, normalleştirilen şiddet girdabının içine çekilmenin hiçbir kadın açısından kaçınılmaz olmaması nedeniyle tüm kadınları etkilemektedir. Bu nedenle şiddetten kurtulan kadınları desteklemek üzere olduğu kadar toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ortadan kaldırmak için de kapsamlı bir mücadele yürütmek gerekmektedir (McGirr ve Sullivan, 2017, s. 156). Bu mücadelede grup çalışmaları, şiddete karşı farkındalık gelişimi ve bilinç yükseltme açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, grup çalışmalarının, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede önemli bir strateji olarak kullanılabileceği varsayımına dayanmaktadır. Bu kapsamda 18001ü yılların sonunda sosyal hizmetin meslekleşmesinde oldukça önemli bir yeri olan yerleşimevi hareketinde örgütlenen grup çalışmalarından, 196011 yılların sonunda ikinci dalga feminist hareketin ataerkiye karşı yürüttüğü mücadelenin bir stratejisi olarak kullanılmaya başlanan bilinç yükseltme gruplarına, grup çalışmalarının politik bir strateji olarak ortaya çıktığı tarihsel bağlam tartışmaya açılmaktadır. Söz konusu tartışmanın, grup çalışmalarının potansiyel gücünü görünür kıldığı noktada ise grup çalışmalarının, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadeledeki yeri açıklanmaya çalışılmaktadır. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET VE 
ERKEK ŞİDDETİNİN EV HALİ 


Gerek kamusal alanda gerekse özel alanda erkek tarafından kadına karşı baskı, korkutma, sindirme aracı olarak uygulanan şiddet, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının en açık sonuçlarından birisidir (Özateş Gelmez, 2016, s. 202). Erkek şiddetini üreten ve pekiştiren toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadını erkek karşısında ikincil, güçsüz, korunmaya ve denetime muhtaç bir “ikinci tür” olarak kurgular. Ataerki tarafından biçimlendirilen bu kurgu içinde erkekliğe atfedilen gücün, otoritenin, egemenliğin sürdürülmesinin bir yolu olarak kadına uygulanan şiddet normalleştirilir. Sylvia Walby 1989 yılında yayınlanan “Theorising Patriarchy” isimli makalesinde erkek şiddetini, ataerkiyi oluşturan yapılardan biri olarak tanımlar. Walby (1989, s. 224- 
225) erkek şiddetinin, tesadüfi olarak ortaya çıkan bireysel bir fenomen olarak ya da erkeğin psikolojik sorunlarının tezahürü olarak açıklanmasına ve böylece miinferitlestirilmesine itiraz eder. Ona göre erkek şiddetinin, toplumsal bir niteliği vardır ve erkekler, şiddeti kadınlar üzerindeki bir iktidar biçimi olarak kullanmaktadır. Ataerkiyi oluşturan yapılardan bir diğeri olan devlet tarafından, en açık ve ağır örnekler dışında, -örneğin bir kadına, tanımadığı bir erkek tarafından kamusal alanda şiddet uygulanması dışında- erkek şiddetine göz yumulması ve yaptırıma bağlanmamış olması da şiddetin normalleştirilmesine hizmet eder. Meşru görülmemesi halinde bile kadına şiddet uygulamak, şiddeti uygulayan erkeğin erkekliğinden bir şey yitirmesine neden olmaz. Erkeğin üstünlüğünü ve hakimiyetini kabul etmesi gereken bir varlık olarak kadının ise karşılaştığı şiddete ses çıkartmaması beklenir. Dolayısıyla erkek şiddeti, kadınlık ile erkeklik arasında yaratılan ve 'normal” görülen güç eşitsizliğiyle yakından ilişkilidir (Lundgren, 2012, s. 19-21). 

Kadın ile erkek arasında var olagelen ancak doğal olmayan bu güç eşitsizliği, özel alanda kadının varlığını büsbütün tehdit eden bir boyuta ulaşır. Erkeğe atfedilen iktidarın tüm nitelikleri, 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özel bir alan olarak kabul edilen ev içinde daha da sorgulanamaz kılınır. Kadının ev içinde karşılaştığı erkek şiddeti, güçsüz görülen kadın karşısında, erkeğin gücünün bir göstergesi ve kadının güç kullanımıyla disiplinine edilmesi anlamına gelir (Agnihotri, Agnihotri, Jeebun ve Purwar, 2006, s. 38). Dolayısıyla fiziksel, psikolojik ve/veya duygusal şiddet tehdidi veya uygulanması biçiminde ortaya çıkan ev içi şiddet, kadına zarar verme ve/veya üzerinde kontrol sağlama amacıyla güç kullanımını içermesi bakımından toplumsal cinsiyet temelli şiddetin temel niteliklerini taşımaktadır (Flury, Nyberg ve Riecher-Rössler, 2010, s. 1). Ev içi şiddeti ayırt edici kılan ise kadınların en giivende olmaları gereken yerde, çoğu zaman kendilerine en yakın hissettikleri kişilerin yarattığı şiddet rejimiyle karşı karşıya kalmalarıdır (United Nations International Children's Emergency Fund [UNICEF], 2000, s. 1). Kadına karşı şiddetin en yaygın biçimi olan ev içi şiddet (European Commission [EC], 2010, s. 
5), şiddetten kurtulan kadının, fiili olarak şiddet faili erkek ile aynı evde yaşıyor olup olmamasından bağımsız olarak tanımlanmaktadır. Ev içi şiddet daha ziyade şiddet uygulayan erkek ile şiddetten kurtulan kadın arasındaki ilişkinin yakınlığı ile tarif edilmektedir. Zira ev içi şiddetin failleri, şiddetten kurtulan kadının sevgilisi, eşi, eski sevgilisi, eski eşi, aile üyesi, arkadaşı veya tanıdığı olabilmektedir (Flury, Nyberg ve Riecher-Rössler, 2010, s. 1). Ev içinde kurulan bu erkek egemen yapıda kadına şiddet uygulamak, erkek için sıradan olduğu kadar, şiddetin ortaya çıktığı alanın niteliği bakımından mahrem/6zel bir mesele olarak görülür. Ancak ikinci dalga feminist hareketin mücadelesiyle “kişisel olanın politik olduğu’, dolayısıyla ev içinde yaşananın ev içinde kalmayacağı ve kadınların ev içinde karşı karşıya kaldığı erkek şiddetinin özel değil, toplumsal bir sorun olduğu yaygın biçimde kabul görmeye başlamıştır. 


Feminist hareketin çabalarının bir sonucu olarak, 1979 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CE-DAW), kadın-erkek eşitliğinin yasalar tarafından olduğu kadar 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fiilen de sağlanması gereğinin altını çizmiş ancak kadına karşı şiddete ilişkin özel hükümlere yer vermemiştir. Bununla birlikte, ilerleyen süreçte kadına karşı şiddetin toplumsal bir sorun olduğunun kabul edilmesiyle CEDAW Komitesi tarafından alınan tavsiye kararlarında kadına karşı şiddet sorununun altı 
çizilmiştir. Bu konuda Komite tarafından atılan ilk adım, 1989 
yılında alınan 12 sayılı Tavsiye Kararı olmuştur. Kararda üye devletlerin, kadınların her türlü şiddete karşı korunması için harekete geçmelerini ve şiddete karşı kadını korumaya yönelik yürürlükte bulunan yasaların, şiddeti sona erdirmek için kabul edilen diğer tedbirlerin, şiddetten kurtulan kadınlara ve kadına karşı şiddet içeren olaylara ilişkin istatiksel verilerin raporlanması yükümlülüğü vurgulanmıştır. Komite'nin 1992 yılında aldığı 19 sayılı Tavsiye Kararı'nda ise kadına karşı şiddet, cinsiyete dayalı şiddet olarak tanımlanmış ve kadınların, erkeklerle eşit olarak insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmalarını engelleyen bir ayrımcılık biçimi olduğu vurgulanmıştır. Komite, 19 
sayılı Tavsiye Kararı'nı, 2017 yılında 35 sayılı Tavsiye Kararı ile güncelleyerek kadına karşı şiddetin, toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet olduğunu vurgulamış, gelişmelere rağmen pek çok ülkede halen gerekli, yeterli ve etkili yasal düzenlemelerin bulunmaması, mevcut düzenlemelerin uygulanmasındaki yetersizlikler, gelenekselleşmiş toplumsal cinsiyet rollerinin şiddeti olağanlaştırması, devletin kaynaklarını etkili biçimde kullanmaması ve şiddetle mücadele için yeterli kaynağı ayırmaması nedeniyle şiddetin devam ettiği ve şiddet konusunda bir cezasızlık kültürünün oluştuğu belirtilmiştir. 


Kadına karşı şiddet sorununun doğasına, ciddiyetine ve yaygınlığına dikkat çekilmesinde feminist hareketin payı vurgulanarak 1993 yılında “Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge'de kabul edilmiştir. 
Bildirge'de kadına karşı şiddettin, eşitlik, kalkınma ve barışın sağlanmasının önünde bir engel olduğu, kadınların temel hak ve özgürlüklerinin ihlali anlamına geldiği, kadınlara karşı ayrımcılığa yol açan ve kadınların ilerlemesini önleyen, erkekler 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ile kadınlar arasındaki tarihsel olarak eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğu vurgulanmıştır. 


Kadına karşı şiddetle mücadelede uluslararası alanda atılan en güncel adım ise 2011 yılında imzaya açılan, 2014 yılında yürürlüğe giren “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)'dir. Sözleşme kadına karşı şiddeti, toplumsal cinsiyet temelli şiddet olarak tanımlamış ve kamusal ya da özel alanda kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zararı ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan kadına yönelik ayrımcılığın bir türü olarak kabul etmiştir. 
Sözleşme'de ev içi şiddet, failin aynı evi şu an veya daha önce şiddet mağduruyla paylaşıp paylaşmadığı fark etmeksizin yaşanan ve şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik tüm biçimlerini içeren bir şiddet biçimi olarak tanımlanmıştır. 

Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması mücadelesinin bir biçimi olarak değerlendirilebilecek olan söz konusu uluslararası belgelerdeki anlayış değişikliği, kadına karşı şiddetin, eşitsiz güç ilişkilerinden köklenen, nerede gerçekleştiği fark etmeksizin kadınların zarar görmesiyle ve temel haklarının ihlal edilmesiyle sonuçlanan önemli bir toplumsal sorun olduğu gerçeğinin görünür hale gelmesini sağlamıştır. Uluslararası alandaki kabul ve kavramların dönüşümünden de anlaşılabileceği üzere, kadına karşı şiddet yaygın bir sorun olarak süregitmesi, söz konusu sorunun ortadan kaldırılması için bakış açılarının ve uygulama alanlarının da genişletilmesini gerektirmiştir. Kadına karşı şiddetin dinamiklerini anlamak, analiz etmek, çözüm üretmek ve en nihayetinde ortadan kaldırabilmek için insan hakları perspektifinin ve çerçevesinin kullanılması, bu sorunun son derece tehlikeli ve küresel bir sorun olduğunun kabul edilmesi bakımından oldukça önemlidir (Western, 2014, s. 16). 


Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, kadının yalnızca insan olmak dolayısıyla sahip olduğu hakların açık bir biçimde ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Şiddet gören kadının, “kişi dokunulmazlığı, kötü muamele görmeme, yaşama hakkı gibi 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insansal olanaklarını gerçekleştirmesi için gereken önkoşullara ilişkin istemler olan doğrudan korunan temel kişi hakları” (Kuçuradi, 2007, s. 4) şiddet faili tarafından ihlal edilmektedir. 
Bu hakların ihlal edilmemesi yani şiddet uygulamamak her bir kişinin etik sorumluluğudur. Öte yandan söz konusu hakların ihlal edilmesini önleyecek ve şiddeti ortadan kaldıracak “yasalarla bu hakların güvence altına alınması, ihlal durumlarında ise olaya müdahale edilmesi devletin sorumluluğudur” (Kuçuradi, 2007, s. 5). Doğrudan insanın değerinin korunması olanaklarını ortadan kaldıran toplumsal cinsiyet temelli şiddet, şiddet gören ve hakları ihlal edilen kadınların ötesine geçen bir sorundur. Zira şiddetin, temel kişi haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiği dikkate alındığında, bir kadının dahi temel haklarının korunamadığı bir toplumda, tüm kadınların insansal olanaklarını gerçekleştirip, geliştirebildiklerini söylemek de mümkün görünmemektedir. 


Kadının bedenini, kararlarını, yaşamın farklı alanlarına katılımını kısaca varlığını denetim altına almanın bir aracı olan toplumsal cinsiyet temelli şiddet, çalışma, barınma, bakım, sağlık, eğitim, beslenme gibi temel hakların ihlal edilmesine de neden olmaktadır. İnsana özgü olanakların geliştirmesine yönelik istemler olan söz konusu temel kişi haklarının korunmasında birincil sorumluluk ise kişilere tanıdığı sosyal, siyasal ve ekonomik haklar ile devlete aittir (Kuçuradi, 2007, s. 6). Devlet tarafından tanınan yurttaşlık haklarının, bu temel kişi haklarını koruyacak biçimde düzenlenmemiş olması, bu türden hakların ihlalini beraberinde getirmektedir. Eşitliği hedeflemeyen, cinsiyetçi işbölümünü ve kadının ekonomik açıdan erkeğe bağımlı olduğu kabulünü sürdüren, ücretli çalışmaya katılım olanaklarını sınırlayan ya da bütünüyle engelleyen, yeniden üretim faaliyetlerinin toplumsallaşmasını sağlamayan, kadının yasal haklarına ilişkin bilgiye erişimini mümkün kılmayan devlet, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin süregitmesinden ve buna bağlı yaşanan temel hak ihlallerinden de sorumludur (Özateş Gelmez, 2016). Dolayısıyla başta toplumsal cinsiyet temelli şiddet olmak üzere toplumsal cinsiyet ayrımcılığının tüm biçimlerinin ortadan kaldırılmasını ve kadınların tüm bu haklardan eşit biçimde yararlanmasını sağlamak, kadınların insan haklarının korunması için bir gerekliliktir. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet söz konusu olduğunda, her ne kadar korunma olanakları bakımından ayrılan temel kişi haklarının ihlal edilme biçimleri farklılaşsa da ortaya çıkan sorunun, kadınların insan haklarının ihlali olduğu gerçeği yadsınamaz. 

Kadına karşı şiddetin, bir insan hakları meselesi olarak degerlendirilmesi, yukarıda da vurgulandığı gibi şiddet uygulamamanın, herkesin etik bir sorumluluğu olduğu düşüncesini açık hale getirmektedir. Buna ek olarak insan hakları perspektifi, her bir kişinin -özellikle eğitime, kaynaklara, kitle iletişim araçlarına ve siyasal sisteme erişimi olanların- mevcut şiddetin görünür kılınması ve buna karşı atılacak adımlara katkı sunması bakımından da etik bir sorumluluğa sahip olduğunu gösterir (Saunders, 2008). Hem şiddetten kurtulan kadınları desteklemek hem de toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ortadan kaldırmak, bu etik sorumlulukla yürütülebilecek kapsamlı bir mücadeleyi gerektirir (McGirr ve Sullivan, 2017, s. 156). Grup çalışmalarının, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede önemli bir strateji olarak kullanılabileceği varsayımına dayanan bu çalışmada, tarihi ve güncelliğiyle grup çalışmaları tartışmaya açılmaktadır. 
Bu çerçevede çalışmanın devam eden bölümlerinde grup çalışmalarının ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı tarihsel bağlama yer verilmektedir. 


GRUP ÇALIŞMALARININ POLİTİK TARİHİ 


Çalışmanın bu bölümünde grup çalışmalarının politik bir mücadele biçimi olarak ortaya çıkışına ve gelişimine yer verilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak, 18001ü yılların sonunda sosyal hizmetin bir insan hakları mesleği olarak gelişmesinde kritik bir öneme sahip olan yerleşimevi hareketinde organize edilen grup çalışmalarına değinilmektedir. Ardından ikinci dalga feminist 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hareketin ataerkiye karşı yürüttüğü mücadelenin bir stratejisi olarak, 196011 yılların sonundan itibaren oluşturulmaya başlanan bilinç yükseltme grupları ele alınmaktadır. Bilinç yükseltme gruplarının, güçlenme yaklaşımının bir parçası olarak sosyal hizmette kullanımı tartışmaya açıldıktan sonra son olarak grup çalışmalarının, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele açısından önemi vurgulanmaktadır. 


Yerleşimevi Hareketinden Günümüze Gruplarla 
Sosyal Hizmet Uygulamaları 


Demokratik bir toplumun geliştirilmesi hedefinde ortaklaşan grup çalışmasının öncüleri, göçün yarattığı sorunların ortadan kaldırılması, göçmenlerin eğitimi, sosyal reformlar, sosyal izolasyon sorunlarıyla mücadele, boş zaman etkinlikleri ve temel yaşam becerileri gibi değişen öncelik ve odaklarda grup çalışmaları gerçekleştirmişlerdir (Middleman ve Wood, 1990, s. 5). 
Alle-Corliss ve Alle-Corliss (2009, s. 16) grup çalışmasının erken dönem örneklerini, sosyal hizmetin henüz meslekleşmediği 19. 
yüzyılın sonlarında yardım temelli örgütler tarafından gerçekleştirilen vaka çalışmalarının oluşturduğunu iddia eder. Yerleşimevi hareketlerinden daha eskiye dayanan ve hayırseverlik yaklaşımına sahip olan bu örgütler içinde, çalışmaların yoksullara yapılan yardımlarla sınırlandırılması gerektiğini düşünenler kadar yoksulluğa neden olan koşulların ortadan kaldırılması gerekliliği üzerinden çalışmalarına yön verenler de yer almıştır (Karataş, 1999, s. 1). Sorunların yapısal bağlarının görülmesi gerektiğini savunanlar, dezavantajlı kılınmış toplulukları ve toplumun tüm diğer üyelerini içerecek biçimde, kendi kendine yardımı ve gönüllü işbirliğini temel alarak çalışmalarını biçimlendirmişlerdir. Bu yeni uygulama anlayışıyla, daha önce örgütlenmemiş insanları ortak bir sosyal gündem arayışında birlikte çalışan etkili gruplara dönüştürmek ve sorunların nedenleri hakkında sosyal ve politik farkındalığı artıracak sosyal düzenlemeleri geliştirmek amaçlanmıştır (Estes, 1997, s. 44). 
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Hayırseverlik örgütleriyle ideolojik olarak ayrışma yaşayanlar! tarafından başlatılan yerleşimevi hareketi, pek çok yazar tarafından (Breton, 1990; Middleman ve Wood, 1990; Shapiro, 1991) gruplarla sosyal hizmet uygulamalarının başlatıldığı yerler olarak kabul edilmektedir. Yerleşimevi hareketinin öncüleri, olup bitenlere ilişkin farkındalık gelişimini sağlayacak, bilgi temeli kazandırılmış yeni uygulamalarla eşitsiz koşullardan etkilenen insanları toplumsal değişim mücadelesine dahil etmeyi hedeflemişlerdir (Breton, 1990, s. 24). Bu hedefe ulaşmak için ise yalnızca yoksul kişi ve ailelere yardım sağlamakla kalmamış, toplumsal koşullar, barınma, eğitim, sanat, emek sorunları, sanayide çalışan kadınlar ve çocuklar, refah standartları gibi meseleleri de gündemlerine almışlardır (Middleman ve Wood, 1990, s. 4). 


Tarihteki ilk yerleşimevi, 1884 yılında Samuel Barnett ve Henrietta Barnett tarafından o dönem yoksulluğun en derin yaşandığı Londra'nın East End bölgesinde kurulan Toynbee Hall'dur. 
Kurulduğu ilk dönemlerde Toynbee Hall'un çalışanlarını İngiliz yoksullarına merhamet duyan, İngiliz üst sınıflarından eğitimli kişiler oluşturmuştur (Loavenbruck ve Keys'den aktaran Estes, 1997, s. 45). Çoğunluğu Oxfordlu genç erkekler olan bu çalışanlar, yerleşimevinde yalnızca çalışmamış aynı zamanda yoksullarla birlikte yaşayarak, onları anlayarak ve onlardan öğrenerek yoksulluğa yol açan koşulların değiştirilebileceği kabulüyle oranın sakinleri olarak Toynbee Hall'da yaşamışlardır (Northen ve Kurland, 2001, s. 2-3). Toynbee Hall'un söz konusu sakinlerinin yanı sıra bölgede yaşayan yoksulların da katılımıyla oluşturulan grup çalışmalarında düzenlenen eğitim ve kültür etkinlikleriyle sosyal sınıflar arasındaki uçurumun kapatılması amaçlanmıştır (Alissi, 2009, s. 23). 


1 2018 yılında Independent'ta yayınladığı yazısında Adam Lusher, Toynbee 
Hall'un kurucularından Samuel Barnett'in, bir zamanlar yoksulluğa ilişkin hayırseverlik örgütlerince benimsenen geleneksel görüşlerin hevesli bir savunucusu olduğunu, Henrietta Barnett'in ise kariyerine bir Hayırsever Örgütü Topluluğu (Charity Organization Society) olan Octavia Hill'de çalışarak başladığını aktarmıştır (Lusher, 2018, 29 September). 
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Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk yerleşimevi, eski bir Toynbee Hall sakini olan Stanton Coit tarafından 1886 yılında Neighborhood Guild (Komşuluk Cemiyeti) ismiyle kurulmuştur. Stanton Coit, Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrenimine devam ederken yoğun göçmen ve yoksul nüfusun bulunduğu New York'un Lower East Side bölgesinde yaşamaya başlamıştır. 
Coit, bölgenin acil ihtiyaçlarının eğitsel ve rekreasyonel hizmet programlarıyla karşılanmasını, eğitimli kişilerin yerleşimevinde yaşayarak sorunların çözümünün bir parçası olmalarını ve sosyal reformları gerçekleştirmeye katkı sunmalarını amaçlamıştır. 
Bu amaçlar doğrultusunda yerleşimevinde konferanslar, tiyatrolar, kulüpler ve grup çalışmaları düzenlenmiştir (Trolande, t.y.). Neighborhood Guild'de düzenlenen küçük grup çalışmaları, sosyal koşulları etkilemek için önemli bir demokratik yapı taşı olarak görülmüş, barınma, sağlık, güvenlik, emek, ücretler ve politika gibi konular, oluşturulan gruplarda tartışmaya açılmıştır (Alissi, 2009, s. 23). 


Yerleşimevi hareketinin en bilinen öncülerinden olan Jane Addams, yakın arkadaşı Ellen Starr ile gerçekleştirdiği Avrupa seyahatinde Toynbee Hall ziyaretinden edindiği gözlem ve deneyimlerle Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, 
1889 yılında Chicago’nun bir göçmen mahallesinde Hull House ismiyle yerleşimevini açmışlardır. Böylece yerleşimevinin yer aldığı mahallenin sakinleri ile komşuluk ilişkileri kurarak, yaşamlarında değişim yaratacak sosyal reformları gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda birçoğu Avrupa'dan yeni gelmiş yoksul göçmenler olan bölge sakinleri- ne yönelik olarak eğitsel ve rekreasyonal etkinlikler, kulüpler ve grup çalışmaları örgütlemişlerdir. Hull House'un çalışanlarının tamamının kadınlardan oluşması, diğer yerleşimevlerinden farkını ortaya koymuştur. Üst sınıftan eğitimli kadınlar için burada ikamet ederek çalışmak, heteroseksist evliliklerden, çocuk bakımı ve ev işi sorumluluklarından bağımsız olma olanağını da sağlamıştır (Northen ve Kurland, 2001, s. 3; Matzner, 2015, s. 2) 


Sanayileşmenin yarattığı insanlık dışı koşullara yanıt olarak 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gelişen yerleşimevi hareketi, 19001 yılların başında Kanada'da da örgütlenmiştir. 1902'de Toronto'da kurulan Kanada'nın ilk yerleşimevi Evangelia House, İngiltere ve ABD'deki benzerleri gibi yerleşimevinde çalışanlar ile bölgede yaşayan insanların göç, ağır ve tehlikeli çalışma koşulları, sağlığı tehdit eden çevre koşulları, yoksulluk ve parçalanmış aile gibi konuları tartışabildikleri grup çalışmalarının yapıldığı bir ortam sağlamıştır (Sullivan, Mesbur ve Lang, 2009, s. 17). 


Toynbee Hall, Neighborhood Guild, Hull House ve Evangelia House gibi ilk örneklerinde görüldüğü üzere, ortaya çıktığı tarihlerde yerleşimevlerinde sosyal reformların gerceklestirilmesini sağlayacak çalışmaların yanı sıra yoksulların ve göçmenlerin güçlenmesini sağlayacak grup çalışmaları da gerceklestirilmiştir (Mayadas, Smith ve Elliott, 2004, s. 46). Yerleşimevlerinde yürütülen sosyalleşme grupları, eğitim ve rekreasyon grupları, kişilerin topluluklara katılmalarına, yaşamlarını zenginleştirmelerine, destek almalarına ve gerekli sosyal becerileri ve problem çözme stratejilerini öğrenmelerine yardımcı olmak için grup çalışmasının önemli bir potansiyele sahip olduğunun fark edilmesini sağlamıştır (Alle-Corliss ve Alle-Corliss, 2009, s. 16). 
Grace Longwell Coyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde kurulmuş olan yerleşimevlerinde gönüllü olarak kadın ve erkek işçilerle ve göçmenlerle çalışmanın kazandırdığı deneyim ile grup çalışmasının geliştirilmesine öncülük etmiştir. 
1930 yılında yayınladığı “Social Process in Organized Groups” 
isimli çalışması, gruplarla çalışmanın ilkelerine, anlamına ve grup sürecine ilişkin önemli bir teorik temel sağlamıştır. Coyle, insanların davranışlarının şekillenmesinde referans gruplarının önemli bir rol oynadığını, grup çalışmasının insanlara hem bireysel düzeyde fayda sağlayacağını hem de toplumsal yaşamı ve demokratik katılımı geliştireceğini ve grup çalışmalannın, sosyal hizmet uygulamalarının bir parçası olması gerektiğini vurgulamıştır (Crampton, 2009, s. 34-35). 

Yerleşimevlerinin sosyal reform ve insani güçlenmeye yaptığı vurgu, I. Dünya Savaşı'nın ardından savaştan dönen birliklere yönelik olarak geliştirilen hizmetler ve rekreasyon etkinliklerine dönüşmüştür. 1929 ekonomik buhrarnını takip eden on yıllık süreçte sosyal reform ve kolektif eylem amaçları geri planda kalmakla birlikte, rekreasyon ve eğitsel amaçlı grup çalışmaları yürütülmeye devam edilmiştir. II. Dünya Savaşı'nın ardından ise savaştan dönen askerlerin ruh sağlığı ihtiyaçları ve sağaltımları için oluşturulan tedavi odaklı yeni grup çalışması modelleri ortaya çıkmıştır (Mayadas, Smith ve Elliott, 2004, s. 46; Alissi, 2009, s. 23-24). 196011 yılların özgürlükçü iklimiyle birlikte grup çalışmaları, bir yandan gelişen refah devleti politikalarınca desteklenen sosyal hizmet uygulamaları olarak diğer yandan sivil toplum faaliyetleri olarak düzenlenmiş, güçlenme grupları, kolektif eylem grupları, terapi ve rehabilitasyon grupları olarak farklı amaç ve biçimlerde varlığını sürdürmüştür (Lynn ve Nisivoccia, 2009, s. 89; Sullivan, Mesbur ve Lang, 2009, s. 19). Devam eden süreçte grup çalışmaları, sanayileşmiş Batı ülkelerinde görev ve süreç odaklı küçük grup çalışmaları olarak yaygın biçimde uygulanırken, küresel güneydeki birçok ülkede politik açıdan daha radikal bir çizgide şekillenmiş ve bilinç yükseltme grupları olarak güçlenme ve kolektif eylem odağında yürütülmüştür (Mayadas, Smith ve Elliott, 2004, s. 47). 


Sosyal hizmetin meslekleşmesinde önemli bir yere sahip olan yerleşimevi hareketinde doğan grup çalışmaları, geçmişte olduğu gibi günümüzde de mesleki bir uygulama olarak katılımcılara deneyimlerini, başa çıkma yollarını ve problem çözme stratejilerini paylaşmaları için fırsatlar sunar, bir destek ağı ve topluluk duygusu geliştirmeyi mümkün kılar (Sands ve Solomon, 2003, s. 8). Bu nedenle insanların güçlü yönlerine ve her bir insanın başkalarının yaşamına katkıda bulunabileceği kabulüne dayanır (Northen ve Kurland, 2001, s. vii). Bu yönüyle sosyal hizmet mesleği açısından grup çalışmalarının, insanların yaşamlarını değiştiren ve bütün bir yaşamı değiştirme potansiyeline sahip olan güçlü bir uygulama stratejisi olduğu kabul edilmelidir. 
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Tarihi ve Neliği ile Feminist Bir Mücadele Yöntemi Olarak Bilinç Yükseltme Grupları 


Kadın hareketi, ataerkil sistemin yarattığı güç eşitsizlikleri ve ayrımcılıklara karşı yürüttüğü mücadelede, kişisel tutum ve davranışları değiştirmenin yanı sıra sosyal yapılara içkin olan cinsiyetçiliği de ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Tarihsel süreçte, bu amaca ulaşmak için farklı stratejiler kullanan kadın hareketi, 196011 yılların sonuna gelindiğinde “kolektif bilinci oluşturacak, ortak hedef ve ilkeleri olan yeni gruplar geliştirmeyi”, kadının kurtuluş mücadelesinde daha önce denenmemiş bir yöntem olarak hayata geçirmiştir. Kadın hareketinin, toplumsal değişim araçlarına en değerli katkısı olarak görülen bilinç yükseltme grupları, 19601arin radikal öğrenci hareketlerinde ve sol örgütlerinde yer almış olan beyaz radikal feminist kadınların, bu muhalif hareketler içinde seslerini duyurmaktan dışlanmaları üzerine kendi ideolojisi, siyaseti, taktikleri ve hedefleri ile kadınlara özgü bir hareket geliştirme ihtiyacını fark etmeleriyle ortaya çıkmıştır. Böylece cinsiyetçi önyargıların varlığının ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının giderek daha fazla tartışıldığı 1960'lı yılların sonu 701erin başında, feminist düşünürlerin ve aktivistlerin yeni üyelerle örgütlendiği yerler olan bilinç yükseltme grupları, feminist harekete yeni katılanlar için bir geçiş noktası görevi görmüş ve pek çok kadının hayatını dönüştürmüştür (Eastman'dan aktaran Home, 1981, s. 156; Hooks, 2002, s. 8; Nachescu, 2006, s. 155). 


Diane Kravetz'in, 1978 yılında yayınladığı “Consciousness-Raising Groups in the 1970's” isimli makalesinde bilinç yükseltme gruplarının, toplum tarafından kadınlığa atfedilen itaatkâr rolleri sorgulayan radikal feminist kadınların toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve ayrımcılıklarla mücadelesinin bir yöntemi olarak geliştiğinin altını çizmiştir. Kravetz'e göre (1978, s. 169), politik bir bağlam içinde ve kadın hareketiyle ilişkili olarak gelişmiş olan bilinç yükseltme gruplarında, kadınların toplumdaki rol ve statüleriyle ilişkili olan bir değişimin hedeflenmiş olması, bu grupların “yeni” feminist hareketin yapı taşı olarak tanımlanmasını beraberinde getirmiştir. Kravetz'in çalışmasından iki yıl önce Liberman ve Bond da (1976, s. 363) bilinç yükseltme gruplarının “yeni kadın hareketi'nin kalbi olduğunu vurgulamıştır.? 


Bilinç yükseltme gruplarının feminist mücadeleyle olan bu ilişkisine karşın, bu grupların sağladığı özgür tartışma ortamı ve karşılıklı destek, kadın hareketinin diğer yönleri içinde yer almayan birçok kadının, kendi dostluk çevrelerinde bilinç yükseltme grupları oluşturmaya başlamasını beraberinde getirmiştir (Kravetz, 1978, s. 170). Böylece devrimci ve kadın hareketi aktivisti olmayan pek çok kadın da, çoğu zaman sürecin temel amacının farkında olmaksızın bilinç yükseltme gruplarına katılmıştır (Rosenthal, 1984, s. 323). 1969 yılında kaleme aldığı “Defining Reality” isimli yazısında Lynn O’Connor da bilinç yükseltme gruplarının, farklı politik bilinç düzeylerinden kadınları kapsamayı başardığını şu sözlerle anlatmıştır: 


Son iki yıl boyunca, bazen örgütlü bir çabanın sonucu olarak bazense kendiliğinden, beş ila on beş kadından oluşan birçok küçük grup ülke çapında yaygınlaşmıştır. Katılımcı kadınların birçoğu daha önce yeni sol hareketle ve öğrenci hareketi ile bağlantılı olsa da, bazılarının hiçbir politik deneyimi yoktu (O’Connor, 1969). 


Paula Costa Eastman, 1973 yılında yayınladığı “Consciousness-Raising as a Resocialization Process for Women” isimli makalesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen her yerinde kadınlar tarafından oluşturulan pek çok bilinç yükseltme grubunun varlığına dikkat çekmiştir (Eastman, 1973, s. 153). 
ABD'deki bilinç yükseltme gruplarının ilk örnekleri, 1967'de New York ve Chicago'da bir araya gelen kadınlar tarafından oluşturulmuştur. 1969’a kadar kadın kurtuluş grupları olarak Londra'nın bazı bölgelerinde ve 1969’un sonunda Leeds’te toplanmaya başlayan bilinç yükseltme grupları, ABD'de olduğu 


2 19701 yıllarda kaleme alınan bu metinlerde ‘yeni’ olarak adlandırılan kadın 
hareketi, ikinci dalga feminist harekettir (Kravetz, Marecek ve Finn, 1983, s. 257; Sowards ve Renegar, 2004, s. 535). Öyle ki, bilinç yükseltme grupları, ikinci dalga feminist hareket açısından birincil örgütsel yapıyı oluşturmuştur (Liberman ve Bond, 1976, s. 363; Home, 1981, s. 156). 
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gibi, Birleşik Krallık'ta da feminist mücadelenin önemli bir yöntemi olarak tarihteki yerini almıştır (Rogers, 2010, s. 1-2). 


Women's Collective isimli feminist bir grup tarafından 19701i yıllarda, bilinç yükseltme gruplarının nasıl oluşturulacağına dair pek çok pratik yönerge yayınlanmıştır. Bu yönergelerde bilinç yükseltme gruplarının amacının, “kadınları baskılayan ataerkil bir toplumda, kadın olmanın anlamını ortaya çıkartmak” olduğu ifade edilmiştir (Women's Collective, t.y.). Bilinç yükseltme literatürü açısından önemli bir isim olan Kathie Sarachild da 1973 yılında kaleme aldığı “Consciousness-Raising: A Radical Weapon” isimli yazısında bilinç yükseltme gruplarının sağladığı olanağa dikkat çekerek, kadınların ezilmesi ile diğer baskı ve sömürü sistemleri arasındaki bağlantıları tanımlamanın, deneyimleri analiz etmenin ve bunları bilinç yükseltme yoluyla birleştirmenin, kadınların kurtuluşu açısından önemine işaret etmektedir (Sarachild, 1973, s. 149). 


İlk ortaya çıktığı dönemlerde bu amaçlarla ilgisinde kadın kurtuluş grupları veya küçük gruplar olarak da tanımlanmış olan bilinç yükseltme grupları, dış dünyada konuşulması yasaklanmış ya da tabulaştırılmış olan konuları -örneğin kadınların ataerkil evliliklerde, ailelerde, topluluklarda ve toplumlarda ortaya çıkan acılarını, hayal kırıklıklarını, baskı deneyimleriniyargılanmadan, özgürce tartışabildikleri destekleyici ortamlar sağlamıştır (Kravetz, 1978, s. 169-183; Cohen, 2003, s. 32). Dubriwyn de (2005, s. 401), bilinç yükseltme gruplarının deneyim aktarımını olanaklı kılan samimi ortamına dikkat çekerek, bu grupların kadınların bireysel deneyimlerini, toplumsal gerçeklik alanına taşımayı ve bu deneyimlere yeni anlamlar vermeyi sağladığını vurgulamıştır. Zira kadınların bilinç yükseltme gruplarına katılımının altında yatan nedenlerin başında da kadın olmakla ilgili olan cinsiyetçilik, öfke, roller, beden imajı, tecavüz, cinsellik, erkeklerle, kadınlarla ve çocuklarla olan iliş- 


3 Hem bilinç yükseltme gruplarının hem de yerleşimevlerinin ilk örgütlendiği 
kentler olan New York, Chicago ve Londra, grup çalışmalarının gelişimi açısından tarihsel bir ortaklığı paylaşmaktadır. 


221 


kileri, ekonomik dezavantajlar, kariyer fırsatları ve mevzuat gibi konuları tartışmak ve yeniden anlamlandırmak gelmiştir (Randolph ve Ross-Valliere, 1979, s. 923). 


Bilinç yükseltme gruplarının odaklandığı nokta, problem çözme veya tavsiye verme değil, kadınlara bireysel deneyimlerini paylaşma olanağı tanımaktır. Bu nedenle bilinç yükseltme gruplarında toplumsal cinsiyet rol ve kalıpları, tartışılması gereken bir sorun olarak görülmekte ve kadınların bireysel sorunlarının çözümünün, kendi yaşamları üzerinde baskı yaratan koşulları değiştirmekle mümkün olabileceği kabul edilmektedir (Randolph ve Ross-Valliere, 1979, s. 922; Adams, 2003, s. 92). Dolayısıyla bilinç yükseltme gruplarında, kadınların yaşamını etkileyen konular yalnızca tartışmakla kalınmamış, aynı zamanda kadınların, toplumsal değişimin aktif birer öznesi olmaları da amaçlamıştır (Longres ve McLeod, 1980, s. 276). Gerçekten de kendilerini toplumdaki diğer kişilerle kurdukları ilişkilerinden ortaya çıkan eş, sevgili, anne gibi rollerinden bağımsız bir biçimde, birey olarak belki de ilk kez ifade edebildikleri bu gruplarda kadınlar, karşılıklı anlatıları ve bu anlatılar üzerinden kurdukları dayanışmayla, davranışlarının ardında yatan nedenlerin daha fazla farkına vararak kendi yaşam tarzları hakkında karar verme, yeni adımlar atma, yeni roller benimseme, alternatifleri yaratma ve haklarını talep etme gücünü keşfetmişlerdir (Brodsky, 1973, s. 25; Randolph ve Ross-Valliere, 1979, s. 922). Kadınların karşı karşıya kaldıkları eşit olmayan koşul ve muameleleri tanımlanmasıyla başlayan bu keşif süreci, bireysel deneyimlerin daha geniş bir bağlamda anlamlandırıldığı ve eşitsiz koşulların reddedildiği muhalif bir bilincin gelişmesinde etkili olmuştur. 
Böylece bilinç yükseltme grupları, kadınların birlikte hareket etmeye karar verdikleri kolektif bir kimliğin inşasını sağlanmıştır (Klatch, 2001, s. 795-796). 


Kadınların duygularını açıkça ifade edebildikleri, birbirleriyle empati geliştirebildikleri, yalnız olmadıklarını hissettikleri bu grup ortamı, bireysel sorunlara yol açan toplumsal güç dinamiklerinin keşfedilmesiyle, kadının karşı karşıya kaldığı sorunlarda kendini suçlama eğiliminin ortadan kaldırılmasını ve hem bireysel hem de bir bütün olarak karşılıklı güçlenmeyi hedeflemiştir (Shulman'dan aktaran Clemans, 2005, s. 63). Dönemin önemli feminist örgütleri arasında yer alan National Organization for Women, bilinç yükseltme gruplarının yaygınlaştığı 19701i yıllarda bu gruplara ilişkin merak edilen soruları yanıtladığı yönergeler yayınlamıştır. Bu yönergelerden birinde örgüt adına Linda Lervold (t.y.), bilinç yükseltme gruplarıyla gerçekleşmesi beklenen güçlenmeye dikkat çekerek, bilinç yükseltme gruplarına kadınları şu sözlerle davet etmiştir: 

Biz kadınlar, toplumda “aşağı” görülen konumumuzla beyinlerimizi o kadar yıkadık ki, gerçekten değersiz ve güçsüz olduğumuza inanmaya başladık. Bu söylencey'i fark edip buna 


karşı hareket ettikten sonra, kendi gerçekleştirilmemiş gücünüzü görmekten dolayı şaşıracak ve memnun olacaksınız. 


Radikal feminizmin “kadınların bireysel deneyimlerinin, politik analizleri gerektirdiği” kabulü üzerine şekillendirilmiş olan bilinç yükseltme grupları, kadınların karşı karşıya kaldığı baskıyı, bireysel etkenlerin ötesindeki yapısal süreçlerin sonucu olarak gören “kişisel olanın politik olduğu” ilkesini, feminizmin güçlü bir pratiği ve söylemi olarak kadın hareketine kazandırmıştır (Cohen, 2003, s. 32; Nachescu, 2006, s. 268; Rogers, 2010, s. 3). Dolayısıyla bilinç yükseltme grupları gücünü ve etkisini, kişisel ve politik değişkenleri grup çalışmasında bir araya getirebilmiş olmasına borçludur (Nassi ve Abramowitz, 1978, s. 
139). Bireysel deneyimlerin politik bağlantılarının keşfedilmesi, kişisel olandan politik olana geçişi mümkün kılmış ve grup çalışmasına katılan kadınlar açısından, sözlerini dile getirmeyi zorlaştıran söylemsel kapatmaya karşı bir direniş biçimi olarak deneyimlenmiştir (Langellier'den aktaran Dubriwny, 2005, s. 
401). 

Haftada bir veya iki kez, iki ila dört saat süren oturumlardan oluşan ve ortalama ömrü altı ay ile iki yıl arasında değişen (Eastman, 1973, s. 153; Nassi ve Abramowitz, 1978, s. 141) bilinç yükseltme gruplarının normları ve yapıları değişmekle 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birlikte, tüm gruplar kadınların, kadın olmaya atfedilen rolleri sorgulamaları ve liderlik becerilerini geliştirmeleri hedefini paylaşmışlardır. Haftalık grup toplantılarının sırayla katılımcı kadınların evlerinde gerçekleştirilmiş olması, kadınların kendilerini rahatça ifade edebilmeleri için ihtiyaç duyulan samimi mekanları sağlamış olmanın yanında, kadınların anlatılarına yansıyan deneyimlerinin çoğunun yaşandığı alanlar olması bakımından da anlamlı olmuştur. Kaç kadının bir oturma odasına rahatça sığabileceği gibi pratik meselelerin dikkate alınması, grupların kaç kişiden oluşacağını belirleyebilmiştir. Dahası yüz yüze etkileşim tekniğinin beklenen etkiyi yaratabilmesi, uzun süreli tartışma ve analizi mümkün kılması için gruba katılacak kadın sayısı çoğunlukla, altı ile on arasında sınırlandırılmıştır. 
Bazı bilinç yükseltme gruplarının, optimum büyüklüklerine ulaştıklarında kendilerini kapalı ilan etmelerine karşın, bazıları, potansiyel olarak süreçten fayda sağlayabilecek kadınların dışlanmaması için açık grup olarak oturumlarını sürdürmüştür (Rogers, 2010, s. 12-13). 

Samimiyete ve güvene dayalı olarak oluşturulan bilinç yükseltme gruplarının yapıları ve normları gibi oturumlarını organize etme biçimleri de birbirinden farklılaşabilmiştir. Bununla birlikte genellikle bilinç yükseltme gruplarının varlık amacına uygun olarak ilk oturumlarda kadınların tabu olarak görülen toplumsal cinsiyet, roller, duygular, seçimler, cinsellik gibi kadın kimliğinin bileşenleri üzerine konuşabilmesi, bireysel deneyimlerin ortaya çıkartılması, “çocuk bakımının sevilmemesi, hiç evlenmemiş olmanın istenmesi” gibi saklı tutulan duyguların açığa çıkartılması amaçlanmıştır. Sonraki oturumlarda bireyselleştirilmiş anlatılar üzerinden yaşantıların ortak yönlerinin farkına varılmasına ve kadınlar arasında ortaklıkların oluşturulmasına çalışılmıştır. Böylece paylaşılan anlatıların analiziyle kadınların değersizleştirilmiş statüleri, bunun nasıl sürdürüldüğü ve nasıl değiştirilebileceği hakkında daha genel sorgulamalar yapılabilmiştir. Son oturumlarda ise teorinin gelişmesi, sosyal kurumların baskıcı doğasının farkına varılması ve sosyal 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değişim için itici bir gücün oluşturulabilmesi için soyutlamalar yapılmıştır (Newton ve Walton'dan aktaran Brodsky, 1973, s. 25- 26; Allen'dan aktaran Nassi ve Abramowitz, 1978, s. 142; Randolph ve Ross-Valliere, 1979, s. 922). 


Paula Costa Eastman (1973, s. 163), bilinç yükseltme gruplarının, kişisel ve politik yönlerini birleştirme çabasının yalnızca hiyerarşik olmayan bir grup çalışmasıyla mümkün olacağının altını çizmiştir. Literatürde hiyerarşik olmayan bir grup ortamının yaratılabilmesi için bilinç yükseltme gruplarının kalıcı ve resmi bir liderinin bulunmaması, tüm katılımcıların grubun sorumluluğunu almaları önerilmektedir. Bununla birlikte Randolph ve Ross-Valliere tarafından 1979 yılında yapılan araştırmada, bir lidere sahip olmanın, güven oluşturmaya katkı sağlayabileceği, yetenekli bir liderin her bir katılımcının bireysel ihtiyaç ve beklentilerini ortaya çıkartabilecek olmasının yanında bir bütünün parçası olduğunu hissetmesini kolaylaştırabileceği sonucuna ulaşmışlardır. Her bir katılımcının küçümsenme, yargılanma, tecrit edilme korkusu yaşamadan söylemek istediklerini özgürce dile getirebileceği güvenli ve samimi bir ortamın sağlanmasında liderin rolünün önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bilhassa grup çalışmaları konusunda deneyimli olan bir lider ile çalışmanın, katılımcıların öfkeleri üzerine çalışmalarına ve bunu yapıcı bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olabildiğini ortaya çıkartmışlardır (Randolph ve Ross-Valliere, 1979, s. 922- 
923). 

Sonuç olarak 196011 yılların sonlarında, ikinci dalga feminist hareketin, ataerkiye karşı başlattığı mücadelenin bir parçası olarak şekillenen bilinç yükseltme grupları, kadınların, ataerkinin yarattığı eşitsiz koşulları sorgulamak ve değiştirmek üzere bir araya geldikleri, bireysel deneyimlerini birlikte analiz ettikleri, sorunlarının toplumsal koşullarla bağlantılarını keşfettikleri destekleyici ortamlar sağlamıştır. 
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Güçlenme Kaynağı Olarak Sosyal Hizmette Bilinç Yükseltme Grupları 


Bilinç yükseltme grupları her ne kadar sosyal hizmet uygulamaları içinde ortaya çıkmamış olsa da, sosyal hizmet uzmanlarının toplumdaki baskıcı koşulları, tutumları, uygulamaları ve politikaları keşfetmesine ve değiştirmek için çalışmasına yardımcı olmuştur (Home, 1981, s. 156). Sosyal hizmet uygulamaları olarak bilinç yükseltme grupları, büyük ölçüde Brezilya ve Şili'de köylülerin okuma yazma öğrenmelerini desteklemenin yanı sıra yaşamları üzerinde baskı yaratan koşullara ilişkin farkındalık kazanımını amaçlayan Paulo Freire'nin çalışmalarına dayanmaktadır (Longres ve McLeod, 1980, s. 268). * 


“Düşünümsel olmayan eylem kadar, eylemsiz bir düşünümselliğin de yetersiz kalacağı” kabulü, bireysel sorunların kökeninde yatan baskıcı koşulları görmeyi ve bu koşulları değiştirmek üzere eyleme geçmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle bir sosyal hizmet uygulaması olarak bilinç yükseltme grupları, insanların politik bir özne olarak toplumsal koşullar ile yaşadıkları sorunlar arasında bağlantı kurmalarına ve kolektif eylemle bu koşulların üstesinden gelebilmelerine odaklanır (Longres ve McLeod, 1980, s. 268). Bu nihai hedefe ulaşabilmesi için grup çalışmalarının, katılımcıların kendi deneyimlerini yeniden anlamlandırırken, grubun diğer üyelerine destek sağladıkları ve karşılıklı olarak güçlendikleri aktif bir çalışma (Clemans, 2005, s. 62) olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. 

Sosyal hizmette bilinç yükseltmeyi amaçlayan grup çalışmaları, güçlü bir kolektif bilinçle ayrımcılıkla mücadele etmek isteyen ötekileştirilmiş ve dezavantajlı kılınmış kişilerle birlikte sosyal adalet ve eşitlik talebi yaratabilecek bir güçlenme için kullanılmıştır (Home, 1981, s. 156; Breton, 2004, s. 58). Dolayısıyla güçlenmeyi sağlayacak bilinç yükseltme grupları, sosyal hizmet 


4 Sosyal hizmet uygulaması olarak bilinç yükseltmeyi hedefleyen grup 
çalışmaları Paulo Freire'nin çalışmalarının yanı sıra ikinci dalga feminist hareket ve siyahların kurtuluş hareketi gibi bir dizi politik hareketten de etkilenmiştir (Hudson, 2009, s. 73). 
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mesleğinin iki temel ilkesi olan, “insan haklarının korunması’ ve “sosyal adaletin sağlanması” ilkeleriyle bütünüyle uyumludur. 
Bir başka deyişle sosyal hizmet uygulamaları olarak gerçekleştirilecek grup çalişmalarının, sosyal hizmet mesleğinin temel ilkeleri gereği bilinç yükseltmeyi, güçlenmeyi ve kolektif eylemle toplumsal değişimi sağlaması beklenir. Bununla birlikte grup çalışmalarının, doğal olarak güçlendirici bir etkisi olduğunu varsaymak yanlış olacaktır. Grup çalışmalarının yalnızca bireysel tutum, düşünce ve davranışların değişimiyle bireysel bir düzeyde iyileşme sağlamayı hedeflemesi ve bireysel sorunlar ile toplumsal koşullar arasındaki bağlantıyı görünür kılmaya çalışmaması halinde güçlenme başarılamayacaktır. Benzer biçimde, sosyal hizmet uzmanının, kişilerin katılımı olmaksızın kişiler adına hak savunuculuğu yapması da güçlenmeyi beraberinde getirmeyecektir. Grup çalışmalarının hızlı bir şekilde ulaşılabilecek hedefler koyan, kısa vadeli bir müdahale biçimi olarak görülmesi ya da sosyo-politik, örgütsel veya kurumsal statükonun korunması hedefiyle oluşturulması da beklenen güçlenmeyi sağlamayacaktır (Breton, 1995, s. 8; Breton, 2004, s. 72). Grup çalışmasıyla başarılacak güçlenme, grup üyelerinin birbirlerinin yaşamında yardım nesneleri olarak değil, aktif özneler biçiminde yer alarak, yaşamları üzerinde baskı yaratan, ihtiyaç duyulan kaynaklara erişimlerini engelleyen yapıları ve yaşamın farklı alanlarına katılımlarını kısıtlayan koşulları değiştirmek için eylemde bulunmalarını sağlayacaktır (Breton, 1990, s. 24; Breton, 2004, s. 59). 


Sosyal hizmet açısından bilinç yükseltme grupları, sosyal hizmet uzmanlarının ve hizmet alanların birbirlerinden öğrenen paydaşlar olduğunu kabul eden, otoriter olmayan bir uygulama olanağı sağlamaktadır. Bilinç yükseltme gruplarının kendi kendine yardım süreci olarak kabul edilmesi uzmanın bu süreçteki rolünü, grup üyelerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde, hedeflerin açıklığa kavuşturulmasında, grup kompozisyonuna karar verilmesinde, grup çıktılarının planlamasında rol oynamasını gerektirmektedir (Longres ve McLeod, 1980, s. 269-271; Home, 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1981, s. 167). Gerçekten de değişim için kolektif eylemi gerçekleştirme hedefi, grup çalışmasında uzmanların dinleyen, soru soran, tavsiye veren, yönlendiren ve çözümler sunan uzman rolünü bir kenara bırakmasını gerektirir. Grup çalışmasında uzmanın, bu lider-uzman rolü yerine, grup katılımcılarının kendi çözümlerini bulmalarına, kendileri için kararlar almalarına, sonuç ne olursa olsun bu kararları sahiplenmelerine, değişimi gerçekleştirecek özneler olmalarına destek olacak ve kolektif eylemi teşvik edecek kolaylaştırıcı rolünü benimsemesini gerektirir (O’Brien, 2009, s. 375). Sosyal hizmet uzmanlarının kolektif eylemi teşvik edebilmeleri için kolektif eyleme ve toplumsal değişime dair kendi tutumlarının, duygularının ve kabullerinin farkındalığına sahip olmaları gerekmektedir. Sosyal hizmet uzmanının kolektif eylemin kaosa yol açacağına dair inancı, statükodan memnun olması, finansal kaynakların yitirilmesi korkusu ya da kolektif eylemi ve toplumsal değişimi kendi otoritesi için bir tehdit olarak görmesi, grup çalışmasının bilinç yükseltmeyi ve güçlenmeyi sağlamasının önündeki en büyük engeli yaratacaktır.” Buna karşın uzmanların, insanların kendi kendini savunabileceğine ve sorumlu kolektif eylemde bulunabileceğine inanmaları, grup çalışmalarına içkin olan güçlenme potansiyelinin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır (Breton, 1995, s. 9). 


Özetle bir sosyal hizmet uygulaması olarak grup çalışmaları, sosyal hizmetin üzerine temellendiği insan hakları ilkesi gereği, bilinç yükseltmeyi ve güçlenmeyi hedeflemelidir. Bu hedefi taşımayan grup çalışmalarının, insanların toplumsal koşullar ile yaşadıkları sorunlar arasındaki bağlantıları görmeleri ve kolektif eylemle bu koşulların üstesinden gelmeleri için bir olanak 


5 Neoliberal politikalar sonucu, kamu hizmetlerinin yerini kâr amaçlı özel sektöre 
bırakması, güçlenme odaklı sosyal hizmet uygulamalarını ciddi şekilde tehdit ettiği, söz konusu ekonomik politik ve kurumsal dönüşümde toplumsal değişim için kolektif eylemi teşvik edecek grup çalışmalarının gerçekleştirilmesinin de git gide zorlaştığı (Breton, 2004, s. 72; Ramey, 2009, s. 51) göz önünde bulundurulduğunda, uzmanların bu çekincelerini bir kenara bırakabilmesinin de oldukça zor olduğu dikkate alınmalı ve sosyal hizmet uygulamalarının güçlenmeyi sağlaması için söz konusu koşullara karşı da mücadele edilmesi gerektiği görülmelidir. 
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yaratması mümkün değildir. Bu anlayışla geliştirilecek bir grup çalışmasında kolaylaştırıcı rolü oynaması gereken sosyal hizmet uzmanının ise kişileri, haklarının savunuculuğunu yapabilmeleri ve toplumsal değişimin gerçekleştirilebilmesi için sorumluluk almaları için desteklemesi beklenir. 


Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadelede 
Grup Çalışmaları 


Grup çalışmaları, şiddetten kurtulan kadınların yanı sıra -toplumsal cinsiyet temelli şiddetin süregittiği bir toplumda- şiddetten arınmış bir yaşamın kimse için mümkün olmadığı gerçeğiyle tüm kadınlarla gerçekleştirilebilir.9 Toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede grup çalışmalarının, şiddetsiz bir toplum için kolektif bilinci oluşturabilecek ve şiddeti ortadan kaldıracak yönde toplumsal değişimi sağlayabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğu kabul edilmelidir. 


197011 yıllarda şiddet uygulayan erkeklerden kurtulmaya çalışan kadınlar için kurulan ilk sığınmaevlerinin kurucuları arasında bilinç yükseltme gruplarını örgütleyen radikal feministler, kadın hakları aktivistleri, feminist sosyal hizmet uzmanları ve şiddetten kurtulmuş kadınlar yer almıştır (Schecter, 1982; Gre- en, 1991, s. 174-175). Erin Pizzey öncülüğünde oluşturulmuş bir bilinç yükseltme grubu olan Chiswick Women's Aid, ev içinde erkeklerden şiddet gören kadınların gidecek başka bir yeri olma- 


6 Toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede erkeklerle çalışma da son 
derecede önemlidir. Ancak toplumsal cinsiyet temelli şiddet odağında erkeklerle gerçekleştirilecek grup çalışmalarının farklılaşan teknikleri ve süreci ayrıntılı olarak ayrıca tartışılması gerektiğinden bu çalışmada yer verilmemiştir. 
Bununla birlikte vurgulanması gerekir ki, şiddet faili olsun olmasın erkekler ile gerçekleştirilecek grup çalışmaları şiddetin, şiddeti uygulayan kişinin de, insan olmak bakımından sahip olduğu değere zarar verdiği farkındalığını yaratmalıdır. Dahası grup çalışmaları, “ruhsal bir patlamanın sonucu ya da mantıksız bazı erkeklerin doğal bir özelliği olarak değil, toplumsal olarak kurgulanan, eşitsiz güç ilişkileriyle inşa edilen bir eylem olarak görülmesini sağlamalı, erkeklerin bedensel güç ve silahtan başka güç kaynaklarıyla güçlenerek” şiddetle mücadelenin bir parçası olmalarını olanaklı kılmalıdır (Staub-Bernasconi, 1992, s. 49). 


229 


dığı gerçeğinin görünür hale geldiği 1972 yılında, İngiltere'nin ilk sığınmaevi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Benzer biçimde ABD'deki ilk sığınmaevi de 1974 yılında Minnesota'da kurulmuş olan ve iki yıl önce bir bilinç yükseltme grubu olarak çalışmalarına başlayan Women's Advocates'tir (Garcia ve McManimon, 2011, s. 163). Böylece 19701erin bilinç yükseltme grupları, şiddetten kurtulan kadınların çocuklarıyla birlikte kaldıkları sığınmaevlerinin kurulmasına önayak olmuş ve sığınmaevinde kalan kadınlar için destek grupları oluşturacak biçimde genişletilmiştir (Haaken, 2010, s. 31). 

Birçok karmaşık duygu durumu arasında, şiddetten kurtulan kadınların sıklıkla kendini suçlama, utanç, öfke ve inanılmama korkusu yaşadıkları bilinmektedir (Butler ve Withram, 1995, s. 2; Clemans, 2006, s. 59). Grup çalışmaları, şiddetten kurtulan kadınların, şiddeti kendi yapıp etmelerinin bir sonucu ya da yalnızca kendilerinin yaşadığı bir sorun olarak görmelerinin önüne geçerek, söz konusu olumsuz duyguların aşılması için ideal bir yapı sağlamaktadır (Breton ve Nosko, 2005, s. 231; O’Brien, 2009, s. 265). Bu nedenle grup çalışmalarının bireysel düzeydeki başlıca yararı, kadınların yaşamlarındaki şiddeti deşifre ederek, deneyimlerini nasıl yeniden anlamlandırabileceklerini ve olumsuz deneyimlerini değiştirmek için ne tür adımlar atabileceklerini görmelerine olanak tanıyarak, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenme fırsatı sunması olarak görülmektedir (Tutty ve Rothery, 2002, s. 3; Breton ve Nosko, 2005, s. 231). Grup çalışması süresince şiddetten kurtulan kadınların, “birbirlerinin benzer hikayelerini duyması, kadınların ‘sadece ben değilmişim' deneyimini yaşamalarını sağlayacak ve bu deneyim, şiddet uygulayan erkeklerin, kadınlar üzerinde zora dayalı biçimde kurdukları tekil ve acımasız izolasyonu bozacaktır” (Wood ve Roche, 2001, s. 6). Gerçekten de grup çalışması, şiddetten kurtulan kadınların kendilerine ilişkin daha doğru bir bakış açısı elde etmelerinde, sosyal izolasyonun azaltılmasında ve böylece yeni duyguların, fikirlerin ve davranışların keşfedilmesinde güvenli bir ortam sağlamaktadır (Rittenhouse, 1997, s. 111). 
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Yarattığı tüm bu olumlu etkiler dolayısıyla grup çalışmaları bireysel düzeyde, şiddetten kurtulan kadınlara değerli olduklarını görebilmelerine ve yaşamlarını olumsuz duygulara yeniden teslim etmeyecek şekilde güçlenmelerine yardımcı olmaktadır (Tutty, Bidgood ve Rothery, 1993, s. 9). Şiddet yaşantısının, kadının kendi yaşamını kontrol etme gücünü ortadan kaldırdığı göz önüne alındığında, grup çalışmalarının güçlenmeyi hedeflemesinin önemi daha açık hale gelmektedir (McGirr ve Sullivan, 2017, s. 157). Şiddetten kurtulan kadınlar için güçlenme, onlara şiddet uygulayan erkekler tarafından ellerinden alınan kontrolü geri kazanmaları için kararlılıklarını ve liderlik yeteneklerini desteklemeyi ve olumsuz duygu durumlarını aşmalarına yardımcı olmayı gerektirmektedir (McDermott ve Garofalo, 2004, s. 1248). 


Grup çalışmalarının, bireysel düzeyde gerçekleşecek bir güçlenme kadar, kolektif bir güçlenme sürecini de hedeflemesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. Zira grup çalışmaları, her ne kadar bireysel düzeyde kadınların duygu durumlarında bir iyileşme sağlayacak olsa da, bilinç yükseltmeyi hedeflemeyen grup çalışmalarının, politik ve toplumsal bir sorun olan toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ortadan kaldırması da mümkün olmayacaktır. Tam da bu noktada radikal feministlerin, toplumsal bir değişim yaratma amacıyla geliştirdikleri bilinç yükseltme gruplarına yönelik “birer terapi grubu olmayıp, politika, teori ve kolektif eylem için bir araç olduğu” (Ruck, 2015, s. 302) uyarılarına kulak verilmelidir. Şiddetten kurtulan kadınlarla gerçekleştirilecek grup çalışmaları, birer bilinç yükseltme grubu olarak oluşturulduğu sürece toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede önemli bir strateji olarak kullanılabilecektir. 


Bununla birlikte Rosenthal (1984, s. 324), grup çalışmalarında psikolojik sorunlara ve bireysel kurtuluş üzerine odaklanil- 


7 ABD'nin Connecticut eyaletinde bilinç yükseltme gruplarına katılan kadınlarla 
gerçekleştirilen bir araştırmada bilinç yükseltme gruplarına katılımın, kadınların kontrol duygularının ve benlik saygısının artmasına yardımcı olabildiği, depresyon düzeyini ise düşürebildiği sonuçlarına ulaşılmıştır (Weitz, 1982, s. 231). 
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masının, kadınların içinde bulunduğu koşulların ve ilişkilerin, toplumsal yapılardan bağımsız olduğu, eğer kişi güçlü ise kendi koşullarını değiştirilebileceği, değişimin gerçekleşmemesi- nin ise bireysel bir başarısızlık olarak görülmesi sonucuna ve kolektif eylemin gereksiz ya da beyhude olduğu yanılsamasına götürebileceğine dikkat çeker. Benzer biçimde Breton da (1990, s. 25) grup çalışmalarının terapi gruplarına indirgenmesini eleştirerek, bu türden bir indirgemenin altında yatan temel nedeni, “aktivizmden ve politik içeriğe sahip uygulama türlerinden bilinçli bir biçimde uzak durarak, bilimin güvenli sularında yüzmeyi tercih etmiş” olmakla açıklar. 


Dolayısıyla grup çalışmalarının bir sonucu olarak kadınların olumsuz duygularını aşmaları ve şiddetten uzakta güçlü bir benlik geliştirmeleri önemli olmakla birlikte, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede oluşturulan grup çalışmalarının nihai hedefi, şiddetin toplumsal ve politik bir sorun olarak görülmesi, şiddeti ortaya çıkartan ataerkil sistemin sorgulanması, şiddetsiz bir toplumun inşası için kolektif bir bilincin geliştirilmesi olmalıdır. Bu nedenle başta da belirtildiği gibi grup çalışmalarının toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede güçlü bir strateji olabilmesi, yalnızca şiddet deneyimi olan kadınlarla değil, tüm kadınlarla grup çalışmalarının yapılmasını gerektirir. 
Grup çalışmalarında toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı kolektif bir bilincin geliştirilmesinin yolu ise şiddeti ortaya çıkartan ve süreğen hale getiren toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının deşifre edilmesinden ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesinden geçmektedir. 


Western (2014, s. 28) tarafından vurgulandığı üzere toplumsal cinsiyet rollerine ve kalıp yargılarına olan bağlılık, şiddetin pek çok biçiminin normal ve öylece oluveren, toplumsal düzeni korumak için kabul edilebilir eylemler olarak görülmesine, özellikle ev içi şiddetin, aileye içkin bir çatışma çözümü biçimi olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Söz konusu ayrımcı kabullerin korunması halinde ise toplumsal cinsiyet temelli şiddet, çoğunlukla saklanan ve süregiden bir sorun olmaya devam 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edecektir (Flury, Nyberg, Riecher-Rössler, 2010, s. 1). Toplumsal cinsiyet temelli şiddet sürdüğü müddetçe bugün faillerin, kadınların temel insan haklarını ihlal ettiği gerçeği yadsinamayacağı gibi, gelecekte de şiddet sarmalının içinde yeni faillerin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu, dahası kadınların kendilerini şiddete karşı koruma yeteneklerinin de git gide azalacağı görülmelidir (Saunders, 2008). Bu nedenle Clemans'ın (2005, s. 
73) dikkat çektiği üzere, “post-feminist çağda yaşadığımız iddiasına rağmen”, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin ve ev içi şiddetin yaygınlığı, şiddetle mücadele stratejileri olarak grup çalışmalarında ısrar etmemiz gerektiğinin en açık göstergesidir. 


SONUÇ YERİNE 


Toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla yaratılan ikincil, güçsüz ve denetime muhtaç kadınlık ile muktedir erkeklik arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinden doğan şiddet, kadınların temel haklarının ihlaline yol açan toplumsal bir sorundur. Kadına karşı şiddetin toplumsal bir sorun olarak görülmesi, kadın ile erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinin sorgulanamaz kabul edildiği ev içinde yaşananları ve kadına karşı şiddetin en yaygın biçimi olan ev içi şiddeti politikleştiren ikinci dalga feminist hareketin çabalarının bir sonucudur. Bu toplumsal sorunu ortadan kaldıracak kolektif bilincin geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele için atılması gereken öncelikli adımı oluşturmaktadır. Söz konusu bilincin geliştirilmesi, -feminist hareketin yapısı gereği- kadın hakları alanında çalışan sivil toplumun ve aktivistlerin çabalarını gerektirdiği kadar, insan hakları temelinde ortaya çıkan bir meslek olması bakımından sosyal hizmetin mesleki müdahalesini de gerektirmektedir. Kolektif eylemin geliştirilmesinde etkili bir araç olarak kullanılagelen grup çalışmaları, feminist hareketin ve sosyal hizmet mesleğinin tarihsel açıdan ortak uygulama stratejisini oluşturmaktadır. Tarihsel süreçte üzerinde önemli bir deneyim biriktirilen grup çalışmaları, şiddetten arınmış bir toplum idealine ulaşmada da önemli bir strateji olarak kullanılabilir. 
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Sosyal hizmetin meslekleşmesinde önemli bir yere sahip olan yerleşimevi hareketinin öncüleri, örgütledikleri grup çalışmalarıyla eşitsiz koşullardan etkilenen insanları toplumsal değişim mücadelesine dahil etmeyi hedeflemişlerdir. Yerleşimevlerinde gerçekleştirilen grup çalışmalarında, insanların yeniden anlamlandırdıkları kendi deneyimlerinin yanı sıra başkalarının deneyimlerinden hareketle, bireysel olan ile toplumsal olan arasındaki bağlantıların keşfedilmesine çalışılmıştır. Bu keşfin hem bireysel hem de toplumsal değişim için kullanılması, grup çalışmalarının sosyal hizmet tarihi açısından birer bilinç yükseltme çalışması olarak biçimlendiğini göstermektedir. 


196011 yılların sonundan günümüze dek uzanan ve ikinci dalga feminist hareketin en önemli çalışmaları arasında yer alan bilinç yükseltme grupları, kadınların ataerkiyle mücadelesinin başlıca aracı olarak geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Kadınların birbirleriyle deneyimlerini paylaşması, yaşamlarının kendileri açısından anlaşılmasını ve dolayısıyla yaşadıkları baskının ve sorunların sosyal ve politik nedenlerinin açık kılınmasını sağlamıştır. Kadın olmayı dezavantajlı kılan ataerkil aklı reddederek, söz konusu toplumsal koşulları ortadan kaldırmak için neler yapılabileceğini birlikte bulmak ve bunları gerçekleştirmek üzere birlikte harekete geçmek, feminist bilinç yükseltme gruplarının odağını oluşturmuştur. 


Kadınlar ile erkekler arasında kurulan eşitsiz güç ilişkileri, toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ortaya çıkarttığı gibi süreğen hale de getirmektedir. Toplumsal cinsiyet temelli şiddetle miicadele için oluşturulacak grup çalışmaları, bu eşitsiz güç ilişkilerini ortadan kaldıracak bir güçlenmeyi mümkün kılacaktır. 
Şiddet deneyimi olan ya da olmayan tüm kadınlarla gerçekleştirilebilecek olan grup çalışmaları, kadınların yaşam deneyimlerini birlikte değerlendirmelerine, ortaklıklarını ve farklılıklarını keşfetmelerine yardımcı olması bakımından bireysel düzeyde bir güçlenme kadar, şiddeti ortadan kaldıracak kolektif güçlenmeyi de sağlayabilecektir. Bu güçlenme süreci, kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunların yapısal bağlarının görülmesiyle 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başlayacaktır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele stratejisi olarak geliştirilecek grup çalışmalarının “kadınların bireysel deneyimlerinin, politik analizleri gerektirdiği” kabulü üzerine şekillendirilmesi gerekmektedir. Otoriter ve hiyerarşik olmayan bir grup ortamında gerçekleştirilecek bu tür bir analiz, şiddetin normalleştirilmesine neden olan kabul ve tutumların sorgulanmasını ve herkesin kendi yaşamında çözmesi gereken bireysel bir sorun olarak değil, toplumsal bir sorun olduğu gerçeğinin farkındalığını sağlayacaktır. Sonuç olarak -mesleki ya da gönüllü bir uygulama olarak- toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele odağında geliştirilecek olan grup çalışmalarının nihai hedefinde, şiddeti ortaya çıkartan koşulların sonlandırılması, -şiddetin, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olması bakımından- ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yer almalıdır. 
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‘KORKU’ OLGUSUNU ŞİDDET GÖREN 
KADINLARIN DENEYİMLERİ ÜZERİNDEN 
ANLAMAK 


Selda Taşdemir Afşar 


Şiddet aracı kullanılarak kadın cinsinde yaratılan korku, patriarkal düzenin korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında ve kadınlar üzerinde iktidar kurma noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. 
Nesnesi belli olan ve bir tehdide yönelik geliştirilen şiddetin yarattığı korku, kadın cinsinin sosyalizasyon sürecinde öğrendiği ve içselleştirdiği normların nesilden nesile aktarılması ile kolektif korku haline gelebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, şiddet gördüğü için sığınmaevinde yaşamakta olan kadınların özellikle özel alan içerisindeki gündelik yaşamlarında korkuyu nasıl deneyimledikleri, şiddet ve/veya öldürülme korkusu ile nasıl başa çıktıkları, ne tür direnişler gerçekleştirdikleri ve korkuların toplumsal ve kültürel olanla ne tür bir ilişki kurduğu anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede de korku olgusu ile ilgili teorik bir tartışma yapıldıktan sonra şiddet gören kadınların anlatılarına yer verilecektir. 


KORKUNUN NELİĞİ ÜZERİNE 


Korku iktidarın en eski aracıdır. 


Duygular insan yaşamına nasıl katkı sağlar ya da duygular sadece birer “his” midir? Duygular yıkıcı mıdır, yoksa yapıcı özellikleri var mıdır? Duyguların hangi yönü daha ağır basar? 
Sorularını sıraladığımızda; duyguların sadece his olmadığını, duyguların pasif kurbanları olmadığımızı hatta duyguları inşa etme noktasında hayli aktif özneler olduğumuzu iddia eden Solomon'un (2016) Duyguların Sadakati isimli çalışmasıyla karşılaşırız. Solomon duyguların sadece ‘olumsuz’ ve ‘yıkıcı’ olmadığını ancak bazen de “hakkaniyetli” ve ‘dogru’ bir tepki, dünya 


1 X-Files (1993) filminden aktaran Svendsen (2017). 
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ile mücadele noktasında çeşitli stratejileri içinde barındırdığını söyler (Solomon, 2016, s. 12-13). Korku da genellikle “birincil” veya ‘temel’ duygulardan birisi olarak; tüm canlılarda evrensel olarak bulunan sevinç, üzüntü, öfke, aşk ve tiksinti gibi duygular arasında yer alır (Tudor, 2003; Mannoni, 1995; Solomon, 2016) ki bu yer alma, ‘korku’nun psikolojik bir olgu ve/veya kavram olarak anlaşılmasına neden olmaktadır. Farklı nedenlerden kaynaklanan, çeşitli biçimleri olan ve öznesi değişebilen ‘korku’ duygusu ve kavramı, psikolojik bir olgu ve bireysel bir durum olarak tanımlanmakla birlikte antropolojik, sosyolojik, psikanalitik ve felsefi açıdan özellikler taşımaktadır. Ancak Özbudun (2017, s. 113), “psikoloji ve psikiyatri, evet; antropoloji kısmen; ama Hankiss'in dökümünde sosyoloji literatürü korkuya gerçekten de hak ettiği yeri ver(e)memişe benziyor” der. Korku kavramı ve olgusunun psikolojik oluşunu örneğin Gençöz (1998) “kişinin kendi düşüncelerinin sebep olduğu bir duygu” olarak tanımlayarak ortaya koyar. Ona göre bu düşüncelerin içeriğinde ‘tehlike’ olduğu için korku reaksiyonu verilir. Bu nedenle aynı durumla karşılaşan farklı kişiler, farklı düşünceleri neticesinde farklı reaksiyonlar verebilirler. Ancak çoğu zaman korkuyu yaşayan kişiler bunun kendi düşüncelerinden kaynaklandığını bilmedikleri için etkili bir çözüm üretme yoluna gitmezler ve çaresizlik yaşayarak, korkularını kriz boyutlarına taşıyabilirler. 

Korku kavramı Yunanca kökenli fobos (furcht: korku) kavramından türemektedir (Veysal, 2003, s. 39). Türk Dil Kurumu [TDK] tarafından Türkçe Sözlük'te “bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu” olarak tanımlanan korku; sevinç, üzüntü, öfke gibi temel heyecanlar arasında yeralır. Köknel (aktaran Muratyan, 2011, s. 17) korkuyu “insanın algıladığı, gördüğü ya da düşündüğü, imgelediği, tasarladığı tehlikeli, tehdit dolu kurum, kişi, nesne, olay ve olgu karşısında gösterdiği doğal, evrensel duygulanım durumu, ruhsal tepki” olarak açıklamaktadır. İnsan bilmediği şeyden korkar ve kaygı duyar. İnsan, her şeyden önce, bilmediği açıklayamadığı ya da 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anlayamadığı şeylerden korkar. İlk insanların yıldırımdan, ateşten vahşi hayvanlardan korkmasının temel nedeni de budur. 
Karanlıktan, yıldırımdan, vahşi hayvanlardan vb. korkan insan, onlara ilişkin bilgilerini arttırdıkça bilinmeyenden kaynaklanan bu korkularını da yenebilme olanağına kavuşmuştur (Tok'dan aktaran Eren, 2005). Korku ile ilgili yapılan kavramsal tanımlamalara bakıldığında, insanın bilmediği, aşina olmadığı şeyden korktuğu ve kaygı durumunun oluştuğunun altı sıklıkla çizilir (Sağır ve Aktaş, 2017; Eren, 2005; Veysal, 2003). 


Özellikle TDK'nın yapmış olduğu tanımlamada korkunun kaygı kavramından ayrılamadığını, korkunun kaygı ile eşanlamlı kullanıldığını görülmektedir. Literatürde birbiri yerine de kullanılabilen korku ve kaygı, çeşitli açılardan birbirinden farklılaşabilecek kavram ve duygulardır. Örneğin kaygı duygusunun gelişebilmesi için bir nesneye ihtiyaç olmadığı, korku duygusunun ise mutlaka belirli bir nesneye karşı geliştirildiği ifade edilmektedir. Yani kaygının nesnesi olmak zorunda değildir. Korkunun ise mutlaka nesnesi olmalıdır (Mannoni, 1995; Schulz'dan aktaran Kurnaz, 2016). Belirsizlik içeren kaygı içinde bilinmeyen bir tehdit söz konudur. Mannoni (1995, s. 38-39) tehdidin bağlı bulunduğu nesnenin saptanması ile yani bilinmeyen tehdidin bilinir hale gelmesiyle, kaygının korkuya dönüştüğünü ve buna genellikle bir rahatlama duygusunun da eşlik ettiğini ifade eder. Ona göre hem korku hem de kaygı derece farklılıkları gösterir ve onu hisseden kişilere, zamana ve mekâna bağlı olarak bir ölçüde değişir. Kaygıda sorumlu bir etken bulunmadığı için kolay kolay saptanamaz. Ayrıca kaygıdan tekil olarak bahsedilirken, korku genellikle çoğul olarak kullanılır. 
Sara Ahmed Duyguların Kültürel Politikası isimli çalışmasında (2014), korku ile kaygının birbiriyle karşılaştırılarak verilmesini “korkuda nesnenin yokluğu, endişede yarattığından daha farklı bir etki yaratsa bile, korkunun bir nesnenin yanınızdan “geçip gitmesi'yle bağlantılı olduğunu ileri sürerek bu modeli sorgulamayı isterim” der (Ahmed, 2014, s. 86). Ona göre korku, nesnenin yaklaşmasıyla üretilirken kaygı, ‘nesnelere yaklaşım’ haline 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gelir. Yani kaygı nesnelere yönelik bir yaklaşımken korku, nesneler arasındaki yer değişimleri boyunca devam eden bir süreç, nahoşluğu geleceğe de tecelli eden, bir yaralanma ve incinme beklentisi de içeren bir duygudur (Ahmed, 2014, s. 86-87). 


Korku nedir sorusu sorulduğunda Veysal (2003, s. 39), “genellikle insanların karşılaşmak istemediği ama hep karşı karşıya oldukları, yaşamlarına yönelik tehdit niteliğine, varoluş ve yok oluşlarına ilişkin varlıksal özniteliklerinin belirlenmesini gündeme getiren” şeklinde bir cevabın da verilebileceğini söyler. 
Young (aktaran Cüceloğlu, 1998, s. 264) korkuyu, “içinde bulunulan ortamın algılanmasıyla ortaya çıkan, iç organları harekete geçiren, bedende, davranışta ve bilinçte kendini belirten duygusal bir süreç”, Furedi (2001, s. 8), “beklenmedik ve öngörülemeyen bir durumla karşılaşan insanın zihnini yoğunlaştırmasını sağlayan bir mekanizma”, Özbudun (2017, s. 113) “insanın da dâhil olduğu hayvanlar aleminde hayatta kalmaya ve dolayısıyla da türü sürdürmeye yönelik bir içgüdü olarak insanı önceleyen ama insanla birlikte insansallaşmış olan ve/fakat tahakküm ve sömürünün kurumsallaşmasıyla birlikte, ezenlerin ve sömürenlerin elinde araçsallaşmış, baskı ve sömürüyü sürdürmeyi sağlayacak bir araç” olarak tanımlar. 


Veysal (2003, s. 39) korkunun, içinde farklı biçimleri de barındırdığını ifade eder. İlk akla gelenler, ölüm, varoluş, korunma ya da güvenlik korkusu, toplumsal korkular -insanlar arası ilişkilerdeki- ve doğal korkular -doğa olayları karşısındaki korkular-, bilinmeyen ve belirlenemeyen karşısındaki korkular, tabular, fetişler ve kutsallıklar karşısındaki korkulardır. Mannoni (1995, s. 
16-20) ise korkuları doğal korkular ve doğaüstü korkular olarak ikiye ayırmaktadır. Doğal korkuların ilki daha Freudyan bir çerçeve izler. Mannoni'ye göre annesinden ayrıldığında ve annenin yerini bir yabancı aldığında kaygıya kapılan çocuk için bir düş kırıklığıdır. Ben'in oluşumunun ilk çizgileriyle birlikte ortaya çıkan, nesneyi kaybetme veya terk edilmişlik korkusu ve yabancı korkusu yaşayan çocuğun zamanla bu korkuyu aştığının altını çizen Mannoni, karanlıktan korkma, hayaletlerden korkma, 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doğa olaylarından korkma şeklindeki korkuların teknik ilerlemelerle birlikte, en azından gelişmiş ülkelerde, okyanusların kirlenmesine, tarım ve hayvancılıktaki kimyasal zehirlenmeye, atomik radyasyonlara bıraktığını, bir korkunun diğerini kovduğunu söyler. Solomon (2016, s. 59-61) ise korkunun sadece dünya ile ilgili olmadığını başka şeyleri de içerdiğinin altını çizer ve bu noktada irrasyonel korkular ve fobilerden bahseder. İrrasyonel korku durumu, korkuyu “fiziksel bağlantılı” ve akılsal olmayan, yani kişinin beyin tepkilerinin kişinin dünya hakkındaki bildikleriyle ilgisiz olarak ortaya çıkabilmektedir. Ancak Solomon'a (2016, s. 65) göre az çok bütün duyguların irrasyonel olduğuna yönelik genellemeler yapmamalıyız. Özbudun (2017, s. 113) ise insanın tarafından o güne dek hiçbir canlı türünün aklına gelmemiş biçimde korkunun çeşitli biçimlerini yarattığını söyler. Bunlar; cin-peri-hayalet-şeytan korkusu, hırsız korkusu, düşman saldırısı korkusu, günaha girme korkusu, tecavüze uğrama korkusu, işkence korkusu, işsizlik korkusu, yoksulluk korkusu, devlet korkusu, polis korkusu, Tanrı korkusu gibi... 


Korku Duygusal Mı, Kültürel Mi? 


Korkunun nelliği tartışmasının sonraki aşamasında, -korkunun anlamının da oluşmasına katkı sağlayan- korkunun insana içkin, belki doğuştan getirdiği yani insan varoluşunun bir parçası olan bir duygu mu olduğu, yoksa bir nesne çerçevesinde korkunun toplumsal olarak inşa edilen, biçimlenen ve öğrenilen bir davranış kalıbı mı olduğu soruları dikkat çeker. Bu bağlamda da korku duygusunun biyolojik mi, psikolojik mi yoksa kültürel olarak inşa edilmiş ve nesilden nesile aktarılan bir duygu olup olmadığı üzerine konuşmak önem arz eder. 


Özellikle toplumsal cinsiyet rollerinin neden var olduğu, doğal mı yoksa kültürel mi olduğu tartışmalarında sıkça karşılaştığımız biyolojik determinizm, duygular alanında da işler ve duyguların biyolojik olduğu söylenerek toplum ve kültürle bir ilişki kurulmaz. Ancak sosyal bilimlerin duygular alanında 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varlık göstermesiyle birlikte duyguların rasyonel, mantıklı ve/ veya doğal olup olmadığı değil, duyguların da bir çeşit sosyal inşa sonucunda oluştuğu, bu çerçevede de toplumsal ilişkilerin önemli bir yönünü, diğerleriyle girdiğimiz etkileşimin bir sonucunu oluşturduğu anlayışı baskın hale gelmiştir (Clarke, Hoggett ve Thompson, 2006, s. 6-7). Yani duygular insan doğasının evrensel sabitlikleri değil, öğrenilebilen, dönemden döneme değişebilen, nesilden nesile aktarılabilen kültürel ürünlerdir. Solomon (2016, s. 65), bazı korkuların büyük ölçüde ‘kör’ nörolojik tepkiler olduğunu ancak diğer birçok korkunun bir öğrenme sürecini içinde barındırdığını ifade eder. Yani bahçede yürürken karşılaştığınız çıngıraklı yılanın yaratmış olduğu ani ve istemsiz korkunun yanı sıra zamanla gelişen ve uzun bir süre hatta yıllarca devam eden korkuların olduğunu belirtir. Demek ki korku da öğrenilen bir duygu olabilir. Svendsen (2017, s. 33), “çoğunlukla duyguların salt içsel olduğunu yani onlara, sadece onları hisseden insan tarafından bir tür içebakış yoluyla nüfuz edilebildiği- nin kabul edildiğini ancak duyguların basitçe gizli, salt zihinsel haller olmadığını aynı zamanda dışarıdan görülen davranışlar, eylemler ve ifadeler” olduğunu söyler. Duygular dünyada mevcut olmanın bir yolu, dünyaya tutunmanın ve dünyada eyleme- nin bir yoludur. Duyguların, duygu ifadelerinden ayrılamayacağını ve duygu ifadelerinin de kültürden kültüre hayli farklılık gösterdiğini düşünürsek, bundan duyguların kültürle ilişkili olduğu sonucu da ortaya çıkar (Svendsen, 2017, s. 33). Ahmed (2014, s. 19-20) ise sadece diğerleriyle girdiğimiz etkileşimlerin değil, nesnelerle girdiğimiz temaslar sonucu şekillenen duyguların, ilişkisel olduğunu her ne kadar psikoloji disiplininin etkisiyle bir tür içsellik varsayımına kapı aralasa da, esasen toplumsal ve kültürel pratikler olduğunun altını çizmektedir. Svendsen (2017, s. 35) korkunun toplumsal olduğunun başka bir kanıtını da şöyle ifade eder; “neyden ne kadar korktuğumuz bizim dünya anlayışımıza, bu dünyada hangi tehlikeli güçlerin olduğuna ve bu güçlere karşı kendimizi korumak için ne gibi imkanlara sahip olduğumuza bağlıdır. Duygular konusundaki bilgimiz 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ve tecrübemiz bunların meydana geldiği toplumsal bağlamdan bağımsız değildir.” Bu noktada son sözü Ahmed'e (2004, s. 28) bırakmak yerindedir; “duygular bireysel, kültürel ve sosyal olanın birlikteliği şeklinde teorize edilmelidir.” 


Duygulara yönelik yapılan kültürel olma, dönemden döneme değişme, öğrenilme ve aktarılma açıklaması sosyoloji biliminden aşina olduğumuz toplumsallaşmaya vurgu yapar. 
Bu bağlamda bir duygu olan korku, toplumsal bir uyum aracı olarak işlevselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Buna göre, bireyin üyesi olduğu toplumda bazı şeylerden korkması, istenen ve beklenen bir olgudur. Böylece birey, yaşamının ilk yıllarından itibaren nelerden korkması gerektiğini öğrenmeye başlar. Esasen, korku ve toplumsallık ilişkisi kökenini derinler- de bulan bir ilişki türüdür. Bilmediği pek çok şeyden korkan ilk insan için toplumsallaşma, korkularını hafifletmenin, onlardan kurtulmanın bir yoludur (Freedman, Sears ve Carlsmith'den aktaran Eren, 2005). Buradan sosyoloji biliminin korku olgusunu, Durkheim'ın (1994) “bir toplumsal olgunun nedenini başka toplumsal olgularda aramalıyız” kuralı ve insan toplumsal yapının içine doğar, o yapı içerisindeki davranış örüntülerini toplumsallaşma yoluyla öğrenir, içselleştirir ve eyleme döker tespiti çerçevesinde toplumsal olarak inşa edilmiş ve korku duygusuna yol açan öğenin de sosyal inşa sonucunda ortaya konan kültürel bir olgu olduğu bilgisi çerçevesinde ele alınabilir. Dieter Duhm (aktaran Veysal, 2003, s. 41), korkunun insana etkilerinin tüm toplumsal yaşam alanlarında kendini gösterdiğini, aileden okula, işyerinden devlet kurumlarına, arkadaş gruplarından, aşk, eğlence ve alışverişe değin uzandığını belirtir. Duhm ve Duhm'un kitabına ilişkin makalesinde Aziz Nesin daha da ileri giderek, bireysel korkudan korkunun da temelinde toplumsal korkudan korkunun olduğunu ileri sürer. Dieter Duhm'a göre toplumsal kaynaklı korkudan korku, toplumu oluşturan bireylerin, toplumsal gücün ve varlıkların ortaklaşa sahibi olamamasından, onlardan yararlanamamasından dolayı toplumsal güç ve varlıklara yabancılaşmasından doğar (Yıldız ve Bilaloğlu, 2003, s. 88). 
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Aynı zamanda sosyoloji “korku” yu işlevselci bir yaklaşımla ele alır. Yani korkmak son derece doğal bir davranıştır ve insan yaşamının sürdürülebilmesi için gereklidir. Çünkü bizi daha hazırlıklı olmaya sevk ederek tehlikeli durumlardan uzak durmamıza yardımcı olur ve böyle durumlara düşecek kadar ileri gitmekten alıkoyar (Svendsen, 2017, s. 31). Felsefi açıdan da korkunun işlevsel bir özelliği olduğuna işaret edilir. Burada Hegel'in “efendi köle diyalektiği’ çıkar karşımıza. Hegel'e göre köle, özü için ölüm korkusunu ve saltık efendi korkusunu duymuş, bu korkuyla tepeden tırnağa titremiş ve içinde sağlam ne varsa sarsılmıştır. Efendinin köle üzerinde kurduğu egemenlik ve boyun eğdirmesi, köle ve efendinin zorunlulukla birbirleriyle karşıtlık içeren bir birlik oluşturmalarının özü olduğuna dikkat çekmektedir. Kölenin varlığı efendi tarafından tehdit altındadır. 
Korku, köle tarafından efendisinin kendisine hükmetmesinin bir aracı olarak duyumsanır ve varlığını sürdürebilmesi de kölenin korku ve tehdide boyun eğmesine bağlıdır (Veysal, 2003, s. 39-40). 

Yıldız ve Bilaloğlu'na (2003, s. 88) göre korku, psikolojik/ felsefi bakımdan irdelenirken çoğunlukla korku nesnesi ve korkutucu olan üzerine odaklanılmakta ve korkutucu olanın korku içindeki özne için olumsuz bir durum olarak aksettirilmektedir. 
Ona göre, korkuyla ilgili düşüncelerin olumsuzluğu sadece korkunun nedeninden değil, korkunun kendisinden de kaynaklanır. Ancak bu çalışmada korkunun kendisinden ziyade daha çok korkunun nedenine ve korkunun nasıl tezahür ettiğine, ne tür eylemliliklerle sonuçlandığına odaklanılacaktır. Korku bir duygudur ancak “korkunun çeşitli toplumsal koşulların yol açtığı, öğrenilen ve korku duygusuna yol açan kişiden/nesneden korkulması gerektiği bilgisinin nesilden nesile aktarıldığını, bu bağlamda da korkunun öğrenilen, öğrenilmesi de baskın/ta- hakkümü elinde bulunduran taraf tarafından istenen ve iktidar kurma aracı olarak da kullanılan bir duygu” olduğunu söyleyebiliriz. Özbudun (2017, s. 117) tahakküm ve sömürünün kurumsallaşmasıyla birlikte, ‘korku’nun da, ezenlerin, sömürenlerin 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elinde araçsallaştığının, baskı ve sömürüyü sürdürmeyi sağlayacak bir araca dönüştüğünün altını çizer. Duhm (2002, s. 36), egemen sınıfların iktidarlarını pekiştirecek korkuyu yeniden üretebilmek için başvurdukları mekanizmaları, eğitim, öğretim ve meslek sistemiyle ilgili kurumlar (aile, kilise, okul), norm ve değer sistemi (hukuk ve ahlak) ile ideoloji olarak açıklarken, şiddetin de bir korku üretme aracı olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 


Şiddetin bu yönde kullanılan bir araç olduğu kabulünden yola çıkan bu çalışmada, şiddet gören kadınların şiddet uygulayan failden neden korktuğunu, kadınların -çocukluklarından itibaren şiddete maruz kalmış ve/veya şiddete tanıklık etmiş olsalar da- yetişkinliklerinde şiddetten uzaklaşma eylemine neden geç geçtiklerini ve neden şiddet ortamında kalmaya devam ettiklerini veya şiddet ortamından neden uzaklaştıklarını “duydukları korku' çerçevesinde anlama denemesi yapılacaktır. 
Ahmed'e (2014, s. 13) göre duygular, ne oldukları ya da kime ait olduklarından ziyade, bize ne yaptıkları sorusuyla ele alınabilirler. Bu çalışmada da daha çok erkek olan şiddet failinden duyulan korkunun kadınlara ne yaptığıyla sığınmaevinde kalan kadınların anlatıları üzerinden anlamaya ve şiddet ortamından ve failinden uzaklaşan kadının sığınmaevi öncesinde yaşadığı korkunun yerini sığınmaevi sürecinde ne tür kaygılara bıraktığını da anlamaya çalışacağım. 


Korku Kültürü 


Günümüzdeki toplumları içerisinde olan biteni anlamak ve toplumları tanımlamak için sıkça “korku kültürü” kavramı kullanıhr. Furedi'nin Korku Kültürü isimli çalışması, bu alanda yazılmış en önemli çalışmalardandır. Furedi'ye (2001) göre günümüzde önemli teknolojik gelişmeler vardır. Bu gelişim çok hızlı ve etkili değişim ve dönüşümler yaratmaktadır. Bu hızlılık da toplumların sağlık, çevre, teknoloji, yeni icatlar ve kişisel güvenlik konularında daha yoğun panik yaşamalarının önünü açmaktadır. Furedi (2001) için modern çağda bir güvenlik sorunu vardır ve bu sorun sadece bireyi değil, yaşamın kendisini de etkileyebilmektedir. Bu çağda suç, ölüm, çevre ve teknoloji korkusu, öteki korkusu gibi korkular da özellikle etkisi çok fazla olan medya aracılığıyla daha da büyütülebilmektedir. Bu duruma yönelik Tudor (2003, s. 239) da benzer şeyler sıralamaktadır. Korku kültürünün yaratılmasında sayısız televizyon, radyo ve gazete tartışmasının etkili olduğunun altını çizen Tudor (2003), korku kültürünün içerisinde gıda korkuları, tıbbi riskler, güvenlik arızaları, kentsel bozukluklar ve çevre felaketlerinin olduğunu belirtmektedir. 
Ona göre korku içinde yaşamak modern toplumların yaşam biçimini oluşturmaktadır. Yaşadığınız şehrin sokaklarına geceleri ve hatta gün ışımaya başladığında çıkmak başlı başına bir korku iken özel alan olarak kabul edilen evlerimizin de tehlikeli olduğu ve her an davetsiz misafirler tarafından ‘ziyaret edilebileceği” korkusuyla endüstri imalat alarmları, kilitleri ve gözetim mekanizmalarını kurduğumuzu söyler. Çakır (2017) da günümüz toplumlarindaki korku halinin ‘belirsizlik’ten kaynaklandığını, daha önceleri belirli bir düşmana işaret eden korkunun -Furedi'nin tanımladığı biçimiyle- risklerin, iş güvencesinden “devletin nüfuz edemediği” yapılanmalara kadar çeşitlendiğini belirtir. Bu belirsizlik alanlarında Minc'in gri alanlar dediği bu bölgelerde yer alan “gri topluluklar (mafyöz yapılar, kaçakçılar, terör örgütleri, çeteler, uyuşturucu tacirleri vb.); ötekileştirilmiş göçmenler; sömürgeci politikalar; işgaller, tehditler, suikastlar, mikro milliyetçi yaklaşımlar ve etnik çatıştırmalar” yeni risklerden bazılarıdır. Bauman (2000, s. 23) ise “çağdaş dünya, ümitsizce dışarı çıkacak bir yol arayan yüzergezer korku ve hayal kırıklıklarıyla ağzına kadar dolu bir kaptır. Hayat, belirsizlikleri, bulanık hatları ve gizli kökleri yüzünden iyice korkutucu bir hal alan karanlık vesveselerle ve meşum önsezilerle aşırı doymuş durumdadır” der. 

Bu kadar belirsizliğin ve hayal kırıklıklarının olduğu bir dünyada bu belirsizlik ve hayal kırıklıklarından kaynak korku ve endişesini kişi bir başkasına yansıtabilir. Bu aynı zamanda baskı 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ve iktidar kurmak isteyen kesimin sıkça başvurduğu bir yöntem olabilmektedir. Duhm (2002, s. 189) bunun için “herhangi bir grubu güçlendirmek için, toplumdışı olanlara karşı saldırıların faşistçe bir araya getirilip yönlendirilmesi, her zamantutulan bir yöntemdir” der. Baskı ve iktidar kurmak isteyen taraf için korku, “şiddeti, algılanan tehlikenin ciddiyeti ve aciliyetiyle orantılı olan duygusal tepkilerle belirlenir. Bu doğru ölçü olmadan, heyecanın ve onun sorumlusu olan etkenin uygunluğu olmadan korku hastalıklı hale dönüşme riski taşır” (Mannoni, 1995, s. 37). 


Yıldız ve Bilaloğlu (2017, s. 84) ise korku toplumlarında Hobbes'un öne sürdüğü gibi toplumu oluşturan bireylerin çogunlugunun egemenlerle kendi güvenliklerinin sağlanması karşılığında bütün haklarından ve iktidardan vazgeçtiklerini ve egemenlerle bir tür toplumsal sözleşme yaptıklarını belirtmektedir. Yapılan bu sözleşme sayısız küçük korkudan muaf olunmasını sağlarken tek bir üstün korkunun, otoriteyle özdeşleştirilecek bir korkunun, korku kültürünün hüküm sürdüğü düzenin bir şartı ve varlığının güvencesi haline geldiğinin altını çizer. 


Yukarıda Furedi (2001) ve diğer araştırmacılar korku kültürünün göstergeleri olarak belirsizlik, güvensizlik ve risk durumundan bahsederler. Bu göstergeleri kadın ve erkeklerin durumu açısından da ele alan Furedi'ye (2001, s. 106) gore, sürekli olarak erkek şiddetinden kaynaklanan riskle karşı karşıya olduğu düşünülen kadınların durumuyla ilgili tartışmalara da, son on yıldır güvenlik sorunu hâkim durumdadır. Erkeklerin dahi artık yeni riskler altında olduğu söylenmektedir. Erkeklikle ilgili yeni literatürde güçlü bir ‘eril yönelimi” olan kişilerin sağlıklarını riske attığı, zira erkek rolünün katılığı yüzünden erkeklerin ihtiyaç duyduğu yardımı isteyemediği belirtilmektedir. 
Ancak risk altında olmak daha çok pasif, başkalarına muhtaç ve bağımlı olma ile ilgilidir. Furedi (2007, s. 7), savunmasız ve kırılgan bir grup olarak herkesçe kabul edilenlerin ve en fazla risk altında olanların çocuklar olduğunu ifade eder. Üstelik sadece savunmasız ve kırılgan olarak bir grup olarak tanımlanan çocuklar değildir; kadınlar da, yaşlılar da, etnik azınlıklar, engelliler ve yoksullar da bu gruplar içerisine girer. Bu anlamda da Furedi'ye (2007, s. 6), ‘risk altında olmak’ sadece bir tehlike olasılığı değildir; bir birey olarak kim olduğunuzu belirleyen bir kimlik sorunudur da aynı zamanda. Bu çalışma açısından korku kültürü, kadınlar için kadınların en fazla karşılaştıkları erkek otoritesinin yarattığı korku bağlamında ele alınmaktadır. 


Korku ve Şiddetin Birlikteliği 


İnsan yaşamının hiçbir alanı şiddet riskinden muaf değildir. 


Bütün dünyevi iktidarların “kurucu uğrağı’ der Bakhtin, “şiddet, bastırılma, yalan, dehşet ve tebaanın korkusudur.’ 


Şiddetin biçimlerinden birisi olan kadına karşı şiddet, kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi”'nde* “kamusal ve/veya özel alanda kadınlara karşı fiziksel, cinsel, psikolojik/duygusal veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” olarak tanımlanmaktadır (İstanbul Sözleşmesi, 2011). İlgili Sözleşme ile birlikte, “kadınlara yalnızca kadın olmalarından dolayı uygulanan ve kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddet” olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet temelli şiddet kavramı da literatüre girmiştir. Ancak ister kadına karşı şiddet olsun isterse başka bir aktöre karşı olsun şiddet özünde iktidar kurmayı içeren bir olgudur. Keane (2010), şiddetin ne olduğu ve kültürle bağlantısı konusundaki ilk ipuçlarının şiddet kavramının tarihselliğinde bulunduğunu ve şiddetin her zaman güç ilişkisinin bir tezahürünü ya da güç eşitsizliği içerisinde gerçekleşen bir iletişim biçimini oluşturduğunu söylemektedir. 


2 Furedi, 2001, s. 73 
3 Bauman, 2000, s. 69 


4 2011 yılında İstanbul'da imzaya açılmış, ilk imzalayıcısı Türkiye olan ve 2014 
yılındayürürlüğe girenuzunadıyla “Kadınlara Yönelik Siddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olarak bilinen sözleşmedir. 
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Bu noktada kadınların günümüz toplumlardaki ezilme biçimlerini bütünlüklü bir şekilde açıkladığı Patriarka Kuramı isimli çalışmasında Walby'nin (2016, s. 39-41) “erkeklerin kadınlar üzerinde egemen olduğu, kadınları baskıladığı ve sömürdüğü bir toplumsal yapılar sistemi” olarak tanımladığı patriarkal düzende, her erkek egemen her kadın da ezilen durumundadır. Çünkü şiddet, korku kültürünün oluşturduğu bir zemin üzerinde yeşerme olanağı bulur; şiddete zemin oluşturma potansiyeline sahip olan korku ve onun antitezi olan değerlerin insanın ortaya koyduğu gerçeklikler olarak kültürel bir zemin haline geldikleri düşünüldüğünde, bir başka gerçekle karşılaşılır (Eren, 2005). Bu kültürel zemin de Walby'nin toplumsal ilişkiler sistemi olarak belirttiği patriarkadır. Ona göre patriarka; patriarkal üretim tarzı, ücretli emek, devlet, erkek şiddeti, cinsellik ve kültürel yapılardaki ilişkiler olmak üzere altı yapının bileşiminden oluşur. Şiddet olgusuna ayrı bir bileşen başlığı altında yer veren Walby'ye (2016, s. 41, 224) göre, erkek şiddeti erkeklerin kadınlar üzerinde başlı başına bir iktidar kurma biçimidir ve kadınların erkek şiddetine karşı duyduğu korku gerçekçidir. 
Ancak erkek şiddet aracını kullanarak yarattığı korkuyu devam ettirme noktasında yalnız değildir. Bu yalnızca patriarkal bir kültürle açıklanabilecek bir destek değildir. Korkunun var olan en önemli iktidar faktörü olduğunu belirten Svendsen (2017, s. 
166), korkunun alacağı yönü kontrol edebilen kişilerin toplum üzerinde kayda değer bir güç elde edeceğini de ifade eder. Bu güç kazanma sadece bireyler düzeyinde gerçekleşmez. Bu bir kişi olabileceği gibi bir grup, cins, eğilim, vb. olabilir ve cinsler arasındaki ilişkide de korkunun yönünü erkek belirlemektedir. 
Erkek “egemen olmak istiyorsanız korku salacaksınız. Korku üretmeden egemen olmak olası değildir” (Timuçin, 2010, s. 109) şiarının oldukça farkındadır. Ancak bu belirleme ve farkındalıktaki erkek “kendisini destekleyecek başkaları olmaksızın, asla şiddeti başarıyla kullanacak kadar iktidara sahip olmadığını” (Arendt, 2011, s. 63) bilir. Bu noktada da erkeğin diğer erkeklerle -belki erkekliklerle-, eril zihniyeti sürdüren kadınlarla, devletle ve devletin politikaları, kolluk güçleri, hukuk sistemi, vb. ile işbirliği kurması gerekmektedir. Walby, tecavüz, koca dayağı, cinsel taciz, vb. olaylara müdahale etmeyi reddeden devletin erkeklerin kadınlara karşı şiddetini sistematik olarak görmezden gelir ve meşrulaştırdığının altını çizer (Walby, 2016, s. 224). Bu da hem devletin hem de diğer sistemlerle kurulan işbirliğinin eril olduğunu göstermektedir. 


Ayrıca korkunun hem ortaya çıkabilmesi hem de sürekliliğinin sağlanabilmesi için bir cezaya da ihtiyaç vardır. Yani cezayla paralel bir ilişkisi olan korku cezayla kurduğu ilişki nedeniyle sevgi ile karşılaştırıldığında çok daha güvenli bir iktidar aracı olarak görülmektedir: Korku her zaman işe yarayan ceza ürküntüsüyle sağlanır (Machiavelli'den aktaran Ahmed, 2014, s. 94). 
İşte erkekler açısından da bu ceza; dövmek, fiziksel açıdan zarar vermek, zorla evlendirmek, tecavüz etmek, fuhuşa zorlamak, ücretli işte çalışmasına izin vermemek, yok saymak, aşağılamak vb. şiddet biçimlerinden bir ve/veya birkaçını içerebileceği gibi kadın cinayeti olarak da kendisini gösterebilmektedir. 

Korku ve şiddet birlikteliğinin feminist yazarlar tarafından nasıl ele alındığı incelendiğinde Ahmed (2014), Elizabeth Stanko, Hanmer ve Saunders gibi feminist yazarların korku konusunu yapısal ve aracılı olarak gösterdiğini, korkunun şiddet tehdidine karşı bir tepki olarak ele alındığını ifade eder. Kamu alanlarına kadınların erişimi, kadınsı yaralanabilirlik beyanlarının dolaşımlarıyla kısıtlanır. Ahmed'e (2014, s. 92-93) göre, gelecekteki bir yaralanma sahnesi olarak dünyadan veya kamusal alandan korkmak bir şiddet yöntemi olarak çalışır. Yaralanabilirlik yani kamusal alanda tehdit edici eylemlerle karşılaşma olasılığı, kadınların doğal bir özelliği değil; daha çok kadınların halk içindeki hareketinin sınırlanması ve kadının özel alanla özdeşleştirilerek kadınsılığı güvence altına almaya çalışan bir etkendir. Böylelikle, kadın bedeninin sosyal alandaki hareketliliği sınırlanmış diğer bir beden olan erkeğin kamusal alanda daha kolay hareket etmesi ve kamusal alanı mesken edinmesi başarılmış olur. Bu durumu Furedi'nin açıklamaları çerçevesinde ele 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aldığımızda, yeni dönemin en önemli kavramlarından birisinin ‘risk olduğu gözümüze çarpar. Kadınlar için ise kamusal alanın güvenli olmadığına, riskli olduğuna dair tedavüle sokulan kullanımlar, -yine kadınlar özelinde- şiddete uğrasa bile şiddet ortamından uzaklaşmaması gerektiğinin, dışarısının daha kötü olduğunun, hatta önemli bir hizmet olarak sunulan sığınmaevlerinin bile “kötü yerler” olduğunun, buralara gidip “kötü yola düşme' riskinin bulundu mesajını vermektedir. 


Bu noktada korkunun başka bir görünümü olan, korkunun öğrenildiğine ve kültürel bir çıktı olduğuna yönelik bir vurguyu içinde barındıran “kolektif korku” kavramından bahsetmek; Ahmed'in “bir grubun düşünme, duyma ve eyleme biçimini etkileyecek şekilde o gruba sirayet etmiş olan halet-i ruhiye, temel olarak duygulardaki değil, duygu nesnelerindeki ortaklıktan kaynaklanır. İçinde bulunduğumuz kolektivitenin bir sonucu gibi görünür, hâlbuki nedenidir, çünkü bizi bir kolektivitenin parçası haline getiren, nesneler hakkındaki ya da başkaları hakkındaki duygularımız (Ahmed'den aktaran Tokdoğan Kartal, 2018, s. 16-17) olarak ifade ettiği kolektif duygu olarak korkuyu da ele almak gerekmektedir. Çünkü korku bireyleri olduğu kadar bütün bir grubu, hatta toplumu aynı şekilde etkisi altına alabilir. Özellikle tarihinde büyük bir dram olan topluluklarda, üyelerinin hemen hepsini aynı/benzer nedenlerle etkisi altına alan bir kolektif korku söz konusu olmaktadır. Grup bireylerin- de travmaya neden olan kolektif korku nesneleri tarih boyunca, döneme özgü koşullara paralel olarak değişim gösterse de devam eder. Bu durum, bir yandan söz konusu toplulukların kendi içlerine kapanmalarına neden olurken, bir yandan da kimliklerinin şekillenmesini sağlar (Muratyan, 2011, s. 18). Her an erkek şiddetinin farklı biçimlerine maruz kalma riski ile karşı karşıya olan kadınlar, eril zihniyet ve buna dayalı şiddetin yarattığı kolektif korku duygusu etrafında birleşirler. Ayrıca bu 


5 Furedi (2001, s. 14), İngiliz gazetelerinde yapılan bir taramada risk kavramının 
1994 yılında 2037 kere kullanıldığını ancak 2000 yılına gelindiğinde ise bu 
kavramın kullanımının neredeyse dokuz kat arttığını ifade etmektedir. 
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kolektif korku şimdi oluşmamıştır; korkunun kültürelliği ve nesilden nesile aktarılma özelliği çerçevesinde kuşaklar öncesinde oluşturulmuştur ve gelecek kadın kuşağına da miras olarak aktarılmaktadır. Kolektif korku, bütün kadın cinsini etkisi altına alabilir; Furedi'nin (2001, s. 226) söylediği gibi, toplumda bir teslimiyet duygusunun oluşmasına neden olabilir ve bireylerin risk almaktan korkmaları tehdidini de içerebilir. Aynı zamanda kadınların çoğu, hiçbir zaman şiddete maruz kalmamış olsa da, sanki buna maruz kalmış gibi davranması gerektiği anlayışını yayar. Böylece, kadınlar “kolektif bir kurban'a dönüşür (Furedi, 2001, s. 121). Hem erkek cinsinin hem de “güvenli olmayan” dışarısının kadın cinsi için yarattığı korku dünyası, Sennet'in bahsettiği aktif kamusal insan'dan ‘pasif izleyici'ye geçiş sürecini de beraberinde getirebilmektedir (Sennett, 2010). 

Tüm bu verilen arkaplan çerçevesinde bu çalışma, şiddet yaşayan kadınların özellikle özel alan içerisinde gündelik yaşamlarında korkuyu nasıl deneyimlediklerini, şiddet ve/veya öldürülme korkusu ile nasıl başa çıktıklarını, ne tür direnişler gerçekleştirdiklerini ve korkuların toplumsal ve kültürel olanla ne tür ilişki kurduğunu anlamaya çalışacaktır. 


YÖNTEM 


Bu çalışmada şiddet gören kadınların yaşadıkları bu olumsuz deneyim içerisindeki korkuları nelerdir? Bu korkular toplumsal ve kültürel normlardan beslenmekte midir? Sığınmaevi sürecinde ve gelecek ile ilgili ne tür korkuları taşımaktadırlar? Hem sığınmaevi öncesi hem de sığınmaevi sürecindeki korkularına karşı direnme biçimleri nelerdir? Sorularına cevap aranmıştır. 
Bu çalışma, Ankara ilinde yerel yönetimlere bağlı sığınmaevlerinde kalan kırk üç kadınla yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak yapılan derinlemesine görüşmelere dayanan nitel bir çalışmadır. Kadınların “şiddetin yarattığı korkularla başa çıkabilmeleri için korkularını dile getirmeleri gerekli olduğu” (Hydén, 1999, 5.450), anlayışından yola çıkarak kadınların anlatılarının analiz edilerek korku literatüründeki açıklamalarla yorumlanması yolu seçilmiştir. 


Çalışmanın katılımcı grubunu gördükleri şiddet nedeniyle sığınmaevine gelen ve en az iki haftadır sığınmaevinde kalan, can güvenliği olan ve olmayan kadınlar oluşturmaktadır. Aynı zamanda şiddet görmüş olma ve en az iki haftadır sığınmaevinde kalıyor olma görüşülen kadınların ortak özellikleridir. Bu bağlamda amagsal örnekleme tekniği ile katılımcılar belirlenmiştir. 


Bu çalışmada kullanılan veriler, farklı konular üzerinde duran bu nedenle de farklı alt araştırma konularını içeren çok yönlü büyük bir araştırmanın bir kısmını oluşturmaktadır.9 Bu çalışmanın Ankara ilinde yerel yönetimlere bağlı dört siginmaevinde kalan kadınlarla sınırlı olduğunu hatırlatmak gerekmektedir. 


Görüşmeciler farklı eğitim ve gelir gruplarındandır. Görüşülen kadınların yaş aralığı 19-58 arasında değişmektedir. Altı kadın hiç evlenmemiş, yedi kadın halen evli, on üç kadın boşanmus, on yedi kadın ise araştırmanın yapıldığı dönemde boşanmak için hukuki sürecin devam ettiği aşamadadır. Görüşmelerin gerçekleştirilebilmesi için sığınmaevlerinin bulunduğu yerel yönetimlerden izin alınmıştır. İki yerel yönetim sığınmaevinin bulunduğu mekan içerisinde görüşme yapmaya izin verirken diğer iki yerel yönetim gizlilik kuralı nedeniyle sığınmaevinin içine girilmesine izin vermemiş, görüşmeci olmak isteyen ve yüksek derecede can güveliği riski olmayan kadınları belirlenen bir mekana getirerek görüşmenin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Görüşmecilerin ve sığınmaevlerinin isimleri, alanda uygulanan gizlilik nedeniyle kullanılmamış gerçek isimleri yerine takma isimler kullanılmıştır. 


6 ilgili araştırma, Avrupa Birliği'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel 
ve Ulusal STK'ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe programı çerçevesinde yürütülen Suskunluğun Çığlığı Projesi kapsamında yapılmıştır. Bu bağlamda araştırma ekibinden Aylin Görgün Baran'a, Canan Koca Arıtan'a ve Dilara Merve Güney'e teşekkür ederim. 
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BULGULAR: KADINLARIN ŞİDDET 
ANLATILARINDAN KORKUYU ANLAMAK 


Hem sığınmaevi sürecinden önce hem sığınmaevi sürecinde ve geleceğe yönelik planları noktasında ciddi bir korku ve kaygı yaşayan kadınların korkularının neler olduğu, bu korkularla nasıl başa çıktıkları, korkuya neden olan durumun nasıl ortaya çıktığı, korkunun nasıl üretildiği gibi sorulara cevap aranmış; kadınların anlatıları çerçevesinde temalandırma yapılmıştır. 
Bu bağlamda, “ölüm korkusu: şiddet”, “özel alan mı kamusal alan mı daha korkutucu?” “başkasına zarar verilmesinden korkmak”, “kötü yola düşme” korkusu”, “korkunun yarattığı tahribattan umuda” temaları çerçevesinde bulgular analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan görüşmecilerden elde edilen ortak nokta, şiddet gören kadınların yoğun bir ölüm korkusu yaşamaları, yaşadıkları süreçten ciddi bir kaygı ve korku duyuyor olmaları ve çocukları ile birlikte “namuslarıyla” yaşayabilecekleri bir gelecek inşa etme istekleri ve niyetleridir. 


Şiddet: Ölüm Korkusu 


Korku söylemleri, öznenin doyumundan ziyade korunmasıyla ilgilenir. Korku sadece ‘benim’ değil, “bizim”, ‘onun’ ya da “bildiğimiz yaşamın" ve hatta “yaşamın kendisinin’ korunmasıyla ilgili olabilir. 
...korktuğumuz bir dünya kendimizi bütünüyle evde hissedemeyeceğimiz bir yerdir. 

Egemenlik ilişkilerinin sürdürülmesinin bir aracı olarak işlev gören korkunun (Veysal, 2003, s. 40) şiddet aracını kullanarak kadınlar üzerinde iktidar kurduğundan daha önce bahsedilmişti. Bu çalışma kadınların anlatılarını öncelediğinden kadınların, bu iktidarın kuruluşunu nasıl ifade ettikleri de önem taşımaktadır. Görüşülen kadınların büyük bir çoğunluğu hem kök aileleri içerisinde hem de yaptıkları bütün evliliklerinde fiziksel, duy- 


7 Ahmed, 2014 
8 Svendsen, 2017 
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gusal, ekonomik ve cinsel şiddetin her türlüsü ile karşılaşmış kadınlardır. Bazı kadınlar, kadınların yaşadığı şiddeti “kadınlık görevini yapmama”, “aldatma”, “çocuklara bakmama” gibi gerekçelerle “hak edildiğinden” bahsederken kadınların büyük bir çoğunluğu fiziksel şiddetin özelinde şiddet görmenin çok “alçaltıcı” olduğunun altını çiziyor. Lacivert'in “bir insanın dayak yemesi korkunç bir şey” ifadesi bütün kadınların deneyimlerini ve anlatılarını özetlemektedir. 


Kadınların neden şiddet ortamında kaldıklarına ve şiddet ortamından ayrılamadıklarına dair soruların cevabının ekonomik, sosyal ve kültürel birçok koşulla bağlantılı olabileceğinin farkındayız. Duhm Kapitalizmde Korku isimli çalışmasında korkuya karşı en fazla başvurulan en genel savunma yolunun “uyum sağlamak” olduğunu söyler. Bu yolla korku bir egemenlik aracıdır (Duhm, 2002, s. 36). Şiddet gören kadınlar da, kendilerine şiddet uygulayandan korkmakta ve -diğer ekonomik, kültürel ve sosyal koşulların/nedenlerin de etkisiyle- şiddet ortamından uzaklaşamamaktadır. Şiddet ortamında kaldıkça korku, şiddet uygulayanın en çok da erkeğin egemenliğine ve kurduğu baskıya biat etmesine neden olmaktadır. Kadınlar erkeklerin kendilerinden kayıtsız şartsız biat beklediklerini şu anlatılarla ifade etmektedirler; 

Bizim erkeklerin karşısında konuşmican. Hiç kendini dahi 

savunmican. Çocuklarını çok dövüyordu. Ben de dedim ki 

hani dedim onlar öyle dövülmez ki çocuk yani dedim. Beni döver gibi dövüyordu. Ben de araya girince ben de dayak yiyordum. (Lila) 


Ya gerekçesi şu onun sen diyo benim içkime karışma diyo hangi saate geldiğime karışma diyo paramın hesabını sorma diyo önüne getirsem ye diyo getirmezsem sesini çıkarma diyo. (Mavi) 


Erkek biat etmeyi, yaygın olarak fiziksel olarak zarar vermek (dövmek vb.) ve tecavüz etmek gibi araçları kullanarak gerçekleştirmeyi yeğliyor. Özellikle erkeğin kadına karşı tekrarladığı şiddet, evlilik hayatının ayrılmaz bir parçası olarak çok sık görülmektedir (Hyden, 1999, s. 451). Aslında kadın şiddetin diğer biçimlerine (çalışmasına izin vermemek, işe göndermemek, okula göndermemek, okuldan almak vb.) tekrar fiziksel şiddete uğrama, öldürülme gibi korkuları yeniden yaşamamak ya da bu eylemlerin erkek tarafından pratiğe dökülmesini geciktirmek için erkeğin söylediğini yerine getirerek ona biat eder gibi davranmayı, sesini çıkarmamayı bir strateji olarak görebiliriz; Eşimi istemediğim için yatak ilişkisi istemiyordum. O yüzden de istemiyom diye beni dövüyordu. (...) Oluyodu işte dövüyodu işte yapmıyon diye zorla böyle oluyodu. (Mavi) 


Giddens'a (aktaran Furedi, 2001, s. 121) göre, kadınlara yönelik erkek şiddeti ile diğer aşağılama ve taciz türleri arasında bir kopuş değil, süreklilik bulunur. Kadınlara yönelik tecavüz, dayak ve cinayetlerde -şiddet içermeyen heteroseksüel ilişkilerde de görülen- cinsel nesneye boyun eğdirip onu teslim alma gibi temel unsurlar mevcuttur. Diğer yandan erkeklerin “sevgiyi” öne çıkararak şiddet eylemini nasıl da rasyonelleştirdiklerini de Lila'nın, “eşim biz kadınlarımızı ne kadar dövüyorsak o kadar da seviyoruz diyordu. Ben dedim mümkünse ne döv ne de sev. Dayanamıyodum çünkü. Sokağın ortasında dövene kadar yani çok hastanelik etti” ifadesinde görebilmekteyiz. 


Korku tehdit edici bir duygu olduğu için korku hisseden kişinin kaçma tepkisi ve şiddet ortamından uzaklaşama eylemi ile de sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle şiddet gören kadınlar, yaşamları üzerindeki “yok olma” ve “sakat kalma” tehdidinden kaçarak öncelikle kolluk güçlerine oradan da sığınmaevine sıginabilmektedirler. Bir anlamda sığınmaevine gelme davranışı Eren'in (2005) de söylediği gibi, korku duygusunun, canlının hayatta kalmasına yardımcı olmasının bir sonucudur. Gençöz (1998), korkudan kaçma kaçınma davranışının kişiyi rahatlattığını, kişinin de “bir kez daha bu tehlikeli durumdan kurtuldum” yorumunu yaparak, bu durumun tehlikeli olup olmadığını test etme şansını kendisine tanımadan bu düşüncesini kuvvetlendirmiş olduğunu ifade eder. 


Ahmed'e (2014) göre korku duygu durumu, bir tür yaralanma ve incinme beklentisini de içermektedir. Artık kişi daha önce tehdit olarak algıladığı durumla ilgili bu yaralanma beklentisini de geleceğe taşır. Bu durum henüz meydana gelmeyen bir durumun kişiyi baskı altına almasına neden olur. Hatta Heidegger korkunun henüz yaklaşmakta olan ve tehdit içeren nesnenin ve durumun yokluğunda hissedilmeye başlandığını dile getirmektedir (Ahmed, 2014, s. 86) 


Kadınlar açısından bakıldığında fail tarafından uygulanan şiddet, Veysal'ın (2003, s. 39) da belirttiği gibi kadınlarda doğrudan “ölümü” çağrıştırır. Çünkü bir nesneden ve/veya bir kişiden korkmak, varlığın varoluşunu sürdürmesine yönelik bir tehdit olduğuna, varlığın güvenlik altında olmadığına işaret eder ve bu işaret etme, varlığı ölüm kavrayışına, bu kavrayışla da varlığını korumaya yönlendirir. Sığınmaevinde görüşülen kadınlardan birisi sığınmaevini tanımlarken “ölümden önceki son durak” ifadesini kullanarak şiddet ortamının kadın üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi gözler önüne sermektedir. 


Daha önce de belirtildiği üzere, kadın şiddet araçlarının kullanılmasından ciddi düzeyde korku duyar. Çâlışma kapsamında görüşülen kadınların büyük bir kısmının duydukları en önemli korku öldürülme korkusudur. Bu korkuyu yaratan ise şiddet uygulayanın sürekli olarak kadını ve beraberindeki çocukları ‘öldürmekle’ tehdit etmesidir; 


Çok dövdü beni en son. Önceden öyle değildi. Bıktım artık hayattan diye, senin de çenenden bıktım, çocukları da seni de öldüreceğim dedi. Ben de dedim ki niye çocukların yanında böyle konuşuyorsun dedim, öyle der demez yumruklamaya başladı, çocuklar ağladı, tuttu tuttu duvarlara vurdu beni, saçlarımdan tuttu duvara vurdu, boğazımı sıktı öldürecekti beni. Kapımız hep içeriden kilitli kalıyordu, dövüşürken kolum kapıya geldi, açıldı kapı kapıdan kendimi nasıl attıysam, arkamdan geldi. Ben demirlerden tutundum. 
Öldürecem seni diye bağırıyordu, ben tutundum demirlere, korkudan altıma yapmışım. Apartmandakiler bir geldi sonra kayboldular polise haber vermeye diye. Dışarıdan geçenler duymuş hep geldiler. Polise haber vermişler. Beni bırak merdivenlere oturup konuşalım diyorum hayır diyor. İçeri alsa beni öldürecek. (Ela) 


(...) korktum seni balkondan atacağım dedi üstüme yiiriidü kaynanam tuttu beni kimse olmasa aşağı atacaktı beni. 
(Pembe) 


Kadınlar yakın ilişki içerisinde bulundukları kişiler ve/veya partnerlerinin tehditlerine bağlı olarak yaralanmaktan ve/veya öldürülmekten korkuyor olabilirler (Jaquier ve Sullivan, 2014, s. 4). Kadınlar ölüme bir adım daha yaklaştıklarını hissettikleri anda şiddet ortamından ayrılıp sığınmaevine gelebilmişlerdir. 
Mannoni (1995, s. 50) tehdit eden kişinin, tehdit ettiği kişiyi korkutmaya, fakat özellikle kendisi daha az korkmaya çalışır. Birisini tehdit altında tutmak, öncelikle kendine ondan korkmadığını göstermek ve bunu ispat etmek demektir; sonra, onda korku yaratarak durumun tersine çevrilmesine çalışılır. Sonuçta kendi heyecanını ötekine aktarmak, onda kendi hissettiğinden daha fazla korku yaratmak söz konusudur. Tehdit edilen bireye blöfe teslim olmak ya da olmamak kalır; onun için alternatif, kaçmak ya da mücadele etmektir. Sığınmaevine gelinceye kadar ölüm tehdidini kendince bertaraf etmeye çalışan Yeşil, Mannoni'nin (1995) ifadesiyle eşinin yaptığı blöfe teslim olmuş ve şikâyetini geri almıştır; 

Dayanamadım kaçtım gittim, sonra beni buldu, yaraladı, bacağımdan vurdu. Şikâyetçi oldum bir ay yattı çıktı. Şikâyetini 

almazsan yarım kalan işimi bitiririm dedi ben de korktum. 

Şikâyetimi geri aldım yattı çıktı. (Yeşil) 


Ancak Mannoni'nin (1995) belirttiği gibi tehdit edilen Yeşil sadece blöfe teslim olmamıştır; blöfün alternatifi olan kaçmak için kendisine zaman kazandırabilmiştir. Diğer yandan eşinin başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu yani kendi deyimiyle “dostu” olduğunu ve bu dostu ile olan ilişkisini kabul etmediği için eşinin kendisine sistematik şiddet uyguladığını belirten Lacivert'in aşağıdaki ifadesi, kadınların ölüm korkusunun şiddet ortamında kalmalarına devam etmelerine neden olan bir etken olduğunu göstermektedir; 
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Bir anda eşim cinnet geçirdi. Eline silahı aldı. Beni de çocukları da öldürecekti. Ama silah tutukluk yaptı. Ben ikinci kattan aşağı atladım. Aslında her şeyin başı bu şekilde başladı. 
Sonra bu kadın konusunda itiraz etmeyeceksin dedi ilerleyerek devam etti. (Lacivert) 


Diğer yandan korku direnç siyasetinde de önemli bir role sahiptir. Bireyler, gruplar ve toplumlar korkuya yanıt olarak pek çok farklı strateji kullanırlar (Shirlow ve Pain'den aktaran Kurnaz, 2016, s. 2). Hirschman mevcut düzenin bozulması, toplumsal adaletsizlik, ayrımcılık gibi krizlerin ve korkunun oluşması halinde, üç tip tepki verileceğini söylemektedir. Bunlar, kriz olarak nitelendirilen durum ile mücadele etmek istemeyip söz konusu toplumsal alanı, sistemi “terk etme’ (exit); hem kopma, uzaklaşma riskini göze alamama hem de hayatta kalma amacıyla mevcut düzene “sadakat” (loyalty) ve krize neden olan konularda başkaldırma, tepkisini dile getirme ve taleplerde buluma amacıyla ‘ses’ (voice) yükseltmektir (Hirschman'dan aktaran Muratyan, 2011, s. 20). Şiddet gören kadınların bir kısmı özel koşulları nedeniyle mevcut durumlarını koruyarak şiddet ortamından uzaklaşamazken bazıları da kaçma ve ses yükseltmeyi seçebilmekte ve şiddetle beraber gelen ölüm korkusundan kaçmak ve hem kendilerini hem de beraberindeki çocuklarını kurtarmak istemektedirler. Şiddet ortamından ayrılmak kadınların yaşamlarını koruma noktasında verdikleri önemli bir strateji ve mücadeledir. Ela'nın aşağıdaki ifadesi de kaçma ve ses yükseltmeye örnekken, Mavi'nin ifadesi sadakati gösterebilir; 


Polisler geldiğinde herkese yalvardı, ben gideyim evden Hülya evde çocuklarla kalsın diye, ama cesaret edemedim ben öldürür diye. Bir de akrabaları falan aynı mahallede her gün birini gönderecek affetmem için. Markete çıkınca görürdü ya da anahtarı var gece gelip girerdi. Ben sokaklarda yatarım ama onun evine girmeyeceğim. (Ela) 


(...) ablam dedi şikayetçi ol dedi şundan. Abla dedim ama dedim beni tehdit ediyor. Seni öldürürüm diyor. İçki kullanırım içki içerim diyo. Sonra uyuşturucu alırım üstüme diyor. 
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Sonra seni öldürürüm diyor. Öylelerine suç vermiyolarmış öyle diyor. Ben de o yüzden korkuyordum. (Mavi) 


Scott Tahakküm ve Direniş isimli çalışmasında (1995) tahakkümün dayak, taciz, hakaret ve aşağılama gibi unsurları da içerdiğini, bu tahakküm biçimlerinin ilkel bir şekilde dışa vuruldugunu söyler. Ona göre özne, tahakküme ve biçimlerine direnir. 
Yani ezilenlerin ezildiklerinin farkındadırlar. Ezilenler içselleştirmiş gibi göründükleri ezenin/efendinin bilincini karşı-hegemonya mücadelesinin bir aracı olarak kullanırlar. İçselleştirilmiş egemen ideoloji, ezeni/efendiyi kandırmak için kurdukları bir senaryo işlevi görür. Gönüllü kölelik, onu ezeni yenmek için takılan bir maskeden ibarettir ve ezilenler bu sayede direnişi örgütlerler. Ezilme durumunu gönüllü olarak kabul eden ezilenler. Fakat bu gönüllü kabul ediş, ezilenlerin direniş örgütlemesi için oynadıkları bir gösteriden ibarettir. Scott buna ezilenlerin gizli senaryosu adını verir. Gizli senaryo, doğrudan karşı çıkmanın tehlikeli olduğu ve/veya mümkün olmadığı koşullarda ideolojik itaatsizliği gizleyen direniş modelleridir (Scott'dan aktaran “Tahakküm ve Direniş”, 2018). Şiddet gören kadınlar da erkeğin kurmuş olduğu baskı ve iktidara, Pareto'nun (Aron, 2010, s. 292) deyimiyle mantıksal olmayan davranışları ‘sevgi’ kisvesi altında rasyonelleştirmelerine, şiddet failinin yarattığı ölüm korkusuna ve karşılaştıkları ezme eylemlerine yönelik strateji ve mücadele pratikleri geliştirebilmektedirler; 


Birey, toplumsal korku öğeleri içeren egemenlik ve otorite karşısında kendi özerk varlığını iradi özgürlüğü doğrultusunda yönlendirmeyeceğini anladığı anda, egemenliğe ya da otoritenin temsilcisine boyun eğmektedir. Bu boyun eğme, genellikle otoritenin talimatlarına uyma ve değişik türden de davranışlarda kendini gösteren bir türden otoriteyle özdeşleşme ya da onun bir parçası olmayı kabul biçiminde görülmektedir. (Veysal, 2003, s. 43) 


Veysal'ın (2003) yukarıda belirttiği durum için Simmel'in (2009) tahakküm etkileşim biçiminde için örnek olarak gösterdiği kölenin ölüm korkusu nedeniyle özgür iradesiyle efendisine boyun eğmesini verebiliriz. Yani kölenin önünde iki yol vardır. 
Ya boyun eğmeyip ölümü göze alacaktır ya da boyun eğip yaşamını devam ettirecektir. Alternatifler arasından yapılan seçim “özgürce” yapılır. Şiddet gören kadınların durumunda da bu “özgürce seçim”, kadının daha fazla şiddetten, acıdan, cezadan ve belki de ölümden kaçınmak için yaptığı seçimdir. Çünkü “kişi hem korkulan hem de sevilen olmalıdır; fakat ikisinin bir arada olması zordur, sevilen olmaktansa korkulan olmak daha güvenlidir. Cezayla ilişkisi yüzünden korku sevgiden çok daha güvenli bir iktidar aracıdır: Korku, her zaman işe yarayan ceza ürküntüsüyle sağlanır” (Machiavelli'den aktaran aktaran Ahmed, 2014, s. 94). 


Özel Alan Mı Kamusal Alan Mı Daha Korkutucu? 


Mekânsal bir ayrımlaşmayı içinde barındıran kamusal-özel alan ayrımından kamusal alan, aklın, sağduyunun, siyasetin kalesi iken modem dönemle birlikte ekonomik faaliyetlerin atık yapılamadığı özel alan daha çok fedakârlığın, duyguların yaşam alanı olarak kadınlara ait sayılmaktadır (Şenol Cantek, Ünlütürk Ulutaş ve Çakmak, 2014, s. 121). Feminizm ise özel alan ve kamusal alan ayrımını kadınların aleyhine gelişen bir hiyerarşi ve yarattığı eşitsizlikler üzerinden ele almaktadır. Feminist literatüre göre kadınları ve tipik olarak kadınlara ait görülen ev işleri, çocuk bakımı, hasta ve yaşlıların bakımı gibi etkinlikleri içeren ‘6zel’ alan kadını ev/hane ve aile ilişkileri içine hapsederken kamusal alan evin dışında olan, sokak dahil olmak üzere ekonomik ilişkileri, siyaseti, görünür olmayı da içinde barındıran bir yer olarak tasavvur edilir. Aile ve ev ile özdeşleştirilen kadın aynı zamanda da kamusal alandan dışlanandır. Ev ve aile ile ev dışı ve sokak olarak ele alınan özel alan - kamusal alan ayrımında kadınların evlerinin dışında bulundukları her an tetikte olmak zorunda oldukları ima edilir. Bu şekilde sadece “dışarısı” doğası gereği tehlikeli olarak inşa edilmekle kalınmaz 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ayrıca evin de “güvenli” olduğu iddia edilir. Böylece kadınlar kadınsı bir saygınlığa erişmek istiyorlarsa ya evde kalmak zorundadırlar ya da toplum içinde nasıl davrandıklarına ve göründüklerine dikkat etmek zorundadırlar. Burada güvenlik, kamusal alanda ikamet etmeme ya da daha doğrusu kamusal alanda yalnız başına gezinmeme meselesine dönüşür (Ahmed, 2014, s. 92). Ancak Türkiye'deki kadın cinayetlerinin işlendiği mekânların oranları incelendiğinde, doğası gereği güvenli olarak lanse edilen ev alanının hiç de güvenli olmadığı, dışarısı ile karşılaştırıldığında tehlikeli bir alan olduğu söylenebilir. Taştan ve Küçüker Yıldız'ın (2019, s. 5), 2016-2017 ve 2018 yılı kadın cinayetleri raporuna göre, cinayetlerin % 72,8'i ev/meskün veya metruk bina/konutlarda işlenmekteyken ikinci sırayı 9015 ile sokak yani kamusal alan izlemektedir. 


Bu çalışmada da görüşülen kadınların bir kısmı ya ev içerisinde uğradığı fiziksel şiddet sonucunda ya da şiddetin evin devamı olarak sokağa taşmasını takiben sığınmaevine apar topar gelmiştir. Diğer yandan Furedi (2001, s. 105), korku kültürü içerisinde yaşamanın ana-babalık ve aile yaşamı için de geçerli olduğunu her ikisinin de net olmayıp belirsiz olduğunu, ana-babalığın adeta bir mayın tarlasına dönüştüğünü ifade eder. Ona göre kontrol duygusu yitirildikçe, güvensizlik hissi artmakta ve risk duygusu güçlenmektedir. Bu belirsizlikler içerisinde de ailenin, üyelerinin çoğu tarafından risk altında olan tehlikeli bir alan olarak görülmesinin hiç de şaşırtıcı olmadığını belirtmektedir. Furedi, “ev artık bir yuva olarak değil; çocukların taciz riskiyle, kadınların aile içi şiddet riskiyle yüz yüze olduğu vahşi bir orman olarak resmediliyor” der. Kadınlar için ise özel alanın korkutuculuğu sadece evlilik ilişkisi içerisinde olan bir durum değildir. Şiddet gören bazı kadınların çocukluklarında ve/veya gençken ev içerisinde ağabey, baba, büyükbaba gibi erkekler tarafından maruz bırakıldıkları cinsel istismar da kadınlar için hem özel alanın korkutuculuğunu gözler önüne sermekte hem de kadınların çocuk yaşta evlilikler gerçekleştirmelerine neden olmaktadır. Aslında “tüm kadınlar her zaman cinsel istismar tehdidinin gölgesinde yaşıyor” (MacKinnon'dan aktaran Dosekun, 2007, s. 90). Mor'un aşağıdaki ifadesi de ev alanının güvenli olmayıp özellikle cinsel istismar korkusunu besleyen bir alan olduğunu gözler önüne sermektedir. 


Ben çocukluğumdan bu yana kardeşlerimden de taciz gördüm sekiz yaşındaydım. Ya yirmi yaşına kadar odam kilitli oluyordu. Öyle evlendiğim güne kadar odam kilitliydi. Kapımı kilitleyip öyle yatıyordum. Korkuyordum. (Mor) 


Diğer yandan babasının cinsel istismarına uğrayan Lila'nın anlattıkları kız çocuğu için dışarısından ziyade içerisinin daha da korkutucu olduğunu ve kız çocuğunun korku duygusu ile tek başına mücadele etmek zorunda kaldığını göstermektedir; 


Büyüdükten sonra korktum ben de anneme söyledim. İlk başta inanmadı annem evden kovdu beni. Ben evden gidince sonra gene getirdiler beni eve. Şey ondan sonra ne bileyim babam sonradan tekrardan davranışları ne bileyim kötü bakışları falan oldu. Ben de en iyisi gidiyim dedim. Yani bu yaşta ilerde ne fark eder. Eşime anlatmıştım. Ama babam yaptığını söylememiştim. Utanç verici bi şey söylenmez çün- ki. İşte annemgil babamdan şikayetçi falan da olmadılar zaten örtbas ettiler. Boşanma sebepleri de bu büyük kardeşime de tekrardan denemeye kalkışınca annem de işte dedi ki ben çocuklarımı dışardan değil evden koruyayım o zaman dedi. 
Babamla ayrıldılar o sebepten dolayı. (Lila) 


Askere giderken bütün ev eşyalarını da satan eşinin kendi deyimiyle “sokakta bıraktığı” Bej'in Lila’ya benzer yaşantısı, kadınların özel alanda yaşadıkları şiddet ve istismar biçimlerinin bir başka örneğini sunmaktadır; 


Bir iğnem bile yoktu. Parayı alıp askere gitti. Ben öyle ortada kaldım. Annemlere gitmek istiyorum, istemiyorum da aslında ama gitmek mecburiyetindeyim. Biri elimde biri karnım- da hamile kalmışım haberim yok. Ne biliyim bizimkilerle yüz yüze geldim. O adamın yüzünü görmek istemiyorum. 
Ne kadar hasta da olsa benim düşüncem hasta insan cinsel ilişkiyi düşünemez bana göre. Ama mecbur gitmek zorunda kaldım. Sözel tacizleri devam etti yine. (Bej) 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Görüşülen kadınlar bütün olumsuzluklarına, birden fazla kadınla aynı odada kalmalarına, ortak kullanım alanlarının düzensiz, eşyaların eski olmasına, çocuklara yönelik etkinlikleri- nin olmamasına rağmen sığınmaevini, şiddet gördüğü alanın bütün konforuna rağmen değişmeyeceğini de söylemektedir. 
Şiddet uygulayanın kadında yarattığı korku, kadının güvenli bir yerde olmadığını, varlığına yönelik bir tehdit unsurunun var olduğunu göstermektedir. Ancak sığınmaevinde kadınların büyük bir kısmı için onu tehdit eden, onun korkmasına neden olan bir nesne veya birisinin olmaması kadınlar için önemli olarak görülmektedir; 

(...) ben burda olduğumda memnunum. Ben evimde her 

şeyi yapıyodum ama korkuyodum. Adam bi telefon açıyodu korkudan ne yapacağımı bilemiyodum. Açmıyodum ben bazen telefonu. (Turkuaz) 


Evdeyken korkuyordum. Ama buradaki bayanla tartışsak bile konuşmayabilirim evde böyle değildi. (Pembe) 


Başkasına Zarar Verilmesinden Korkmak 


Şiddet gören kadınlar hem kendisine yönelecek yoğun şiddet deneyiminden kaçınmak hem de yakın çevresinde bulunan akrabalarının özellikle de yalnız annesini, kardeşini, çocuğunu aynı failden gelebilecek şiddet eyleminden ve henüz gerçekleşmemiş bu eylemin yarattığı korkudan korumak için yalnızlaşmayı seçebilmektedir. Yani yakın akrabalarıyla görüşmeyebilmekte; çocuğu işin şiddet ortamını terk etmeyebilmektedir. 
Veysal (2003, s. 43), “korkunun yarattığı yalnızlaşmanın üzerinde bir ürkeklik, duyarsızlık, kendi varlığını koruma, korkaklığa ve bu korkaklıkta köleleşmeye yol açmaktadır” der. Yalnızlaşan kadın yaşadığı şiddeti ailesi, akrabaları ve diğer kişiler ile paylaşmayarak bir taraftan da aile üyelerini korumayı seçebilmektedir. Svendsen (2017, s. 17), başka biri tehdit altında olduğunda onun için korkmanın normal olduğunu söyler. Bu başkaları içe- 
270 


risinde kadınlar için birinci sırada olan çocukları, ikinci sırada olan ise aileleridir. Görüşülen kadınların çocuğu için korkması iki farklı yönde gerçekleşmektedir. İlki, sığınmaevine gelmeden önce şiddet ortamı olan evinde çocukları ile birlikte yaşayan kadın şiddet uygulayan fail tarafından çocuklarının öldürülmesi, çocuklarının alıkonularak görüştürülmemesi üzerinden tehdit edilmekte ve korkutulmaktadır. 


Can güvenliği nedeniyle koruma kararı alınan Lacivert sığınmaevine gelmeden önce eşinin “istemediği bir şey yaparsam ya da sinirlendiğinde bana ben geldiğimde evde olursan seni de çocukları da öldüreceğim” diyerek kendisi üzerinde bir korku yarattığını ifade etmektedir. Kadınlar, çocuklar üzerinden yapılan bu tehditler nedeniyle eşlerinin kendi üzerlerinde kurduğu baskıyı kabullenebilmekte ve ses çıkaramamaktadırlar. 


Kadınların, çocukları ile ilgili yaşadıkları bir diğer korku ise sığınmaevine gelmeden önce çocuklarıyla tehdit eden erkeğin sığınmaevi sürecinde iktidar kurma biçimi olarak çocukların velayetini alma tehdidi üzerinden şekillenmektedir; 


Çocuklarımı alabilir mi bilmiyorum. Bana adli yardım çıktı adliyeden. Baktı senin nikahın yok dedi, çocuklarının velayeti sende dedi. Karşı taraf dava açmadıktan sonra sen sesini çıkarma dedi. Ola ki sana çirkinlik yapmaya kalkar, dava açarsa dedi, bizde buradan bir avukat talep ederiz, sahtekârlıklarını çıkarırız ortaya dedi. Velayet benim üstümdeymiş rahatladım sonra. Yaşadığım için çocuklar benim üstümdeymiş. Onun eline düşürmesin allah beni. Çocukları kullanmak, benim canımı yakmak için yapıyor bunları hep. 
(Turuncu) 


Eşimin tarafı dar kafalı, örümcek düşünceli insanlar. Kadınlar çarşıya gitmez, çalışmaz derler. Beni kapata kapata konuşmayı da unuttum. Kendimi geliştirmek istiyorum, çocuklarım için, kendim için. Şimdi allah'a şükür bir herkesin yardımlarıyla bir ev tuttum. Sıfır bir ev tuttum yeni bir hayata başlayacağım. Güzel bir iş peşindeyim, böyle adım adım hayatımı geliştireceğim. Şu anda tek korkum eşimin elimden çocuklarımı alması. (Bej) 
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Kocama güvenip veremem ki çocuğumu. Ben altıncı karısıyım. Benden sonra birisiyle beraber şu an. Olecegimi bilsem yine vermem çocuğumu. (Pembe) 


Şiddet gören kadınların bir kısmının hem sığınmaevi öncesinde aileleri ile görüşmemelerinin hem de şiddet ortamından ayrıldıklarında ailelerinin yanına gitmeyip kendi deyimleriyle “devlete sığınmalarının” en önemli nedeni, failin sevdiklerine ve ailesine zarar vermesinden korkmasıdır. Gri ve Mürdüm'ün aşağıdaki ifadeleri de kadınların başkaları için duyduğu korkuyu gözler önüne sermektedir; 


Ailemin yanına gidemedim çünkü onları da öldürürüm dedi. 
O yüzden buraya geldim. Gelmek zorunda kaldım. (Gri) 


En sık ablamla görüşüyordum. Ama eşim onlarla görüşmemi istemedi. Ben de görüşmeyi kestim. Eğer devam edersem onlara bir şey yapacağından korktum. (Mürdüm) 


Hatta başkası için korkma duygusu kadınlar için sadece aile üyeleriyle ya da çocukları ile sınırlı değildir. Şiddetin faili kadına yardım ettiğini düşündüğü kişilere zarar vermeye yönelik tehdit oluşturarak şiddet gören kadının yalnızlaşmasına yol açmaktadır; 


Eşim gitmiş ordaki komşumu da tehdit etmiş sen akıl verdin ona, sen gösterdin ona sığınma evinin yerini. Komşuma da işte köye gitcem demiş tüfek alcam ilk önce onu sonra ailesini sonra da seni öldürecem demiş. O da eşimden şikayetçi olmuştu. O yüzden komşuma da can güvenliği yok diye başka bir sığınmaevine göndermişlerdi. (Mavi) 


Benim adamın pisliğinden korkuyorlar gomşularım. Ansızın bi şey yapar onlara. O şimdi uzakta duruyor. Parka gidiyor biliyor musun yani kim vurduya gider yapar benim adam yapar. Benim gomşularımın hepsi biliyor hepsi biliyor şiddet uyguladığını. (Turkuaz) 


Kadınların başkası için korkması görüşmecilerin kendi deyimiyle “başına bir iş getirecek” belirgin bir kişi/öznenin yokluğunda da gerçekleşebilmektedir. Kadın cinsinde, erkek 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cinsinden kendisine yönelik korkunç/ürkütücü bir şey vuku bulabileceğine dair bir korku gelişmiştir. Bu da erkek cinsinden korkmanın kadın cinsine ait toplumsal ve kültürel olarak gelişen bir durum olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada da “her korku, bir şeyin şimdi vuku buluyor, daha önce vuku bulmuş ya da yakın gelecekte vuku bulacak olması korkusudur” diyen Svendsen'i (2017, s. 54) doğrulayan nitelikte ifadelerle karşılaşılmıştır; 

Dul kadına köyde kötü bakıyorlar, kızını kaçırcaz diyorlar 

diye evlendirdi beni. Bizim köyümüz o kadar kötü bir yer 

ki 11-12 yaşındaki çocuklar sokakta gazoz gibi bira içiyorlar. 

Akşam olunca herkes sarhoş arabayla evin önünden geçiyorlar vızır vızır. Annem de laf söz olmasın, namusuyla gelin 

edeyim de eloğlu takip etsin dedi. Okutmak istedi yoksa. 


(Bej) 


Kadın için bir taraftan bir erkekle birlikte yaşıyor olmak sorun yaratabildiği gibi “başında erkek olmaması” da kadında korku ve kaygı duygularının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 
Görünürde hiçbir sıkıntı yaşamayan kadınlar arasında bile gizli bir korku ve korku yayılabilmektedir. Bej'in annesi de herhangi somut bir eylemle karşılaşmamasına rağmen çözümü kızını evlendirmekte bulmuştur. Ayrıca bu korkunun bulaşıcı oldugunu da söyleyen Svendsen (2017, s. 18) bir kişi, bir şeyden ya da birisinden korkmaya başladığında, diğerlerine onlardan da başkalarına geçebilmektedir. Bu başkasına geçme, özellikle kadın cinsi için erkekten korkma davranışını, erkekten korkulması gerektiğine dair fikri nesiller boyunca aktarmasıyla ilgili bir şeydir. Ahmed (2014, s. 20) ise bundan “duygusal bulaşma modeli” olarak bahseder. Ona göre duygular sadece bir yerde durmaz, bedenler arasında hareket eder. Duygusal bulaşma modelinde duygunun kendisi, bir kişiden başka bir kişiye geçer. Aynı zamanda bir olaya verilen toplumsal tepki bağlama bağlıdır. Yani zaman, mekân ve koşullar önemlidir. Bu tür duygusal tepkiler olayın kendisinden ziyade toplumsal bilinç tarafından şekillendirilir (Furedi, 2001, s. 33). 
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“Kötü Yola Düşme” Korkusu 


Korkuyu anlamak için kültürün insana biçtiği konum çok önemlidir. Ayrıca korkunun bütün insanların bilinçaltında olduğunu iddia ederek Freud'u tersten okumak mümkündür (Muratyan, 2011). Korkunun ortaya çıkması ise daha önceden yaşanmış deneyimlerin etkisiyle gerçekleşmektedir. Çünkü daha önceki deneyimler insana, “dikkatli ol! Her an başına aynı olay gelebilir” (Furedi, 2001, s. 219) der. Furedi (2001), bu mesajın toplumun büyük bir kesim tarafından alındığını ve yaşamlarını sürdürebilmek için bireylerin azami dikkat gösterdiğini söyler. Aslında Furedi için kolektif teslimiyet duygusu içerisindeyizdir ve bu teslimiyet duygusu bir çaresizlik duygusunu da beraberinde getirir. Teslimiyet ve çaresizlik duygusu hem mevcut hem de gelecek nesillerin risk almaktan korkması gibi bir tehdidi barındırdığını ifade eder. Kadınların korku ile olan ilişkilenmesine bu açıdan baktığımızda kendi çocukluklarından itibaren şahit oldukları ve deneyimledikleri ev içi şiddet olgusunun etkisiyle hem gördüğü şiddeti normalleştirebilmekte hem de ‘şiddet uygulanmasını gerektirecek” eylemlerden uzak durabilmektedir. 
Çünkü her an çevresindeki bir kadının başına gelen şiddet, taciz ve/veya istismar olayı onun da başına gelebilir. 


Ahmed'in (2014) bahsettiği duygusal bulaşma modeli bağlamında ‘namus’ olgusu üzerinden kadın cinsi arasında bir korku yaratılabilmektedir. Bu çalışma kapsamında görüşülen kadınlardan bir kısmı, sığınmaevine yerleştirilmeden önce gittikleri ilk kabul merkezinde seks işçiliği yapmakta olan kadınların seksi işçiliği yaptırmak üzere başka kadınlara ulaşmak için bu kabul merkezlerine geldiklerini, hatta bazı kadınların bu seks işçisi kadınlarla birlikte merkezden ayrıldıklarını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Bordo “mesela genç kadınları başka yöne gönderen bazı kötü kadınlar var ” ifadesi bu gözlemi doğrulamaktadır. 


Görüşülen kadınların bir kısmı sığınmaevi sürecince “namusunu koruyamama” ve “kötü yola düşme” korkusu yaşamaktadır. Çalışmadaki kadın anlatılarından namusunu korumak için 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“ihtiyatlı olma” zorunluluğunun da kadına yüklendiği görülmektedir. Şiddet görse bile kötü yola düşme olasılığının olacağı sığınmaevine gitmemelidir, gitmiş olsa bile her zaman tetikte olmalı ve “onu kötü yola düşürmek niyetinde olan kadınlara” karşı kendisini korumalıdır. Furedi'nin (2001) söylediği gibi, “insan ihtiyatlı olmalıdır.” 


Kadının kötü yola düşme korkusu, şiddet uygulayan erkeklerin şiddet ortamını terk eden kadınları tekrar şiddet ortamına çekmek, barışmak ya da kadınları damgalamak için kullanılan söylemlerden de kaynaklanmaktadır. Başka gidecek yeri olmadığı için sığınmaevine geldiğini ve burada da çok mutlu olduğunu söyleyen Yeşil'in, Lila'nın ve Kahverengi'nin aşağıdaki ifadeleri de bu damgalamanın yansımalarıdır; 


Kötü düşünüyor, kadın sığınmaevinin orospu yeri olduğunu düşünüyor. (Yeşil) 


Afedersin eşim orası oruspuların yeri diyordu. (Lila) 


Kötü yola düşmeyeyim diye ablama sığındım. Ablamın eşi şu an afedersiniz bacın bana söyledi kötü yoldaymış sen de git onun yanına diyor. Senin bacın orospuluk yapıyor sen de onun yanına gideceksin diyor. (Kahverengi) 


Baskın patriarkal kodlar kadının “tehlikeli cinselliği'ni sürekli vurgular. Kadının mahrem olandan çıkıp kamusal alana açılışı bu kodlar içerisinde kadının “orospulaşma' riskini de barındırır. Serpil Sancar 1945-1965 Türkiye'sine o dönemin ruhunu anlamak için yayınlanan günlük gazeteleri taramasından oluşan Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti isimli çalışmasında dönemin birçok yazarının, şairinin metinlerinde, kadınlar serbestleşirse yani kadın annelik ve ev içi rollerinden uzaklaşırsa kadınların erkekleri tahrik etme kapasitelerinin yükselme ihtimali artacağından 


9 Kendisine silah zoruyla tecavüz eden iki çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Giderin 
başmı “İşte namusumla oynayarun kellesi, benim arkamdan konuşmayın” diye köy meydanına atan ve 2015 yılında müebbet hapis cezası verilen Nevin Yildinm ve kendisini fuhuşa sürüklemek istediği gerekçesiyle eşini öldüren Çilem Doğan bunun örnekleridir. 
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ve bu ihtimalin de orospulaşma riskini beraberinde getireceğinden bahseder. Haki'nin “bırakıp gidersen kötü kadın gözüne giriyorsun doğululara göre, evden çıktıysan kötü yere gitmişsin demektir” ifadesi kadının özel alandan çıkışının yol açacağı damgalamayı gözler önüne sermektedir. Kadını orospulaşma riskinden kurtaracak olan yine onun kamusal alana çıkışını engelleyecek olan eril zihniyettir; babadır, kocadır, karakoldaki polistir. Bu da erkek odaklı toplumsal cinsiyet rejimi değerlerinin bir sonucudur. 


Her ne kadar erkekler tarafından sığınmaevine gitmenin, kötü yola düşme riskini beraberinde getirdiği algısı yaygınlaştırılmaya çalışılsa da Pembe için sığınmaevine gitmek “kadının kötü yola gitmekten kurtarandır” Ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlar ailelerinin yanına gidemedikleri zaman ya da sığınmaevi hizmetini bilmedikleri anlarda da hep bir kötü yola düşme kaygısı ile karşı karşıyadırlar. Ciddi bir belirsizlikten beslenen bu kaygı, birlikte olan erkek tarafından da sürekli olarak körüklenmektedir; “Eşim ondan korkuturdu beni hep. Ailen seni istemiyor ben de bırakırsam sokakta kalırsın diyordu” (Pembe). 
Bu nedenle de sığınmaevi kadınlara “kötü yola düşmemenin” olanağını da sunan bir yer olma özelliğindedir. 


Sığınmaevindeki kadınların diğer kadınları tanımaması, ilk kez bir sığınmaevine gelmesi gibi etkenler de sığınmaevinde kalış sürecinde kadınların kötü yola düşme korkusunu tetikleyebilmektedir; 

Bir tane kadın gelmişti. O kadın geldikten sonra bir kadın 


geldi. Bu kadın yolda çalıştırıyor demişti. Bir tanesi de uyuşturucu krizine girdi. Bunları görünce çok korktum. (Lacivert) 


Ayrıca kötü yola düşmeme temennisi sığınmaevindeki kadınların geleceğe yönelik beklenti ve planlarının da şekillenmesine temel sağlamaktadır; 


Başımı sokacak bir yer olsun, kalacak bir yerim olsun, sokaklarda kalmayım başıma bir iş gelmesin. (Pembe) 


Birbirinden farklı nitelikleri olan yaşantıların yöntemsel olarak birleştirilmesiyle birlikte, cinsel şiddet kadın-erkek ilişkisindeki hakim motif haline gelir ve -erkekliğin normal bir özelliğine dönüşen eril şiddet, kadın ve çocukların kirletilmesinin baş sorumlusu olarak yeniden kurgulanır (Furedi, 2001, s. 121); hatta kadının en büyük korkusu haline gelir. 


Korkunun Yarattığı Tahribattan Umuda... 


Sağır ve Aktaş (2017, s. 473), küresel düzlemde tıbbi anlamda hastalığın salgınlık ve bulaşıcılık üzerine kurduğu korku söyleminin ertesi gün yerini bombaların patlama ihtimalinin yarattığı tedirginliğe bıraktığının altını çizmektedir. Bir nesneden, bir durumdan ve/veya bir kişiden korkma duygusu, o nesne, durum ve/veya kişinin olmadığı durumda bile tedirginlik yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın konusu açısından bu tedirginlik ele alındığında, sığınmaevine gelen kadın için hem sığınmaevi sürecinde hem de bağımsız yaşama geçiş sürecinde kendisini gösterebilmektedir. Ayrıca kadın için gündelik yaşamını rahat bir şekilde devam ettirebilme noktasında sorunlar yaratmaktadır. Aynı zamanda bu tedirginlik, şiddet gören kadınların kimlik değiştirmelerine, farklı bir şehirde yaşamalarına, daha önceden başörtülü değilse sırf kendini deşifre etmemek için başörtü takmasına hatta çarşaf giymesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla kadının dış görünüş açısından sahip olduğu kimlikten başka bir kimliğe doğru savrulma durumu söz konusu olabilmektedir. 

Sığınmaevinde olsa bile can güvenliği riski yaşayan kadınların yaşadığı korku can güvenliği riski olmayan kadınların korkularından daha da farklıdır. Can güvenliği olan kadınlar, şiddet ortamından ayrılıp sığınmaevine geldiklerinde bir kimlik değiştirme süreci ile karşılaşabilmektedirler. Bu kimlik degistirme hem bir strateji ve taktik olarak yorumlanabilir hem de Melisa Bilal'in (aktaran Muratyan, 2011) bulunduğun yerde, kimliğinden, tarihinden, belleğinden koparılmak için kullandığı ‘yersizlestirme’ ve “kaybetme” kavramlarıyla açıklanabileceğini göstermektedir. Kadınlar sığınmaevine gelerek evinden, sokagindan, arkadaşlarından ve sosyal çevresinden kopuyor, yeni 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bir şehirde yaşamaya başlıyor, örneğin daha önce başörtüsü takmıyorsa sırf deşifre olmamak için başörtüsü takmak zorunda kalabiliyor. Diğer yandan bazı kadınlar da uğradıkları şiddet sonucunda yaşadıkları travma ile farklı duygular geliştirebilmektedirler. Bunlar utanma, suçluluk olabileceği gibi korku da olabilmektedir. Scheffer Lindgren ve Renck (2008) yaptıkları çalışmada, şiddet gören kadınların duydukları korku duygusunun onların iyi olma halini olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. Çok aşık olarak evlendiğini ancak eşinin kendisini aldatması ile başlayan şiddet sürecinin kendisinde yarattığı tahribatı “sürekli bir korkma hali” olarak tanımlayan Lacivert'in “Ama eşimin sessiz kalması beni çok tedirgin ediyor” sözü şiddetin etkisinin sadece uygulandığı dönemle sınırlı kalmadığının ve tehdit korkusunun varlığının hep sürdüğünün göstergesidir. 


Şiddetin yarattığı korkunun bir önemli tahribatı ise artık erkek cinsine güvenilmemesidir. Hem abilerinin hem kendisinden oldukça büyük yetişkin bir erkeğin hem de büyükbabasının cinsel istismarına uğradığını ifade eden Mor, genel olarak erkek cinsine yönelik bir korku geliştirdiğini ifade etmektedir; 

Yani ne kadar çaresiz kalırsak kalalım bir erkeğe sırt dayamayalım. Hani benim karşılaştığım erkekler çünkü hep o 

gözle baktı. Büyükbabam da dahil buna en sonki olayımda. 

Evlilik çözüm değil. Kurtuluş değilmiş onu anladım. (Mor) 

Korku, varoluşun tüm deviniminin önüne set çekmektedir (Yakupoğlu'ndan aktaran Veysal, 2003, s. 43) yargısına katılmak olanaklı değilse de, korkunun kendini gerçekleştirmeyi engellediği ve insansal gelişimi kötürümleştirdiği kabul edilebilir görünmektedir. Bu anlayış çerçevesinde kadınların eril olandan ve eril şiddetten duyduğu korku, kadının kendini gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engeldir. Kadın babası, ağabeyi evlendikten sonra da kocası istemediği için çalışma yaşamından çekilebilmektedir. 

Evliyken de çalıştım, çocuk sorun oluyordu devamlı çıkmak 

zorunda kalıyordum, eşim sorun çıkarıyordu, çalıştığım yere 

gelip paraya ihtiyacımız yok diyip çıkartıyordu. (Bej) 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Kadının niteliklerini arttırıcı etkinlik olan eğitim olanağına ulaşamaması ya da eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalması, kadının ekonomik bağımsızlığını kazanmasına, kendi ayaklarının üzerinde durmasına, sosyal ilişki geliştirmesine katkı sağlayacak iş gücü piyasasından dışlanmasını da beraberinde getirebilmekte ve bu kısır döngü kadının şiddet görme olasılığını, ve bu yetersizlikler nedeniyle şiddet ortamından uzaklaşamamasına neden olabilmektedir. Tüm bu olumsuzluklar sığınmaevine gelen kadın için bir başka korkuya yerini bırakır; Gelecek korkusu. Şiddet aracı kullanılarak üzerinde iktidar kurulan ve yaşamı boyunca bu iktidarın devam ettirilmesi ile karşı karşıya kalan ve bu iktidardan korku duyan kadın, hem şiddetin uygulandığı dönemde öldürülme korkusu yani varlığına yönelik bir tehdit hem de şiddet ortamından uzaklaşıp sığınmaevine geldiği andan itibaren de geleceğine dair yoğun kaygılar içerisinde yaşayabilmektedir. 


Benim evim yok tutucak bi dalım yok ben önce allaha sonra buraya sığındım. (Turkuaz) 


Daha yeni geldim buraya. Bir ay oldu ya da olmadı. Altı ay sonra ne olurum nereye giderim, gelmekle iyi mi yaptım bilmiyorum. (Menekşe) l 


Biz yani sürekli altı ay sonra geçen mesela dün değil evelsi gün bi arkadaş çıktı. Kadına dedim nereye gitcen? Bilmiyom ki mecbur yine kocaya gitcem dedi. çıkarıyolar yani. Günün dolunca paran var mı yok mu dinlemiyolar. (Ametist) 


Korku ve kaygı duygularının bireyi tehdit eden ortamdan, kişi ve/veya kişilerden ve durumdan kaçmasını sağlayarak yaşamını kurtarmasına yani yaşamsal kurtarıcı bir yönünün olduğunun altını çizmiştik. Gündoğdu (2017, s. 123) ise umut ile korkunun yan yana gittiğini, içinde umut olmayan bir korku veya içinde korku olmayan bir umudun olmadığını belirtmektedir; 


Muktedir, iktidarını koruyabilmek için korku üretir tespiti doğru fakat eksik bir tanımlamadır. İktidarlar -Spinoza'nın tespitini ödünç alarak- hem korku hem de umut üreterek ayakta kalırlar. Ulus Baker'in tanımıyla “Tebaaya verilen umut ya da yüreklere salınan korku”dur bunun adı (Baker'den aktaran Gündoğdu, 2017, s. 123). (...) korkunun yaratmış olduğu etki süreklilik arz etmiş ve aynı şeye, iktidarların ayakta kalmasına hizmet etmiştir. Spinoza, Ethica'da, korku ile umudun birbirini çağıran duygular olduğunu, biri olmadan diğerinin var olamayacağını ifade eder. 


Şiddet gören kadınlar da her ne kadar yaşadıkları travma ve içinde bulundukları belirsizlikler nedeniyle yoğun kaygı ve korku içinde olsalar bile uğradıkları şiddete başkaldırarak korkunun karşısına umudu koymuşlardır. Lacivert, Bej ve Turkuaz, sığınmaevi sürecinde bu umudunu büyütme isteklerini şöyle ifade etmektedirler; 


Artık korkularım yavaş yavaş gitmeye başladı. (Turkuaz) 


Şimdi borçlarımı azaltıp çocuklarımla bir hayat kurmak yeni bir sayfa açacağım. Burada olduğum sürece güvendeyim. 
(Lacivert) 


Çok güzel olacak. İstediklerimi yapacağım. (Bej) 


SON SÖZ 


Bir tehdide karşı duyulan bu bağlamda da bir nesneye yönelik hissedilen en eski ve en güçlü duygu korkunun hem biat ettirici, hem yalnızlaştırıcı bir yönü vardır. Ancak aynı zamanda korku duyan kişinin yaşamını koruyabilmesi için harekete geçmesini, stratejiler geliştirmesini de sağlayan bir duygudur. Korku aynı zamanda hiyerarşiler yaratarak ezen ve ezilen dikotomisinin devam ettirilmesine katkı sağlar. Özellikle kadın-erkek cinsiyet kimliğinde kadına karşı işletilen şiddet, egemenlik ilişkilerinin devam ettirilmesinde önemli araçlardan biri işlevini görür. Aynı zamanda da şiddetin yarattığı korku kadının gündelik yaşantısında yapıp etmelerini, sosyal çevresiyle kurduğu ilişkileri de yönlendirmektedir. Şiddetin kadına yaşattığı korkunun nesnesi, hem geçmişten gelmesi hem şimdi var olması hem de geleceğe de sirayet edebilmesi açısından “sadece karşımızda ya da 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önümüzde değildir, ayrıca gelecekte beklenilen bir acı olarak bizi şimdiden baskısı altına alır” (Ahmed, 2014, s. 86) ve bir cinsin diğer cinsten, onun yüksek sesinden ve egemen tutumlarından korkmaya dönüşür (Frigga, 2003). 


Korku bir yandan pasiflestiren ve köleleştiren bir deneyimken varlığın korunmasına yönelik tedbirlerin alınması, yaşamı koruma ve sürdürmede önemli bir işlev üstlenmektedir. Toplumsal ilişkilerde strateji ve taktikler önemlidir. Strateji nasıl yaşanacağını belirleyen bir kontrol mekanizması iken taktikler, mevcut stratejinin içinde var olma yollarının her biridir (Michel de Certeau'den aktaran Muratyan, 2011). Yani korku duygusunun şiddet gören kadınlar açısından bakıldığında şiddetin yogunlugunun artmasının cinayete kadar gidebileceğini önceden kestirip kadının şiddet ortamından uzaklaşma, kolluk güçlerine başvurma, sığınmaevine gitmeyi isteme gibi eylemleri için de yol açıcı olabilmektedir. Bu anlamda da kadınların duydukları korku tehdidi karşısında geliştirdikleri taktikler, kadınların gündelik hayatlarında yaşadıkları korkularla mücadele etmelerinin olanağını sağlamaktadır. Çünkü birey, korku nesneleri karşısında her zaman değişik savunma mekanizmaları geliştirmektedir. 
Bu anlamda da Gündoğdu (2017, s. 125), dünya mücadele tarihinin büyük grevlerin, toplumsal ayaklanmaların, ulusal kurtuluş mücadelelerinin, kadın mücadelesinin, öğrenci hareketlerinin farklı biçimlerde korku rejimlerinin karşısında bir karşı-akıntı oluşturduğunu ve tarihi değiştirdiğine tanık olduğunun altını çizer. Bu mücadelenin ve direnişin sadece toplumsal düzeyde değil, bireysel düzeye de indirgenebileceğini belirtmek gerekmektedir. Şiddet gören ve dolayısıyla çeşitli biçimlerde korku duyan kadın bireysel olarak hem sığınmaevine gelme sürecinden önce hem sığınmaevine geliş için hazırlandığı/karar verdiği süreçte hem de sığınmaevinde kalış ve sonraki süreçlerinde direniş geliştiren ve korkunun karşısına umudu koyabilen de öznedir. Önemli olan kadınların umutlarını sürekli kılmaktır. 
Yoksa şiddetin neden olduğu korkuyu kısa süreliğine rafa kaldırmak değildir. Sığınmaevinden dışarıya adımını attığı an, bagimsiz yaşama geçtiği dönem vb. durumlarda umudu rafa kaldırıp, korkunun ise yine kaldırıldığı raftan indirilmesinin önüne geçmektir. Eril zihniyet tarafından ezilen ve ikincilleştirilen kadınların umudunu pratiğe dökerek ve bireysel direnişlerini kolektif hale dönüştürerek tahayyül ettiğimiz “erkek şiddetinin yarattığı korkudan muaf eşitlikçi bir dünyayı” yaratabiliriz. Eril zihniyet tarafından oluşturulup yaygınlaştırılan korku duygusu karşısında kadınlar olarak atacağımız en önemli adım budur. 
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SIĞINMAEVİ DENEYİMİ OLAN l 
KADINLARIN GÖZÜNDEN SIĞINMAEVİ 
HİZMETLERİ 


Semahat Dicle Maybek 


Bu çalışmanın konusu, sığınmaevlerinde kalan kadınların hayat deneyimleri ve bu bağlamda sığınmaevlerinin, kadınların hayatlarında yarattığı değişikliklerdir. Çalışmanın temel amacı, sığınmaevlerinde verilen hizmetler ve yeterliliği, sığınmaevinin fiziksel koşulları ve siginmaevi personelinin kadınlara yaklaşımı hakkında bir çerçeve sunmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar, Türkiye'nin büyük şehirlerinden birinde iki farklı yerel yönetime bağlı faaliyet gösteren sığınmaevinde araştırma esnasında kalan 15 kadın ile bu sığınmaevlerinde daha önce kalmış 10 kadındır. Kadınlarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak araştırma verileri toplanmıştır. Sığınmaevinde kalmakta olan üç kadın ile sığınmaevinden ayrıldıktan sonra da görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, grounded teori yaklaşımı ve teorik örneklem tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın yapıldığı dönemde sığınmaevinde kalmakta olan kadınların büyük bir kısmının sığınmaevlerinden 1-29 gün arası, sığınmaevinden ayrılan kadınların ise ağırlıklı olarak 5-11 ay arası hizmet aldığı tespit edilmiştir. Her iki katılımcı grubu da kaldıkları sığınmaevinin fiziksel koşullarından memnun olmadıklarını ifade etmiştir. Kadınlar ağırlıklı olarak psikolojik, hukuki ve sağlık hizmeti desteği aldıklarını belirtmiş; büyük bir kısmının hizmetten ve sığınmaevi personelinin davranış biçiminden memnun oldukları görülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü sırada sığınmaevinde kalmakta olan katılımcı kadınların sığınmaevi sonrası yaşamlarında büyük oranda bağımsız hayata geçmek istedikleri ve sığınmaevi sonrası yaşamlannın güzel olacağına dair öngörülerinin olduğu saptanmıştır. 


* Bu çalışma, Semahat Dicle Maybek'in Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Programında 2016 yılında tamamladığı “Şiddet Gören Kadınlara Açılan Kapı: Sığınmaevi ve Sonrasındaki Yaşam Stratejileri” başlıklı doktora tezinden yola çıkılarak yazılmıştır. 
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GİRİŞ 

Bilindiği üzere kadına karşı erkek şiddeti, içerisinde ölüm ve sakatlama gibi ağır risklerin bulunduğu küresel bir salgın hastalık olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda, İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerde kadına karşı şiddetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı olduğu belirtilmektedir. Gerek akademik gerek sivil toplum ve uluslararası toplum tarafından son elli yılda yapılan araştırmalarda kadına karşı şiddetin ülkelerin coğrafya ve gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilişkisi olmadığı ortaya çıkmıştır (Amoakohene, 2004; Ellsberg, Heise, Garcia-Moreno, Jansen ve Watts, 2005; World Health Organization [WHO], 2013). 


2010 yılında Avrupa Kadınlar Lobisi (European Women's 
Loby [EWL], 2010, s. 1-7) yapmış olduğu araştırmada Avrupa'daki kadınların %45’inin erkek şiddeti gördüğü, Türkiye'de ise evli kadınların %36’sinin partner kaynaklı fiziksel şiddet gördüğü ortaya çıkmıştır (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü [KSGM], 2014, s. 7). Dünya Sağlık Örgütü'nün 2013 yılında yayınladığı araştırma sonuçlarında, dünyadaki kadın cinayetlerinin yaklaşık %38’inin kadının yakın partneri tarafından işlendiği ortaya çıkmıştır. Afrika'daki kadınların %36,6’s1, Amerika'daki kadınların 9029,8'i, Avrupa'daki kadınların 9025,4'ü, Güney Doğu Asya Bölgesindeki kadınların %37,7’si ve Batı Pasifik Bölgesindeki kadınların %24,6’s1 hayatları boyunca en az bir partnerinden şiddet görmüştür (WHO, 2013). 

Türkiye'de 19801i yıllarda kapalı kapılar ardında, kadın dayanışması temelinde, gerçekleştirilen bilinç yükseltme toplantıları sayesinde kadınlar örgütlenmiş ve kadına karşı şiddet sorunu özel alandan çıkıp kamusal alanda tartışılan ve hatta düzenlenen gösterilerle protesto edilen bir konu haline gelmiştir. 1980-1990 arası dönemde Türkiye'de kadınların toplumsal cinsiyetle ve ataerkillikle ilgili sorunları gündeme gelmiş ve bu konuda kamuoyu oluşturulmuştur. 19801 yılların en önemli başarısı ise “dayağa hayır” kampanyası ve “dayağa karşı dayanışma yürüyüşü” örneklerinde olduğu gibi, kadınların sokağa 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çıkarak “kendi gündemini kendince belirleyebilmesi” olmuştur (Timisi ve Ağduk Gevrek, 2007, s. 14-23). 


Hem Türkiye'de hem de dünyada kadın hareketine bağlı birçok kazanım elde edilmiş olsa da, kadının insanca yaşam hakkı dikkatle ele alındığında sığınmaevlerinin yerinin ayrı olduğu anlaşılacaktır. Zira Türkiye'de yapılmış bir araştırma (Görgün Baran, Taşdemir Afşar, Koca Arıtan ve Güney, 2015)'da sığınmaevi, orada yaşayan kadınlardan birisi tarafından “ölümden önceki son durak” olarak tanımlanmıştır. 


Kadına karşı şiddetle mücadele ana mekanizmalarından biri kadın sığınmaevleridir. Kadın siginmaevi, şiddet görmüş ya da görme riski altında olan kadınlara ve beraberindeki çocuklara psiko-sosyal, ekonomik, hukuki, sağlık hizmetlerinin feminist ilkeler doğrultusunda ücretsiz olarak verildiği yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 


Kadın sığınmaevleri üzerine hem ulusal hem de yabancı literatürde birçok çalışma mevcuttur. Overlien (2013)’in yedi ayn sığınmaevinde kalmakta olan 11-17 yaş aralığında yirmi iki çocukla yapmış olduğu çalışma, çocukların sığınmaevi öncesi ve sığınmaevinde kaldıkları dönemdeki yaşam deneyimlerine ve umutlarına odaklanmış ve sonucunda çocukların sığınmaevlerini umut ve gelecek hayali kurdukları alanlar olarak tanımladıklarını ortaya çıkartmıştır. Jibeen (2014) ise sığınmaevinden hizmet alan genç kadınların sığınmaevine geliş sebeplerine odaklanmış ve üç ana temaya ulaşmıştır: ailevi yapısal faktörler, ailevi yasa dışı faaliyetler ve işlevsel olmayan ailevi uygulamalar. 


Grossman ve Lundy (2011) ise 70 şiddet merkezinde (danışma merkezi) şiddet görmüş kadınlarla ilgili verileri incelemiş ve şiddettin hemen sonrasında siginmaevi hizmeti alan kadınların genç oldukları, eğitim seviyesi yüksek kadınların sığınmaevine gelmeyi tercih ettikleri, sığınmaevine gelen kadınların istihdamının daha kolay yapıldığı sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada ayrıca sığınmaevinde kalan kadınların kendilerini daha iyi ifade edebildikleri, sığınmaevinde kalan kadınların duygusal istismardan önce fiziksel istismarı dile getirdikleri, katılımcı pek çok kadının birden fazla kişinin istismarına uğradığı, sığınmaevine ilk kez başvuran kadınların, başvurmayanlara göre yakın bir erkek arkadaş ya da partner tarafından uğradığı şiddeti daha rahat ifade edebildiği ortaya çıkmıştır. 


Buchbinder ve Karayanni George (2015) sığınmaevinden ayrılan genç Arap kadınlar kadınların toplumsal hayata entegrasyonlarını incelemiştir. Çalışma sonunda katılımcı kadınların hem aileleri hem de toplum tarafından reddedildikleri buna bağlı olarak acı, öfke ve yalnızlık hissettikleri ortaya çıkmıştır. 


Few (2005) ise yaptığı çalışmasında siyahi ve beyaz kadınların sığınmaevi deneyimlerinin analizinden dört temaya ulaşmıştır. 
Söz konusu temalardan; sığınmaevlerinin, şiddet karşısında güvenli yerler olduğu, ırksal veya kültürel farkların, sığınmaevleri deneyimi açısından olumsuzluk teşkil etmediği, sığınmaevinde kalanlar ile sığınmaevinde çalışanların zor zamanlarda yeni bir aile haline geldikleri, sığınmaevinde kalan kadınların, sığınmaevi çalışanları ile olumlu bir ilişki kurabildikleri ve sığınmaevi hizmetlerinden tatmin oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. 


Türkiye'de de siginmaevleri üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların en kapsamlılarından biri Sallan Gül'ün Türkiye genelinde yapmış olduğu araştırmadır. Çalışma sonunda o dönemde yürürlükte olan, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un yeterli olmadığı, siginmaevlerinin fiziksel yapılarının dünya standartlarının gerisinde olduğu, sığınmaevlerinde kalış süresinin az olduğu, kadınları geliştirici faaliyetlerin geliştirilmesi gerektiği gibi birçok çarpıcı gerçeklik ortaya çıkmıştır. 

Toktaş ve Diner (2013) ise yaptıkları çalışmada, sığınmaevi politikalarındaki eksikleri incelemiştir. Araştırma, kadına yönelik şiddetle mücadelede irade gücüne sahip etkili bir otoritenin yokluğu, ataerkil bir toplumda sığınmaevlerinin güvenliğinin sağlanmasının zor olduğu ve devlet tarafından sağlanan sosyal hizmetlerde bir erozyonun olduğunu ortaya çıkmıştır. 
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Bayrakçeken Tüzel ve Gediz Gelegen (2010) yaptıkları çalışma kapsamında bir sığınmaevine ataerkil ve feminist perspektiften eleştiriler getirmektedir. Çalışma, sığınmaevi personellerinin eğitiminin önemine vurgu yapmakla beraber, sığınmaevinde kalan kadınlara yönelik özel yaşam ihlalleri, danışmanlık ve destek hizmetleri, çocuklara yönelik çalışmalar gibi çok önemli konulara değinmekte; bakım verenlerin bakımı sürdürebilecekleri bir düzen kurmak gibi işleyiş açısından da son derece önemli konular ile ilgili sorun tespiti ve çözüm önerisi getirmektedir. 


Kadın sığınmaevleri ulusal ve uluslararası birçok akademik çalışmanın (Krane ve Davies, 2002; Peled ve Dekel, 2010, Görgün Baran, Taşdemir Afşar, Koca Arıtan ve Güney, 2015; Sallan Gül, 2013) konusu olmasına rağmen sığınmaevinden ayrılan kadınlar üzerine ulusal literatürde yeterli araştırmaya rastlanmamıştır. Uluslararası literatürde ise sığınmaevinden çıkan kadınlar üzerine yapılmış araştırmalar (Champell, Sullivan ve Davidson, 1995; Bybee ve Sullivan, 2005; Grossman, Lundy, George ve Crabtree-Nelson, 2010) bulunmakla birlikte, sayısı oldukça azdır. Bu sebeple, bu araştırma sığınmaevinde kalan kadınlar ve ayrılan kadınlar ile yapılmıştır. Bazı sorular iki gruptaki kadınlara ortak olarak sorulmuş, sonuçları karşılaştırılmış ve zihin haritaları oluşturulmuştur. Özellikle sığınmaevinden ayrılan kadınların sığınmaevi hizmetini değerlendirmeleri önemlidir, zira sosyal hayata entegrasyonlarını sağlayacak güçlenme çalışmalarının başarısı bu dönemde görülmektedir. 
Aynı zamanda sığınmaevinde kaldığı dönemde ve ayrıldıktan sonraki dönemde görüşülen kadınların hizmeti ve sığınmaevinin anlamına yönelik değerlendirmeleri yine bu açıdan önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de kadın sığınmaevleri, kadınların gözünden değerlendirilmiştir. Yani verilen hizmetin kalitesi ve yeterliliği, fiziksel koşullar ve burada hizmet veren personelin kadınlara ve çocuklara yaklaşımları mercek altına alınmıştır. Bu bağlamda çalışmanın yapıldığı dönemde hizmet alan ve daha öncesinde hizmet almış olan kadınların görüşleri birebir yansıtılmıştır. Aynı zamanda sığınmaevi hizmeti aldığı 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ve sığınmaevinden ayrıldıktan sonraki görüşülen üç kadının görüşleri dönemsel olarak karşılaştırılmıştır. 


Türkiye'de Kadın Hareketinin Kazanımı Olarak Sığınmaevleri 


Türkiye'de kadın hareketi 1980'den sonra hız kazanmıştır. Elbette Osmanlı Devletinde özellikle Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde de kadın hareketi mevcuttur. Ancak kadının insan haklarına yönelik kazanımlar ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda gelinen nokta açısından bakıldığında, 1980 senesinden bugüne kadın hareketine değinmenin daha yerinde olacağı düşünülmektedir. Zira kadın hareketinin temel olguları olan “dayanışma” ve “kız kardeşlik” olguları kadınların örgütlenmesi ve bunun sonucunda ortak bir mücadele yoluna gitmesi, Türkiye'de 1980 sonrası, daha doğru bir ifade ile 1987 yılında gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Batıdaki kadın hareketinin “özel olan/alan politiktir” sloganı, Türkiye'ye ancak 19801erde taşınabilmiştir. İkinci dalga kadın hareketi içinde olan 1980-1990 arası dönem, Türkiye'de kadınların toplumsal cinsiyet ayrımcılıkları ve ataerkiyle ilgili sorunlarını gündeme taşıdıkları ve bu kavramları bilinç yükseltme toplantılarında tartıştıkları dönem olmuştur. “Bilinç yükseltme”, “güçlenme” ve “duyarlılık yaratma” kavramları ise bu dönemi özetleyen kavramlar haline gelmiştir (Timisi ve Ağduk Gevrek, 2007, s. 14-15). 

1980 sonrasının ilk kitlesel eylemi Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CEDAW) uygulanması için hazırlanan dilekçeye imza toplama kampanyasıdır. Dilekçe, toplanan 7000 imza ile birlikte, 8 Mart 1986 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir (Timisi ve Ağduk Gevrek, 2007, s.23). Bu imza kampanyası Türkiye'deki kadın hareketinin ilk kitlesel kampanyası olmuştur. 

1987 yılında Çankırı'da eşinden şiddet gören gebe bir kadının 
açtığı boşanma davasının hakim tarafından “kadını karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin” sözü ile reddedilmesi kadınların, kadına karşı şiddete karşı harekete geçmesinde son derece etkili olmuştur (Altınay ve Arat, 2008, s. 17). Hâkimin vermiş olduğu bu karara karşılık bir grup kadın, hâkime 1'er liralık tazminat davası açmıştır. Ancak davaları, bir önceki davada “taraf olmadıkları” için reddedilmiştir. Hâkimin vermiş olduğu bu karara yönelik kadınlar örgütlenip bir yürüyüş çağrısı yapmıştır. 17 Mayıs 1987 tarihinde Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda beklenilenin çok üstünde bir kalabalıkla yürüyüş gerçekleşmiştir. 1988 yılına gelindiğinde ise erkek şiddetine karşı kadınları dayanışmaya ve örgütlenmeye çağıran “Bağır Herkes Duysun” kitabı basılmış ve dağıtılmıştır. 


1990Tarda baroların ve kadına karşı şiddet ile mücadele veren sivil toplum kuruluşların uluslararası sözleşmeleri referans vererek yapmış oldukları baskısıyla yeni yasalar çıkartılmıştır. 
Yine bu yıllarda Barolar Kadın Komisyonlarını kurmuş, kadının insan haklarına yönelik yasalar çıkmıştır. Türkiye'de kadın hareketinin ilk hukuki kazanımı, fuhuş yapanlara tecavüzde ceza indirilmesini öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 438. maddesinin 21 Kasım 1990'da yürürlükten kaldırılması olmuştur. 
Bu kanun ile seks işçilerine tecavüz eden faillere yönelik hapis cezası sürelerinde indirim ortadan kalkmıştır. 29 Kasım 1990'da Medeni Kanun'un kadınların ev dışında çalışmasını eşin izni- ne bağlayan 159. maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 1996'da erkeğin zinası ve 1998'de kadının zinası suç olmaktan çıkarılmış, 1997'de kadınlar kendi soyadları ile eşlerinin soyadını birlikte kullanabilme hakkını elde etmişlerdir (Altınay ve Arat, 2008, s. 27). Ocak 1998'de 4320 sayılı Ailenin Korumasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir (Işık, 2007, s. 67). 
Kanun, çok kısıtlı bir çerçevede olsa da ev içinde şiddete uğrayan kişilerin korunabilmesi için, şiddet uygulayanları ihtar, evden uzaklaştırma ve hapisle cezalandırmayı öngörmüştür. 


1990 yılında Türkiye'de kadın hakları sorunlarına yönelik 
devletin bünyesinde yeni bir kuruluş oluşturulmuştur. 20 Nisan 
1990 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 422 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kadının Statüsü ve Sorunları 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Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı “merkezi” bir teşkilat olarak düzenlenmiştir (Acuner, 2007, s. 131). 20001i yılların başında hem Medeni Kanun'da hem de TCK'da cinsiyetçi ve ayrımcı yasalar kalkmış veya eşitlikçi bir yaklaşımla revize edilmiştir. 

1980Terin sonunda başlayan kadın hareketinin uygulama alanındaki somut ilk kazanımı kadın danışma merkezleri ve sığınmaevleridir. 1990-1991 yıllarında ana amaçları kadına karşı şiddetle mücadele olan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Ankara Kadın Dayanışma Vakfı kurulmuş olup, şiddet gören kadınlara, kadın danışma/dayanışma merkezleri kanalıyla destek çalışmalarına başlamışlardır (Altınay ve Arat, 2008, s. 21). Ankara Kadın Dayanışma Vakfı Altındağ Belediyesi ile yaptığı bir protokol ile Türkiye'nin ilk kadın sığınımaevini açmıştır (http:// kadindayanismavakfi.org.tr/about-us/biz-kimiz/). Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ise 1995 yılında İstanbul'da bağımsız bir sığınmaevi açmış (Sallan Gül, 2013, s. 71) ve 2012'den bu yana yaklaşık 360 kadın ve çocuğa hizmet vermiştir. 


Türkiye'de 199011 yıllardan itibaren kadına karşı şiddetle mücadelenin ana mekanizmalarından biri olan sığınmaevleri açılmaya başlamıştır. Zira devlete ve sivil toplum örgütlerine bağlı olmak üzere peş peşe pek çok sığınmaevi kurulmuş ve kapılarını şiddet gören kadınlara ve beraberindeki çocuklara açmıştır!. 
Devlete bağlı ilk sığınmaevleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları bünyesinde İzmir'de kurulmuştur. Daha sonra 1991 yılında Ankara ve Bursa'da, 1992'de Antalya'da, 1993'te Eskişehir'de, 1995'te İstanbul'da, 1996'da Tekirdağ'da ve 1997'de Samsun'da sığınmaevleri açılmıştır (Yıldırım, 1996, s. 61). Yerel yönetimlere bağlı ilk kadın sığınmaevi ise 1990 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından kurulmuş ancak iki sene sonra yaşanan yönetim değişikliği sebebiyle kapatılmıştır. Şişli Belediyesi de 1990 yılında sığınmaevi açmış ancak Bakırköy Belediyesi'yle 


1 Yaygın olarak görülen üç tip kadın sığınmaevi modeli vardır: resmi (yerel 
yönetimlere veya ilgili Bakanlığa bağlı), bağımsız (STÖ'ler tarafından işletilen), yarı bağımsız (STÖ'lerin yerel yönetim veya devlet desteğiyle işlettiği) (Açıkel, 2009, s. 31-35). 
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benzer sebeplerle 1994 yılında kapatılmıştır (KSGM, 2008, s. 52). 


2019 yılı itibariyle KSGM’ye bağlı 110, yerel yönetimlere bağlı 32, STK'lara bağlı 1 (Mor Çatı Kadın Sığınağı), Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 1 sığınmaevi olmak üzere 144 kadın sığınmaevi 3482 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir, (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı [ACSHP], 2019, s. 75). 


5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin a bendine 
göre, 100.000 aşan belediyelerin sığınma evi açma yükümlülüğü bulunmaktadır. Türkiye'de nüfusu 100.000'i geçen belediye sayısı 157 (Akıllı, t.y.) olmasına rağmen yalnızca 32 belediye sığınmaevi hizmeti vermektedir. Belediye Kanunu'nda, sığınmaevi açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediyeler için herhangi bir yaptırımdan söz edilmediği için birçok belediye bu konuyu gündemine almamaktadır. 

Türkiye'deki kadına karşı şiddete ilişkin çok önemli bir kilometre taşı “İstanbul Sözleşmesi” diye bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni Türkiye'nin 2011 yılında imzalaması olmuştur. Feminist örgütler, devletin sözleşmeden doğan sorumluluklarını referans göstererek “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un çıkmasını sağlamıştır. Yasa, kadını ve çocuğu çeşitli koruyucu tedbirlerle koruma altına alırken, şiddet uygulayan için ise rehabilitasyon alma zorunluluğu, elektronik kelepçe ve gerekirse zorlama hapsi gibi önleyici tedbirler almaktadır. 


6284 sayılı yasayı takiben 5 Ocak 2013 tarihinde Resmi 
Gazete'de “Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yönetmeliğin içeriğinde sığınmaevlerinin fiziksel koşulları, meslek elemanı ve destek personellerinin niteliği ve görevleri, hizmet alan kadınların uyması gereken kurallar yer almaktadır. 

Yine İstanbul Sözleşmesi'nin kazanımlarından biri 2013 yılında on dört pilot ilde faaliyete geçen Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) olmuştur. 6284 sayılı Kanun'da ŞÖNİM/er, 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şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esası ile yürüten merkezler olarak tanımlanmıştır. ŞÖNİM/erin, il içerisinde bulunan sığınmaevleri arasında koordinasyonu sağlamak, şiddete ilişkin verileri tutmak gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Aynı zamanda, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapmak ve bu konuda destek hizmetleri sunmak da ŞÖNİM'in görevleri arasındadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 81 ilde ŞÖNİM/er aktif olarak çalışmaktadır (AÇSHB, 2020). ŞÖNİM/ler üzerine çok fazla bir çalışma olmasa da son dönemlerde akademik araştırmalar yürütülmektedir. Yavuz'un (2018) Trabzon ŞÖNİM ve kadın sığınmaevinde 60 katılımcı ile yaptığı çalışmasında, kadınların ŞÖNİM'e ağırlıklı olarak kolluk refakatiyle geldikleri; mesleki yönlendirme ve rehberlik (%96,6), psiko-sosyal destek (%93,3), tedbir kararlarına ilişkin hukuki destek (9033,3), iş ve meslek edindirme (%26,6) ve barınma (%3,3) hizmetleri aldığı; hem sığınmaevi hem de ŞÖNİM hizmeti alan tüm katılımcıların bu iki kuruluşun amacına hizmet ettiği yönünde bir görüş sundukları ortaya çıkmıştır (Yavuz, 2018, s. 83-117). 


Altıparmak (2015) ise yaptığı araştırmada, Ankara ŞÖNİM'de verilen hizmete ilişkin kadınları memnun eden ve rahatsız eden noktaları araştırmıştır. Kadınların, bürokratik işlemlerin uzunluğundan, öykülerini tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmış olmalarından, meslek elemanının yaptığı görüşmenin rahatlatıcı olmamasından, gerekli sağlık kontrollerinin yapılmamış olmasından rahatsız oldukları ortaya çıkmıştır. Olumlu görüş bildiren kadınlar ise ŞÖNİM'de iyi karşıladıkları, kendilerine ilgili davranıldığı, yemek ikram edildiği ve bir sığınmaevine yerleştirildiğini ifade etmiştir. Çalışmada aynı zamanda Ankara SONIM’e başvuru yapan kadınların aldıkları hizmet türü de incelenmiştir. Buna göre kadınların ağırlıklı olarak psiko-sosyal destek (9032) ve barınma hizmeti (9030) talep ettikleri ortaya çıkmıştır. Bunula birlikte hukuki yönlendirme (9012), tıbbi destek (%9), meslek edindirme (9014), rehberlik ve yönlendirme (%1) sağlanmıştır (Altıparmak, 2015, s. 123-125). 


İlk başvuru merkezi olan ŞÖNİM/erin sundukları hizmetin kalitesi, meslek elemanının tutum ve davranışları kadınların sığınmaevine geliş süreçlerinde ve hatta sığınmaevi süreçlerinde kritik bir önem taşımaktadır. Şiddet görmüş kadının sığınmaevine geldiğinde alacağı hizmetin kalitesi ise sığınmaevlerinin çalışma ilkeleri ile doğrudan bağlantılıdır. Türkiye'de kadın sığınmaevlerinin çalışma ilkelerine kısaca değinmek gerekirse (KSGM, 2008, s. 56-59): 

1. Kadınlar kendi hayatları ile ilgili kararları kendileri vermelidir: Vakanın kendi kaderini tayin etme hakkı elinden alınmamalıdır. Bunun için meslek elmanı vaka ile çalışırken kendi değer yargılarından arınarak, feminist ilkeler ile vakanın üstün yararını gözetmelidir. 


2. Gizlilikilkesiesastır: Sığınmaevinin adresi ve iletişim bilgileri hizmet alanlar ve hizmet verenlerin can güvenliğini korumak için gizli tutulmaktadır. Aynı zamanda hizmet alan tüm kadın ve çocukların kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve vaka öyküleri gizlilik ilkesi çerçevesinde kaydedilmektedir. Yani resmi yazışmalar da dahil olmak üzere kadın ve çocuğun kimlik bilgileri paylaşılmamaktadır. 


3. Sığınmaevinde kalan kadın ve çocuklar ile görevli personelin güvenliği sağlanmalıdır: Sığınmaevine şiddet görmüş ancak can güvenliği riski olmayan veya ekonomik yoksunluk sebebiyle gelen kadın ve çocukların yanısıra yüksek can güvenliği riski olan kadın ve çocuklar da gelmektedir. Bu vakaların peşinde olan aile üyesi, partner vb. kişiler silahlı ve tehlikeli olabilmektedir. Bu yüzden gizlilik ilkesi çerçevesinde işleyen sığınmaevlerinde kadınlara ve beraberindeki çocuklara tedbir kararları doğrultusunda eşlik edilmektedir. Bu eşlikleri genelde sığınmaevinde görevli personeller yapmaktadır. Vakayı hedef 

297 


alan fail, kadına eşlik eden meslek elemanı veya destek personellerine de zarar verebilmektedir. 


4. Sığınmaevi şiddet içermeyen bir ortam olmalıdır: Sığınmaevinde hizmet alan ve hizmet veren kimse sığınmaevi sınırları içerisinde fiziksel, psikolojik, dijital, ekonomik ve cinsel şiddete başvuramaz. Yani annelerin çocuklarına da ne sebeple olursa olsun şiddet uygulaması kesinlikle yasaktır. 


5. Sığınmaevi 7/24 hizmet vermelidir: Sığınmaevlerinde mesai saatleri dışında oluşabilecek güvenlik riskleri, hastalanma, yaralama, yaralanma vb. durumlar için yedi gün yirmi dört saat görevli personel bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda sığınmaevlerinin mesai saatleri dışında da kadın ve çocuk kabulü yapması önemlidir. 


6. Sığınmaevinde ücretsiz hizmet verilmelidir: Sığınmaevinde verilen tüm hizmetlerin (sağlık, hukuki, psikolojik) ücretsiz olması gerekmektedir. Aynı zamanda içeride görevli personel, hizmet alanlardan hediye kabul etmemelidir, zira bu durum hizmet alan diğer kadınlar tarafından rüşvet karşılığı kayırılma olarak yorumlanabilmektedir. 


7. Sığınmaevine kadınlar çocuklarıyla beraber kabul edilmelidir: Bilindiği üzere kadınlar, arkalarında çocuklarını bırakmak istemedikleri için sıklıkla, şiddet ortamını terk etme-etmeme ikilemiyle karşı karşıya kalabilmektedir. 
Kadın Konukevi Yönetmeliği'ne göre 12 yaşından büyük oğlanlar sığınmaevlerine kabul edilmemekte, Çocuk Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne yönlendirilmektedir. 
Kadınlar ise çocuklarından ayrılmak istemedikleri için sığınmaevi hizmetinden vazgeçebilmektedir. Bu çalışmada da sığınmaevinden ayrılan bir kadının deneyimlerinde bu durum gözlemlenmiştir”. 


2 Kastamonu'da sığınmaevinde kalan bir kadın, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü önünde eşi tarafından öldürüldü. Kadına eşlik eden personel ise yaralandı (https://www.haberturk.com/kastamonu-da-siginma-evinde- yasayan-esini-oldurdu-1658085) 


3 Katılımcılardan ÇI oğluyla sığınmaevine gelemeyince şiddet ortamına geri 
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8. Sığınmaevinde sunulan hizmetler kaliteli olmalıdır: Sığınmaevlerinin öncelikli görevi koruma ve güvenlik sağlamasıdır. Fiziksel olarak güven altına alınan kadın ve çocukların güçlenmesi yönünde mesleki çalışmalar yapmak son derece önemlidir. Ekonomik, psikolojik ve sosyal anlamda güçlenmeden sığınmaevinden ayrılan kadınların ekonomik yoksunluk ya da başka bir şiddet hikâyesi ile sığınmaevine dönmesi muhtemeldir. Aynı zamanda sığınmaevinde hizmet vermekte olan tüm personelin kadın bakış açısı, acil durum müdahaleleri ile ilgili eğitim alması gerekmektedir. Hizmet veren personelin yeterli sayıda olması ve sığınmaevinin yakındaki karakol ile işbirliği içinde çalışması sunulan hizmetin kalitesini artıracaktır. Ek olarak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında personellerin eğitimi bu vakalara yaklaşımın ve mesleki çalışmaların doğru bir minvalde ilerlemesini sağlayacaktır. 


9. Sığınmaevi farklılık gözetmeden tüm kadınlara hizmet vermelidir: Sığınmaevleri şiddetsizlik ilkesi temelinde çalışmalıdır. Yani ırk, inanç, dil farklılığı, etnisite, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği (trans kadınlar) ve başka sebeplerden personelden veya hizmet alan diğer kadınlardan doğabilecek şiddet ve ayrımcılığın önüne geçilmesi şarttır. 


10. Kadınların sığınmaevi yaşantısına katılımı sağlanmalıdir: Sığınmaevinde ortak yaşamı etkileyecek kuralların alınması ve bu kuralların düzgün bir şekilde uygulanmasında hizmet alan kadınların söz hakkı sahibi olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi de ancak idari personel ve meslek elemanlarının katıldığı düzenli ev toplantılarıyla mümkündür. Çalışan kadınlar göz önüne alındığında bu toplantıların mesai saatleri dışında olması tüm kadınların katılımı açısından önemlidir. Aynı 


dönmüş; ancak oğlu vefat ettikten sonra sığınmaevine gelmiştir. 
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11. 


12. 


zamanda bu toplantılarda alınan kararların bir tutanak haline getirilip mesai saati dışında görev yapan destek personelleri ile paylaşılması gerekmektedir. 


Sığınmaevinde kadın bakış açısına sahip kadın çalışanlar tarafından hizmet sunulmalıdır: Sığınmaevinde çalışan tüm personelin, her vakanın kendi içinde biricik ve özel olduğunu idrak etmesi gerekmektedir. Yani her vaka öyküsüne istinaden farklı travmalar yaşamış veya aynı olaylara farklı tepkiler vermiş olabilir. Özetle hizmet alan kadını ve çocuğu yargılamamak kadın bakış açısının vazgeçilmez koşuludur. Yine personelin kendini kurtarıcı, kadını ise güçsüz bir mağdur olarak görmesi kadının güçlenmesi önünde çok büyük bir engeldir. Bunun yerine melek elemanları ve destek personelleri, kadınlarla ve çocuklarla dayanışma yolunu tercih etmelidir; yani hizmet alan ve hizmet veren arasında hiyerarşik bir ilişki olmamalıdır. Sığınmaevi içinde çalışan tüm personelin erkek şiddetini ataerkil toplumsal düzenini bir sonucu olarak görmesi, şiddeti meşrulaştırmasının önüne geçecektir (Mor Çatı, t.y., s. 33). 

Sığınmaevinde ekip çalışması temel çalışma biçimi olmalıdır: Siginmaevi içerisinde tüm personelin iletişim halinde olması gerekmektedir. Zira danışmanın, bir kadının sağlık sorunundan veya çocuğun okul durumundan bilgisi olması, müdahale planını yönetebilmesi açısından son derece önemlidir. Sığınmaevi içerisinde belirli rutinlerle (haftada bir ve acil durumlarda derhal) vaka toplantısı yapılmalıdır. Sağlık, eğitim, psikolojik durum, hukuki süreç ile ilgili tüm bilgiler bu toplantıda paylaşılmalıdır. Bu sayede tüm meslek elemanları vakaya hakim olacak, aynı zamanda vakanın danışmanının göremediği veya atladığı bir noktayı fark edebilecektir. Yönetmeliğe göre ayda bir yapılması gereken koordinasyon değerlendirme toplantılarına ise tüm personelin katılımı son derece önemlidir. Aynı zamanda mesai saatleri dışında 


oluşan olumsuz durumlar veya nöbetçi personelin dikkatini çeken noktalar, durumun aciliyetine göre, vakanın danışmanına ya telefonda ya da ilk mesai gününde iletilmek üzere not olarak bırakılmalıdır. 


YÖNTEM 


Türkiye'de daha önce yapılmış çalışmalar arasında siginmaevinde bir süre kaldıktan sonra ayrılan kadın özelinde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma azlığı nedeniyle bu çalışmanın konusu bağlamında kullanılabilecek yeterli bir kuramsal açıklama bulunamamıştır. Bu nedenle de bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan grounded teori yöntemi kullanılmıştır. Çünkü grounded teori yönteminde kuram hazır bir kaynaktan alınmayıp, süreci deneyimlemiş katılımcılardan toplanan bilgilerin içerisinden ortaya çıkarılmaktadır (Strauss ve Corbin'den aktaran Creswell, 2013, s. 83). Bu sebeple, özellikle sığınmaevinden ayrılan kadınlarla yapılan bir araştırma için en uygun yöntemin grounded teori yöntemi olacağına karar verilmiştir. 

Bu yöntemi Strauss ve Glaser, 1960'lı yıllarda geliştirmişlerdir. Strauss yöntemin üç ana noktasını şu şekilde açıklamaktadır: 


Grounded teori bir metot veya metot setinden daha fazlasıdır. 
Grounded teori sosyal fenomenler üzerine analitik düşünen bir metodoloji ve stildir. Grounded teoride üç nokta merkezi önem taşımaktadır: birincisi, kodlamanın şeklidir. Kodlama teoriktir yani yalnızca fenomenlerin sınıflandırılması ve betimlenmesine hizmet etmemektedir. Araştırılan fenomen için açıklama değeri taşıyan teorik bir konseptten oluşmaktadır. İkincisi, teorik örneklemedir. Son olarak üçüncüsü ise fenomen ve içerik arasından çekilen ve bu şekilde ilk teorik konseptleri ortaya çıkaran kıyaslamalardır. Bu elementler bir araya geldiğinde metodoloji elde edilir (aktaran Legewie ve 


Legewie, 2004). 


Çalışmanın Katılımcı Grubu 


Grounded teorinin temel öğelerinden biri teorik örneklemedir. 
Teorik örneklemede veri toplama süreci devam ederken kodlama ve veri analizi eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Bu süreçte aynı zamanda diğer verilerin nerden bulunacağına karar verilmektedir (Strauss'tan aktaran Strübing, 2008, s. 30). Teorik örneklemede, örnekleme dahil edilecek katılımcıların seçimi ve gerekçelendirilmesi değişebileceği gibi örneklemin nerde son bulacağı da araştırmanın sonuna doğru netleşmektedir (Creswell, 2013; Gençoğlu, 2014; Punch, 2005). 

Bu çalışmanın katılımcılarını, Türkiye'nin büyük şehirlerinden birinde iki farklı yerel yönetime bağlı faaliyet gösteren sığınmaevinde araştırma esnasında kalan 15 kadın ile bu sığınmaevlerinde daha önce kalmış 10 kadın oluşturmuştur. Katılımcı kadınlar, teorik örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Her görüşme sonrasında, yapılan görüşme ile ulaşılan veriler değerlendirilerek bir sonraki katılımcının özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada veri doygunluğa ulaştığında bir başka ihtiyaç noktası (kadının gördüğü şiddet türü, şiddetin uygulayanın kadına yakınlık derecesi, sığınmaevinden ayrılan kadının nasıl bir hayata başladığı) üzerinden yeni katılımcılar belirlenmiştir. Örnekleme seçim süreci, kadınlardan farklı özelliklerde olmalarına rağmen artık alternatif bir anlam dünyası ile karşılaşılmayıncaya kadar sürdürülmüş ve araştırmacı tarafından yeterli veri toplandığına kanaat getirildiğinde yeni katılımcı seçilmesi ve derinlemesine görüşme yapılması sürecine son verilmiştir. 


Veri Toplama Aracı, Süreci ve Verilerin Analizi 


Çalışma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Çalışmaya katılan kadınlar, yüksek can güvenliği riski altındaki kadınlardır. Kadınların kimlik ve iletişim bilgilerinin gizli tutulması gereğiyle, araştırmanın yapıldığı il ve bağlantı kurulan sığınmaevlerinin bilgisine yer verilmemiştir. 
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Araştırmacı, araştırmaya başlamadan önce araştırmanın yürütüldüğü kadın sığınmaevlerinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Çalışma kapsamında sığınmaevinde kalan kadınlarla yapılan görüşmeler, sığınmaevinin bağlı bulunduğu yerel yönetimin ilgili makamlarından gerekli izinler alınarak sığınmaevinde gerçekleştirilmiştir. Sığınmaevinden ayrılan kadınlarla yapılan görüşmeler ise sığınmaevi yöneticisinin, araştırmacının talebini kadınlara iletmesi, kadınların onayı ve bilgisi dahilinde araştırmacı ile iletişim bilgilerinin paylaşılması ile mümkün olmuştur. 

Araştırmada maksimum veri çeşitliliğine ulaşabilmek için Türkiye'nin metropol bir ilinde iki ayrı siyasi görüşü temsil eden yerel yönetime bağlı sığınmaevinden çıkmış farklı üç özellikteki (bağımsız hayata katılan sekiz kadın, partnerine geri dönen 
bir kadın, yeni bir ilişki ile sığınmaevinden ayrılan bir kadın) 10 
kadına ulaşılmıştır. Söz konusu 10 kadınla yapılan görüşmeler Aralık 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sığınmaevinden ayrılan kadınlarla yapılan görüşmelerin ikisi yerel yönetimin kadın danışma merkezinde, geri kalan sekizi ise kadınların evlerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, görüşmelerin yapıldığı tarih sırasına göre C1’den Ç10'a kadar kodlar verilmiştir. 

Hâlihazırda sığınmaevinde kalan 15 kadınla ise Ağustos 2014-Ocak 2015 tarihlerinde görüşülmüştür. Bu beş ay süresince sığınmaevinde kalan kadın sayısı değişmiştir ve bu değişim araştırmacı tarafından takip edilmiştir. Bu gruptaki kadınlardan katılımcılar arasına dahil edilecek olanlarda, sığınmaevi işleyişi, koşulları ve içerideki ilişki ağları hakkında bilgi ve fikir sahibi olmaları öngörümüz olduğu için, en az yedi gündür sığınmaevi hizmeti almış olması şartı aranmıştır. Katılımcılara, görüşmelerin yapıldığı tarih sırasına göre K1’den K15'e kadar kodlar verilmiştir. Sığınmaevinde kalmakta iken görüşme yapılan üç kadın ile sığınmaevinden ayrıldıktan sonra da görüşme yapılmıştır. Sığınmaevinde kalan kadınlardan K8 ayrılan kadınlar grubunda Ç3; K5 ayrılan kadın grubunda Ç4; K4 ayrılan kadın grubunda Ç2 olarak kodlanmıştır. 
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Görüşmeler katılımcıların bilgisi ve onayı dahilinde ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Kaydedilen görüşmeler, gizlilik ilkesi sebebiyle yalnızca araştırmacı tarafından deşifre edilmiş ve MAXODA 12 nitel veri işleme programı ile analiz edilmiştir. 
Veri işleme sürecinde, başka bir nitel araştırma uzmanı ile birlikte çalışılmış; kodlamalar kontrol edilmiş ve temalar üzerinde tartışılmıştır. 


BULGULAR 


Çalışmada, üç kadın ile hem sığınmaevi hem de sığınmaevinden ayrıldıkları süreçte görüşüldüğü için 22 farklı kadın ile 25 
görüşme alınmıştır. Bulgular incelenirken bu üç kadın, içinde bulundukları gruplar (hem sığınmaevinde kalan kadın hem de sığınmaevinden ayrılan kadın grupları) dahilinde değerlendirilmiştir. Zira süreç içerisinde bazı demografik özelliklerinde (eğitim, yaş vb.) değişiklikler meydana gelmiştir. 

Çalışmanın bulgular kısmı üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerine, ikinci bölümde kadınların sığınmaevi deneyimine, üçüncü bölümde ise sığınmaevi koşullarının sığınmaevinde kalan ve sığınmaevinden çıkan kadınların gözünden değerlendirmesine ilişkin bulgular yer almaktadır. 


Katılımcıların Özellikleri 


Çalışmanın bu bölümünde, katılımcıların bazı demografik bilgilerine yer verilmiştir. Bu bağlamda yaş, eğitim durumu, doğum yeri (bölgesel), meslek ve iş deneyimlerine ilişkin bulgular aşağıda sunulmuştur. 


Araştırma kapsamında sığınmaevinde kalan 17-29 yaş arası altı kadın, 30-39 yaş arası yedi kadın, 40-49 yaş arasında ise iki kadınla görüşme yapılmıştır. Sığınmaevinden ayrılan ise 25-29 yaş arası bir kadın, 30-39 yaş arası altı kadın, 40-44 yaş arası ise üç kadınla görüşme yapılmıştır. l 
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Katılımcı kadınların eğitim durumuna bakıldığında, ikisinin okuma yazma bilmediği görülmüştür. Sığınmaevinde kalmakta iken görüşülen okumaz yazmaz bir kadınla sığınmaevinden ayrıldıktan sonra tekrar görüşülmüş ve durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Okuryazar olup herhangi bir okul mezunu olmayan iki kadınla birlikte düşünüldüğünde, toplam dört kadın diploma sahibi değildir. Sığınmaevinde kalırken görüşülen bir kadın, sığınmaevinde kalış sürecinde ilkokulu açıktan okuyarak mezun olduğunu belirtmiştir (açıköğretim ile ilkokul, ortaokul ve lise mezuniyetleri birkaç ayda sağlanabilmektedir. Görüşülen kadınlardan üçü önlisans (muhasebe bölümü) ve lisans (kimya bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü) üçü ortaokul ve yedisi lise mezunudur. 


Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık yarısı (10 kadın) İç Anadolu Bölgesi doğumludur. Kadınların sekizi ise Doğu Anadolu veya Güney Doğu Anadolu doğumludur. Dört kadın da Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde dünyaya gelmiştir. 


Çalışma kapsamında görüşülen kadınlardan sadece ikisinin sığınmaevi öncesinde herhangi bir iş deneyimi olmamıştır. Sığınmaevinde kaldığı sürede görüşülen kadınlar sığınmaevi sürecinde ve sonrasında çalışmadığını belirtmiştir. Ancak iş deneyimlerine gelir getirici işler olarak bakıldığında, çiftçilik (aile tarlasını işlemek) ve staj etkinlikleri ekonomik bir gelir getirmediği için araştırmacı tarafından, iş deneyimi olarak degerlendirilmemistir. 
Bu durumda iş deneyimi olmayan kadın sayısı beşe yükselmektedir. Lisans düzeyinde eğitim almış ve mesleği kimyagerlik olan bir katılımcı mesleğini hiç yapmadığını ifade etmiştir. Çalışmaya katılan kadınlardan altısı tezgahtarlık/kasiyerlik, yine dördü temizlik işi yaptığını ifade etmiştir. Katılımcılar arasında siginmaevi öncesinde 10 yıl ve üzerinde çalışmış üç kadın bulunmaktadır. 


Katılımcı kadınların on ikisi hiçbir meslekleri olmadığını ifade etmiştir ki bu da görüşme yapılan grubun yarısından fazlasına denk düşmektedir (sığınmaevinde kaldığı sürede görüşülen her üç kadın da sığınmaevi sürecinde ve sonrasında herhangi bir meslekleri olmadığını belirtmiştir). Profesyonel meslek sahibi iki kadın vardır (fizyoterapist ve kimyager). Geriye kalan kadınlar ise hizmet sektörü kapsamındaki mesleklere (terzi, kuaför, sekreter vb.) sahip olduklarını belirtmişlerdir. 


Kadınların Sığınmaevi Deneyimi 


Bu çalışmada her iki gruba da sığınmaevinden aldıkları hizmet türleri, hizmetin yeterliliği ve fiziksel koşullara ilişkin bazı sorular ortak olarak sorulmuştur. Sığınmaevinde kalan kadınlardan özel olarak sığınmaevi sonrası nasıl bir hayat kurmak istediği, sığınmaevi sonrasında hayatının nasıl olacağı konusundaki öngörüleri ile sığınmaevi işleyişi konusundaki önerileri ele alınmıştır. 


Çalışmaya katılan ve sığınmaevinde kalan kadınların on yedisi, yedi ay sığınmaevi hizmeti almıştır. Bir yılın üstünde sığınmaevi hizmeti alan kadın sayısı ise üçtür. Burada, sığınmaevlerinde kalış süresi ile ilgili toplumun sahip olduğu yanlış algıya değinmekte fayda vardır. Kadın Konukevi Yönetmeliği'nde sıginmaevinde kalış süresi altı ay olarak görünmekte, ancak vakanın mesleki müdahalesi ve meslek elemanı ile yaptığı işbirliği süresinin uzatılmasını sağlamaktadır. Kadının sağlık sorunları, gebelik durumu, çocuk sayısı ve yaşları, çalışma hayatı, eğitimi- ne devam etmesi gibi unsurlar sürenin uzatılmasında etkilidir. 
Kadının ve beraberindeki çocukların kalış süresi uzatılması kararı meslek elamanlarının katıldığı koordinasyon değerlendirme toplantısında alınarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirilmektedir. Can güvenliği riski altındaki kadının deşifre olması halinde İl Müdürlüğü ile işbirliği saptanarak kadının başka bir sığınmaevine acil olarak nakli de sağlanabilmektedir. Aynı zamanda sığınmaevinin yerinin ve hizmet alan başka bir kadın veya çocuğun deşifre edilmesi doğrudan disiplin ile sığınmaevinden çıkışa sebep olabilmektedir. Ancak meslek elemanlarının değerlendirmesi sonucunda bu karar alınsa bile İl Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir. Bunun dışındaki kural ihlallerinde kadının iki yazılı uyarı alması disiplin ile çıkışa sebep olabilmektedir. 
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Sığınmaevinde kalan kadınlara sığınmaevi sonrasında ne yapmak istedikleri sorulduğunda katılımcıların on ikisi kendi düzenini kurmak istediğini, ikisi bilmediğini, birisi ise partneri (birliktelik) ile aile kurmak istediğini ifade etmiştir. Örneğin K2 partnerinin (resmi ve dini nikah) “adam olması” halinde partnerine döneceğini aksi halde ne yapacağını bilmediğini şu şekilde ifade etmektedir: 


...Ya eşim adam olmuş bir şekilde bana bir ayrı ev, hayat verecek, ya da işine geliyorsa gel yaşa diyecek bende dönmeyeceğim, kararlıyım artık. Ayrılırsam ne olacağını bilmiyorum... 


Evlilik dışı bir gebelik yaşayan K3 ise bebeğinin babasıyla bir araya gelmek ve ücretli çalışmaya katılmak üzerinden kurguladığı gelecek planlarını şöyle ifade etmiştir: 


... Eşimle yuvamı kurmak istiyorum. Açıktan liseyi bitiririm. 
Çalışmak istiyorum, ama bebekle zor olur... 


Sığınmaevinden çıktıktan sonra ücretli çalışmaya katılımla elde ettiği geliri, “düzenini kurmak” için kullanacağını, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini ve çocuklarının da yaşamına yeniden dahil olmasını umduğunu K15 şu şekilde aktarmaktadır: 


...Acil işime başladığımda hemen ilk paramı veya ikinci maaşımı aldığımda kendime yani bir oda da olsa kurup, düzenimi yeniden kendi tek başıma sağlamak, çocuklarımı yanı- 


ma almak. Burada bu güvence sağladım... 


Sığınmaevinde kalan kadınlara, sığınmaevi sonrası hayatının nasıl olacağına ilişkin öngörüleri sorulduğunda zor olacağına, öncesine göre güzel olacağına ve bu konuda herhangi bir öngörülerinin olmadığına ilişkin anlatılarına ulaşılmıştır. Bu soru ile kadınların kendi gelecekleri ile ilgili öngörüleri ve bu öngörülerin inşa edilmesini sağlayan mesleki müdahalelerin niteliğinin görülmesi amaçlanmıştır. 
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Örneğin K12 sığınmaevini de eleştirerek geleceğinin nasil olacağını bilmediğini şu şekilde dile getirmektedir: 

... Onu kimse bilemez. Bir daha buraya gelmemek için güçlü 

olurum. Ekonomik olarak kendimi garantiye alırım. Madem 

bu kadar baskı yapıyorsun, kadını etini satıyor diye hor gö- 


remezsin. Orada da yatak ve yemek var. Kadınlar kocalarına dönüyor. Kaçtığı adama koşarak geri dönüyor. Burası ayrı 


bir yer... 


Sığınmaevinde kaldığı süreçte umudunu yeniden kazanan K14 sığınmaevi sürecinden sonra güzel bir hayatı olacağına inanmaktadır: 

Daha güzel olacak, şu yirmi gün içinde düşüncelerim çok 


değişti. Yani içimdeki kopan fırtınalar, isyanlar bir anda süpürdü bir şeyler. Fırtına aldı, götürdü hepsini. 


K6 sığınmaevinden ayrıldıktan sonra zorlanacağını şu şekilde ifade etmektedir: 
Biraz zorlanacağım yalnızlığa. Sonrasında rahatlığa kavu- 


şacağım. Bir laf vardır zoru bulamazsan rahatı bulamazsın diye. 


Sığınmaevinde kalan kadınlardan sığınmaevinin işleyişinin daha kaliteli olmasını sağlamak için önerileri sorulmuş ve çok sayıda öneri gelmiştir. Bu öneriler aynı zamanda kadınların sıkıntı çektikleri noktaları göstermesi açısından bir rehber olarak ele alınabilir. Yalnızca iki kadın herhangi bir öneride bulunmamıştır. Katılımcıların ikisi çocuklar için açık alan ihtiyacı, farklı iki kadın ayrı oda uygulamasının gerekliliği ve yine iki kadın ise kreş saatleri ve işleyişi hakkında önerileri olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra tefrişat malzemelerinin artırılması, mesai saatlerini kadınların çalışma saatlerine göre düzenlenmesi, iş bulma konusunda profesyonel yönlendirme sağlanması önerileri de gelmiştir. 

Güvenlik açığının/deşifrenin önüne geçilmesi hususunda K15 kameraların siginmaevi çevresine de yerleştirilmesi yönündeki önerisini şöyle dile getirmektedir: 
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...Şimdi istediğim benim, (başka bir sığınmaevinin adını veriyor) aynen öyleydi, dolmuştan indikten sonra sığınmaevine gidene kadar kamera vardı. Nereden geliyorsunuz, kiminle geliyorsunuz, nasıl geliyorsunuz. O şekilde gözetleniyordu. 
Şimdi kapının önüne kadar araçlarla bırakılıyor arkadaşlarımız. Yani bu sözlü olarak yaşandı birkaç gün önce. Oradan biliyorum. Bunların daha sıklandırılması (sıklaştırılması) lazım yani. Farklı yöntemler yapmaları lazım. Çünkü bir kişiye zararları dokunmuyor, herkese. Mesela telefonda konuşurken arkadaşın isim veriyor. Odadaki arkadaşının ismini veriyor. 
Benim ismimi biliyor eşi, öbürünün ismini biliyor, sizin isminizi biliyor. Bunlar hakkında daha farklı uyarılmaları lazım. 
Uyarı alınıyor ama yetmiyor yani. Yeterli değil... 


Çalışan kadınlar mesai saatleri içerisinde iş yerinde olduklarından meslek elemanı ile görüşme yapamamakta ya da bunun için iş yerinden izin almaları gerekmektedir. Bu durum da kadının çalışma hayatını olumsuz yönde etkilemekte ve bağımsız yaşam geçiş sürecini uzatabilmektedir. Çocuksuz bir kadın olan K7, kreş ve meslek elemanlarının çalışma saatleri ile ilgili şunları ifade etmektedir: 

... Buradaki çalışan personeller hepsi bizim sayemizde ekmek kazanıyorlar. Biz kadınlar böyle bir mağduriyetimiz olmasa böyle bir kurum niye açılsın. Hizmet bize karşı değil mi şimdi, e bize karşı olan bir hizmeti burada çalışan bayanlar bir an önce yapılansın kendi ayakları üzerinde dursun diye bir amaç sarf edilmiyor mu? Ben iş bulmak için mücadele ediyorum onlar bana destek olmuyor köstek oluyor. Çalışanlara göre hareket etsin mesailerini ona göre düzene soksunlar. Bu prosedürü kınıyorum diyorum... Bir şeye alışmışlar şimdi şöyle bir şey var alışmış buradaki personel. Vasıflı yerde çalışan burada kimse olmuyor, hep kafede orada burada izin al dedikçe alıyor, işten çıkıyor başka bir yere giriyor. Ben burada onlara anlatıyorum ki öyle değil kurumsal bir yer bulduğum yer. Anlatmaya çalışıyorum kabul etmiyorlar ya. Bir de şu olay var.... Bunun dışında çocuklu annelerin bölümü ile çocuksuz kadınlar ayrılsın. (Kreşin kapanış saati için) Beş çok erken bence. Anneler kamuda 6.30-7'den aşağı kimse işten çıkmıyor bir de annenin kuruma gelmesi var. 7.30-8 oluyor. Yani anne en azından biraz birikim yapsın ki kurumda kalmayacak sürekli... 
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Sığınmaevi Koşullarının Sığınmaevinde Kalan ve Sığınmaevinden Çıkan Kadınların Gözünden Değerlendirmesi 


Bu bölümde sığınmaevi deneyimi olan kadınların sığınmaevinin fiziksel koşulları, alınan hizmet türü ve yeterliliği konusundaki görüşleri doğrultusunda zihin haritaları oluşturulmuş ve literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. 


Şema 1: Sığınmaevinin Fiziksel Koşullarına İlişkin Görüşleri 


Kadesiznn Sifpemarvi Ve Sorasında Seğımmnaevinm Frnkee! Koşullarına İleşim 


Sığınmaevinde kalan kadınlara sığınmaevinin fiziksel koşulları konusunda ne düşündükleri sorulduğunda, kadınlardan büyük çoğunluğu (dokuz kadın) oda sayısının yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Bunu hijyen konusundaki eksiklikler izlemektedir. Sığınmaevinde tek televizyon olmasını da yetersizlik olarak gören iki kadının yanı sıra birer kadın da malzemelerin eski olduğunu, çocuk parkının olmadığını ve ısınma sorunu olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra sığınmaevinin fiziksel koşullarından memnun olduğunu belirten beş kadın bulunmaktadır. 


Temel ihtiyaçların başında gelen ısınma, temizlik ve televizyon konusunda K15 şu sıkıntılarını ifade etmektedir: 


... Valla odamdan şey değilim, onu söze getirdim zaten. Yani oda büyük olduğu için ısınmıyor. Belki çocuğum yok yanım- da, şey yapmıyorum ama yani kendi bedenimi de ısıtmak için. Banyoda bazen sularımız bitiyor. Televizyonumuz yeterli değil. Yani en azından bir iki noktada daha olsa. Çocuklar izliyor, işte onlara kıyamıyorsun. 


Sığınmaevinden çıkan kadınlara aynı konu sorulduğunda sığınmaevi deneyiminden uzaklaşmış, yeni yaşam mücadelesi veren bu kadınların hala sığınmaevindeki eksiklikler arasında oda sayısını göstermeleri (altı kadın) son derece dikkat çekicidir. Bununla birlikte sığınmaevi gibi toplu yaşam alanlarında önemli bir konu olan hijyen sorununu, sığınmaevinden çıkan kadınlardan sadece biri problem alanı olarak göstermiştir. Çocuk parkının sorun olduğunu söyleyen de yine bir kadın bulunmaktadır. Sığınmaevinden çıkan kadınlardan da üç kişi memnun olduğunu ifade etmiştir. 


Kadınların kendileri ve çocukları için özel alanların olmadığı yönünde ulaşılan araştırma sonuçları daha önce başka ülkelerde yapılmış iki araştırmanın sonuçları ile benzerdir (Haj- Yahia ve Chaya Cohen, 2009). 


Ç9 kızlarının özel alan ile ilgili yaşadığı sıkıntılar ile ilgili sığınmaevinden ayrılma kararını şu şekilde dile getirmektedir: 


Rahat bir kurumun bize sağladığı imkânlar var ama bunu bozan insanlar da var orada. Yani çat kapı girenlerde var, bir şey soranlar var, bir şey isteyenler var. Senin ders yapacağını veya dinlenmek isteyeceğini düşünemeyen insanlar var. Ben en çok çocuklarımın yani en küçük kızımın söylediği bir şey var. “Anne devamlı terbiyesiz bir şeyler konuşuyorlar. “Yani onlar çocukların artık kendi psikolojilerinden dolayı çocukların psikolojilerini düşünecek insanlar değiller. Ben bunlardan çocuklarımı uzak tutmak için ev tuttum. Yoksa sığınma 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evi benim için çok büyük bir menfaatti. Kiram yok, elektrik 

su masrafım yok, yeme içme masrafım yok yani gerekirse faaliyetlerde bulunuluyor, çocuklarım okula gidip geliyorlar, 

çocukların okulları yakın ben bunları sadece çocuklarım rahat etsin diye terk ettim. 

Haj- Yahia ve Chaya Cohen (2009'e, göre sığınmaevleri tam bir gözetim yeleridir; kadınlar ve çocuklar bir grup olarak yaşamakta ve yoğun şekilde bakım almaktadırlar. Hizmet alanların özel alanları oldukça kısıtlıdır veya yoktur. Kadınlar odalarını, banyolarını ve mutfaklarını diğer kadın ve çocuklarla paylaşmaktadır. Sığınmaevi içinde kadınların özel ve kişisel alanları herkes tarafından bilinmektedir. Bu çalışmada da kadınların oda sayısının ve fiziksel koşullarını yeterli görmemelerinin altında yatan neden, mahrem alanlarının olmayışı olarak ortaya çıkmıştır. 


Fiziksel koşullara ilişkin ifade edilen yetersizliklerden biri de çocuk parkıdır. Krane ve Davies (2002, s. 171-185) sığınmaevinde kalan çocuk sahibi kadınların durumunu anlamak için önemli kilit temaları şu şekilde sıralamaktadır: “Anneliğin idealleştirilmesinin sorgulanması, annelik işlerinin kadın tarafından kabul edilmesi, annelikle ilgili çeşitli öznelliklerin keşfedilmesi.” Yakın bir yerde gözetilen bir çocuk parkı alanının kurulması kadınların çocukları ile ilgili besledikleri endişeyi azaltmakta ve kadınların kendi aralarındaki sohbetleri artırmaktadır. Çocuğunu şiddet gördüğü evde bırakmak zorunda kalan K11 açık alanda park eksikliğini vurgulamıştır: 

Çocuklarla ilgilenen farklı birinin olması, çocuklara bir park, 

bir oyun alanı olması daha iyi olur. Çünkü çocuklar dört du- 

var arasında. Birbirlerine dalıyorlar, ya oyuncak atıyorlar ya koltukların tepesinde geziyorlar. 


Bu çalışmanın yapıldığı her iki sığınmaevi, kent merkezine yakın güvenli bir yerde bulunmaktadır. Ancak sığınmaevlerinin fiziksel koşulları 5 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan “Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik”te belirtilen koşullara uygun değildir. Zira söz konusu sığınmaevlerinin sosyal faaliyet alanı bulunmamakta ya da bu amaçla oluşturulmuş alanlar yetersizdir. Yine oda ve yatak sayıları da yetersizdir. Bu 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Yönetmelik her üç kadına bir banyo ve tuvaletin gerekliliğini vurgulamaktadır. Ancak sığınmaevlerinde bu koşulu yerine getirecek kadar banyo ve tuvalet olmadığı ve mevcuttakilerin de hijyen şartları bakımından yetersizlikleri olduğu araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir. Bu durum yönetmelikte olsa da uygulamada oda sayısı ve hijyen açısından sıkıntılar olduğunu göstermektedir. 
Bu ise kadınların söylemleri ile uyuşmaktadır: 


..... (başka bir sığınmaevinin adını veriyor) bir hafta kaldım ama rezillikti, çocuğum hasta oldu, ishal oldu. Yani hiç ilgi, alaka yoktu. Tuvaletle yan yana yatıyoruz. Çocuğu doktora götürelim diyorum, al çocuğunu götür diyorlar. Hijyen yok, davranış sıfır, psikolojik destek sıfır, karşılama berbat. (K2) 


Bu araştırma sonucunda ulaşılan sığınmaevinde kalan ve çıkan kadınların özellikle hijyenik koşullardan, çocuk parkının olmamasından ve oda sayılarının yetersizliğinden rahatsız oldukları sonucu, diğer araştırma sonuçları ile de benzerdir (Alpago, 2013; Sallan Gül, 2013). Ancak, Küçükali (2016)’nin Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta yapmış olduğu çalışmanın sonuçları arasında kadınların fiziksel koşullardan memnun oldukları sonucu ile çelişmektedir. Bunun nedeni olarak, bu sığınmaevlerine gelen kadınların beklentileri ile ilgili olduğu söylenebilir. 


Çalışma kapsamında görüşülen kadınlar belirtmese de araştırmacı, siginmaevi koşullarının bedensel engelli kadınlara uygun olmadığını gözlemiştir. Örneğin, asansör olmayışı, tuvaletlerin ve odaların düzeni, priz yükseklikleri gibi koşullar engelli kadınların kullanımı düşünülmeksizin hazırlanmıştır. Fiziksel koşullar, bedensel engelli kadınların hizmete erişimi noktasında son derece önemlidir. Çalışmanın yapıldığı il özelinde söylemek gerekirse, ilk başvuru merkezi olan karakollar, hastaneler, danışma merkezlerinin birçoğunun engellilere uygun olmadığı gözlemlenmiştir. Bu durum, 2015 yılında gerçekleştirilen ve araştırmacının da katıldığı 18. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı'nın sonuç bildirgesinde de ayrımcılık temelinde ifade edilmiştir (http://www.siginaksizbirdunya.org/tr/ kurultaylar/sonuc-bildirgeleri/19-18-kurultay-sonuc-bildirgesi). 
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Şema 2: Hizmete ve Personele İlişkin Değerlendirme 


Siğmmsevi Deneyimi Olam Kadınlırın Aldıkları Hizmete ve Personel İlişkin D 


Sığınmaevinde kalan kadınlara sığınmaevinden aldıkları hizmetler, bu hizmetlerin yeterliliği ve personele ilişkin düşünceleri de sorulmuştur. Kadınların büyük çoğunluğu psikolojik destek (beş kadın) ve hukuki destek (beş kadın) almıştır. Kadınların aldığı diğer destekler ise sağlık (dört kadın), eğitim (iki kadın), sığınma (bir kadın) ve işe yönlendirme (bir kadın) konularındadır. Sığınmaevinde kalan kadınların büyük çoğunluğu (on bir kadın) verilen desteklerden memnun olduğunu ifade etmiştir. 
İki kadın hizmetleri yetersiz bulduğu noktayı, kreş saatlerinin çalışan kadınların çalışma saatlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiğine ilişkin önerileri üzerinden paylaşmışlardır. 

Sığınmaevi hizmetinden sonra bağımsız yaşama geçen Ç10 özel güvenlik personelinden maruz kaldığını iddia ettiği şiddeti şu şekilde dile getirmiştir: 

Fiziksel şiddet, söylem olarak şiddet. O güvenlikler kadınları 


tuttukları zaman, şu kol var ya, ben hiç unutmuyorum, Hanım diye bir kadın vardı. Bana küfrediyor tamam mı. Ben 


314 


artık dayanamadım, yapamazsın bunu dedim... Hanım kolumu tuttu itekledi. Şu kolumun ağrısından duramadım ya. 


Sığınmaevinden ayrılan kadınların en yoğun (beş kadın) aldıkları destek sağlık ile ilgili konulardadır. Bu kadınlar sağlık desteğinin yanı sıra iki kadın sığınma, iki kadın eğitim, üç kadın hukuki destek aldıklarını ifade etmişlerdir. Yine bu gruptaki kadınlar, sığınmaevinden aldıkları destek hizmetlerinden çoğunlukla (beş kadın) memnundurlar. 

Ya ambulansla gittim zaten. İyiydi yani, bir de biz insanlar oraların değerini aslında bilmiyormuşuz, onu öğrendim. 
Tabii ki de biraz daha lüks olmasını bekliyorsun açıkçası. 
Çünkü ben kendi yaşam standartlarımın altına düştüğüm için sıkıntı aslında çektim, çekmedim değil ama sonrasında oradayken ki bazı şikayetlerim şimdi bana çok saçma geliyor. Neden derseniz, aslında daha çok kıymeti bilenecek bir yermiş. Ben dört ay, düşünsen kendi evin dışında dört ay hiçbir kimsenin sofrasında karnımı doyurarak oturamazmışım. Bu ne kız kardeşim olabilir, ne annemin, ne babamın evi olamazmış. (Ç6) 


Sığınmaevinde kalmakta olan ve şiddetsiz bir hayata geçiş yapmayı planlayan kadınların sığınmaevi içerisinde aldıkları en yoğun destek türlerinin hukuki destek (boşanma, kimlik bilgilerinde değişiklik vb.) ve psikolojik destek olduğu görülmüştür. Sığınmaevinden çıkan kadınlarda ise sağlık desteği öne çıkmaktadır. Sığınmaevinden ayrılan kadınlar, hizmetleri sığınmaevinde kalan kadınlar kadar yeterli görmemektedirler. 
Bu durum sığınmaevinde kalan kadınların kuruluştan çıktıktan sonra ihtiyaçları daha net görüp, daha objektif eleştirebilmeleri- ne bağlanabilir. Çalışmanın desteklerin yeterliliği konusundaki sonuçları, Sallan Gül (2013) ve Küçükali'nin (2016) yaptıkları çalışmalarla örtüşmektedir. Sığınmaevinden aldıkları desteklerin sonraki hayatlarındaki işlevlerini de görebilen bu kadınlar, mesleki çalışmalar konusunda yetersizlikler olduğunu ifade etmişlerdir. Kadınlardan biri sığınmaevinde görev yapan sınıf öğretmeninin, oğlunu aşağıladığını ve oğlunun bu yüzden 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okul hayatına ara verdiğini ifade etmiştir. Sığınmaevinde kalan kadınlardan biri ise “danışmanımı samimi bulmuyorum” diyerek güven ilişkisi kuramadığını ifade etmiştir. Danışan ile meslek elemanı arasındaki güven ilişkisi danışana yönelik mesleki çalışmaların başarısı açısından son derece önemlidir. Zira danışmanına güvenmeyen bir danışan, müdahale* planının uygulanması veya mesleki yönlendirmeler konusunda işbirliği yapmayabilir. Bu durum, şiddet görmüş danışanın yeniden şiddet ortamına dönmesi veya istemediği bir geleceğe adım atması risklerini taşımaktadır. 


Mesleki çalışmaların yetersizlikleri konusunun, meslek elemanlarından bağımsız ele alınması gerekmektedir. Zira bunun yalnızca meslek elamanlarından kaynaklanmadığını, özellikle yerel yönetimlerde finansal problemlerin olması ve bürokratik işlemlerin uzun sürmesi gibi faktörlerden etkilendiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Aynı zamanda, özellikle yerel yönetimler açısından, personel değişikliği de bu durumu etkilemektedir. Zira aynı ideolojik görüşten dahi olsa, belediye başkanı değişikliği, beraberinde nerdeyse tüm personelin değişikliğini getirmektedir. Bu da işe yeni başlayacak olan meslek elemanları ile kadınlar arasında yeniden bir güven ilişkisinin kurulması anlamına gelmektedir. Bu her iki taraf için de yıpratıcı, kadının güçlenmesini engelleyici ve bağımsız hayata geçişi geciktirici sonuçlar doğurabilmektedir (Bayrakçeken Tüzel ve Gediz Gelegen, 2010). Sığınmaevinden ayrılan kadınların biri, özellikle mesai saatleri dışında, güvenlik personelinin baskıcı 


4 Bilindiği üzere sığınmaevleri, kadınların öz değerinin ve öz saygısının 
artırılmasını hedefler. Meslek elemanının, kadının maruz kaldığı izolasyonu kırması ve ayakta durmasını dayanışma temelinde kadına öğretmesi gerekir. 
Sığınmaevi müdahalesindeki “müdahale” sözcüğü kadının kendi kaderini kendisinin tayin etmesi söylemini yansıtır. Yani bütün kadınlar kendi bütünlüklerini koruma ve nasıl yaşayacaklarına karar verme haklarına sahiptir (Regroupement'tan aktaran Krane ve Davies, 2002). Bu anlamda müdahale kavramıyla, kadınların bireysel ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması, kendilerini iyileştirmeleri, özerklik kurmaları, bağımsız olmaları, şiddetin olmadığı ve partner şiddeti yaşamadıkları bir hayatı seçmeleri vurgulanmaktadır. 
Sığınmaevleri, kadınlarınkendi hayatlarını yaşayabilecekleri besleyici bir ortamı önermektedir (Srinivasan'tan aktaran Krane ve Davies, 2002). 
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bir tutum sergilediğini belirtmiştir. Çalışma boyunca araştırmacının gözlemleri bunu doğrular niteliktedir. Meslek elemanları ile daha rahat iletişim kuran kadınlar, güvenlik personeli ile baş başa kaldıklarında güvenlik personelinin tavır ve yaklaşımından kaynaklı sıkıntılar yaşamaktadırlar. Kadınların büyük bir kısmı meslek elemanlarının tutum ve davranışlarından memnun olduklarını ifade etmiştir. Meslek elemanlarının davranışlarından rahatsız olduğunu dile getiren kadınların gerekçeleri ise meslek elemanlarını samimi bulmamaları ve “annelik”lerini eleştirmeleri bağlamında olduğu söylenebilir. Kadınların, çocuklarının bakımlarını yapmadıkları, okullarıyla yeterince ilgilenmedikleri bu eleştirilerin ana eksenini oluşturmaktadır. Peled ve Dekel (2010)’in sığınmaevi personelinin, siginmaevinde kalan kadınları anneliklerine ilişkin değerlendirmeleri üzerine yapmış oldukları çalışmanın sonunda, personelin sığınmacı kadınların yaşadığı hayat dramları karşısında empatik yaklaşımlar sergileyerek benzer duyguları çok güçlü bir şekilde hissetmekte olduklarını; ancak sığınmacıların sergiledikleri annelik yaklaşımını “kötü, pasif, etkisiz, cahil, ilgisiz, sevgisiz” bularak sığınmacı annelere öfke ve umutsuzluk hisleriyle olumsuz bakış açısı geliştirdikleri ortaya çıkmıştır. Çalışmanın bu kısmı, Peled ve Dekel (2010)’in yapmış olduğu araştırma ile örtüşmektedir. 
Sürekli aşağılıyordu, sürekli kızıyordu. Çocuk aşağıya inip ağlıyordu, sızlıyordu. Yani orada beni hor görüyordu. Okuma yazmam yok diye, çocukların üzerinde durmuyorum diye. Hatta ben akşam işten gelince sürekli ben çocukları 


banyo yaptırsam, akşam yine beni azarlıyordu. Yine banyo yaptıracaksın o çocukları diyordu. Sürekli beni hor görüyor- 


du o. (Ç4) 
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Şema 3: Sığınmaevinde ve Sonrasında Görüşülen Kadınların Sığınmaevi ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması 


——— 


Sığınmaevinde ve Sonrasında Görüşülen 3 Kadının Sığınmaevi ile İlgili Görüşlerin Karşılaştırılması 


PERSONELE İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRME 


1. K4 (ÇI) s@mmaevinden hizmet 

akdığı sırada yapılan görüşmede görev 

yapan tüm personelden memnun 

olduğunu ifade etmiş, sığınmaecvinden 

ayrıldıktan sona da aym beyanda tur 


2. KS (C4) ) sğimmaevinden hizmet aldığı sırada yapılan görüşmede görev yapan tüm personelden memnun olduğunu ifade etmiş, sığınmacvinden ayrıldıktan sonra ise sınıf öğretmeninden memmin olmadığını belirtmiştir 

3. K$ (Ç3) K4 (C2) siğınmaevinden hizmet aldığı sırada yapılan görüşmede görev yapan tüm personelden memsgun olduğunu ifade etmiş, sığınmaevinden aynldıktan sona da aym beyanda 


DEĞERLENDİRME 

1 K4 (ÇI) sfimmaevinden hirmet 
aldığı sırada yapılan görüşmede verilen hizmetlerin yeterli olduğun ifade etmiş, sığınmacvinden ayrıldıktan soara da aynı beyanda bulunmuştu. 

2. KS (C4) ) sağınmacvinden hizmet aldığı sırada yapılan görüşmede verilen hizmetlerin yeterli olduğun ifade etmiş, sığınmaecvinden ayrıldıktan sonra ise 


hizmetlerin yeterli olmadığını belirtmiştir 

3. K8 (C3) sağınmaevinden bizmet aldığı ssads yapilan (görüşmede kreş saatlerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade etmis, sagimmacvinden ayrıldıktan sonra ise hiçbir hizmetin veterli 


olmadığını belirtmiştir 


SIĞINMAEVİNİN ANLAMINA 
KİN DEGERLEDNIRME 
1. KAÇI) sığınmacvinden hizmet aldığı srada yapılan görüşmede sığınmacvinin anlamı için "sığınma", sığınmacvinden ayrıldıktan sonra ise "güven, güçlülük ve özgürlük” olduğunu #ade etmiştir 
2. KS (ÇA) sğınmecvinden hizmet 


aldığı ssada Oyapılan görüşmede sığınmacvinin anlamı için "koruma ve destek”, o siğınmacvinden ayrıldıktan sonra ise “güven” olduğunu ifade 
Araşt 

2. K8 (C3)  siğınmaevinden hizmet aldığı sada Oyapılan görüşmede sığınmacvinin anlamı için "koruma ve destek”,  siğınmacvinden O ayrıldıktan 


sona ne etmiştir 


“güven” olduğum ifade 


bulunmuştur 


Sığınmaevinde hizmet aldığı dönemde ve sığınmaevinden ayrıldıktan sonraki yaşantısında görüşme yapılan üç kadının görüşleri dönemsel olarak kıyaslanmıştır. Çalışmanın bu bölümünün temel amacı, sığınmaevinde görüşlerini ifade eden kadınların olası personel veya kuruluş baskısı altında bir görüşme yapıp yapmadıklarını anlamaktır. Aynı zamanda sığınmaevine girdiği dönemde zihinsel anlamda karışık bir durum içinde olma ihtimalleridir. Sığınmaevinden ayrıldıktan sonra varsa kuruluş baskısı ortadan kalkmış olacak ve zihinsel olarak daha net değerlendirebilir durumda olacakları öngörülmüştür. 
Ancak görüşülen üç kadının görüşlerinde çok keskin değişimler gözlemlenmemiştir. Bu grupta görüşülen kadınlardan ikisi sıginmaevinden hizmet aldığı dönemden farklı olarak siginmaevinden ayrıldıktan sonra verilen tüm hizmetlerin yetersiz oldugunu belirtmiştir. Bağımsız yaşama geçen bu kadına beklediği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) yardımlarının bağlanmamış olmasının etkisi fazladır. Zira bu da meslek elemanın yeterli mesleki çalışmayı yapmadığı yönünde yorumlanabilir. Bağımsız hayata geçen kadının her anlamda yeterince 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güçlenmesi gerekmektedir. Yine de görüşülen bu üç kadın da siginmaevi sürecinden sonraki hayatlarında sığınmaevini bir “güven” unsuru olarak tarif etmektedir. 


SONUÇ VE ÖNERİ OLARAK 


Türkiye'de 200071 yılların başından günümüze kadın sığınmaevleri nitelik ve nicelik olarak gelişmiştir. Ancak bu çalışma sonunda mevcuttaki sığınmaevlerinin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi gerektiği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yeni açılan/açılacak sığınmaevleri ruhsatlarını “Kadın Konukevlerinin İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik”te belirtilen fiziksel koşullara uygun olarak açmak zorundadır. Ancak Yönetmelik çocukların gündelik yaşam pratiklerini daha rahat sergileyebilecekleri alanlar konusunda yetersizdir. Bu sebeple çocukların hem boş zaman aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri hem de meslek elemanlarının oyun terapi gibi profesyonel mesleki çalışmaları yapabilecekleri fiziksel koşullara dair kuralların ve materyallerin bahsi geçen Yönetmeliğe eklenmesi gerekmektedir. 


Apelit, Kaselitz ve Logar, (2007), kadınların ve çocukların nitelikli bir yaşam sürebilmeleri için sığınmaevinin sahip olması gereken fiziksel gereklilikleri şu şekilde belirlemiştir: 


e Kadınlar ve çocukları için yaşama birimleri (her kadına ve çocuğuna /çocuklarına bir oda) 
Geniş aileler için fazladan bir oda 
Her aile için bir banyo 
İki ünite tarafından paylaşılan bir banyo 
Geniş bir mutfak (eğer yaşama birimlerinde yemek pişirme imkânı yoksa) 
Toplantı odası (günlük ve haftalık ev toplantıları için) Yemek odası 


Kadınlar için oturma odası/odaları (kütüphane, televizyon, müzik seti, çay/kahve yapma imkânı) bilgisayarlarla donatılmış çalışma/seminer odası 
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Çocuklar için oyun odaları (sığınmaevinin büyüklüğüne bağlı olarak) 


Farklı yaş grupları için farklı odalar (0-5 yaş, 6-12 yaş, 12+), yaşa uygun oyuncak ve eşya ile donatılmış faaliyet odası 


Okuma ve ödev yapma/caligma odası (sessiz) 


Şema 4: Çalışmanın Bulguları ile Kuramsal Bağlantılar 


Yapısal Şiddet 
(Johan Galtung) 


Ataerkil Kuram j 
(Sylvia Walby) | 


Feminist 
Sosyal Hizmet 


Kadın 
Sığınmaevi 
Hizmeti 


Şema 4'te de görüldüğü üzere, çalışmanın bulguları ile feminist sosyal hizmet uygulamaları, Galtung'un yapısal şiddet kavramı ve Sylvia Walby'nin (1990) ataerkil kuramının belli noktaları arasında paralellikler görülmektedir. Walby'nin kurguladığı ataerkil kuramın altı temel öğesinden birini oluşturan “ücretli işler” ile kadınların ataerkil toplumsal sistem içinde ya niteliksiz çalıştırıldığı ya da ekonomik olarak az gelir getiren işlerde çalışmasına vurgu yapmaktadır. Bu çalışmanın katılımcılarının mesleklerine veya gelir getirici işlerine bakıldığında biri hariç (fizyoterapist) hepsinin bu saptamaya uygun olduğu görülmektedir. 
Walby'nin ataerki kuramının unsurlarından bir diğeri ise “erkek şiddeti”dir. Bu noktada Walby, kadınlara karşı erkek şiddetinin devlet tarafından göz ardı edilmesi suretiyle meşrulaştırıldığını vurgulamaktadır. Yani makro düzeyde bakıldığında devlet şiddetle mücadele konusunda gerekli önlemleri almayarak erkek şiddetini görmezden gelmektedir. Zira İstanbul Sözleşmesi ve 
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6284 Sayılı Kanun'un gerekleri yerine getirilmiş olsaydı kadına 
karşı erkek şiddeti ile mücadelede yol kat edilebilirdi. 


Aynı zamanda yerel yönetimlere bağlı sığınmaevlerinden hizmet alan kadınlar, Bakanlığa bağlı sığınmaevlerinden hizmet alan kadınların aldığı ekonomik desteği alamamaktadır. 
Her ne kadar Kadın Konukevi Yönetmeliği, sığınmaevi hizmeti süresince kadına ve beraberindeki çocuğa harçlık bağlanmasını şart koşsa da, harçlık verilmemesi halinde herhangi bir yaptırım veya zorlayıcı unsur olmaması sebebiyle yerel yönetimlere bağlı sığınmaevleri bu ekonomik desteği vermemektedir. Sığınmaevlerinin fiziksel koşullarının ve hizmetlerinin belirli bir standartta göre yapılanmaması, Galtung'un yapısal şiddet diye tanımladığı “temel insani ihtiyaçların, mümkün olanın altında karşılanmasına bağlı olarak gerçekleşen önlenebilir ihlaller” çerçevesinde degerlendirilebilir. Daha açık bir ifadeyle yapısal şiddet, potansiyel olarak mümkün olan ile gerçekte yapılan/olan arasındaki farkın artmasına yönelik her şeydir (Taşdemir Afşar, 2019, s. 192). 


Yine sığınmaevinde yapılan mesleki çalışmaların yetersizliği konusu da yapısal şiddet ile ilişkilidir. Zira sığınmaevinde çalışan meslek elemanı ve destek personellerinin tükenmişliği- ne yönelik çalışmalar yapılması ve süpervizyon verilmesi çok önemlidir. Sığınmaevinde görev yapan personelin çalışma koşulları dikkate alındığında ikincil travmaya maruz kaldıkları görülecektir.” Bu da şiddet görmüş kadına ve beraberindeki çocuğa verilen hizmet kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. 
Bilindiği üzere kadına karşı şiddetle mücadele alanında erkek şiddetinin meşrulaştırılması algısının önüne kadın bakış açısı ile geçilmektedir. Bu sebeple sığınmaevlerinde görevli tüm personele kadın bakış açısı ilkeleri öğretilmeli ve içselleştirmeleri saglanmalıdır. Aksi takdirde, personelin farkında olmadan hizmet alan kadına psikolojik şiddet uygulama ihtimali olabilir. 


5 Görüşme yapılan kadınlardan biri güvenlik personelinden fiziksel şiddet 
gördüğünü beyan etmiştir. Bu paragrafta bahsi geçen tükenmişlik, ikincil travma konularına bu beyan haricinde değinilmektedir. Zira güvenlik personelinin yaptığı doğrudan suçtur. 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yerel yönetimler sığınmaevlerinde özellikle ek ders kadrosu ile çalışan personellerin maddi koşullarını iyileştirmeli ve bu alanda çalışan tüm personele gerekli hizmet içi eğitimi sağlamalıdır. Aksi taktirde bu çalışmada ortaya çıktığı gibi personelin hizmet kalitesi düşecek ve yapısal şiddetin farklı bir şekli ortaya çıkacaktır. 
Yine verilen hizmet noktasında feminist sosyal hizmet uygulamalarının önemi aşikardır. Lee'ye göre (2001), feminist sosyal hizmet uygulamalarının “gerçeği bütüncül olarak ele almak, ataerkiyi sona erdirmek, güçlendirmek için çalışmak, dayanışmanın önemi, bilinç yükseltme çalışmaları” gibi son derece önemli hedefleri vardır (Lee'den aktaran Buz, 2009, s. 59). Mesleki çalışmaların yetersizliği kadınların güçlenmelerinin önündeki en büyük engeldir. Bu çalışmaların sonuç vermesi için her vakanın kendi içinde özel olduğunu ve yapılacak müdahalelerin farklılığını göz önünde bulundurma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra meslek elemanı ve hizmet alan kadın arasındaki dayanışmanın güçlenmesi yönünde çalışmalar yapmak elzemdir. Sığınmaevi sürecinde ve sığınmaevinden ayrıldıktan sonra görüşülen kadınlarla herhangi bir bilinç yükseltme çalışmasının yapılmadığı görülmüştür. Sığınmaevi sürecinde yeterince güçlenmeden sığınmaevinden ayrılmaya mecbur bırakılan kadınların kısa bir süre sonra yeniden sığınmaevine dönmesi kaçınılmazdır. Bunun önüne geçmek ancak, kadın ve beraberindeki çocuğun bağımsız hayata psiko-sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmiş şekilde çıkmasını sağlamakla mümkündür. 

Çalışmanın yapıldığı sığınmaevleri iki ayrı siyasi görüşü temsil eden yerel yönetimlere bağlı hizmet vermektedir. Siyasi mekanizmaların, özellikler sığınmaevi sonrası yaşam için verilen ayni ve nakdi desteği etkileyip etkilemediği de araştırmacı tarafından merak edilmiştir. Bu sebeple, sığınmaevinden ayrılan kadınlar evlerinde ziyaret edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda sekiz kadının onayı alınarak görüşmeleri evlerinde gerçekleştirilmiştir. Sığınmaevinden çıkan kadınlara bağlanan desteklerde, o dönemin, iktidar partisine bağlı sığınmaevinden çıkan 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kadınlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflannın daha “cömert” davrandıkları tespit edilmiştir. Sığınmaevinden çıkan kadınların hepsine aynı imkânların sağlanmaması nedeniyle kadınlar sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu sorunun giderilmesi için sıginmaevinden çıkan kadınlara yönelik desteklerin bir mevzuata bağlanması ve bu yolla standardize edilmesi gerekmektedir. Elbette ki sığınmaevinden ayrılan kadının, danışmanının (meslek elemanının) yazdığı durum değerlendirme raporları da bu konuda son derece etkilidir. Bu noktada, bağımsız hayata çıkmaya hazırlanan kadının ihtiyaçlarının bu raporda gerekçeleriyle birlikte çok net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 


Unutmamak gerekir ki, sığınmaevinde yeterli sayıda ve nitelikteki meslek elemanı ve destek personeli kadının güçlenmesini sağlayacak ve dolayısıyla bir daha sığınmaevine dönmesi ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Devlet, kadına karşı şiddetle mücadele politikalarında, İstanbul Sözleşmesi'ni odağına almalı, sivil toplumun rehberliğinde bütünleşik politikalar üretmeli ve bunların uygulanmasını denetlemelidir. 
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minin ardından, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2000-2007 yıllarında Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nde araştırma/öğretim görevlisi, 2007-2008 yıllarında İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi'nde kadrolu araştırmacı olarak çalışmıştır. 2009 yılından günümüze Hacettepe Üniversitesi 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Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü'nde çalışmaktadır. 
Çeşitli spor kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet eğitimleri vermektedir. Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği yönetim kurulu üyesi olarak bilimsel araştırmalar temelli politikalar geliştirmeye devam etmektedir. 


Derya GÜLER AYDIN 


Yüksek lisans (2002) ve doktorasını (2008) Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora sonrası (2011) misafir araştırmacı olarak Sheffield Üniversitesi'nde (İngiltere) bulundu. İktisadi analiz tarihi, iktisat metodolojisi ve felsefesi, kurumsal iktisat ve feminist iktisat alanlarında çalışmalar yapan Derya Güler Aydın'ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış eserleri ve editörlüğünü yaptığı “Edebiyatta İktisat” ve “Kadına Yönelik Şiddetin Ekonomi Politiği” isimli kitapları bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Profesör olarak görev yapmakta olan Güler Aydın, 2015 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü de yürütmektedir. 


Gizem PEHLEVAN 


Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden 2010 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında Ankara Üniversitesi KASAUM'da Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bölümü'nde özel öğrenci olarak devam etmiş ve 2018-2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisans derecesini tamamlayarak mezun olmuştur. “Bireysel Silahlanmanın Kadın Cinayetleri Üzerindeki Rolünün Alandaki Uzmanların Görüşleri ile Değerlendirilmesi” başlıklı nitel bir tez çalışması yürütmüştür. 2014 yılından bu yana, cinsiyetçi söylemlere karşı eylem üreten çevrimiçi bir platform 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olan “erktolia”nın aktif üyesidir. Erktolia ile her türlü cinsiyetçi söyleme karşı bir kamuoyu tepkisi oluşturmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve LGBTİO* hak savunuculuğunu daha görünür kılmak için çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca; 
2010 yılından bu yana konferans tercümanı olarak çalışmakta 
ve mesleği gereği UNWomen, UNHCR, UNDP, UNICEF gibi farklı Birleşmiş Milletler birimleri tarafından düzenlenen birçok projede tercüman olarak görev almaktadır. 


İlknur YÜKSEL-KAPTANOĞLU 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden 1993 
yılında, aynı üniversitenin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Bölümü'nden 1997 yılında mezun olmuştur. Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nden (HÜNEE) 2008 yılında almıştır. Kadınlara yönelik şiddet, çocuk, erken yaşta ve zorla evlilikler, erkek çocuk tercihi, toplumsal cinsiyet istatistikleri, nitel araştırma yöntemleri alanlarında çalışmaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (2003, 2008, 2013 ve 2018) ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları öne çıkan araştırmalardır. 2014 yılındaki aile içi şiddet araştırmasının proje koordinatörlüğünü yürütmüştür. Kadınlara yönelik şiddet konusunda ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. 
Halen HÜNEE Sosyal Araştırma Yöntemleri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, CEİD, Kadın Dayanışma Vakfı, Nüfusbilim Derneği ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği üyesidir. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kadınlara Yönelik Şiddet Verisi ve Tahminleri Teknik Danışma Grubu üyesidir. 


Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ 


2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılında aynı 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üniversitenin Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'nda yüksek lisans derecesini, 2015 yılında “Kadının Bakım Emeğinin Evde Bakım Uygulaması Üzerinden Değerlendirilmesi Bir Karma Yöntem Araştırması: Ankara Mamak Örneği’ isimli teziyle doktora derecesini almıştır. 2015 yılında Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü jürisi tarafından övgüye değer bulunan doktora tezi, aynı yıl ‘Malumun İlanı, Kadın Emeğinin Saklı Yüzü: Ev İçi Bakım Emeği” ismiyle kitaplaştırılarak NotaBene tarafından basılmıştır. “İnsana Karşı Piyasa Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Güvenlik”, “Sosyal Yardım Alanlar Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet” isimli kitaplara yazdığı bölümlerle katkı sunmuştur. 
Sosyal politika, toplumsal cinsiyet, kadın emeği, insan hakları, etik, sosyal hizmet felsefesi, feminist sosyal hizmet, yaratıcı drama konularında akademik çalışmaları bulunan Özateş Gelmez, halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde Dr. 
Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca 2017 yılında kurulan Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi'nin kurucu üyesidir. 


Selda TAŞDEMİR AFŞAR 


Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden “Modernitenin Sonu Post-modernitenin Başlangıcı Üzerine Bir İnceleme” başlıklı çalışma ile yüksek lisans, “Çalışma Yaşam Kalitesinin Örgütsel Bağlılık Düzeyim Üzerindeki Etkisi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenler Üzerine Nicel Bir Araştırma” başlıklı tez ile doktora derecesini almıştır. 2002-2007 yılları arasında Dünya Bankası destekli Sosyal Riski Azaltma Projesinde Yerel Girişimler Uzmanı olarak çalışmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyoloji teorileri, yaşam kalitesi, yoksulluk, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, şiddet, sivil toplum, hak temelli çalışma alanlarında akademik çalışmalarına devam etmekte ve bu alanlarda yayımlanmış ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. Çeşitli derleme kitaplara da katkıda bulunan yazar, 2017 yılında kurulan Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi'nin kurucu üyesidir ve bu örgütlenme içerisinde sivil toplum alanında çalışmalarına devam etmektedir. 


Semahat Dicle MAYBEK 


1983 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2006 yılında Hacettepe Sosyoloji Bölümünde lisans, 2009 yılında yüksek lisans (Tez başlığı: Kadına Yönelik Şiddete Ataerkil ve Kültürel Feminist Kuramlar Açısından Yaklaşım: Ankara İli Yenimahalle İlçesi Örneği), 2016 yılında ise doktora (Tez Başlığı: Şiddet Gören Kadına Açılan Kapı: Sığınmaevi ve Sonrasındaki Yaşam Stratejileri) eğitimini tamamlamıştır. Sivil toplum örgütleri içerisinde hak temelli çalışmalarda aktivizm yapan Maybek, bu konuda birçok ulusal ve uluslararası projede farklı statülerde görev almaktadır. 
Halihazırda Ankara Yenimahalle Belediyesinde proje uzmanı ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu Rekreasyon Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
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Dalgaları Aşmak 


Toplumsal Cinsiyet Temelli 
Şiddetle Mücadelede Uğraklar 


Editörler 
Selda Taşdemir Afşar - Özge Sanem Özateş Gelmez 


Farklı şiddet biçimlerini, cinsiyet ve cinsel kimlikleri içinde barındıran toplumsal cinsiyet temelli şiddetin azaltılması son kertede de onu ortaya çıkaran toplumsal koşulların ortadan kaldırılabilmesi başta sivil toplum olmak üzere farklı alanlardan farklı kurum ve disiplinlerin işbirliği içerisinde geliştireceği ve pratiğe dökeceği uygulamalarla mümkün olacaktır. Bu işbirliğinin başarılı olabilmesi için toplumsal cinsiyet temelli şiddetin, yaşamın çeşitli alanlarındaki görünümlerinin ve farklı aktörlerin toplumsal cinsiyet temelli şiddeti nasıl deneyimlediklerinin ortaya konması önem arz etmektedir. 


Elinizdeki kitapta, Akın Demiral, Aylin Görgün Baran, Bahar Araz, Derya Güler Aydın, Burcu Hatiboğlu Kısat, Canan Koca, Gizem Pehlevan, İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Özge Sanem Özateş Gelmez, Selda Taşdemir Afşar ve Semahat Dicle Maybek'in çalışmaları yer almaktadır. 
Yazarlar çalışmalarıyla spordan sanata, iktisattan sosyal hizmete, hukuktan sosyolojiye uzanan farklı uğraklarda şiddeti ortaya çıkartan, normalleştiren ve süreğen hale getiren, hatta bu şiddetin üstünü örten toplumsal eşitsizlikleri tartışmaya açarak toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelenin olanaklarını gözler önüne sermeye 
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